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St. Andreasparochie 
Kerkstraat 20, 2295 LG  KWINTSHEUL 
e-mail: andreas@rkwestland.nl  
 

Secretariaat: 0174 - 29 22 16 
Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 09.30 – 11.00 uur 
 
Kerkbestuur: NL 91 RABO 0126 5068 84 
Kerkbalans: NL 06 RABO 0126 5002 66 
 

 

St. Elisabethparochie 
 

St. Jan de Doper kerk 
Herenstraat 162, 2291 BL  WATERINGEN 
e-mail: elisabethjan@rkwestland.nl  
 

Secretariaat:  0174 - 29 23 16 
Openingstijden: maandag / woensdag en vrijdag van 9.30 – 11.30 uur 
 
RK St. Jan de Doper: NL 70 RABO 0156 6114 06 en NL 97 INGB 0000 3652 25 
Kerkbalans:  NL 62 RABO 0156 6909 93 en NL 64 INGB 0000 2720 20 
 
St. Joseph kerk 
Harry Hoekstraat 37, 2291 SL  WATERINGEN 
e-mail: elisabethjoseph@rkwestland.nl  
 

Secretariaat:  0174 - 29 21 97 
Openingstijden: maandag / woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur 
 
Kerkbestuur:  NL 48 RABO 0156 6114 14 
Kerkbalans:  NL 94 RABO 0156 6939 09 

 

 

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) 
De P.C.I. kan een rol vervullen voor de inwoners in onze regio die in financiële nood 
verkeren. De contactpersonen zijn: 
 

St. Andreasparochie:  Ineke van der Valk 0174 – 62 75 63 
St. Elisabethparochie: Afra Vollering 0174 – 76 49 49 
 

 

Kopij “DRIE in EEN” 
Kopij inleveren: redactiedrieineen@rkwestland.nl of in de brievenbus van het 
secretariaat van uw parochie o.v.v. ”kopij 3in1” vóór 15 oktober 2019. 
De volgende uitgave is nr. 10, november 2019. 
 

De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, aan te passen of te 
weigeren. Ingezonden kopij die te laat binnenkomt bij de redactie zal, indien mogelijk, 
bewaard blijven voor het volgende parochieblad.  

mailto:andreas@rkwestland.nl
mailto:elisabethjan@rkwestland.nl
mailto:elisabethjoseph@rkwestland.nl
mailto:redactiedrieineen@rkwestland.nl
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PASTORAAL WOORD 
 

De wereld is een toverbal! 
 
Op zondag 8 september heb ik mijn kleinzoon Sef mogen dopen. Dat gebeurde in de 
katholieke kerk in Rotterdam-zuid, dicht bij de Kuip, want mijn dochter woont ‘op zuid’. 
Als slotlied zongen we het lied ‘De wereld is een toverbal’. Dat is een vrolijk lied en ik 
heb altijd muziekinstrumentjes voor de kinderen bij mij, dus we zingen het enthousiast 
met begeleiding. Toen ik dit lied aan mijn dochter voorstelde, bleek dat zij het niet 
kende. ‘Nou, dat komt dan nog wel’, zei ik. Want op de basisschool leren ze dit lied echt 
wel. En ja hoor, ik was als voorganger ingeroosterd voor de ochtendviering in de St. Jan 
de Doper en wat bleek: de St. Jozefschool had even later een startviering in die kerk. En 
wat zongen ze? U raadt het al: ‘De wereld is een toverbal’. 
 

Dit vrolijke lied ken ik inmiddels volledig uit mijn hoofd en ik blijf het leuk vinden. En 
dat is niet alleen door de melodie maar ook door de tekst. Allereerst maakt het ons 
duidelijk dat de wereld mooi is, maar niet perfect. Het is een ‘mooi maar bewerkelijk 
ding’, soms is het zelfs een ‘puinhoop’ en ‘het gaat zeker mis’. Nou, dat kunnen we 
allemaal onderschrijven. Is het niet te droog in ons land, dan stoten we wel teveel 
stikstof uit. We warmen de aarde op en putten de grondstoffen van de aarde uit. Juist 
als oproep om meer naar de aarde om te kijken, heeft de paus een achtste werk van 
barmhartigheid aan de bekende zeven toegevoegd: de zorg voor de schepping. Dit is 
inmiddels vier jaar geleden, waarbij de paus ook op 1 september een Wereldgebedsdag 
voor de schepping heeft ingesteld.  
 

Natuurlijk is het goed om te bidden voor het behoud van de aarde, dat mooie maar 
bewerkelijke ding. We bidden dat harten worden verzacht en worden omgevormd, 
zodat de mensen meer aandacht voor de schepping krijgen. Maar we moeten ook wat 
doen, met Gods hulp. En dat horen we ook in dat lied, de toverbal. Al in het eerste 
couplet worden we opgeroepen om samen te werken, want ‘je kunt het niet alleen’. En 
‘we moeten er samen iets van maken’ en er ‘iets aan doen’. Prachtig dat de kinderen 
deze les wordt geleerd via een lied. Dat Gods schepping ons gegeven is, ook al weten 
wij niet hoe, maar dat wij die schepping wel moeten beheren. Dat wij het beheer 
hebben over die prachtige ‘toverbal’.  
 

Daarom hoop ik dat u, bij alles wat u doet, ook denkt aan die mooie ‘toverbal’. De paus 
schreef een encycliek hierover omdat hij geïnspireerd is door het loflied op de 
schepping van Sint Franciscus. Wij mogen deze schepping loven, maar ons ook inzetten 
voor het behoud van die mooie schepping. Dat kunnen we niet alleen, zegt ook het lied 
de ‘toverbal’. ‘Kom maar in de kring’, dan maken we er samen iets moois van. Laten we 
samenwerken, als mensen onderling en als mensen samen met God. Namens deze 
‘toverbal’, van harte bedankt. 

Vrede en alle goeds, 
diaken Ronald Dits 
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LIEF EN LEED 
  

In dankbare herinnering Ben van Luijk (St. Jan)  
Geboren: 10-05-1938 Overleden: 12-08-2019 
Op 10 mei 1938 werd Bernardus Anthonius Maria van Luijk geboren. Hij 
groeide op in Wateringen samen met zijn vijf broers en drie zussen. Ben had 
een tuinbouwbedrijf in paprika’s. Op zijn vijftiende begon Ben al met werken 
en dat was zijn lust en zijn leven. Ongeveer 60 jaar geleden leerde hij zijn buurmeisje 
Rian Bouwmeester kennen. Ze trouwden en kregen twee dochters Yvonne en Marian 
en zoon Benno. Groot was het verdriet toen dochter Yvonne in 2008 veel te jong 
overleed. Ben was zeer gesteld op zijn zeven kleinkinderen. Graag plaagde hij ze of 
maakte hij grapjes. Samen met zijn gezin woonde hij in Wateringen. Ben en Rian 
werkten samen op de tuin. Hij was iemand die graag werkte, zo werkte hij zelfs vooruit 
voor de dag die ging komen. Ben was graag dichtbij huis en had geen behoefte aan 
vakanties. Ben was een man die zich hield aan de vier r’s, rust, reinheid, regelmaat en 
respect. Een uitdrukking van hem was; “doe je best, God doet de rest.” Ook 
rechtvaardigheid is een eigenschap van Ben. Hij wilde zijn mening niet opdringen aan 
andere mensen maar zei alleen hoe hij ergens over dacht op een eerlijke en directe 
manier.  Ongeveer zeven jaar geleden ging de geestelijke gezondheid van Ben langzaam 
achteruit. In februari dit jaar werd hij opgenomen in het ziekenhuis en na een periode 
in Steenvoorden te Rijswijk verbleven te hebben, kwam Ben te wonen in de Ark. Na een 
korte periode daar gewoond te hebben, is hij op 12 augustus overleden. Vrijdag 16 
augustus was de uitvaartdienst van Ben in een volle kapel van de Ark waarna wij hem 
begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de algemene begraafplaats in Wateringen. 
Eén van de vele uitspraken van Ben was: “herinner mij, zoals ik was.” Dat Ben niet wordt 
vergeten. Wij wensen zijn vrouw Rian, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte in 
deze moeilijke tijd.                                                                       Els Geelen, pastoraal werker  
 

In dankbare herinnering Joke van Kampen–IJsebrands (St. Jan)  
Geboren 03-10-1936 Overleden: 18-08-2019 
Joke werd in Woerden geboren en trouwde met Ger van Kampen en kregen 
drie kinderen. Ger was haar grote liefde. Joke en Ger verstonden elkaar als 
geen ander. Samen kregen ze één dochter en twee zoons. De kinderen 
groeide op en kregen op hun beurt een partner. De volgende generatie diende zich aan, 
6 kleinkinderen die allemaal gek op oma waren. De verslagenheid was groot, toen haar 
man Ger 17 jaar geleden stierf. Maar hij was en bleef de enige man in haar leven. Het 
geloof van Joke was rotsvast. Het heeft haar steun geboden in de moeilijke momenten 
die er ook waren. Joke hield van regelmaat. Zo kwam iedere week op een vast tijdstip 
haar zus Hennie. Een computerspelletje ‘gummy drop’ en knuffels haken, het was haar 
grote hobby. Ieder zaterdagmorgen naar de kapper en dinsdagochtend naar de Heilige 
mis in de kapel van de St. Jan. Je hoorde ze van verre al aankomen met haar rode 
autootje. Op een handig manier wist zij de hindernis, het lastige trapje, te nemen. Ze 
gaf mensen die er ook waren de opdracht haar een misboekje te geven en ze gaf ze geld 
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mee om bij Maria een kaars op te steken. Joke was blij dat ze op de stoel zat. Ze was 
een groot voorbeeld wat bidden betreft. Ze maakte een kruisteken, sloot haar ogen en 
vouwde haar handen en was diep in gebed verzonken. De laatste tijd was zwaar, haar 
gezondheid en conditie ging achteruit. Bloedvat vernauwing in beide benen. Ze bleef 
optimistisch. Begin augustus kwam via de pastorale dienst van het ziekenhuis in Delft 
het verzoek voor de ziekenzalving. Joke heeft de zalving met veel devotie ontvangen in 
het bijzijn van haar dochter en kleindochter. Op 18 augustus is Joke gestorven. Zaterdag 
de 24e hebben we haar uitgevaren vanuit de St. Jan de Doperkerk. Vele mensen waren 
aanwezig. Henny memoreerde haar zus. Kleinzoon Niels lag op de kist een grote bos 
Orchideeën, bloemen waar oma Joke zoveel van hield. Een veelzeggend gebaar. Daarna 
volgde de begrafenis op het parochiekerkhof. Dat Joke en Ger nu verenigd door de 
dood, samen God mogen zien, de Gever van licht en eeuwig leven. Dat Joke mag rusten 
in vrede.                                                                                                              Pastor Straathof 
 

In dankbare herinnering Cor Olsthoorn (St. Andreas) 
Geboren: 01-12-1930 Overleden: 31-08-2019 
Cor werd geboren in Honselersdijk, als een van de oudste kinderen in het 
gezin. Toen hij 10 jaar was brak de oorlog uit, daarom kon hij de lagere school 
niet afmaken. Als kind deed hij al mee in het vervoer. Met paard en wagen en oude 
legervoertuigen werd een start gemaakt met het transportbedrijf. Dit resulteerde in de 
gebroeders en later in zijn eigen transportbedrijf. 
Hij leerde Sjaan kennen. Ze hebben vijf kinderen gekregen: Wim, Boudewijn, Gerard, 
René en Paul. Sjaan overleed in 1983. Daarna is Cor getrouwd met Willy. Zij overleed in 
1991. Ook heeft Cor veel te vroeg afscheid moeten nemen van zijn zonen René (1987) 
en Gerard (2005). Vervolgens kreeg Cor een relatie met Maggie, zij kwam uit de 
Seychellen. Maggie kwam hier wonen en ze zijn getrouwd in 2013.  Cor heeft zijn hele 
leven hard gewerkt. Maar daarnaast had hij nog een passie: zijn oldtimers. Sommige 
van die auto’s kwamen helemaal uit de Verenigde Staten. Hij vond het geweldig om er 
aan te knutselen en om er mee door heel Europa te rijden.  
Hij genoot er erg van als er mensen om hem heen waren. De kinderen, de kleinkinderen, 
gezellig in en rond het zwembad, dat hij in de tuin had laten maken. Altijd het samen 
eten, de gezelligheid van de verhalen en… een goed glas wijn erbij. De laatste drie 
maanden ging het niet goed met Cor, en de laatste twee maanden namen zijn krachten 
af. Hij was het nog niet zat, zei hij, maar op 31 augustus is hij dan overleden in de leeftijd 
van 88 jaar.  
We denken terug aan een markante man, die een intens en bewogen leven heeft gehad. 
We denken terug aan een lieve echtgenoot, een zorgzame vader en een trotse opa. 
Moge hij nu, bij God de Heer, rusten in vrede.                                                    Pastor Kwee 
 

Nazorg 
Nabestaanden van een overledene krijgt doorgaans nazorg. Indien de overledene 
niet via één van de parochiekerken is begraven of gecremeerd en u wilt ook graag 

de nazorg ontvangen, dan kunt u dit melden bij het parochiesecretariaat. 
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ALGEMEEN NIEUWS 
 
Marialof in O.L. Vrouw ten Hemelopneming kerk  
Zondag 6 oktober te ‘s Gravenzande 
Op zondag 6 oktober om 19.00 uur zal in de O.L. Vrouw ten Hemelopneming kerk te 
‘s Gravenzande een Marialof zijn ter gelegenheid van de opening van de Mariamaand. 
Alle parochianen van de elf parochies van federatie Sint Franciscus zijn uitgenodigd om 
het lof mee te vieren. Pastor Kwee zal voorgaan in deze viering, waarin bekende 
Marialiederen gezongen zullen worden.  
 

Viering feestdag H. Franciscus, patroonsfeest van onze federatie 
4 oktober, de dag na het overlijden van Franciscus (1226), is de dag die werd gekozen 
tot zijn feestdag. Maar het is ook een dag die bij veel mensen bekend staat als 
‘dierendag’. De achtergrond daarvan is dat de heilige Franciscus, patroon van onze 
parochiefederatie, sprak tot de dieren. Zo sprak hij tot de vogels (hij vroeg of ze even 
stil wilden zijn tijdens het bidden) en hij vroeg de wolf om de mensen niet meer aan te 
vallen. Daarom werd de feestdag van Sint Franciscus, in 1929, ook Werelddierendag. 
Als parochiefederatie willen wij dit feest ook vieren en wel op vrijdag 4 oktober in de 
St. Adrianus kerk te Naaldwijk. 
Aanvang van deze eucharistieviering is 19.00 uur, de pastores van de federatie zullen 
voorgaan in deze viering, waarin wij als parochiefederatie onze patroon eren en onze 
gemeenschappelijkheid vieren.  
 

U bent allemaal van harte uitgenodigd voor deze feestelijke viering. 
 

Het pastorale team van federatie Sint Franciscus 
tussen duin en tuin 

 

Oogstdankdag in Monster 
Beste jongere, Op zondagmiddag 13 oktober gaan we op Oogst-
dankdag in de H. Machutuskerk in Monster, doosjes met groenten en 
fruit klaarmaken. Vervolgens brengen we deze naar zieken en ouderen 
in de woon- en zorgcentra en daarna naar ouderen of zieken in Monster. 
Deze activiteit start om 13.00 uur in de pastorie aan de Choorstraat 105 in Monster. Als 
je 12 jaar of ouder bent, mag je helpen. 
 

Heb jij zin om te helpen? Geef je dan snel op!  
 

Opgeven doe je door je naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer te mailen naar 
info@M25Westland.nl. Zet in het onderwerp ‘Oogstdankdag’. Deze activiteit telt mee 
voor de Maatschappelijke Stage. En je kan gerust een vriend of vriendin uitnodigen om 
mee te helpen!                                                                                         

 Met vriendelijke groet, 
namens M25 Westland 

Ronald Dits, info@m25westland.nl  

mailto:info@M25Westland.nl
mailto:info@m25westland.nl
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Omgaan met rouwenden 
Inspiratiebijeenkomst voor bezoekers van mensen die een dierbare hebben verloren 
Op 29 oktober a.s. vindt een inspiratiebijeenkomst plaats onder de noemer: ‘Omgaan 
met rouwenden?’ De avond is bedoeld voor vrijwilligers in de kerk, zoals leden van 
bezoekgroepen en voor pastorale beroepskrachten, maar ook voor vrijwilligers van de 
Zonnebloem en anderen die bezoekwerk verrichten en geestelijke ondersteuning 
verlenen aan mensen die een dierbare hebben verloren. 
Voor deze avond is Paul Stolwijk uitgenodigd. Paul heeft theologie gestudeerd en is na 
de studie gaan werken in de zorg en in de uitvaartsector. Inmiddels heeft hij vele 
nabestaanden begeleid als spreker bij veelal niet-kerkelijke uitvaarten. Ook verzorgt hij 
workshops op het gebied van rouwverwerking. Voor medewerkers in de zorg behandelt 
hij vragen als: ‘Hoe professioneel om te gaan met het overlijden van zorgvragers en hoe 
te communiceren met de familieleden rondom het sterfbed van een zorgvrager? 
Op deze avond vertelt Paul vanuit zijn persoonlijke verlieservaringen en vanuit zijn 
expertise opgedaan tijdens de begeleiding van rouwenden over de vraag wat rouwen 
betekent en wat wel of niet helpt tijdens het omgaan met een verlies. 
De bijeenkomst vindt plaats in de wijkcentrum de Hunselaer  (Vitis Welzijn) De 
Hunselaer 1, 2675 XJ Honselersdijk. De bijeenkomst start om 20 uur en duurt tot 
uiterlijk 22 uur. 
Het is voor de organisatie prettig wanneer u zich opgeeft. Dit kan bij diaken Ronald Dits 
met een mailbericht naar: dits@rkwestland.nl 
 

Wereldmissiemaand Oktober 2019 
Het noordoosten van India bestaat uit zeven deelstaten en is met een smalle doorgang 
verbonden met centraal India, en grenst aan Bhutan, Myanmar, China en Bangladesh. 
Er leven veel verschillende bevolkingsgroepen en zij voelen zich vaak 
tweederangsburgers, want ze worden uitgebuit en dat zorgt geregeld voor spanningen 
en geweld. 
Christenen zijn er vooral onder de inheemse volkeren en talrijke religieuze 
gemeenschappen zijn in deze regio werkzaam. Het aantal roepingen in Noordoost India 
is hoog en vanwege het vertrouwd zijn met de eigen cultuur tussen de vele culturen, is 
dit van groot belang. 
De katholieke kerk ziet het als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van 
de waardigheid en de rechten van de mensen en voor behoud van de schepping. Ze wil 
de inheemse bevolking begeleiden in een samenleving die verandert. 
Twee aan twee gaan de zusters Franciscanessen naar de dorpen in de deelstaat 
Aruchanal en verlenen medische zorg en geven onderwijs. In de deelstaat Meghalaya 
zijn het de Missionary Sisters of Mary. Zij bezoeken de gezinnen van de mijnwerkers. 
Het werk in de mijnen gebeurt op de meest primitieve wijze en er vallen vaak dodelijke 
slachtoffers.  In de deelstaat Assam zijn het de vrouwen die de theebladeren plukken 
want zij zijn snelle pluksters. Zij worden uitgebuit en zijn ook vaak slachtoffer van 
mensen- en orgaanhandel.  

mailto:dits@rkwestland.nl
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De Zusters Salesianen maken de vrouwen en meisjes bewust van deze gevaren met 
onder meer straattheater.  
Wij willen u vragen dit heel belangrijke werk van deze zusters financieel te 
ondersteunen. Uw bijdrage kunt u storten op: NL 65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio te 
Den Haag o.v.v. Noordoost India. Bij voorbaat dank u wel!  
 

Graag nodigen wij u uit voor de viering op zondag 20 oktober waarbij de collecte 
bestemd is voor deze zusters.                 
 

Herinnering aanmelden voor vormsel 2019-2020 
Misschien heb je er door de vakantie nog niet aan gedacht om je aan te melden, daarom 
nog even een herinnering: Ook komend seizoen werken de vormselwerkgroepen uit 
Wateringen/Kwintsheul (Noord) weer samen met Poeldijk/Monster/’s-
Gravenzande/Hoek van Holland (West). Kinderen die in 2015 hun Eerste Heilige 
Communie hebben gedaan kunnen gevormd worden. De datum van het Vormsel is op 
zaterdag 15 februari 2020.  
 

We hebben al veel aanmeldingen, maar het zou nog leuker zijn als de groep groter 
wordt.  Want hoe meer vormelingen, hoe meer je ziet dat je niet alleen bent, maar dat 
er meer jongeren zijn die iets met hun geloof doen.  
 

Hoe kan je aangemeld worden? Heel makkelijk…via de website van de federatie 
https://rkwestland.nl/aanmelden-vormsel want alle aanmeldingen gaan vanaf nu 
digitaal.  
 

Als werkgroep zijn wij al druk aan het plannen van de avonden en we starten op 30 
september met de ouderavond. Op 2 oktober is de eerste bijeenkomst al dus wil je ook 
gevormd worden… geef je dan nu nog op! 
  

We plannen de bijeenkomsten zo dat er vier keer op de maandagavond een 
bijeenkomst is en vier keer op een woensdagavond. Zo hoef je (hopelijk) niet 8 keer je 
training of repetitie te missen. Het is nog niet zeker waar de avonden gegeven worden, 
maar we proberen ze 4 keer in Wateringen te houden en 4 keer in regio West.  
 

Mocht je toch nog vragen hebben, neem gerust contact op met 
vormselgroepnoordwest@gmail.com Wij kijken uit naar een grote groep enthousiaste 
jongeren die gevormd willen worden. 

Namens de vormselwerkgroepen regio’s Noord en West,  
Els Geelen, pastoraal werker 

 
 

Thuis rechtstreeks of later naar de vieringen in uw kerk luisteren? 
Ga naar www.kerkomroep.nl of download de app  kerkomroep  

en kies Wateringen of Kwintsheul 
en klik de kerk aan die u wilt beluisteren. 

https://rkwestland.nl/aanmelden-vormsel
mailto:vormselgroepnoordwest@gmail.com
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Geven aan de kerk met belastingvoordeel 
Regelmatig krijg ik de vraag van een parochiaan, wat is dat nu met het geven aan de 
kerk met belastingvoordeel? Een gewone normale gift mag je aftrekken van de 
belasting. Maar daarvoor geldt een drempel. Het bedrag boven de drempel mag je 
aftrekken. Er geldt ook een maximum. 
Maar bij een periodieke gift mag je het gehele bedrag aftrekken van de belasting. Voor 
deze gift geldt geen drempelbedrag of een maximumbedrag. Deze vorm van geven leidt 
tot veel meer belastingvoordeel. Uw gift gaat naar een ANBI (Algemeen Nut Beoogde 
Instellingen). Onze kerk beschikt over zo’n ANBI-verklaring van de belastingdienst. 
In een overeenkomst leg je vast dat je minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt 
aan de kerk. U bepaalt zelf of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meerdere keren betaalt. 
Het grote voordeel is dat u uw volledige gift mag aftrekken van uw belastbaar inkomen.  
Dat kan in sommige gevallen oplopen tot wel 52 %. De fiscus betaalt dus fors mee aan 
uw gift. U kunt meer geld geven zonder dat het u extra kost. 
Het is snel en eenvoudig te regelen het zorgt voor jarenlang belastingvoordeel. Wilt u 
wat meer hierover weten of u wilt ook gebruik maken van deze gunstige regeling, neem 
dan even contact op met het secretariaat van uw parochie. 

 
Aanmelden Eerste Heilige Communie 
Wij willen u informeren dat u vanaf heden uw kind kunt aanmelden voor zijn of haar 
Eerste Heilige Communie. U kunt dit doen via onderstaande website:  
https://rkwestland.nl/aanmelden-ehc 

 
 
 

NIEUWS VAN DE ST. ANDREAS 
 

Oogstdankdag 
Het tweede weekend van oktober is het oogstdankdag, dit jaar dus het weekend van 
12 - en 13 oktober. Van oudsher wordt in het najaar stil gestaan bij de vruchten die 
aarde en arbeid hebben voortgebracht. Hoewel de ‘oogstmaand’ in de huidige tijd een 
andere betekenis heeft dan in vroeger tijden is het goed om deze traditie elk jaar voort 
te zetten en even stil te staan in dankbaarheid. Oogstdankdag is niet alleen een dag om 
onze dankbaarheid te delen maar óók onze vragen en zorgen. Zo kunnen wij elkaar door 
aandacht en gebed tot steun zijn. 
Om de kerk voor oogstdankdag te versieren wordt uw bijdrage in de vorm van verse 
producten weer zeer gewaardeerd. De weekenden vóór oogstdankdag hangen er lijsten 
in de kerk waar u kunt aangeven als u producten wilt schenken voor oogstdankdag. Na 
afloop van de vieringen zullen de producten worden weggebracht naar zieken en 
eventueel goede doelen. Vrijdagavond 11 oktober om 19.00 uur kunt u uw producten 
in de kerk afgeven. 
 

https://rkwestland.nl/aanmelden-ehc
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Andreasspeld 
Tijdens het patroonsfeest van St. Andreas willen we als bestuur iemand die zich zeer 
verdienstelijk heeft gemaakt voor onze parochie extra in het zonnetje zetten. Hiervoor 
hebben we uw hulp nodig in de vorm van het voordragen van kandidaten voor de 
Andreasspeld. 
Wanneer u iemand kent die zich gedurende lange tijd heeft ingezet voor onze parochie 
en waarvan u denkt dat die wel in aanmerking komt voor de onderscheiding willen we 
u vragen deze persoon voor te dragen voor de Andreasspeld. U kunt hiervoor contact 
opnemen met het secretariaat of één van de bestuursleden, waarbij u moet aangeven 
waarom u deze persoon aan beveelt en wat de kandidaat in de tijd voor de parochie 
heeft gedaan. 
 

Bijeenkomst contactpersonen St. Andreasparochie 29 oktober 
De St. Andreasparochie mag zich gezegend voelen met het grote aantal vrijwilligers die 
zich inzetten voor de parochie. Om het onderlinge contact en contact met het bestuur 
op peil te houden is er jaarlijks een bijeenkomst voor de contactpersonen van alle 
werkgroepen. Tijdens de bijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van de laatste 
actuele zaken binnen de parochie en kunt u uw eigen inbreng doorgeven aan andere 
werkgroepen en aan het bestuur. Natuurlijk speelt het gezelligheidsaspect ook een rol, 
het formele gedeelte van de avond zullen we proberen beknopt te houden, waarna er 
informeel de gelegenheid is nog een drankje te doen en elkaar wat bij te praten. 
De avond staat gepland op dinsdag 29 oktober om 19.30 uur in de pastorie van de 
St. Andreasparochie en is bedoeld voor de contactpersonen van de werkgroepen. U 
krijgt hiervoor een uitnodiging. 
 

Allerzielen 2019 
Op 2 november, Allerzielen, gedenken we elk jaar al onze dierbare overledenen. In de 
Andreaskerk is er een speciale viering ter gelegenheid van allen die ons ontvallen zijn. 
Na afloop van de viering is er de gelegenheid de begraafplaats te bezoeken en een kaars 
op het graf van uw dierbare te zetten. Allerzielen is voor iedereen; een bijzondere plaats 
is er voor degenen die gedurende het afgelopen jaar zijn overleden. De namen worden 
afgeroepen en er wordt een kaars aangestoken. De families van de overledenen van 
afgelopen jaar worden uitgenodigd tijdens deze viering aanwezig te zijn. Een 
persoonlijke uitnodiging zult u hiervoor ontvangen. Eventueel kunt u uw familieleden 
alvast attent maken op de datum zodat iedereen aanwezig kan zijn. Nadere informatie 
volgt. 
 

Vrijwilligersavond St. Andreasparochie 
De St. Andreasparochie mag zich gelukkig rekenen dat er zoveel vrijwilligers actief zijn 
binnen de parochie. Een kerkgemeenschap is meer dan alleen op zondag naar de kerk 
gaan, het is daarnaast een plek om elkaar te ontmoeten en elkaar te ondersteunen in 
lief en leed. Door hoe meer mensen de kerkgemeenschap wordt gedragen hoe groter 
de betrokkenheid is, dit wordt door het bestuur van harte ondersteund. Als dank voor 
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alle inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers organiseren we om de twee jaar 
een vrijwilligersavond. Ook dit jaar zal er weer een vrijwilligersavond worden 
georganiseerd. Er is inmiddels al een feestcommissie druk in touw om ook dit jaar weer 
een verrassend programma voor u te maken. De betrokkenen krijgen een uitnodiging, 
maar noteert u de datum alvast in uw agenda: Vrijdag 22 november 2019 in de 
Kastanjehof. 
 

 
Kledingactie 
Zaterdag 12 oktober staat de auto weer bij de kerk om spullen in te zamelen. U kunt 
kleding, riemen, schoenen, dekens, lakens of gordijnen brengen van 9.00 tot 11.30 uur, 
bij de Andreaskerk, Kwintsheul. Graag in gesloten zakken, dat is makkelijk, valt er niets 
uit én dan blijft het droog! 
 

Bent u die ochtend verhinderd, dan kunt u áltijd terecht bij: Jos de Bakker, Bovendijk 
57, Kwintsheul. 
 

Hartelijk dank! De opbrengst gaat naar Pater Hugo en het project van zuster 
Ammerlaan, beiden in Brazilië. 

Namens het Missiecomité Kwintsheul, Wil Vis 
 

De Rozenkransmaand  
Volgens traditie is de maand oktober de rozenkransmaand. Gedurende deze maand 
wordt het rozenkransgebed elke donderdag vóór aanvang van de viering gebeden. De 
aanvang van het rozenkransgebed is dan om 08.45 uur, waarna aansluitend om 09.00 
uur de viering zal plaatsvinden. 
Rozenkrans is de naam voor het 'rozenkransgebed', het gebed dat wordt gebeden met 
behulp van een ketting, de zogenaamde rozenkrans, of paternoster. De rozenkrans 
bestaat uit 5 grote kralen (het Onze Vader) en 50 kleine kralen (het Weesgegroet), 
genaamd het rozenhoedje. Word deze 3x doorlopen, dan bidden wij een rozenkrans. 
Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van 
Jezus overwogen.  
 

Musical de “De Druiventrap” 
Op vrijdagavond 18 okt om 19.00 uur zal in de St Andreaskerk op veler verzoek 
nogmaals de musical de Druiventrap worden opgevoerd door Koos Sekrève en Jolentha 
Zaat samen met de Andreasbengels. 
De entree is gratis, maar bij de uitgang wordt een bijdrage gevraagd om de onkosten te 
dekken. 
De Kastanjehof opent na afloop van de musical zijn deuren, waar u dan tegen een 
aantrekkelijke prijs een kopje koffie of een glaasje kunt gebruiken. Dus schrijf het op in 
uw agenda, vrijdag 18 oktober vrijhouden.  

Het organisatiecomité  

  



  St. Andreas St. Jan de Doper St. Joseph 

Za     5-10 19.00 
Woord- en Communieviering met 
Andreasbengels 

        

    Voorganger mevr. A. van Lier         

Zo     6-10 9.30 Eucharistieviering met Andreaskoor 9.30 Woord- en Communieviering met cantor 11.00 Woord- en Communieviering met Jubilate Deo 

    Voorganger pastor B. Lansbergen   Voorganger diaken W. Burgering   Voorganger diaken W. Burgering 

Za   12-10     19.00 Eucharistieviering met Rejoice     

        Voorganger pastor B. Lansbergen     

    Oogstdankdag 

Zo  13-10 9.30 Eucharistieviering met Esperanca 9.30 Woord- en Communieviering met Jubilate Deo 11.00 Eucharistieviering met Beatween 

    Voorganger pastoor J. Steenvoorden   Voorganger dhr. R. van der Knaap   Voorganger pastoor J. Steenvoorden 

Za   19-10     19.00 Woord- en Communieviering met cantor     

        Voorganger dhr. Ch. Groot     

Zo   20-10 9.30 
Woord- en Communieviering met 
cantor 

9.30 Eucharistieviering met Rejoice 11.00 Woord- en Communieviering met Jubilate Deo 

    Voorganger mevr. A. van Lier   Voorganger pastor A. Vijftigschild   Voorganger p.w. mevr. E. Geelen 

Za   26-10     19.00     Eucharistieviering met samenzng 

            Voorganger pastor M. Kwee 

Zo   27-10 9.30 Eucharistieviering met Andreaskoor 9.30 Eucharistieviering  met Jubilate Deo 11.00 Eucharistieviering met Beatween 

    Voorganger pastor B. Lansbergen   Voorganger pastor M.Kwee   Voorganger pastor B. Lansbergen 

 



Vieringen in de week 
St. Andreas  Elke donderdag 09.00 uur (ongewijzigd) 
St. Jan de Doper Elke woensdag om 09.00 uur  
St. Joseph:  Iedere 1e vrijdag van de maand: 

- 09.00 uur ochtendviering in de dagkapel 
- 13.30 – 15.30 uur aanbidding in de dagkapel 

 

Vieringen in de kapel van de Ark 
Za   05-10 10.00 uur  Eucharistieviering  pastoor Steenvoorden 
Za   12-10 10.00 uur  Woord- en Communieviering  p.w. P. Mantelaers    
Wo 16-10 19.00 uur Oecumenisch avondgebed  (Open Ark)  
Za   19-10 10.00 uur Woord- en Communieviering dhr. N. Meijer   
Za   26-10 10.00 uur Gebedsdienst Ds R. Lock  

 
Uit de parochieagenda’s 
St. Andreas 
Do 03-10   19.00 uur  Vergadering open Monumentendag 
Di 15-10   19.30 uur  Vergadering parochiebestuur 
Zo 20-10   10.30 uur  Extra luistermoment Marialiedjes 
Di 29-10   19.30 uur  Werkgroepen Contactpersonen 
 
St. Jan de Doper 
Wo 02-10 19.00 uur Gebedsgroep 
Do 03-10 19.30 uur Kaartclub 
Za 05-10 14.00 uur - 16.00 uur Kerk open 
Wo 09-10 19.00 uur Gebedsgroep 
Za 12-10 14.00 uur - 16.00 uur Kerk open 
Wo 16-10 19.00 uur Gebedsgroep 
Vr 18-10 14.00 uur Bijbellezen 
Za 19-10 14.00 uur - 16.00 uur Kerk open 
Wo 23-10 19.00 uur Gebedsgroep 
Za 26-10 14.00 uur - 16.00 uur Kerk open 
 
St. Joseph 
Vr 04-10 13.30 uur - 15.30 uur Aanbidding in de dagkapel 
Di 08-10 19.45 uur Bestuursvergadering 
Vr 18-10 14.30 uur huwelijksviering Wim van Os en Rianne Lakerveld 
Ma  21-10 19.30 uur Kaartavond in de parochiezaal 
 

Regionale agenda 
Ma 30-09 20.00 uur - 21.30 uur 1e ouderavond Heilig Vormsel 
   Parochiezaal van de St. Josephkerk,  
   Dr. Schaepmanstraat 12, Wateringen 
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Wo 02-10 19.15 uur - 20.45 uur 1e jongerenbijeenkomst Heilig Vormsel 
   Kerkzaal van OLV ten Hemelopneming 
   Iepstraat 1, ’s-Gravenzande 
Ma 14-10 19.15 uur -  20.45 uur 2e jongerenbijeenkomst 
   Parochiezaal van de St. Josephkerk,  
   Dr. Schaepmanstraat 12, Wateringen 
Wo 30-10 19.45 uur - 20.45 uur 3e jongerenbijeenkomst 
   Kerkzaal van OLV ten Hemelopneming 
   Iepstraat 1, ’s-Gravenzande 

 
Koffiedrinken 
St. Andreas 
Elke donderdag na de viering van 09.00 uur 
Op zondag 6 en op zondag 20 oktober na de viering van 09.30 uur 
 
St. Jan de Doper 
Elke Dinsdag vanaf 09.30 uur open huis 
Elke woensdag na de viering van 9.00 uur 
Elke tweede en vierde zondag van de maand 
 
St. Joseph  
Iedere laatste zondag van de maand na de viering van 11.00 uur 

 
Schoonmaak 
St. Jan de Doper    
Week 43  Groep 2 
 
St. Joseph 
Week 40   Jan van Paasen en Ed van Mil - kant sacristie 
Week 41  Ton en Juliana Eijken - kant dagkapel  
 

Uw gebed wordt gevraagd 
St. Andreas 
Do 03-10    09.00 uur    Co en Jo Smeets 
Za 05-10    19.00 uur    Voor al onze parochianen 
Zo 06-10    09.30 uur    Henk en Ploon van Gaalen – Olsthoorn 
                                    Overleden familie van Steekelenburg – Wubben 
                                    Wim van Steekelenburg bij gelegenheid van zijn sterfdag 
                                    B.g.v. van de 90ste verjaardag van moeder 
                                    Familie van Bergenhenegouwen en Bellekom 
                                    Renate b.g.v. haar geboortedag en Anja 
                                    Uit dankbaarheid b.g.v. het 60-jarig huwelijk van Jan en  
   Truus van Bergenhenegouwen – Bellekom 
   Henk de Groot 
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Zo 13-10 09.30 uur     Laura en Jan van Kester – Bonte 
                                   Piet Hersbach b.g.v.zijn sterfdag 
                                  en familie Hersbach – van der Knaap 
                                   Gerardus Janszen en Anna Janszen – Franke b.g.v.  
   haar geboortedag 
                                   Voor onze dochter Jacqueline van Koppen b.g.v. 
   haar geboortedag en sterfdag 
   Henk de Groot 
   Mia van Schie en familie 
Zo 20-10 09.30 uur     Henk en Ploon van Gaalen – Olsthoorn 
                                   Dhr. Hazenkamp b.g.v. zijn geboortedag 
   Henk de Groot 
Zo 27-10  09.30 uur     Cok van Steekelenburg 
                                   Gerardus Janszen en Anna Janszen – Franke b.g.v.  
   haar sterfdag 
                                   Gera Kester – van den Berg b.g.v. haar sterfdag 
   Henk de Groot 

 
St. Jan de Doper 
Zo 06-10 09.30 uur Therese Alders- Leenes 
   Hillegonda Kouwenhoven-Vollebregt 
   Overleden leden van de kostersgroep en familie 
   Hans Suijker t.g.v. sterfdag op 3 oktober 
                                                Uit dankbaarheid t.g.v. verjaardag 
Za 12-10 19.00 uur Theo Toussaint 
   Tiny Persoon-Grootscholten 
   Wim van Dorp 
   Vincent Eijgermans jaargetijde 
Zo  13-10 09.30 uur Voor geloof in onze gezinnen 
   Onze dierbare vader, opa en oud-opa Leo Scholtes 
                                                Voor de levende en overleden leden kostersgroep 
Zo 20-10 09.30 uur Leo Helderman 
   Uit dankbaarheid voor een verjaardag 
 

St. Joseph 
Zo 06-10 11.00 uur Ed van Nieuwkerk 
Zo 13-10 11.00 uur Ineke Duijndam-van Beek  
Zo  20-10 11.00 uur Bertha Berendse-Noordermeer 
Zo 27-10 11.00 uur Ineke Duijndam –van Beek  
Za 28-10 19.00 uur Ineke Mandjes en levende en overleden familieleden 
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NIEUWS VAN DE ST. ELISABETH 
 

Van wie is dat er een? 
Ted van Luijk is geboren op 13-6-1953 in de bocht van de Bovendijk in Kwintsheul. Het 
gezin bestond uit 10 kinderen (5 meisjes en 5 jongens) en Ted was nummer 5 in de rij. 
Zijn vader had een tuindersbedrijf: 's zomers tomaten en 's winters bloemen, sla, 
andijvie, enz. Ted ging naar de Andreasschool waar alleen jongens op zaten. In de zesde 
klas gebeurde er iets wat nog nooit vertoond was: er kwamen drie meisjes (deze klas 
diende ter voorbereiding op de HBS). Vervolgens ging hij naar de tuinbouwschool aan 
de Rozemarijn in Wateringen. Toen hij 15 jaar was behaalde hij zijn diploma en ging bij 
zijn vader werken. In de avonduren volgde hij nog cursussen over de tuinbouw. 
"Toen ik 17 jaar was had ik al de touwtjes in handen op het bedrijf. Op mijn 19e kwam 
mijn broer eraan en ben ik weg gegaan. Ik kocht een eigen tuintje in Honselersdijk 
(tomaten, bloemen) en na 2 jaar een tuin gekocht, die veel groter was, aan de 
Middenweg (nu Middenzweth) in Wateringen.  
Op 4-8-1976 ben ik getrouwd met Marian v. d. Knaap. We kregen 3 kinderen, 1 zoon en 
2 dochters. Nu ook 3 kleinkinderen + 2 onderweg". 
Eerst kweekte Ted tomaten, maar in 2000 stapte hij over op aubergines. In 2015 is het 
bedrijf overgenomen door zijn zoon, maar iedere ochtend werkt hij nog mee. 's Middags 
neemt hij tijd voor eigen dingen. Toen zijn kinderen naar de Mariaschool gingen waren 
ze verbonden aan de Josephkerk. Er werd een soort Fancy Fair georganiseerd in het 
Hofpark vanuit de kerk, waar Ted als vrijwilliger aan mee geholpen heeft. 
"Een maand later vroeg Winfried Kuipers of ik deel uit wilde maken van de stuurgroep 
Gemeenschapsvorming. Deze stuurgroep behelst alle activiteiten die niet met liturgie 
te maken hebben, zoals het organiseren van vrijwilligersmiddagen-avonden, het 
Josephweekend, de kaartavonden, algemene festiviteiten, enz. En na een aantal jaren 
werd ik ook penningmeester in het bestuur. Dit heb ik met heel veel plezier gedaan, 
met hele fijne mensen. Nu maak ik deel uit van het bestuur van St. Elisabeth als 
afgevaardigde van de stuurgroep Gemeenschapsvorming. Ik ben geen officiële 
penningmeester meer, maar houd me nog wel met de financiën van de St. Joseph bezig. 
Het elkaar aanvullen in bestuurlijke zaken is heel belangrijk. De Josephkerk moet nog 
wel een geloofsgemeenschap blijven; hier moeten de mensen zich prettig voelen". 

Kittie 
 

Van wie is dat er een? 
Niek Duynisveld is geboren op 21-4-1943 in Wateringen in de Herenstraat boven de 
winkel. Zijn vader was een tuinderszoon en begon in 1926 het installatiebedrijf. Hij had 
twee zussen boven zich en toen er Duitsers werden ingekwartierd, moesten zijn zussen 
hun kamertje afstaan. Zijn vader overleed toen hij zes jaar oud was. Samen met zijn 
oudste zus (toen 15 jaar) vervolgde zijn moeder de winkel. Niek ging naar de 
kleuterschool ("kakschool" in de volksmond), de lagere school (Josephschool) en 
vervolgens naar de MULO op het Westeinde in Den Haag, die hij in drie in plaats van 
vier jaar haalde. Hij was toen 15 jaar oud.  De HTS brak hij na een half jaar af en ging 



18 
 

voor de helft bij een baas en voor de helft in de zaak werken (installatiewerk). Niek 
volgde avondcursussen hulpmonteur en monteur tegelijk en behaalde na twee jaar zijn 
diploma. Daarna elektro-installateur. Daarnaast heeft hij ook zijn middenstandsdiploma 
behaald. In 1959 ging hij fulltime in de winkel werken. 
"In 1965 ben ik getrouwd met Anneke Duijvestijn uit Monster. In 1977 werd onze 
dochter geboren en er zijn nu twee kleinkinderen van negen en twaalf jaar oud. Eind 
1977 zijn wij verhuisd naar het Hofzicht. In 1997 verkochten we de winkel en daarna 
hebben we gedurende 12 jaar de hele wereld rondgereisd. In 1965 voegde ik me bij de 
vrijwillige brandweer (tot 1985). Ook cursussen gevolgd tot gediplomeerd onder 
brandmeester. Nu al meer dan vijf jaar actief bij de stichting "Gambia Schoolchildren" 
en fondsen bijeengebracht. Verleden jaar is de grond aangekocht en begin dit jaar is de 
nieuwe school met voorlopig drie lokalen, toiletten en een kantoortje in gebruik 
genomen. Ook is hij al tien jaar actief bij de kringloopwinkel en sinds begin dit jaar als 
werkzaam als penningmeester".  
In 1989 trad Niek toe bij zangkoor "Soli Deo Gloria", nu "Jubilate Deo". Via zijn dochter, 
die op de kleuterschool zat, maakte hij deel uit van de ouderraad van de kleuterschool 
(later Mariaschool) en werd vertegenwoordiger van de school bij de parochieraad. Van 
daaruit in 2001 in het parochiebestuur: eerst werkgroep “onderhoud”, later technische 
zaken tot 2009 (twee maal vier jaar). Daarna maakte Niek deel uit van de commissie 
kerk en interieur. In 2012 vroeg zijn goede vriend; de helaas te vroeg overleden Jacques 
de Steur of hij secretaris van het bestuur wilde worden. Dit heeft hij tot 2016 gedaan, 
toen nam Aad van Zeijl het over. Nu bij St. Elisabeth weer in het bestuur voor technische 
zaken. Hij bevindt zich veel op beide secretariaten voor allerhande zaken en het 
oplossen van computerproblemen. Niek heeft grote klussen gedaan: in 2001 de kerk in 
het licht gezet met schijnwerpers, in 2004 het uurwerk computergestuurd gemaakt, in 
2006 de verdeelkasten vervangen en de bediening van de verlichting is nu op afstand. 
Op dit moment wordt de nieuwe geluidsinstallatie in de kerk (de eerste uit 1966) 
vervangen) Niek heeft een heel groot verlangen: beneden in de kerk een nieuw orgel, 
want het oude heeft nogal wat kuren. 
"We hebben nu een leuke vrijwilligersgroep. In de St. Jan ben ik jarenlang misdienaar 
geweest en tot aan mijn trouwen acoliet. Toen stond alles even stil, maar met de 
geboorte van mijn dochter kwam het keerpunt: er is meer!! Nu met de fusie: er moet 
meer visie komen. In de toekomst wellicht de ene week een viering in de St. Jan en de 
andere week in de St. Joseph. De krachten bundelen. Ik ben blij dat ik katholiek ben, 
maar ik heb ook heel veel andere prachtige ceremonies gezien tijdens mijn reizen. Ook 
in onze kerk hou ik van ceremonies. Er moet gevierd worden!!     

                                                              Kittie 
 

Allerzielen 
Op 3 november gedenken wij elk jaar onze dierbare overledenen. Dit jaar is er op 
zondag 3 november een gezamenlijke viering van de St. Jan en de St. Joseph in de St. 
Jan de Doper om 11.00 uur. Na afloop van de viering is er gelegenheid de begraafplaats 
te bezoeken en een kaars op het graf van uw dierbare te zetten. De families van de 
overledenen worden persoonlijk uitgenodigd. 
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Belangrijke informatieve middag bij de KBO Wateringen 
2 oktober 2019 
Wij nodigen leden en ook niet leden van de KBO Wateringen graag uit voor een 
presentatie die de Lokale Alliantie geeft over Financieel Veilig Ouder Worden. Ook onze 
eigen Vrijwillige Ouderen Adviseur, mevrouw Petra Rouss, levert een bijdrage aan deze 
middag. 
De middag wordt muzikaal omlijst door Bert Tielemans die met muzikale ondersteuning 
liedjes van o.a. Jules de Corte ten gehore brengt. 
De presentatie heeft als doel de bewustwording over financieel misbruik en ontspoorde 
mantelzorg te vergroten. 
De Lokale Alliantie is een initiatief van Gemeente Westland, Politie, Vitis Welzijn, 
Westland Partners, SKT, Seniorenraad Westland en Rabobank Westland. 
De presentatie wordt gehouden bij VELO aan de Noordweg in Wateringen op 
woensdagmiddag 2 oktober 2019 en begint om 14.00 uur. Van harte welkom… 
 
 

Kliederkerk 
Zondag 6 oktober is er Kliederkerk in basisschool De Hofvilla. Er is 
een leuk programma voor kinderen tussen 2 en 12 jaar, hun 
ouders en grootouders.  Hoe zit dat nu precies in het verhaal over 
Abraham? Kom naar de Kliederkerk en je gaat het horen en 
meemaken!  
We spelen, knutselen en vieren met elkaar rondom het thema: ‘Abraham wordt een 
mooie toekomst beloofd’. Afsluitend is er een familieviering onder leiding van diaken 
Walther Burgering en er wordt samen gegeten.  
  

Dag:  zondag 6 oktober 
Tijd:  16:00 – 18:00 uur 
Locatie:  Basisschool De Hofvilla, Dr. Schaepmanstraat 2 in Wateringen 
 

Geef je op via: KliederkerkWateringeneo@gmail.com. Alvast bedankt. 
  

Met vriendelijke groet,  
Alex Vollering 

 

Bericht van de Parochiële Caritas Instelling 
Beste Parochianen, woensdagavond 11 september was weer de eerste PCI vergadering 
na de vakantieperiode. 
Het was een bijzondere vergadering waarin wij stil hebben gestaan bij het verlies van 
onze dierbare penningmeester Ineke Mandjes. Zij heeft zich heel wat jaren ingezet voor 
de PCI van de St Josephkerk en daarmee voor mensen die het financieel minder hebben. 
Wij zijn blij en dankbaar dat we mochten samenwerken met zo’n fijne en dappere 
vrouw. We zullen haar missen. 
 

Er was nog een reden waarom dit een bijzondere vergadering was nl;  

mailto:KliederkerkWateringeneo@gmail.com
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Het was de eerste vergadering  waarin de PCI van de St. Jan de Doper en de PCI van de 
St. Josephkerk officieel gefuseerd zijn als PCI van de St. Elisabeth parochie. Als parochies 
samen gaan, zoals bij ons in Wateringen, is het een normale gang van zaken dat er ook 
een fusie volgt van de Parochiele Caritas. 
 

Dan, last but nog least, was er nog iets speciaals aan deze avond: 
Sjane Daalman was voor de laatste keer aanwezig bij de PCI vergadering. We hebben 
warm en blij afscheid van haar genomen. Ze is al jarenlang lid en spil binnen de PCI van 
de St. Jan de Doperkerk. 
In de nieuwe formatie van het bestuur St Elisabeth geeft ze het stokje, met een gerust 
hart, door aan een volgende generatie bestuur.  We hebben het al gezegd maar 
nogmaals in het parochieblad: 
“Sjane, Heel, heel veel Dank voor alles wat je voor de PCI en daarmee voor de mens in 
nood hebt willen en kunnen betekenen!                                           Met vriendelijke groet, 

PCI van de St Elisabeth parochie Wateringen. 
 

Oogstdankdag Oktober 
Wij vieren oogstdankdag in het tweede weekend van oktober en danken God voor de 
oogst van het afgelopen jaar. Ook dit jaar delen we met hen die het goed kunnen 
gebruiken. De producten worden mooi uitgestald op het priesterkoor en daarna 
weggebracht door de vrijwilligers van de diaconie. 
Ook u kunt daar aan bijdragen, door iets van uw zelf geteelde groenten of fruit uit uw 
eigen tuintje in te leveren. Doet u mee?? U kunt u aanmelden bij de 
parochiesecretariaten van de St. Jan 0174-292316 of de St. Joseph   0174-292197. 

 
 
NIEUWS VAN DE ST. JAN DE DOPER 
 

Bijzondere vieringen  
Zo 06-10 13.00 uur Doopviering van Fleur Molenaar 
 

Oktober maand Rozenkransmaand 
In de maand oktober is er op maandagavond om 18.45 uur en woensdag ochtend na 
de viering van 09.00 uur de mogelijkheid om gezamenlijk de Rozenkrans te bidden. 
U bent van harte welkom 
 

Bijbellezen 
Een keer per maand is er in het parochiehuis van de St Jan de Doperkerk Bijbellezen op 
vrijdagmiddag om 14.00 uur. De komende maanden gaat het over de psalmen: 

Vr 18-10 Psalm 42 – 43 
Vr 15-11 Psalm 75 
Vr 20-12 Psalm 77 
 

U bent van harte welkom bij deze activiteit 
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Gerardus kalender 2020 
De Gerarduskalenders zijn er weer vanaf september zijn ze weer te verkrijgen op het 
secretariaat of bij Riek Hagebeek. De kosten van de kalender € 7,40 
 

Kaartclub 
Elke 1e donderdag van de maand kunt u om 19.30 uur weer een gezellig avondje 
kaarten. De datums tot eind van het jaar zijn 3 oktober, 7 november en 5 december. 
Natuurlijk hopen we weer op veel enthousiaste kaarters…u bent van harte welkom. 
 

Beste parochianen, 
Heeft u er wel eens over gedacht om te gaan zingen bij een koor? Wij zijn ‘Rejoice’ een 
gemengd koor dat dit jaar zijn 40-jarig jubileum viert.  We zijn een gezellige club en 
zingen met veel plezier en van samen zingen word je blij. 
We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Kom gerust eens een avond luisteren en 
wellicht meezingen en wie weet voelt u zich direct thuis. 
Onze repetitie avond is maandag vaan 19.30-21.30 uur in het parochiehuis van de 
St. Jan. Als u eerst meer wilt weten, kunt u ons ook bellen op nr. 0174-226086 of 
06-12150176                                                                                         Met vriendelijke groeten,  

Pr-commissie van Rejoice 

 
Open Huis  
Op dinsdagochtend is er gelegenheid koffie te drinken, maar ook te handwerken, dit 
gezamenlijk of met uw eigen handwerk. Ook kan er als u dit wilt een spel gespeeld 
worden. 
Kent u soms mensen(ouderen), die dit misschien graag willen, maar hier niet van op de 
hoogte zijn? Laat het hen of ons weten. Halen en brengen hoort ook tot de 
mogelijkheden. Belt u naar het secretariaat 0174-292316 

 
NIEUWS VAN DE ST. JOSEPH 
 

Rozenkransgebed 
In de maand oktober bidden we iedere vrijdag van 09.00 uur – 09.30 uur de rozenkrans 
in de dagkapel van de Josephkerk. 
 

Huwelijk  
Op vrijdag 18 oktober om 14.30 uur zullen Wim van Os en Rianne Lakerveld in het 
huwelijk treden in de Josephkerk. Het huwelijk zal worden ingezegend door pastoor J. 
Steenvoorden en zal worden opgeluisterd door Jubilate Deo. 

 
Kaartavond  
De eerstvolgende Kaartavond is op maandag 21 oktober in de parochiezaal.  
Aanvang 19.30 uur. 
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Filmavond 
De filmavonden gaan weer beginnen. De eerste film (Sugarcreek) is op 27 oktober in de 
parochiezaal van de Josephkerk. Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.30 uur. 
 

Kinderwoorddienst 
De eerstvolgende kinderwoorddienst zal worden gehouden op zondag 13 oktober 
tijdens de viering met Beatween. 
Aan de hand van een thema gaan de kinderen aan de slag met een knutselwerkje en 
wordt er op eenvoudige wijze een verhaaltje verteld uit de bijbel. Dus kinderen, neem 
je ouders mee en komt allen! 
 

Aanbidding op iedere eerste vrijdag van de maand 
Iedere eerste vrijdag van de maand is er in de dagkapel van de St. Josephkerk 
aanbidding (ingang Dr. Schaepmanstraat). Tussen 13.30 uur en 15.30 uur kunt u gerust 
even binnen lopen. 
 
 

LITURGIE 
 
5 - 6 oktober - 27e zondag door het jaar Kleur: groen   
Het thema is: Trouw geloof.  
We lezen: Habakuk 1, 2-3. 2, 2-4; Psalm 95; 2 Timoteüs 1, 6-8.13-14; 
Lucas 17, 5-10. 
 

De vraag om meer geloof beantwoordt Jezus met een vergelijking waarin het 
mosterdzaadje en de moerbeiboom een rol spelen. Jezus maakt duidelijk, dat je met 
weinig toch veel kunt doen. Het tweede deel maakt ons duidelijk, dat het “voor wat 
hoort wat.” bij God niet telt; we moeten het goede doen louter alleen, omdat het goed 
is. De eerste lezing maakt duidelijk, dat geloven vertrouwen inhoudt. De psalm herhaalt 
de bede van de eerste lezing. Paulus roept ons toe om ondanks alles het geloof te 
bewaren. 
 
12 - 13 oktober - 28e zondag door bet jaar Kleur: groen  
Het thema is: Gered door het geloof. We lezen: 2 Koningen 5, 14-17; Psalm 98; 2 
Timoteüs 2, 8-13; Lucas 17,11-19. 
 

In het evangelie horen we van de tien melaatsen door Jezus genezen. Negen gaan 
overeenkomstig de voorschriften naar de hogepriester. Een keer echter naar Jezus 
terug om zijn genezing te tonen. Hij erkent daarmee Jezus als de nieuwe Hogepriester, 
Jezus prijst hem om zijn geloof. De eerste lezing verhaalt ons een soortgelijk verhaal. 
Hier is de profeet Elia die met behulp van God de genezing bewerkstelligt. Ook hier 
keert de genezene naar Elia terug om zijn lof over God uit te spreken. De Psalm bezingt 
onze dank voor Gods weldaden. Wederom benadrukt Paulus ons het geloof in Christus 
te allen tijde te bewaren. 
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19 - 20 oktober - 29e zondag door het jaar Kleur: groen  
Het thema is: Recht verschaffen.  
We lezen: Exodus 17, 8-13; Psalm 121; 2 Timoteüs 3,14-4, 2; Lucas 18. 1-8. 
 

In een parabel maakt Jezus ons duidelijk, dat God op enigerlei wijze recht zal 
verschaffen aan hen die geloven. Vaak zijn Gods wegen echter anders dan wij in onze 
onkunde vermoeden. De eerste lezing laat zien, hoe de Israëlieten met hun geloof en 
vertrouwen in God ook Gods kracht ervaren. De psalm zegt daarom: “Mijn hulp zal 
komen van God, de Heer.” Paulus vermaant Timoteüs en ook ons om trouw te blijven 
aan het Woord van Christus. 
 
26 - 27 oktober - 30e zondag door het jaar Kleur: groen  
Het thema is: God, wees mij genadig.  
We lezen: Sirach 35, 12-14.16-18; Psalm 34; 2 Timoteüs 4, 6-8.16-18; Lucas 18,9-14. 
 

In zijn parabel maakt Jezus ons duidelijk, dat we niet om ons geloof beter zijn dan de 
anderen; we moeten ons onze tekortkomingen bewust blijven. De eerste lezing leert 
ons vertrouwen te hebben in God en daarmee in ons gebed tot Hem. Met de psalmist 
zeggen we dan ook: “Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.” Paulus ziende dat 
zijn einde nadert, spreekt zijn vertrouwen in Gods rechtvaardig rechterschap uit.  
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Parochiefederatie Sint Franciscus  
tussen duin en tuin 

 
Regio Noord: St. Elisabeth te Wateringen 
 St. Andreas te Kwintsheul 
 

 Parochiesecretariaten zie pagina 2 
 
 
 

Regiopastores: diaken C.W. Burgering 

 p/a Herenstraat 162, 2291 BL  Wateringen 
 (  06 29 56 28 65 *  burgering@rkwestland.nl 
 
 
 

Overige leden van het pastoraal team: 

 pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden 
 (  0174-624536  *  steenvoorden@rkwestland.nl 
 

 pastor I.M. Kwee 
 (  0174-764338  *  kwee@rkwestland.nl 
 

 diaken R.H. Dits 
 (  06 16 82 22 67  *  dits@rkwestland.nl 
 

 pastoraal werkster E.M. Geelen 
 (  06 36 28 69 52  *  geelen@rkwestland.nl 
 

 
 

Federatiesecretariaat: 

 mw. M. de Jong 
 Dijkstraat 25, 2675 AV  Honselersdijk 
 (  06 5147 7580 *  info@rkwestland.nl 
 Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur 
 

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van 
een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft. 
 

 
 

Website: rkwestland.nl   Kopij voor de website: website@rkwestland.nl  
 
 

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor 
overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of 
huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.  
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