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De elf r.-k. parochies van het Westland en 
Hoek van Holland vormen samen de parochie-
federatie Sint Franciscus tussen duin en tuin. 
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Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming parochie 

Iepstraat 1, 2691 EX ‘s-Gravenzande 
 

Parochiesecretariaat 
Openingstijden woensdag en vrijdag van 09.30 u. tot 11.30 u.  
 Op maandag voortaan gesloten. 
  0174 41 91 62  olvtenhemelopneming@rkwestland.nl  
 
Regiopastor: pastor I.M. Kwee 
 Esdoornstraat 1, 2691 VG  ’s-Gravenzande 
  0174 76 43 38 /   kwee@rkwestland.nl  
 

 pastoraal werkster E.M. Geelen 
 Choorstraat 105, 2681 AR Monster 
  06 36 28 69 52 /   geelen@rkwestland.nl  
 

Parochiebestuur  
vicevoorzitter dhr. P. Vijverberg    0623 89 29 01 
secretaris F. Post   0630 66 90 00 
penningmeester mw. A. Bol   0610 72 34 62 
gemeenschaps-  dhr. J. Jacobs   0174 50 34 03 
   opbouw dhr. P. Hendriks   0657 25 67 58 
liturgie vacant  
communicatie, structuur 
   en diaconie vacant 
catechese vacant  
 

Redactie Hoeksteentjes 
Mw. G. Kruijthof,  0174-415616/ redactiehoeksteentjes@rkwestland.nl  
 

Contactpersoon bezorgers Hoeksteentjes   
Mw. J. Smit,   0174- 416610 
 

Financiële bijdragen 
Voor ondersteuning aan activiteiten kunt u uw bijdrage storten op: 
NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. r.-k. Parochie te ‘s-Gravenzande. 
 

Sleuteladres contactpersonen: 
de heer L. Valentin,  Vlierboompad 10,   0174 42 21 50 
de heer P. Hendriks, Watersnip 28,   0174 41 58 28 
 

 

Kopij voor de volgende uitgave: uiterlijk inleveren 7 februari.          

Verschijningsdatum 14 februari. 

mailto:olvtenhemelopneming@rkwestland.nl
mailto:kwee@rkwestland.nl
mailto:geelen@rkwestland.nl
mailto:redactiehoeksteentjes@rkwestland.nl
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Pastoraal woord 
 
Maria Lichtmis 
Als ik dit schrijf is het 2 januari. Kerkelijk gezien zijn we nog steeds in de 
kersttijd. Kerst is nog maar kort geleden gevierd. Op eerste kerstdag hebben 
we in de evangelielezing gehoord: “Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, 
kwam in de wereld.” En we hoorden ook: “en toch erkende de wereld Hem 
niet.” De tragiek wordt ook al meteen vermeld. Hij is dus licht in de duisternis. 
Verlichting in moeilijke tijden.  
Later zou Jezus aan zijn leerlingen zeggen: “Jullie zijn het licht in de wereld. 
Jullie licht moet schijnen voor de mensen.” (Matteus 5, verzen 14 en 16).  
Licht, ook belangrijk in de kerk, in de vieringen. Velen steken voor de viering 
een kaarsje aan bij het Mariabeeld. Kaarsen rond of op het altaar zijn al 
aangestoken. Gedurende de advent wordt elke week een extra kaars 
aangestoken op de adventskrans. We gebruiken kaarsen in veel soorten 
vieringen, van de doopkaars t/m de kaarsen rond de baar van een 
overledene. En de paaskaars als centrale bron van licht, teken van de 
verrezen Heer in ons midden.  
 
Niet lang na het afsluiten van de kersttijd, en na de aanvang van de ‘gewone 
tijd door het jaar’, vieren we op 2 februari weer een feest dat met licht te 
maken heeft: Maria Lichtmis. Ook bekend als ‘Opdracht van de Heer in de 
tempel.’ Het is veertig dagen na Kerstmis. Maria en Jozef voldoen aan diverse 
religieuze verplichtingen als zij, veertig dagen na Jezus’ geboorte, Hem 
opdragen in de tempel. Het Licht van de Wereld, Christus, wordt 
binnengebracht in het centrum van de joodse religie. Reeds in de vierde eeuw 
werd gedurende dit christelijke feest een processie gehouden. Later 
ontwikkelde het feest zich tot een Mariafeest. 
In onze dagen worden tijdens deze viering vaak kaarsen gewijd en wordt er 
een plechtige lichtprocessie gehouden. We denken aan Jezus, aan Maria en 
aan het licht. Alle betekenissen en verwijzingen, zoals hierboven vermeld, 
kunnen meetrillen.  
En we denken weer aan Jezus’ aansporing om hier en nu licht in de wereld te 
zijn. Om troost te brengen aan bedroefden, om mensen die het moeilijk 
hebben te helpen. Om mee te leven met mensen die lijden, en indien mogelijk 
hun lijden te verlichten. Om zoekenden de weg te wijzen. Om mensen die 
dwalen in het duister wat bij te lichten. Ieder kan zelf, in zijn of haar eigen 
omgeving, mensen en situaties vinden, waar hij of zij kan helpen. Waar we 
enig licht voor een ander kunnen zijn.  
Moge het feest van Maria Lichtmis ons weer herinneren aan deze mooie 
roeping en opdracht.  
 
Pastor Kwee    
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Feest van de Opdracht van de Heer / Maria Lichtmis /  
Blasiuszegen 
Op 2 februari viert de kerk het Feest van de Opdracht van de Heer in de 
Tempel, beter bekend als Maria Lichtmis. Door Jezus aan de levende God op 
te dragen erkennen Jozef en Maria dat hun kind ten diepste aan de Schepper 
van het leven toehoort. Vanuit het besef dat het ontvangen leven een 
geschenk van God is, vertrouwen de dankbare ouders het kind aan God toe. 
Twee oude mensen in de tempel, Simeon en Hanna zijn zich bewust dat dit 
kind een belofte in zich draagt. Simeon roept vol blijd-schap, dat Jezus het 
Licht zal zijn dat voor alle volkeren straalt. Van oudsher worden op dit feest de 
kaarsen gewijd en is er ook een processie met kaarsen. Vandaar de naam 
'lichtmis.' 
 
Op 3 februari viert de kerk het feest van de Heilige Blasius. Zijn voor-spraak 
wordt sinds jaar en dag aangeroepen ten behoeve van onze ge-zondheid.  
 
Beide feesten worden gevierd op: 

vr. 2 febr. 09.00 uur St. Joseph kerk te Wateringen 
 19.00 uur H. Bartholomeus kerk te Poeldijk6 
 19.00 uur St. Adrianus kerk te Naaldwijk 

 
Er worden bekende Marialiederen gezongen en de ‘nieuwe’ kaarsen wor-den 
gewijd. Ook vindt er een lichtprocessie plaats. Na afloop van de H. Mis 
kunnen degenen die daar prijs op stellen, de Blasiuszegen ont-vangen. 
 

Het beloven mooie vieringen te worden, waarvoor alle parochianen van harte 
worden uitgenodigd. 
 
Pastoraal team 
 
 

Vieringen en diensten de komende tijd: 
    voorgangers onder voorbehoud 
 
zondag 21 januari 
09.30 uur woord- en communieviering 
Voorganger pastoraal werkster E. Geelen 
Koor  parochiekoor 
Intenties Bep Paalvast-Persoon 
  Jan Beneken-Kolmer 
  Riet Zwinkels 
  Nguyen Hin 
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dinsdag 23 januari 
09.00 uur eucharistieviering 
Voorganger pastor M. Kwee 
 
zondag 28 januari 
09.30 uur eucharistieviering 
Voorganger pastor B. Lansbergen 
  volkszang 
Acolieten Anthony Tran en Linda van Oosten 
Intenties ter gelegenheid van het huwelijk van Kim en Richard 
  Riet Zwinkels  
  Ria van Dijk-van Santen 
  Joop Groenewegen 
  Nguyen Hin 
 
dinsdag 30 januari 
09.00 uur woord- en communieviering 
Voorganger Ineke Hartman 
 
vrijdag 2 februari Maria Lichtmis 
19.00 uur viering in de Bartholomeuskerk te Poeldijk 
Voorganger pastor M. Kwee 
 
zaterdag 3 februari Toediening H. Vormsel 
19.00 uur vormselviering 
Voorgangers Mgr. J. van den Hende, pastor  
  M. Kwee en pastoraal 
  werkster E. Geelen 
Koor  Corbulo uit Wateringen 
Acolieten Yvonne Tran en Demi van Oosten 
 
zondag 4 februari 
09.30 uur woord- en communieviering 
Voorganger Volt-Monster 
Koor  Cantamus 
Intenties uit dankbaarheid ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijk 
  van Ellen en Piet Vijverberg  
  Toos van Holsteijn 
  Theo Kruijthof 
  Riet Zwinkels 
  Nquyen Hin 
 
dinsdag 6 februari 
09.00 uur woord- en communieviering 
Voorganger pastoraal werkster E. Geelen 
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zondag 11 februari    presentatie E.H. Communie 
09.30 uur eucharistieviering 
Voorganger pastor M. Kwee 
  Liedjes via de beamer 
Intentie  Nguyen Hin 
 
dinsdag 13 februari 
09.00 uur eucharistieviering 
Voorganger pastor M. Kwee 
 
woensdag 14 februari  Aswoensdag  
19.00 uur eucharistieviering 
Voorganger pastor A. van Well 
Koor  parochiekoor 
Acolieten Anthony Tran en Linda van Oosten 
 
zondag 18 februari 1ste zondag van de Vasten 
09.30 uur woord- en communieviering 
Voorganger  pastoraal werkster E. Geelen 
Koor  parochiekoor 
Intentie  Nguyen Hin 
 
dinsdag 20 februari 
09.00 uur eucharistieviering 
Voorganger pastor M. Kwee 

 
Iedere zondag en dinsdag is er na de viering gelegenheid  
om met elkaar koffie te drinken. 
 
 

 

 
Uit de parochieagenda 
woensdag  17 januari 
19.30 uur vergadering ‘De Zonnebloem’ 
Uitgifte Hoeksteentjes 
 
donderdag 18 januari 
20.00 uur film ‘The Zoo Keepers Wife’ 
 
zaterdag 20 januari 
14.00 – 17.00 uur informatiebijeenkomst bedevaart naar Israël. 
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dinsdag 30 januari 
19.00 uur commissie onderhoud 
 
donderdag 1 februari 
18.00 uur boeteviering  Vormsel + oefenen 
 
zaterdag 3 februari 
19.00 uur vormselviering (Mgr. Van den Hende) 
 
woensdag 7 februari 
Kopij ‘Hoeksteentjes’ inleveren 
 
zondag 11 februari 
09.30 uur presentatie E.H. communiekantjes 
 
woensdag 14 februari 

19.30 uur bestuursvergadering 
Uitgifte ‘Hoeksteentjes’ 

 
 
Opbrengst collectes 
  3 december  €   98,95 
10 december  € 104,60 
17 december  € 128,95 
Kerstvieringen  € 771,90 
Adventsactie  € 913,40 
31 december  €   99,35 
  7 januari  € 116,65 
 
Voor diegene die de collecte gemist heeft of anderszins aan onze parochie wil 
bijdragen, bestaat de mogelijkheid uw gave over te maken op rekeningnr. 
NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. r.-k. parochie te ’s-Gravenzande o.v.v. het 
doel. 
 
 
 

Van de bestuurstafel. 
Op de eerste plaats wil ik u - namens het bestuur - een Zalig Nieuwjaar 
toewensen 
Mijn bijdrage voor het vorige parochieblad heb ik te laat aangeleverd, 
daardoor is deze kolom niet opgenomen geworden, mijn excuses daarvoor. 
Op 23 december jl hebben wij afscheid genomen van de heer G. Zwaard en 
hem bedankt voor zijn inzet en een klein presentje aangeboden. De heer 
Zwaard viel soms in voor de vieringen. Zijn congregatie is verhuisd van Den 
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Haag naar Nijmegen. Hij is bereid in te vallen bij feestdagen, omdat hij dan bij 
familie in het Westland logeert. 
De eerste bestuursvergadering heeft weer plaatsgevonden. Voor dit jaar 
wordt een activiteitenkalender opgesteld. Volgende week donderdag – 18 
januari - een film als start van een mooi Nieuw Jaar. 
 
Met de verspreiding van het parochieblad heeft u ook een brief ontvangen 
over “Kerkbalans”.  
Wij bevelen die van harte aan, want  niets gaat voor niets! In de brief wordt 
uiteengezet waaraan uw bijdrage wordt besteed en waaraan het in het 
afgelopen jaar is besteed. 
 
Een goed - en gezond 2018 toegewenst. 
 
Piet Vijverberg, 
Vicevoorzitter. 
 
 
 

In memoriam  Riet Zwinkels  

Riet werd geboren op 27 december 1930. Tijdens en na de 
lagere schoolperiode werkte ze in de tuin van haar vader. De 
tuin was haar lust en haar leven, ze was hier tot na haar 70ste 
mee bez

i
g. Ze leerde Piet kennen in een vriendenclub. In 1954 

zijn ze getrouwd en verhuisd naar Loosduinen, aan de 
Nieuweweg. Ze zijn daar samen een tuin begonnen en werkten 
daar heel hard aan. Qua school en parochie waren ze 
verbonden aan Poeldijk. Ze werden gezegend met 8 kinderen. Het was een 
warm gezin. De kinderen hebben een heel mooie kindertijd gehad. In 1972 
verhuisden zij naar ’s-Gravenzande, alwaar ze een nieuw bedrijf begonnen. 
Later werd Piet vertegenwoordiger in de kassenbouw. Riet heeft zich ingezet 
op sociaal gebied. Zij heeft de afdeling ’s-Gravenzande van ‘de Zonnebloem’ 
opgezet en was ook actief met het bezoeken van de zonnebloemgasten. Ze 
deed stencilwerk op school, ze zat bij de schoonmaakgroep van de kerk, ze 
bezocht parochianen en haalde hen op, zodat zij de kerk-vieringen konden 
bijwonen. Zo ook in ‘de Kreek’.  
Riet was heel gelovig. Het geloof was haar tot grote steun en gaf haar kracht 
en rust. Ze was ook heel gastvrij. Altijd konden mensen komen logeren, 
sommigen deden dat langere tijd. Riet, een eenvoudige en tevreden vrouw. 
Ze leidde een spaarzaam en sober leven. Maar ze was ook sterk en ze was 
een doener met hersens.   
Op 23 december is ze overleden in de leeftijd van 86 jaar. Moge ze nu, 
samen met Piet, rusten in vrede. 
 
Pastor Kwee.           
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In liefdevolle nagedachtenis 
Op 27 november 2017 overleed Santha Maria Suherthana nadat zij, te 
vroeg, werd geboren. Immens is het verdriet van haar ouders Philip en 
Subashini. Op 2 december is Santha Maria begraven op begraafplaats 
Beukenhage in ’s-Gravenzande. In de gebedsdienst die hieraan vooraf ging, 
is het gedicht ‘Vlinder’ gelezen: 
 
Een hemelsblauwe vlinder 
vliegt hoog in de lucht. 
Hoger en hoger…. 
Het lijkt of de vlinder verdwenen is, 
omdat het blauw van de vlinder 
hetzelfde is als de lucht. 

Soms is het moeilijk te geloven  
in wat niet zichtbaar is. 
We denken dat de vlinder er niet meer is. 

Maar ze vliegt nog steeds, 
alleen buiten ons gezichtsveld. 
Hoger en hoger…. 
Voor nu, voor altijd. 
 
diaken Ronald Dits  
 
 
 

In Memoriam Jan Beneken genaamd Kolmer  
Jan werd op 10 oktober 1931 geboren in Den Haag, in een 
gezin van tien kinderen. Zijn vader had een bakkerij. Het gezin 
heeft op meerdere adressen in Den Haag gewoond. Jan 
volgde de HBS op het Aloysius College, alwaar hij ook 
deelnam aan de jongenskampen. Daarna ging hij werken bij de 
PTT. Daarvoor liep hij stage in Maastricht, alwaar hij Fien 

leerde kennen. Vijf jaar hadden ze verkering. In die jaren werd er veel heen 
en weer gereisd tussen Den Haag en Maastricht.  
Begin jaren zestig zijn ze getrouwd en ze zijn in Rijswijk gaan wonen. Ze 
gaven het leven aan Petra en Esther. Het was een heel katholiek gezin.  
Jan was sociaal bewogen, rechtvaardig en vond ieder mens evenveel waard. 
Hij had aandacht voor iedereen en zag in een kwestie of situatie, altijd de 
mens. Hij was er altijd voor de kinderen, vond alles leuk, en deed graag met 
hen mee. Zo heeft hij zich bijv. in de Godfried Bomansschool ingezet voor de 
musical. In de parochie van ’s-Gravenzande heeft hij zich, samen met o.a. 
pastoor Bakker, zo’n vijftien jaar ingezet voor armen in Estland. Geld werd 
ingezameld, vele spullen gingen naar Estland, en Estse kinderen kwamen 
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hier naar toe, voor een vakantie, die ze zo hard nodig hadden. Zo was Jan op 
een actieve wijze gelovig.  
Tien jaar geleden kreeg hij twee beroertes, waarna de dementie toesloeg. 
Vele jaren heeft Fien Jan thuis verzorgd. Toen dat niet meer ging, verhuisde 
Jan naar ‘de Kreek’. Daar heeft hij op 5 december de ziekenzalving 
ontvangen en is hij op 12 december overleden.  
We denken in dankbaarheid terug aan deze liefdevolle man, die er altijd voor 
zijn dierbaren was.  
 
Pastor Kwee  
 
 
 

Msze Święte w języku polskim w Westland 
Serdecznie zapraszamy na Msze Święte w języku polskim, które odprawiane 
są w każdą niedzielę miesiąca o godz.17:30 w kościele, adres: Dijkstraat 23, 
2675 AV  Honselersdijk. 
Od godz.17:00 możliwość spowiedzi (w pomieszczeniu z lewej strony przy 
wejściu do kościoła). 
Jest to nowy ośrodek duszpasterski Polskiej Parafii pw. NMP Gwiazdy Morza 
w Rotterdamie (www.parafia-rotterdam.nl,  tel. 010-477 00 66). 
 
 
 

Doopdata en gespreksavonden 
De volgende data zijn in onze kerk gepland voor doopgesprek en doop-
viering, aanvang gesprek 19.30 uur. 
 

Doopgesprek pastor doopviering 
donderdag 8 februari pastor M. Kwee zondag 18 februari 
donderdag 7 juni diaken R. Dits zondag 17 juni 
 
 
 

Bericht van de E.H. Communiewerkgroep 
De voorstellingsviering van de communicantjes is dit jaar op zondag 11 
februari. Voorganger is pastor M. Kwee 
Wij hopen dat velen deze viering zullen bijwonen en zouden het leuk vinden 
als de communicantjes van vorig jaar hierbij aanwezig zouden willen zijn. 
 
Werkgroep E.H. Communie: 
Charlotte van Os 
Joyce v.d. Meer 
Ineke v.d. Meer 



 11 

Weer een stap gezet 
Woensdagavond 10 januari hebben we weer een stap gezet met de jongeren 
die zich voorbereiden op het sacrament van het Vormsel. Het thema van deze 
bijeenkomst was “Ik geloof”. Samen met de ouders hebben we gekeken hoe 
je aan iemand kunt zien dat hij/zij gelovig is. De ouders hebben erover 
nagedacht en de jongeren in een andere ruimte ook. Mooi om te zien hoe er 
tussen de jongeren wordt samengewerkt om tot woorden en beelden te 
komen. Je kunt het bijvoorbeeld zien aan een kruisje dat iemand draagt. Of 
aan pijpenkrullen van een joodse man, een keppeltje. Maar er werd ook een 
hart getekend en later erbij gezet van goud. We weten wel dat mensen geen 
vleugels van engelen hebben, maar die werden wel getekend, want een mens 
kan als een engel zijn voor anderen. Er werd over nagedacht. Daarna heb ik 
met de jongeren als reisgenoten een weg afgelegd die heel kronkelig was. 
Met behulp van een spiegel waarin gekeken moest worden, hebben alle 5 de 
jongeren de weg afgelegd met pen of stift. Dan blijkt hoe moeilijk het is om 
tussen de lijnen te blijven. Ook de weg van je geloof is niet makkelijk en altijd 
recht. Je hebt dan mensen nodig die je tot steun zijn. Mensen die belangrijk 
voor je zijn. Daarna hebben we met de ouders samen gekeken naar de 
geloofsbelijdenis. Welke zinnen zijn daarvan moeilijk of spreken je minder 
aan. En welke zinnen spreken juist wel aan. Bijzonder om de uitleg van de 
keuze te horen. Daarna hebben we stilgestaan bij de handoplegging en de 
zalving met Chrisma in de viering van het Vormsel. De Chrisma dringt in je 
huid en wordt deel van jou. Als voorbeeld hebben we wat olie op een blaadje 
gedaan. Je ziet de olie in het blad dringen.  
 
Volgende keer laten wij de jongeren daadwerkelijk zeggen of zij wel of niet 
gevormd willen worden. We hebben het er deze avond al over gehad. 
“Natuurlijk”, zei één van hen, “want anders zou ik mij nu voorbereiden op iets 
wat ik niet wil. Ik heb ja gezegd tegen de voorbereiding, dan zeg ik ook ja 
tegen het sacrament van het Vormsel”. Een mooi einde van deze avond.  
Donderdag 1 februari is er in de kerk van ’s Gravenzande de boeteviering ter 
voorbereiding op de Vormselviering. De Vormselviering zelf is op 
zaterdagavond 3 februari om 19.00 uur in de OLV Ten Hemelopneming in 
’s-Gravenzande. Vormheer is onze bisschop Van den Hende. De regio-
pastores gaan mee voor. Jongerenkoor Corbulo uit Wateringen verleent hun 
muzikale medewerking. Het belooft een mooie viering te worden waarin 11 
jongeren uit Poeldijk, Monster en ’s Gravenzande het sacrament van het 
Vormsel mogen ontvangen. U bent van harte uitgenodigd om dit mee te 
vieren.  
 
Els Geelen, pastoraal werker 
 
 

 



Vieringen Regio West 
van 20 januari 
t/m 18 februari 

HOEK VAN HOLLAND 
 
Parochie H. Egbertus 

HEENWEG 
 
&    H. Lambertus 

’s-GRAVENZANDE 
Parochie O.L.V. ten 
Hemelopneming 

MONSTER 
 
Parochie H. Machutus 

POELDIJK 
Parochie  
H. Bartholomeus 

Zondag 21 januari 
3de zondag d.h jaar 

11.00 uur 
Woord- en communieviering 
Parochiekoor 
Mevr. E. Geelen, p.w. 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pastor A. van Well 

09.30 uur 
Woord- en communieviering 
Parochiekoor 
Mevr. E. Geelen, p.w. 

10.00 uur 
Oec. viering PKN kerk 
Medea. Pastor M. Kwee + 
Ds. Duijvenbode  

09.30 uur 
Eucharistieviering 
 
Pastor B. Lasbergen 

Zaterdag 27 januari     19.00 uur 
Eucharistiev. Pastor M. Kwee 

Zondag 28 januari 
4de zondag d.h. jaar 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
Volkszang 
Pastor B. Lansbergen 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pastor M. Kwee 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
 
Pastor B. Lansbergen 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
Mojeko / pres. EHC 
Pastor M. Kwee 

09.30 uur 
Woord- en communieviering 
 
VOLP Poeldijk 

Vrijdag 2 februari     19.00 uur 
Maria Lichtmisviering 
Pastor M. Kwee 

Zaterdag 3 februari   19.00 uur 
H. Vormselviering.  
Corbulo.  Pastor M. Kwee, 
mw. E. Geelen p.w. en 
bisschop J. van den Hende 

19.00 uur 
Woord- en communieviering 
Medea 
VOLP Monster 

 

Zondag 4 februari 
5de zondag d.h. jaar 

11.00 uur 
Woord- en communieviering 
Parochiekoor 
Diaken R. Dits 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pastor B. Lansbergen 

09.30 uur 
Woord- en communieviering 
Cantamus 
VOLP Monster 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
Laus Deo 
Pastor M. Kwee 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
 
Pastor M. Kwee 

Zaterdag 10 februari     19.00 uur 
Woord- en communieviering 
Mevr. E. Geelen, p.w. 

Zondag 11 februari 
6de zondag d.h. jaar 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
Cantor 
Pastor A. Vijftigschild 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pastor A. Vijftigschild 

09.30 uur 
Eucharistieviering. Present. 
E.H. Communie. Pastor M. 
Kwee. Liedjes via de beamer 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
Laus Deo 
Pastor B. Lansbergen 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
 
Pastor B. Lansbergen 

Woensdag 14 februari 
Aswoensdag  

19.00 uur  
Eucharistieviering 
 
Pastor M. Kwee 

 
     GEEN VIERING 

19.00 uur 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pastor A. van Well 

19.00 uur 
Woord- en communieviering 
Cantor Laus Deo 
Mevr. E. Geelen, p.w. 

19.00 uur 
Woord- en communieviering 
 
VOLP Poeldijk 

Zaterdag 17 februari    19.00 uur 
Woord- en communieviering 
Laus Deo 
Mevr. E. Geelen, p.w. 

 

Zondag 18 februari 
1ste zondag  
Veertigdagentijd 
 

11.00 uur 
Woord- en communieviering 
Parochiekoor 
Diaken R. Dits 

09.30 uur 
Woord- en communieviering 
Parochiekoor 
Diaken R. Dits 

09.30 uur 
Woord- en communieviering 
Parochiekoor 
Mevr. E. Geelen, p.w. 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
Mojeko 
Pastor M. Kwee 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Pres. E.H. Communie 
Pastor M. Kwee 

 
 
 



Filmavond:  The Zoo Keepers Wife 
 

Op donderdag 18 januari is er weer een filmavond. 
Kerk open: 19.30 uur; aanvang film: 20.00 uur 
Toegang gratis. 
 
Waargebeurd en persoonlijk oorlogsverhaal waarin hoop centraal staat. De 
Poolse Antonina en haar man Jan Zabinski wisten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog meer dan 300 joden uit de handen van de nazi’s te redden door 
ze een schuilplek te bieden in hun dierentuin. De film vertelt op onnavolgbare 
wijde het verhaal van het gezin, maar ook dat van de dieren in hun dierentuin, 
de tijdelijke joodse bewoners en de stad Warschau in de allesverwoestende 
oorlog. Zookeepers Wife is een verfilming van het gelijknamige boek (in 
Nederland vertaald als Antonina’s Dierentuin) van Diane Ackerman. Zij 
baseerde haar verhaal op d archieven en dagboeken van Antonina Zabinski. 
Van het boek werden wereldwijk meer dan 500.000 exemplaren verkocht. In 
de Verenigde Staten stond het 54 weken in The New York Times-
bestsellerlijst. 
 
Ineke Hartman en Jan Jacobs 
 
 

 
Homo én christen? 
Spanning binnen de r.-k. kerk 
Op dinsdagavond 6 februari 2018 komt professor Chatelion Counet naar het 
Westland. In zijn boek ‘Genie of misgeboorte’ wordt de positie van Paulus als 
homohater ontmaskerd. Chatelion Counet zal ons hierin meenemen, waarna 
we op zoek gaan naar de positie van de homo-seksuele mens binnen de 
rooms-katholieke kerk. Hierover zijn veel vra-gen en onduidelijkheden. 
Homoseksuele mensen zijn welkom binnen onze kerk, maar ervaren ze dat 
ook zo? Twee jaar geleden maakt paus Franciscus zijn excuses voor de 
behandeling van homoseksuelen door de kerk van Rome. Wat kunnen we 
nog meer doen? 
Professor Chatelion Counet is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam voor Bijbel in de Nederlandse cultuur. Tevens is hij secretaris 
voor de Konferentie Nederlandse Religieuzen.  
Om 20 uur zal de lezing starten in verenigingsgebouw Fata Morgana in 
Monster (Choorstraat 99). Inloop is vanaf 19:45 uur, koffie of thee staan 
klaar. Na de lezing is er een korte pauze (om ongeveer 20:45 uur) waarna er 
gelegenheid is voor vragen en discussie. De avond eindigt om 22 uur. 
U bent van harte welkom. 
 
diaken Ronald Dits 
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Verjaardagsactie 
Een verslagje van de activiteiten van het afgelopen jaar. 
Zoals velen van u weten komt er met verjaardagen iemand van onze groep bij 
u aan de deur en biedt u gelukwensen en een envelopje aan. U kunt er op 
vrijwillige basis een geldelijke bijdrage in doen. 
 

Vanuit de actie ontvangen hiervan pasgedoopten een tegeltje. 
 

Zieken die uit het ziekenhuis ontslagen worden (indien bij ons bekend) krijgen 
een attentie. Dit jaar ontvingen 33 personen een beterschapsgroet. 
 

Bij kerkelijk gevierde huwelijksjubilea (3 bruidsparen) ontvangt men een mooi 
boeket.   
 

Verder verzorgt de actie ook de tegeltjes die beschilderd worden wanneer een 
dierbare is overleden. 
  

Oudere parochianen worden door onze medewerkers met Kerstmis verrast 
met een kerstpakket. Er zijn dit jaar 134 pakketten  bezorgd. In ‘Sonnevanck’ 
en ‘de Kreek zijn kerststukjes gebracht.  
 

Zo ziet u, we hebben een mooie actie van en naar elkaar. 
Blijf de verjaardagsactie steunen, maar geef ook door aan onderstaande  
personen of secretariaat indien u iets over een zieke verneemt. 
 

Hartelijk dank aan al onze vrijwilligers die heel 2017 op pad zijn gegaan met 
de felicitaties, de kerstpakketten hebben verzorgd en bezorgd. Veel succes 
weer in 2018. 
 
               Wie heeft  interesse een wijk voor ons te gaan verzorgen? 
 

Namens het bestuur:                                                                                        
Corrie Klop               Anke de Bruin 
Sweelincklaan 59      Minstreelhof 55 
Tel:0174 41 48 75     Tel: 0174 41 61 54 
 
                                        

 

 

 

Geef voor je kerk 
 
Wat betekent de kerk voor u? 
Dat is best een spannende vraag. 
Ook als u geen geregelde bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis 
voor u zijn. 
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De kerk is een plek om te vieren: de wekelijkse eucharistie- of woord- en 
communievieringen alsook de vieringen ter gelegenheid van o.a. Kerstmis, 
Pasen, Pinksteren, dopen, huwelijken en uitvaarten. Voor veel mensen is de 
kerk eveneens een plek om rust te vinden en te gedenken bij een overlijden of 
bij een andere ingrijpende gebeurtenis in hun leven of in hun omgeving. 
Daarbij worden er in het kerkgebouw soms activiteiten georganiseerd zoals 
een lezing, een filmavond of het maken van een bloemstuk.  
 

Vindt u de kerk ook een plek van betekenis, voor uzelf en voor anderen?  
Want dat willen we graag zijn én blijven. Omdat de kerk geen subsidies krijgt, 
is zij financieel afhankelijk van de bijdragen van haar leden.  
Velen van u worden ieder jaar benaderd voor de Actie Kerkbalans. 
   

Daarom vragen wij u, die niet benaderd (willen) worden, om ons toch te 
steunen met een financiële bijdrage. Ook kleine bedragen of eenmalige giften 
zijn van harte welkom. 
 

Dankzij uw gift blijft onze kerk een plek van betekenis en verbinding. 
U kunt uw bijdrage overmaken op: RABObank: NL43RABO 0135305357 
t.n.v. RK Parochie O.L.V. ten Hemelopneming te ’s-Gravenzande. 
 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. 
 
A.B. Borsboom 
Administrateur Actie Kerkbalans 

 
 
 

Herhaalde oproep voor de Hoeksteentjeswijk 29 en/of 21. 
In de vorige Hoeksteentjes stond de oproep voor ’n nieuwe bezorger voor wijk 
29. Hierop kwam helaas geen reactie. 
 
Van Roos de Graaf, die zelf al 2 wijken loopt, komt nu het voorstel dat er 
misschien wel iemand is voor wijk 21 (Ahornplein, Cederstaaat, Iepstraat, 
Lijsterbesstraat en Wegedoornpad), totaal 15 adresssen. Als iemand deze 
wijk van haar overneemt, dan gaat Roos wijk 29 (Andriessenlaan) lopen, 
omdat zij zelf in de wijk woont. 
Wij zien graag een positieve reactie tegemoet. Telefoon 0174 416610 
 
Jeanneke Smit, 
contactpersoon 
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Oriëntatiedag Vronesteyn zondag 25 februari 2018 
 

Voor wie erover denkt priester of diaken te worden  
Zondag 25 februari staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het 
Voorburgse huis aan de Vliet  ontvangt die dag belangstellenden die na-
denken over hun plaats in de kerk.  
 

Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar 
allemaal bij komt kijken.  
Misschien denk je dat het diakonaat iets voor je is, maar wil je eerst weten 
wat dat inhoudt. 
Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft dat je roeping 
voelt, maar..... 
 

Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de 
priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal (een geestelijk 
leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten.  
 

Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke 
vorming, stages. 
Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen 
worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer.  
De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en 
toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.  
 

Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor 
informatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden voor het 
priesterschap, de ander voor degenen die meer willen weten over het 
diakonaat. 
 

Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf 
halte Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je komt?  
(Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.) 
 
Graag tot ziens! 
 
Rector Walter Broeders 
 
T: 070 – 3873804 
M: 06-271 401 17 
E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl 
Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg 
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8-daagse bedevaart Israël – 14 t/m 21 november 2018 
Israël, het land van de Bijbel, het land van Jezus. Treed samen met ons in de 
voetsporen van Jezus en bezoek onder andere het Meer van Galilea, de 
Dode Zee, de Hof van Olijven, maar ook Jeruzalem en Bethlehem. Samen 
met (naar schatting) 1000 andere Nederlandse pelgrims vieren we tijdens de 
Nederlandse Dagen in november 2018 de eucharistie in de openlucht op de 
Berg van de Zaligsprekingen.  

 
Bedevaartprogramma  
Tijdens onze bedevaart laten wij ons inspireren op 
plekken die wij kennen uit de Bijbel en treden wij 
in de voetsporen van Jezus.  We beginnen onze 
reis in Galilea. Zo varen wij over het Meer van 

Galilea en bezoeken we plaatsen die we vanuit de Bijbel kennen: Kapernaüm 
en Betsaïda. Samen met 1000 andere Nederlandse pelgrims vieren we 
tijdens de Nederlandse Dagen de eucharistie in de openlucht op de Berg van 
de Zaligsprekingen. We bezoeken de prachtige Basiliek van de Aankondiging 
in Nazareth, waar we samen een Vesperviering zullen hebben. Vanuit Galilea 
trekken we naar Betlehem. Onderweg bezoeken we de doopplek in de 
Jordaan en de Herdersvelden buiten 
Betlehem. 
Na het bezoek aan Betlehem, met de 
Geboortekerk, en aan Jericho, hebben we 
de mogelijkheid om te 'zwemmen' in de 
Dode Zee en bezoeken we het 
indrukwekkende Massada. Tenslotte 
komen we in Jeruzalem waar zoveel 
plekken te vinden zijn die we kennen uit 
het leven van Jezus. Wat dacht u van de 
Olijfberg, de Hof van Olijven en de Heilige 
Grafkerk? Tenslotte lopen we samen de 
Via Dolorosa: de weg die Jezus heeft 
afgelegd met het kruis op zijn schouders. 
Laat jij je inspireren en ga je met ons mee 
op deze adembenemende reis van 14 t/m 
21 november 2018? 

 
Informatiebijeenkomst zaterdag 20 januari 2018 
Voor wie meer wil weten over deze bedevaart organiseren we een 
informatiebijeenkomst op zaterdag 20 januari 2018 aanvang 14.00 uur in de 
O.L.Vrouw ten Hemelopnemingkerk, Iepstraat 1 te ’s-Gravenzande. Ook als u 
niet van plan bent om met deze bedevaart mee te gaan maar toch eens wat 
meer over Israël wilt horen, u bent allen van harte welkom. 
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Ontmoet Maria bij de grot in Lourdes 
9-daagse bedevaart naar Lourdes per bus 7 t/m 15 mei 2018 

Een jong meisje loopt langs een bergriviertje in de Franse Pyreneeën. Samen 
met haar zusje en een vriendinnetje is ze hout aan het sprokkelen. Plotseling 
hoort ze een zacht geruis. Als ze opkijkt, ziet ze in een nis in de rotswand een 
mooie dame staan. Het lijkt alsof de wereld om hen heen niet meer bestaat. 
Het meisje ziet alleen nog maar die dame in het wit. Ze voelt zich direct bij 
haar thuis en voert hele gesprekken met haar. 

Bernadette Soubirous 
Zo begon precies 160 jaar geleden de geschiedenis van Lourdes als be-
devaartplaats. Dat meisje was Bernadette Soubirous. Veel pelgrims die 
Lourdes nu bezoeken, hebben precies dezelfde ervaring. Als ze bij de grot 
van de verschijningen staan, is het net alsof de drukte en het geroezemoes 
om hen heen verdwijnen. Dan lijkt het alsof Maria alleen nog aandacht voor 
hen persoonlijk heeft. Een bedevaart naar Lourdes is een persoonlijke 
ontmoeting met Maria en haar Zoon. 

Ga mee naar Lourdes  
Wilt u die ervaring zelf beleven? Ga dan mee. Westlandse Bedevaarten biedt 
in 2018 een reis naar Lourdes aan, van 7 tot en met 15 mei. Pastor Straathof 
zal de bedevaart begeleiden. Tijdens de bedevaart naar Lourdes wordt een 
volledig verzorgd programma aangeboden. Hoogtepunt is uiteraard de mis 
aan de grot. Indrukwekkend zijn ook de grote internationale plechtigheden, 
met soms wel meer dan 25.000 pelgrims uit tal 
van landen. Daarnaast is Lourdes een gezellig 
stadje met tientallen winkeltjes en terrasjes. 
Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om een 
excursie naar de Pyreneeën te maken. 

Informatiebijeenkomst 
Op zaterdag 10 februari 2018 houden we in de H. Machutuskerk te Monster, 
vlakbij de oudste Lourdesgrot van Nederland, een informatiebijeenkomst over 
deze Westlandse bedevaart naar Lourdes. U bent welkom aan de 
Choorstraat. 
 
 

 
 
Bij Aswoensdag 
Drie dagen is het feest, dan breekt een nieuwe periode aan. Wij bereiden ons 
voor op Pasen: op het leven dat sterker is dan de dood. 
Maar het is goed om ons eerst bewust te zijn van onze eindigheid. 
Gedenkt dat je van stof bent en tot stof zult wederkeren. 
Het askruisje getuigt ervan. Pasen laat nog even op zich wachten. 
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Bij carnaval:  de dansende nar 
Een nar had genoeg van zijn altijd maar vrolijke, 
zwervende leven en besloot monnik te worden. 
Maar het kloosterleven viel hem niet mee. Hij wist 
niet hoe hij moest bidden en hij kon geen psalmen 
zingen. 
Tijdens het koorgebed dacht hij: “Wat doe ik hier 
eigenlijk?” Toen de volgende ochtend de klok 
luidde, sloop broeder nar naar een stille plek in het 
klooster. Hij trok zijn pij uit en danste vol overgave 
in zijn narrenpak. Een van de monniken had hem 
gezien en de nar werd bij vader abt geroepen. Hij 
was bang dat hij gestraft zou worden, maar de abt 

omhelsde hem en zei: “Broeder nar, wij hebben met ons koorgebed God 
geloofd met onze stem, maar jij hebt met jouw dans God geëerd met ziel en 
lichaam.” 

 
 
 
De spiegel  
In een ver land lieten een koning en een koningin een prachtig paleis bouwen. 
De mooiste zaal van hun paleis zou de spiegelzaal worden.  
Aan de beste spiegelmaker van hun land vroegen ze om de grootste spie-gel 
te maken die hij maar kon maken.  
Een tijd later was de spiegel klaar. Maar toen de dragers die in het paleis 
droegen, viel die uiteen in meer dan duizend stukken. En de droom van de 
koning en de koningin over de prachtige spiegelzaal viel ook in stukken 
uiteen.  
Iedereen in het paleis keek verdrietig naar de stukjes spiegel op de grond.  
Toen zei de architect: “Laten we met deze stukjes spiegel één groot mozaïek 
maken”. Iedereen in het paleis begon heel voorzichtig de stukjes op te rapen. 
Een paar kunstenaars maakten er een prachtige mozaïek van. Zo werd de 
spiegelzaal het lichtend hart van het paleis want ieder stukje spiegel 
weerkaatste op zijn manier elk licht in de zaal. 
 
 
 

Waarom wij zondag naar de mis moeten gaan. 
Tijdens de algemene audiëntie van 13 december legde paus Franciscus 
uit waarom wij zondag naar de mis moeten gaan. 
 
“De zondagse viering van de eucharistie staat in het centrum van het leven 
van de kerk. Wij christenen gaan op zondag naar de mis om de verrezen 
Heer te ontmoeten. Of beter gezegd, om ons door Hem te laten ontmoeten, te 
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luisteren naar zijn woord, ons te voeden aan zijn tafel, en zo kerk te worden, 
ofwel zijn levende mystieke lichaam in de wereld. 
 
De mis maakt de zondag christelijk 
Dat werd al vanaf het eerste moment begrepen door Jezus’ leerlingen die de 
eucharistische ontmoeting met de Heer vierden op de dag van de week die de 
joden ‘de eerste van de week’ noemden en de Romeinen ‘de dag van de zon’. 
Want op die dag verrees Jezus uit de doden en verscheen Hij aan zijn 
leerlingen, sprak Hij met hen en schonk Hij hun de heilige Geest. Ook de 
grote uitstorting van de Geest met Pinksteren gebeurde op zondag, de 
vijftigste dag na de verrijzenis van Jezus. Om die reden is de zondag een 
heilige dag voor ons, geheiligd door de viering van de eucharistie, de levende 
aanwezigheid van de Heer onder ons en voor ons. Het is dus de mis die de 
zondag christelijk maakt! 
 
De ontmoeting met de Heer 
De christelijke zondag draait om de mis. Wat is een zondag voor een christen 
zonder de ontmoeting met de Heer? Er zijn christelijke gemeenschappen die 
helaas niet elke zondag van de mis kunnen genieten; ook zij zijn echter op 
deze heilige dag geroepen om zich in gebed te verenigen in naam van de 
Heer, te luisteren naar het Woord Gods en het verlangen naar de eucharistie 
levend te houden. 
Een aantal geseculariseerde samenlevingen heeft de christelijke zin van een 
zondag die verlicht is door de eucharistie verloren. Dat is jammer! Daar is het 
nodig om dit bewustzijn weer tot leven te wekken om de betekenis van dit 
feest te herontdekken, van de vreugde, van de parochiegemeenschap, van de 
solidariteit, van de rust die de ziel en het lichaam herstelt. 
De eucharistie is al deze waarden meester, zondag na zondag. Daarom wilde 
het Tweede Vaticaans Concilie benadrukken dat ‘de zondag de meest 
oorspronkelijke feestdag is, die de gelovigen moet worden voorgehouden en 
ingeprent, zodat hij ook een dag van vreugde wordt en van vrij zijn van 
arbeid’. 
 
Nieuwe moed 
Het op zondag vrij zijn van werk bestond niet in de eerste eeuwen; dat is een 
specifieke bijdrage van het christendom. Uit Bijbelse traditie rusten de joden 
op zaterdag, terwijl er in de Romeinse samenleving geen enkele dag in de 
week was voorzien waarop dienaren vrij waren van werk. Het was de 
christelijke betekenis van leven als kinderen en niet als slaven, begeesterd 
door de eucharistie, die van de zondag, bijna universeel een rustdag maakte. 
Zonder Christus zijn wij gedoemd om geregeerd te worden door de dagelijkse 
vermoeidheid, met alle zorgen, en de angst voor morgen. De zondagse 
ontmoeting met de Heer geeft ons de kracht om vandaag met moed en 
vertrouwen te beleven en om hoopvol voort te gaan. Daarom gaan wij 
christenen op zondag de Heer ontmoeten in de eucharis-tieviering. 
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Voorproefje van de hemel 
De eucharistische eenheid met Jezus, die verrezen is en leeft in eeuwigheid, 
is een voorproefje van die zondag zonder zonsopgang, wanneer er geen 
vermoeidheid en pijn, geen rouw en geen tranen meer zullen zijn, maar enkel 
de vreugde volledig en voor altijd met de Heer te leven. Ook over die zalige 
rust spreekt de zondagsmis ons, en zo leren wij om ons, tijdens het stromen 
van e week, toe te vertrouwen aan de handen van de Vader en aan de hemel. 
Wat kunnen wij zeggen tegen diegenen die beweren dat je niet naar de mis 
hoeft te gaan, zelfs niet op zondag, omdat het belangrijkste is dat je goed leeft 
en de naaste liefhebt? Het klopt dat de kwaliteit van het christelijk leven 
afgemeten wordt aan het vermogen lief te hebben zoals Jezus heeft gezegd: 
“Hieruit zullen allen kunnen opmaken, dat gij mijn leerlingen zijn: als gij de 
liefde onder elkaar bewaart”. Maar hoe kunnen wij het evangelie in de praktijk 
brengen zonder de noodzakelijke energie daarvoor, zondag na zondag, te 
tappen uit de onuitputtelijke bron van de eucharistie? 
 
Ontvangen in plaats van geven 
Zij gaan niet naar de mis om iets aan God te geven, maar om van Hem te 
ontvangen wat wij echt nodig hebben. Daar herinnert het gebed van de kerk 
aan die zich op de volgende wijze tot God richt: “Gij hebt geen nood aan onze 
lofprijzing, want onze dankzegging is nog uw gave. Al kan ons loflied uw 
grootheid niet verhogen, het draagt toch bij tot onze zaligheid door Christus 
de Heer”. 
Dus waarom naar de mis gaan op zondag? Het is niet voldoende om te 
zeggen dat het een gebod van de kerk is: dat helpt om de waarde ervan te 
begrijpen, maar op zichzelf volstaat het niet. Wij christenen hebben behoefte 
aan de zondagsmis, omdat alleen met de genade van Jezus, met zijn leende 
aanwezigheid in ons en onder ons, wij zijn geboden in de praktijk kunnen 
brengen en zo zijn geloofwaardige getuigen kunnen zijn.” 

 
 

Gaat u verhuizen 

of 

zijn er wijzigingen in uw gezin? 
   Geef het door aan het secretariaat. 
Gaarne een E-mail aan: 

olvtenhemelopneming@rkwestland.nl
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Berichten uit ‘De Kreek’ en ‘Sonnevanck’  
 
Opgenomen: 
  1 december de heer C. Scholtes, afdeling 
Mantelmeeuw 
18 december mevrouw A. Grootscholten-
Ammerlaan, afdeling Rietgans 
 
Overleden: 
15 december de heer J. Beneken-Kolmer 
25 december mevrouw A. van Veldhoven-van Laar 
  3 januari mevrouw C. van Burght 
 
Elke vrijdagmiddag is er voor de bewoners van ‘de Kreek’ en ‘Sonnevanck’ 
om 15.00 uur een eucharistieviering of een woord- en communie-viering. 
Voorganger is pastor Kwee of een van de pastoraal werksters of een van de 
medewerkers van het team. 
Rieky Israel,  414200, e-mail: riekisrael@caiway.nl  
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------- 

Aanvraag voor misintenties        *) doorhalen wat niet  

                 van toepassing is. 
 

Verzoek een eucharistieviering op te dragen 
 
Voor: …………………………………………… 
 

Op ……………………………………………… 
 
Deze intentie is opgegeven door ……………………………     tel. nr. …...... 
 
De bijdrage ad €  10,50 treft u hierbij aan / is overgemaakt op rekening nr. 
NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. r.-k. parochie te ’s-Gravenzande. * 
 

 
 

 

Kopij voor de volgende uitgave: uiterlijk inleveren 7 februari.                

Verschijningsdatum 14 februari. 

mailto:riekisrael@caiway.nl
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Parochiefederatie Sint Franciscus 
 tussen duin en tuin 
 
Regio West: H. Bartholomeus te Poeldijk 
 H. Machutus te Monster 
 O.L. Vrouw ten Hemelopneming te ‘s-Gravenzande 
 H. Egbertus en H. Lambertus te Hoek v. Holland/Heenweg  
 

 

Regiopastores: pastor I.M. Kwee 
 Esdoornstraat 1, 2691 VG  ’s-Gravenzande 
  (0174) 76 43 38  kwee@rkwestland.nl 
 

 pastoraal werkster E.M. Geelen 
 p/a Choorstraat 105, 2681 AR  Monster 
  06 36 28 69 52  geelen@rkwestland.nl 
 

 

Overige leden van het pastoraal team 
 

 pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden 
  (0174) 62 45 36  steenvoorden@rkwestland.nl 
 

 pastor G.Th.J. Lansbergen 
  (010) 761 37 41  lansbergen@rkwestland.nl 
 

 pastor M.Th.J. Straathof 
  (0174) 27 03 78  straathof@rkwestland.nl 
 

 diaken R.H. Dits 
  06 16 82 22 67  dits@rkwestland.nl 
 

 

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaat zie pag. 2) 
 

 mw. M. de Jong 
 Dijkstraat 25, 2675 AV  Honselersdijk 
  06 51 47 75 80  info@rkwestland.nl  
 Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur 
 

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden 
van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft. 
 

 

Website: rkwestland.nl   Kopij voor de website: website@rkwestland.nl 
 
 

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en 
voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor 
dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat. 
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