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Herfst is begonnen en kerst komt eraan 

 

Als parochiebestuur zijn we druk bezig met het voorbereiden van onze 

vieringen voor de komende maanden. Door het vertrek van pastor     

Straathof naar de Bollenstreek en het steeds minder inzetbaar zijn van 

oude priesters die met emeritaat zijn, wordt het pastoraal team zwaarder 

belast. Binnen de federatie bekijken we het aantal weekendvieringen en 

de vieringen rond de feestdagen. Mogelijk zullen er wat wijzigingen op 

treden. We weten op dit moment nog niet wat dit voor onze parochie zal 

betekenen. We hebben in elk geval aangegeven om de tijden van de   

vieringen afwisselend 9.30 uur en 11.00 uur met Monster graag te willen            

handhaven: dat werkt al jaren naar tevredenheid en we zijn daar goed aan 

gewend. Door het vertrek van pastor Straathof worden de vaste priesters 

nu ook meer in regio noord (Wateringen en Kwintsheul) ingezet.                  

Op 9 november is er een studiedag voor alle parochiebesturen uit de    

federatie, waar gekeken wordt naar de huidige ontwikkelingen en van         

gedachten gewisseld wordt over de visie op de toekomst. 

 

Plannen voor de Goede week in 2020 

We zijn als parochiebestuur ook bezig om na het wegvallen van de    

Westland Passion door Fine Tuning op Goede Vrijdag, een goed          

alternatief voor een event op die avond voor te bereiden.  

Zoals al eerder aangegeven betreuren we het dat Fine Tuning is gestopt 

met de Westland Passion, maar begrijpen ook dat hun grote inzet de   

afgelopen 5 jaar heel veel gevergd heeft en dat ze nieuwe uitdagingen op 

willen pakken. We informeren u tijdig op welke wijze we de avond van 

Goede Vrijdag in gaan vullen. 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de vicevoorzitter 

R.K. Parochie H. Bartholomeus 
Voorstraat 111 – 2685 EK Poeldijk 

www.rkwestland.nl/poeldijk 
bartholomeus@rkwestland.nl 

+31(0)174 245058 
IBAN NL91 RABO 0142206334 

 

http://www.rkwestland.nl/poeldijk
mailto:bartholomeus@rkwestland.nl
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Vervolg nieuws van de vicevoorzitter 

Op zoek naar lekenvoorgangers bij vieringen onder leiding van parochianen (V.O.L.T.) 

 

Door het vertrek van Pastor Straathof zijn er minder voorgangers beschikbaar. Dat betekent minder                     

eucharistievieringen en vieringen met een pastoraal werker. Dat betekent dat er in meer vieringen lekenvoorgangers 

nodig zijn. Ook tijdens de feestelijk hoogtijdagen zullen we het met minder voorgangers moeten doen.  

Voelt u zich geroepen en heeft u interesse om in de toekomst in lekenvieringen voor te gaan? Dan kunt u zich bij 

ons aanmelden. Via cursussen kunt u ondersteuning krijgen om deze mooie taak in de  toekomst op te kunnen   

pakken. 

 

Gesprek met Bisschop over vervolg investering in meervoudig gebruik en opstellen van een Kerkenvisie 

Begin oktober hebben we met bisschop Van den Hende gesproken over de toekomst van onze parochie en ons 

kerkgebouw. De bisschop benadrukte nogmaals dat er een gemeenschappelijke kerkenvisie voor de Federatie moet 

worden opgesteld.  Nu is het wachten op de gemeente die met een goed centrumplan voor Poeldijk moet komen, 

waarbij ons kerkgebouw als onderdeel van de accommodatie in het centrum wordt betrokken. Dan zou het          

Bartholomeusgebouw een duurzame toekomst tegemoet kunnen zien. 

Voor het opstellen van een gezamenlijke kerkenvisie gaan we als federatie op 9 november tijdens de Besturendag 

met elkaar in gesprek. 

 

Gesprek met PerspeKtief over hoe de klachten over enkele cliënten te verminderen 

Half oktober is er een overleg geweest, waarbij ook burgemeester Bouke Arends en wethouder Piet Vreugdenhil 

aanwezig waren. Er is gesproken over een bredere buurtbeheercommissie waarin, naast PerspeKtief, ook de      

gemeente zal deelnemen. Naast meer inwoners zullen ook de politie, buurtpreventie, winkeliersvereniging en onze 

parochie betrokken worden. 

De Raad van Bestuur van PerspeKtief pakt de zaak serieus op en wil graag op korte termijn naar een andere en 

kleinere locatie in het Westland verhuizen. Vele cliënten van PerspeKtief komen uit het Westland zelf. De gemeente 

heeft daarom ook de plicht om deze mensen een plaats te geven in onze maatschappij.  Hopelijk komt er snel een 

plaats elders in Westland beschikbaar en kan het terrein, waar PerspeKtief nu gevestigd is, ingezet worden voor de 

uitvoering van de mogelijk toekomstige plannen van Centrumplan Poeldijk.  
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Op zondag 25 augustus hebben wij weer ons jaarlijkse 

Bartholomeusfeest gevierd. Het Bartholomeuskoor zong 

tijdens de feestelijk viering waarin pater Frans Valentin 

voorging. Pater Valentin vierde zijn 50- jarig                     

priesterjubileum in onze kerk en Kees en Leny van 

Leeuwen vierden dat zij 50 jaar getrouwd waren. Twee 

gouden jubilea, waardoor het allemaal extra feestelijk 

was!                                                                                                

Aan het einde van de viering werd, zoals we al weer 

jaren gewend zijn, ook weer een trouwe vrijwilliger met 

een parochiepenning verrast. Dit keer was dat Sjaak 

Mens. Sjaak heeft er 26 jaar lang voor gezorgd dat wij 

met heerlijke warme voeten de kerkdiensten konden 

bijwonen. Hij heeft al die jaren de ketels onderhouden 

voor de vloerverwarming. Na de grote verbouwing van 

de kerk werden er drie ketels in cascade geplaatst die 

geschakeld moesten zorgen dat wij geen koude voeten 

kregen. Hij is een van de vrijwilligers die achter de 

schermen werkte. Nooit op de voorgrond, maar wel heel 

belangrijk. Je hoefde hem nooit aan te sturen. Hij hield 

het zelf in de gaten en waar nodig verving 

hij onderdelen of verhielp de storing. Maar bovenal 

zorgde hij ervoor dat alles goed draaide. Sjaak had veel 

verstand van zaken en we zullen hem missen. Eind 

maart hebben we afscheid van hem genomen met een 

parochiekaars, maar ook een parochiepenning is zeker 

op zijn plaats. Natuurlijk ontbreken dan de bloemen niet 

en ook en het bruidspaar en pater Valentin werden in de 

bloemetjes gezet. Daarna was er een gezellig           

samenzijn achter in de kerk met koffie en thee. 

Terugblik Bartholomeusfeest 

De heer en mevrouw Mens 

 

Het 50 jarig bruidspaar de heer en mevrouw van Leeuwen 

Foto’s Koos Verbeek Felicitaties voor pater Valentin, die zijn 50 jarig priesterjubileum vierde. 
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Wanneer is het nu goed fietsweer? Regen, wind, 30 graden, het is nooit 

goed.  Maar ondanks de hitte zijn er toch nog 98 fietsers gestart om de                                                                                                        

befaamde Bartholomeusroute te fietsen op zondag 25 augustus j.l.. Het was 

ditmaal een route door veel nieuwe wijken, het mooie groen van het        

Westland en eentje waar je bijna overal de Bartholomeus kerktoren kon    

blijven zien. Een goede 35 km door de omliggende dorpen van Poeldijk.   

Met een controlepost onderweg in Ockenburg, met Els en Petra en een    

bekertje fris, was het goed vertoeven. Op papier was de route 100 % in    

orde, maar toch zijn een aantal fietsers verkeerd gereden. De route was  

dusdanig, dat je de weg naar de Poeldijk weer gauw had gevonden. Bij het 

eindpunt, de scouting zoals ieder jaar, werd het weer een gezellige boel met 

de muziek van Chris. Het broodje knakworst ging er bij iedereen goed  in.   

Zo ook de nodige biertjes en glaasje wijn/fris, want het was erg  dorstig weer. 

Het fietscomité heeft weer zijn best gedaan om er een mooie dag van te   

maken en dat is zeker  gelukt. Op één mevrouw na, die door een val met de 

fiets toch nog naar het ziekenhuis gebracht werd. We  wensen haar veel  

beterschap. De vraag is nu of we volgend jaar weer een fietsroute willen organiseren omdat het aantal deelnemers 

ieder jaar terug loopt en we dit jaar wel in een dieptepunt zitten. Het  comité gaat hierover in beraad. 

Bartholomeusfietstocht 

De Commissie Kerkenveiling in Poeldijk organiseert op     

zaterdagmiddag 9 november 2019 de 12
e
 bridge- en          

klaverjasdrive in de aula van de ISW-school, ingang aan de 

Margrietlaan in Poeldijk. De zaal is om 12.30 uur open en de 

spelers dienen om 12.45 uur aanwezig zijn. De drive begint 

om 13.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Naast de traditionele 

wisseltrofees zijn er veel leuke prijzen te winnen.                                                                                                 

De kosten zijn 30 euro per koppel en dat is inclusief koffie of 

thee en hapjes tijdens het kaarten. Bij bridge worden de   

lijnen naar sterkte ingedeeld. Tot donderdag 7 november is 

het mogelijk om aan te melden voor deze bridge- en         

klaverjasdrive bij Piet de Vreede, telefoon 0174-620739 of    

e-mail pamdevreede@caiway.nl . Wilt u in de mail aangeven of u zich opgeeft voor het bridgen of klaverjassen en 

de twee namen van het koppel met een telefoonnummer. Er is ruimte voor 60 tafels en vol = vol.                                                                                                                                

Het inschrijfgeld dient vooraf te worden betaald door het bedrag over te maken op IBAN/ rekeningnummer NL13 

RABO 01353.64.388 van de Stichting Kerkenveiling H. Bartholomeusparochie met vermelding van ‘bridgen of     

klaverjassen’. De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is ontvangen.                                                        

Kunt u onverhoopt niet deelnemen aan de bridge- en klaverjasdrive dan dient u zich af te melden, bij voorkeur 24 

uur van tevoren. Dit kan eveneens bij Piet de Vreede per telefoon of per mail (zie hierboven). Het inschrijfgeld zal 

dan zo spoedig mogelijk worden teruggestort.                                                                                                              

De informatie is na te lezen op www.kerkenveilingpoeldijk.nl en www.facebook.com/kerkenveilingpoeldijk. 

Harry Stijger 

Spelenderwijs de kerk en scouting steunen 

mailto:pamdevreede@caiway.nl
http://www.kerkenveilingpoeldijk.nl
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Bartje’s doorgeefpen 

Vanaf dit nummer heeft onze nieuwsbrief een nieuwe 

rubriek, namelijk: Bartje’s doorgeefpen. U krijgt een 

blik achter de schermen van onze kerk. We gaan op 

zoek naar  drijvende krachten, die veelal op de     

achtergrond aanwezig zijn en veel werk verzetten 

voor onze parochie. Lucia Bekker is daar een van en 

zij heeft de eer om als eerste deze pen ter hand te 

nemen en te vertellen wat haar allemaal bezighoudt. 

Even voorstellen: Lucia Bekkers Jansen 

 

Toen mijn oudste zoon Bart, inmiddels 31 jaar, zijn  eerste communie had gedaan kwam Helen de Vreede mij    

vragen of ik in de 1
e
 communie werkgroep wilde. En dat wilde ik wel.  

Van huis uit goed katholiek opgevoed. Dus naar de kerk gingen we wel met de hele familie. En het hele katholieke 

“gedoe” sprak mij erg aan. Zo heb ik als kind veel op de pastorie in Warmond gelogeerd, omdat mijn  tante daar 

huishoudster was van een pastoor. Ik vond dat geweldig.  

 

De vraag van Ria v.d. Knaap kwam, of ik op het secretariaat wat wilde doen aan voorkomende werkzaamheden.    

Ik weet nog dat ik de eerste dinsdagochtend een aantal papieren door de papiervernietiger moest doen en het hele 

apparaat vastliep, omdat ik er teveel papier tegelijk in had in gedaan. Ach ja, alles moet je leren. 

 

Toen Helen parochie secretaresse werd na het overlijden van Ria vd Knaap ben ik zo’n beetje haar rechterhand of 

te wel manusje van alles geworden. En dat betekent ook, dat ik haar vervang als ze op vakantie is. En moet je dus 

ook van alles wat af weten. En daar groei je ook in. Ook heb ik in diverse werkgroepen gezeten en in een aantal zit 

ik nog steeds. Maar hoe gek het ook klinkt met het aantal kerkgangers wat terug neemt, blijft er nog genoeg te 

doen (en soms nog wel meer) in de pastorie en op het secretariaat en de kerk. Want zelfs de koster zou ik kunnen      

vervangen. Ook daar draai ik mijn hand niet voor om.  

 

Wanneer in augustus het jaarlijkse patroonsfeest van de H. Bartholomeus wordt gevierd, verzorg ik voor die dag, al 

weer een aantal jaren de fietsroute en het gezellig samenzijn bij de scouting. Samen met een aantal andere        

vrijwilligers. En jaarlijks terugkerend evenement wat eigenlijk niet meer weg te denken is, hoewel het aantal       

deelnemers daarvan ook terug loopt. Maar toch hebben we ieder jaar nog een leuk koppeltje trouwe fietsers. 

Sinds enkele jaren stencil ik ook de orde van dienst en de uitvaarten voor de vieringen en daar hoort rapen, nieten 

en vouwen ook bij.  Af en toe draai ik tropenjaren (die tellen dubbel) in de pastorie en de kerk. Ik heb de             

parochiepenning ook al binnen voor 25 jaar trouwe vrijwilliger.  

Hoewel ik inmiddels ook over de zestig ben, gaan we gewoon door. Want zoals u weet vrijwillig is niet vrijblijvend. 

 

Bartje’s doorgeefpen zou ik graag door willen geven aan…..….. Geert de Vreede. 
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 Van 20 oktober a.s. tot 1 maart 2020 wordt er in het        

Meermanno museum te Den Haag een tentoonstelling           

gehouden met als titel “Foute Boeken”. Een aantal van onze 

missiebusjes zijn een onderdeel van deze expositie omdat die 

goed in het thema van deze expositie passen.  

Uit de contacten met het museum blijkt dat wij als Poeldijk 

beschikken over een zeer grote en tevens unieke verzameling 

missiebusjes. Nog niet zo lang geleden stonden deze busjes 

nog gewoon bij heel veel mensen thuis op de schoorsteen of 

in openbare lokaties zoals kerk, buurthuis e.d.                     

Iedereen kende ze, maar het waren vaak bijzondere objecten 

door o.a. de teksten, vormen en/ of afbeeldingen. 

Poeldijkse missiebusjes te zien in museum Meermanno 

Deze expositie in het musuem Meermanno is vooral gewijd aan boeken, teksten en een beperkt aantal objecten die 

door een ander tijdsbeeld en veranderende inzichten soms niet meer kunnen. Veel boeken zijn geschreven vanuit 

een blank superieur gezichtspunt en zijn nu voor mensen uit andere culturen soms beschamend om te lezen. Deze 

expositie geeft een unieke en verhelderende kijk op deze periode en de manier waarop ons beeld van de wereld 

toen werd gevormd.  

Jos van Kester 

Namens werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk 

Mailadres: historiebartholomeuspoeldijk@gmail.com 

https://www.meermanno.nl/tentoonstellingen-verwacht?rq=foute%20boeken
mailto:historiebartholomeuspoeldijk@gmail.com
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Restauratie kerkelijke kleding 

Ongeveer tien jaar geleden vroeg Cora van Dalen mij,        

namens de werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk,  of 

ik wat kerkvaandels kon repareren. Dat wilde ik graag 

doen. Maar omdat de vaandels vaak helemaal uit elkaar 

gehaald moeten worden, wilde ik graag een paar dames 

erbij. Het lukte mij om vijf dames hiervoor te interesseren 

zodat zij, als ik de restauratie had gedaan, de voering weer 

met de hand er achter konden zetten.                                 

Deze dames hebben dit vijf jaar met veel animo gedaan. 

Loes Zwinkels geeft hier een workshop borduurtechnieken tijdens 

de Historische Jaarmarkt in het gemeentehuis van Naaldwijk,    

oktober 2019, Naaldwijk.                                                               

Foto werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk  

Het restaureren 

 

Wat komt er allemaal bij kijken om de vaandels en andere kerkelijke 

gewaden voor het nageslacht te bewaren. 

• Eerst wordt met een zachte borstel het stof verwijderd.  

• Hierna moet de voering worden losgehaald. 

• Nu is het mogelijk de figuren te herstellen. Vroeger gebeurde dit 

in ateliers of in kloosters. 

• In het verleden werden alle figuren zoals apostelen er af gehaald 

en werd alles opnieuw geborduurd met zuivere zijde.  

• Tegenwoordig gaat men er vanuit dat wat versleten is authentiek 

moet blijven. Wel moet alles wat stuk is of los zit zo hersteld wor-

den dat verdere slijtage tot een minimum wordt beperkt.  

• De omliggende ornamenten zijn vaak van gouddraad gemaakt. 

Dit gouddraad wordt met twee gouddraden naast elkaar beves-

tigd met een borduursteek. Deze steekjes in platsteek geven, 

door de kleur van het garen, kleur aan het ornament.  
Vandaal in bezit van de parochie Poeldijk 

Foto Kees van Leeuwen 

Op deze wijze hebben we zo een tiental vaandels van de parochie Poeldijk onderhanden gehad. Tevens hebben 

we er ook nog een aantal voor Monster hersteld.                                                                                                            

We hadden hierna nog goede moed om verder te gaan en hebben vervolgens alle overige kerkelijke kleding      

aangepakt namelijk geborsteld en hersteld.                                                                                                                    

Het herstellen en beschermen van het mooie materiaal is een ding maar vervolgens zijn we als werkgroep gestart 

om alles in een database te zetten. Op deze wijze zijn alle kerkelijke kledingstukken, ook wel paramenten          

genoemd, beschreven in een computerbestand waarbij alle belangrijke informatie over deze kleding is benoemd 

zoals o.a. leeftijd, afkomst, door wie gedragen, gemaakt door, materiaalgebruik, kostprijs, etc, etc. 
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Op deze wijze heb ik samen met Ingeborg van Buul, destijds ook lid van de werkgroep, vijf jaar lang wekelijks de 

kleding beschreven zodanig dat alle informatie makkelijk kan worden opgezocht in de computer.                         

Ingeborg is hier na een vijftal jaren mee gestopt. Ik ben nog steeds bezig de oude kerkelijke kleding te beschrijven. 

Als dit klaar is wacht er nog de beschrijving van de gewaden die nu nog gedragen worden. U ziet er is nog werk 

genoeg. Mocht u hier wat meer over willen weten, neem dan contact op met de werkgroep.                                       

Mijn opleiding NS (een Nijverheids acte fraaie handwerken) komt op deze manier nog zeer goed van pas. 

 

Loes Zwinkels Meijer 

Namens werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk 

Mailadres: historiebartholomeuspoeldijk@gmail.com 

Missie Ontwikkeling Vrede 

Slechte economische omstandigheden, oorlogen en   

klimaatsveranderingen veroorzaken problemen, die  

vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt de 

Adventsactie projecten, die zich richten op hulp aan deze       

kwetsbare groepen. Het gaat om hulp aan jonge      

vluchtelingen en kinderen in Peru, die lijden aan         

ondervoeding. Zij gaan gebukt onder traumatische      

ervaringen. Met behulp van lokale netwerken krijgen zij 

en hun ouders voedsel en begeleiding. Ouders leren hoe 

ze de emotionele en motorische ontwikkeling van hun 

kinderen kunnen volgen en stimuleren.                                                                                                                                                                                       

De katholieke organisatie Warmi Huasi (huis voor        

vrouwen) gaat twee centra voor jonge kinderen opzetten. 

De MOV werkgroep van onze federatie sint Franciscus    

tussen Duin en Tuin heeft dit jaar voor het project in Peru      

gekozen. In de Adventsperiode gaan we geld inzamelen 

voor dit bijzondere project. In de Bartholomeusparochie 

kunt u uw gift weer kwijt in de offerkist die achterin de 

kerk hangt. Doet u financieel ook mee om de situatie 

voor de kinderen in Peru te verbeteren? 

 

Werkgroep Missie Ontwikkeling  en Vrede 

Jan van Paassen. 

Vervolg restauratie kerkelijke kleding 

mailto:historiebartholomeuspoeldijk@gmail.com
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Beschrijving van de Poeldijkse geestelijkheid. Aflevering 1 

Deken Gerardus Kuys 

Knipsel uit  

Sursum Corda,  

1946 

Geboren 01-01-1878 te Castricum 

Wijding 15-08-1905 te Haarlem 

Benoeming Poeldijk 28-04-1946 / 17-02-1958 

Deken/Pastoor `t Westland/Poeldijk 

Overleden 17-02-1958 te Delft 

Begraven R.K. Begraafplaats te Poeldijk (priestergraf) 

Annotatie Vierde op 15 augustus 1930 zijn 25-jarig 
priesterfeest in de parochie van St. Liduina te Hillegers-
berg(Rotterdam) en op 15-08-1955 zijn gouden             
Priesterjubileum in Poeldijk. 
Gerard Kuys was erekapelaan van het heiligdom van O. L. 
Vrouw te Beauraing en droeg bij leven de versierselen van  
Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 
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Deken Gerardus Kuys vervolg 

Er werd tussen september 1945 en mei 

1946 niet vergaderd door het kerkbestuur. 

Bovenin het vergaderverslag schreef men 

dat Deken Maat was overleden en Deken 

G. Kuys op 10 mei door de Deken van Delft 

P.J. Kok werd geïnstalleerd als Deken van 

het Westland. 

Deken Kuys had enorme plannen voor Poeldijk. (Zie het krantenknipsel van 07-01-1949). Bijna al die plannen zijn 

gerealiseerd. Het sportterrein “Verburch”. School voor kinderen met leer problemen de “Gantelhof”.  De school 

voortgezet onderwijs de “U.LO. Thomas Aquino. 

Hij was de oprichter van de “Stichting Katholiek onderwijs in het Westland” 

Deken Kuys had een bijzondere verering voor de H. Maria.  

Samengesteld door Ton van Lier. Eerste aflevering van een (onder enig voorbehoud) nieuwe serie artikelen over de 

Poeldijkse pastores, dekens,  kapelaans en priesters.                                                                                                                                             

Namens werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk 

Mailadres: historiebartholomeuspoeldijk@gmail.com 

Vergaderverslag van het kerkbestuur 

mailto:historiebartholomeuspoeldijk@gmail.com

