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St. Adrianus te Naaldwijk
Openingstijden parochiesecretariaat: dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.00u

Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk
Email: adrianus@rkwestland.nl
Bankrekening: NL53 RABO 0135.301.394 t.n.v. parochiebestuur

Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk
Openingstijden parochiesecretariaat: donderdag van 09.00-12.00 uur

Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
tel. 0174-624585 / email: olvvangoedenraad@rkwestland.nl
Bankrekening: NL61 RABO 0135.306.779 t.n.v. parochiebestuur

H. Jacobus te Maasdijk
Openingstijden parochiesecretariaat: vrijdag 10.00-11.30 uur

Prinses Marianneplein 12, 2676 BB Maasdijk
tel. 0174-514339 / b.g.g 06-47620270 email: jacobus@rkwestland.nl
Bankrekening: NL47 RABO 0340.343.885 t.n.v. H. Jacobus Parochie, Maasdijk

Kopij inleveren uiterlijk 13 januari 2024 voor de uitgave van februari 2024, het liefst
per email bij het redactieadres: redactieovereigenkerk@rkwestland.nl.

Gebedsintenties inleveren uiterlijk op de donderdag (voér 11.00 uur) voor de
hierboven genoemde inleverdatum bij uw eigen parochiesecretariaat.

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij, langer dan 25 regels, in te korten, aan
te passen of te weigeren zonder opgaaf van reden. Ingezonden kopij die te laat, na 13
januari om 11.30 uur, binnenkomt bij de redactie zal, indien mogelijk, bewaard blijven
voor het volgende parochieblad. Folders en dergelijke kunnen niet worden ingesloten.

Parochiéle Caritas Instelling (P.C.1.)

De P.C.I kan een rol vervullen bij parochianen die in financiéle nood verkeren en is
bereikbaar via:

= Mw. W.v.d. Meer-Groenewegen 06-129-308-69 P.C.| Naaldwijk/Maasdijk
» pcihonselersdijk@rkwestland.nl P.C.l Honselersdijk

Zij zullen u discreet te woord staan.
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18°jaargang nr. 1
Beste mede parochianen,
Zoals inmiddels bekend gaat er in 2024 een grote verandering komen voor wat
betreft ons parochiekerkblad Over Eigen Kerk, want er is samen met alle
parochies in onze federatie besloten om over te gaan tot één gezamenlijk
federatiebreed kerkblad. De nieuwe naam van dit federatiekerkblad moet nog
bekend gemaakt worden. In het nieuwe federatiekerkblad komt een overzicht
met alle vieringen in de federatie. Dat is handig als u een keer in een andere
parochie naar een viering wilt gaan. Daarnaast krijgt elke parochieredacteur
eigen herkenbare pagina’s om te vullen met parochienieuws. Het wordt
natuurlijk een uitdaging voor de redacteuren om op een andere manier te gaan
werken en we hebben daarom een training gevolgd (een zgn knoppencursus)
om te leren hoe het nieuwe computerprogramma werkt. Wilt u stukjes insturen,
let dan op, want hiervoor komen nieuwe redactie mailadressen beschikbaar.
Deze staan al vermeld op pagina 6 en 7 van deze Over Eigen Kerk.
We leven momenteel in een onrustige wereld waarin sprake is van oorlog en
geweld, van vluchtelingenstromen en politieke omwentelingen. Aan veel
ontwikkelingen in dat wereldbeeld kunnen we helaas niets veranderen, maar
wel kunnen we trouw blijven aan onze eigen gemeenschap en daar een
luisterend oor bieden en zorg geven aan wie dat nodig hebben. Samen zijn we
sterk! Van harte wens ik u en uw naasten uit naam van de hele redactie van
de
Over Eigen Kerk een Zalig Nieuwjaar.
Karin Grootscholten
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PASTORAAL WOORD

Dry January: mosterd na de maaltijd

Nu de feestdagen weer achter ons liggen, likken we de wonden die geslagen
zijn na een periode van losbandigheid en overvloed. Afgezien van het feit of
dit bij het feest van Kerstmis en Oud en Nieuw hoort -en of het niet anders
kan- zie je dat steeds meer mensen meedoen met de actie Dry January. Een
goede zaak, omdat het aandacht vraagt voor een groot maatschappelijk
probleem: te hoog alcoholgebruik, waardoor verslaving op de loer ligt.

Het grootste probleem met alcohol is de combinatie dat alcoholgebruik
maatschappelijk geaccepteerd is, dat alcohol makkelijk verkrijgbaar en
verslavend is en dat het zoveel onherstelbare schade aanricht aan de
hersenen en ziektes veroorzaakt waar we wakker van kunnen liggen zoals
alzheimer en kanker. Alcoholgebruik op feestjes en partijen is zelfs zo
aanvaard dat er nog steeds discussies zijn of je een kind van 14-15 jaar de
alcohol moet ontzeggen of ‘dat het moet kunnen’. Terwijl
neurowetenschappelijke studies laten zien hoe funest het is voor het brein,
blijven de promotoren van alcoholgebruik onder jongeren erover spreken alsof
alcohol drinken een burgerrecht is!

Jaren geleden kwam ik geregeld in Polen en had ik met mijn Poolse vrienden
een gesprek over alcohol en opvoeding. Velen zeiden dat kinderen geen
alcohol mochten gebruiken, maar als ze eenmaal 18 waren -dat zagen ook zij-
dan gingen ze helemaal los. De koppeling met alcoholisme werd toendertijd
amper gemaakt, terwijl alcoholisme in Polen (en in Nederland) een groot
probleem vormde. Ik verdedigde het standpunt dat je kinderen moest leren (en
dus begeleiden in) hoe je met alcohol om moest gaan. Gepaard aan goede
voorlichting welke schade alcohol kan aanrichten: sociaal en fysiek, op korte
en langere termijn. Dry January is, denk ik, niet de beste manier om met deze
problematiek om te gaan. Beter is het om voorafgaand aan de feestdagen, je
voor te nemen om niet zoveel alcohol tot je te nemen. Alcohol drinken en
roken horen —psychologisch gesproken- bij de suicidale neigingen van de
mens.

Ons geloof predikt matigheid en soberheid, ook al mogen we het leven vieren.
In die matigheid kunnen we ‘nuchter dronken zijn’ van de vreugde die God aan
ons leven kan geven. En natuurlijk, we mogen best een glaasje drinken om de
feestvreugde te verhogen, maar als er overmatig geschonken wordt tijdens de
feestdagen dan is er vaak iets anders aan de hand. Dan gaan we op een
verkeerde manier om met (positieve en negatieve) spanningen die de
feestdagen voor veel mensen ook met zich meebrengen: omdat er zoveel
moet; er zoveel sociale druk wordt opgelegd. Daar mogen we best wel eens
met elkaar bij stilstaan.

De vastentijd die binnenkort start kent niet voor niets een ander toegroeien
naar het grote Feest. Eerst bezinnen, inzicht vragen, tijd nemen en grondlijnen
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ontdekken in ons leven. Daarna openstaan voor de ‘vreugde van de Heer’,
voor het mysterie en de diepte van ons bestaan.

Dan worden wij als het ware vanzelfsprekend opgenomen in de feestvreugde.
Zo gesproken klinkt Dry January als mosterd na de maaltijd, omdat het
overmatige in ons gedrag in de kern niet verandert. En we alleen de wonden
likken. Anders durven en willen kijken naar iets dat niet goed is, maar
maatschappelijk geaccepteerd, vergt veel bezinning, overdenking en vraagt
een openheid voor de Stem die ons tot leven roept.

Diaken Walther Burgering

FEDERATIE NIEUWS

Informatie federatieve aanpak H. Vormsel 2024

Vanuit de parochiefederatie St. Franciscus is recent besloten om het H.
Vormsel federatie breed aan te pakken. Dit houdt o.a. in dat de jongeren die
deel willen nemen aan dit sacrament hetzelfde traject doorlopen. Ook zal het
H. Vormsel vanaf 2024 alleen nog maar in november toegediend worden.
Afhankelijk van het aantal vormelingen zullen er 1 of 2 vieringen plaatsvinden.
De (nieuwe) standaardnorm zal worden dat het vormseltraject gestart wordt in
groep 8, waarna het H. Vormsel toegediend wordt in november als deze
(inmiddels) jongeren in de brugklas zitten. Dit in tegenstelling tot een aantal
parochies, waarin het hele traject in groep 8 plaatsvond of juist pas in de
brugklas. Omdat de oude regio Noord-West in voorjaar 2024 GEEN H.
Vormsel zal hebben, betekent het in deze parochies dat zowel de leerlingen
van groep 8 als die van de brugklas zich aan kunnen melden. We proberen
zoveel mogelijk persoonlijke uitnodigingen te versturen, maar als jullie niets
ontvangen, zie dit bericht dan ook als uitnodiging.

Eind februari zullen er op 2 locaties informatie avonden georganiseerd worden

voor geinteresseerden en hun ouders:

e Op dinsdag 27 februari is er voor de jongeren uit Naaldwijk, Maasdijk,
De Lier en Honselersdijk een informatieavond in de pastorie te Naaldwijk.

e Voor de jongeren uit Wateringen, Kwintsheul, Poeldijk, Monster,
's Gravenzande en Hoek van Holland is de informatieavond op
donderdag 29 februari in de pastorie te Poeldijk.

Het kan natuurlijk zo zijn dat de avond van jullie parochie niet goed uitkomt.
Geen probleem, je bent dan van harte welkom op de andere avond.

De avonden beginnen om 19:00 uur en zijn rond 20:30 uur afgelopen.

Meld je voor 20 februari aan voor de door jullie gekozen informatieavond.
Aanmelden via vormsel@rkwestland.nl

Namens de vormselwerkgroep:

Jos Janssen

Harriét Goossens
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Informacje Bierzmowanie 2024

Federacja parafii sw. Franciszka podjeta niedawno decyzje o utworzeniu
federacji Sakramentu Bierzmowania. Oznacza to miedzy innymi, ze miodzi
ludzie chcg w tym uczestniczyé. Ponadto od 2024 r. bedzie mozna
przyjmowac bierzmowanie wytgcznie w listopadzie. W zaleznosci od liczby
chetnych odbedzie sie w 1 lub 2 uroczystosciach.

(Nowym) standardem bedzie rozpoczecie procesu potwierdzania w grupie 8,
po czym w listopadzie udzielane jest bierzmowanie, kiedy ci (obecnie) miodzi
ludzie sg w pierwszych klasach. Inaczej jest w przypadku wielu parafii, w
ktérych caty proces odbywa sie w grupach. Poniewaz stary region North West
wiosng 2024 r NIE posiadaja jeszcze bierzmowania, oznacza to, ze w tych
parafiach zaréwno uczniowie grup 8 oraz osoby z pierwszego roku moga
zapisac¢ sie do przyjecia bierzmowania. Staramy sie jak mozemy aby wystac
listy osobiste (zaproszenia), ale jesli nic nie otrzymasz, potraktuj to jako
zaproszenie. Pod koniec lutego w 2 lokalizacjach odbedg sie wieczory
informacyjne zainteresowanych i ich rodzice.

We wtorek 27 lutego odbedzie sie spotkanie dla miodziezy z Naaldwijk,
Maasdijk, De Lier i Honselersdijk wieczor informacyjny na plebanii Naaldwijk.
Dla miodych ludzi z Wateringen, Kwintsheul, Poeldijk, Monster, z
Gravenzande i Hoek van Holland, wieczér informacyjny odbedzie sie w
czwartek, 29 lutego na plebanii Poeldijk.

Moze sie oczywiscie zdarzy¢, ze wieczér w Twojej parafii nie bedzie dla Ciebie
odpowiedni. Nie ma problemu, jeste$ bardzo mile widziany innego wieczoru.
Wieczory zaczynajg sie 0 19:00 i kornczg okoto 20:30.

Zarejestruj sie przed 20 lutego na wybrany przez Ciebie wiecz6r informacyjny.
Zarejestruj sie pod adresem via vormsel@rkwestland.nl

Jos Janssen tel. 0610178322

Harriét Goossens tel. 0625183620

MEDEDELING

Nieuwe redactieadressen in verband met komst

Federatief blad

Onze parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin start in maart
2024 met een nieuw blad. Vanaf Pasen verschijnt elf keer per jaar een
federatief magazine, dat de parochiebladen vervangt. Alle parochies van onze
federatie krijgen een plek in deze uitgave en dat betekent ook nieuwe
mailadressen om uw kopij aan te leveren. Onderstaand het overzicht dat geldt
vanaf 16 januari 2024.

parochie ‘nieuw’ email-adressen
Sint Adrianus redactienaaldwijk@rkwestland.nl
Sint Andreas redactiekwintsheul@rkwestland.nl
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H. Egbertus en redactiehoekvanhollandheenweg@rkwestland.nl
H. Lambertus

H. Bartholomeus redactiepoeldijk@rkwestland.nl

Sint Elisabeth redactiewateringenwv @rkwestland.nl
H. Jacobus redactiemaasdijk@rkwestland.nl

H. Machutus redactiemonster@rkwestland.nl

HH Martelaren redactiedelier@rkwestland.nl

van Gorcum

Onze Lieve Vrouw redactiesgravenzande@rkwestland.nl
ten Hemelopneming

Onze Lieve Vrouw redactiehonselersdijk@rkwestland.nl
van Goeden Raad

Ook voor het aanleveren van kopij zal er het een en ander veranderen. De
uiterste inleverdatum voor de komende bladeren zal zijn:
- blad februari 2024 uiterlijk 13 januari op de vertrouwde mailadressen;

- blad maart 2024 uiterlijk 2 februari op de ‘nieuwe’ redactieadressen
zoals hierboven vermeld.

Daarna zal de inleverdatum van de kopij altijd op de 2° van de maand zijn.

Mocht u regelmatig kopij inleveren, houdt u hier dan rekening mee.

Namens de voorbereidende werkgroep

Diaken Walther Burgering

Gezocht: wordt u of word jij €én van onze nieuwe
eindredacteuren!

Vanaf de maand maart zullen de aan u of jou bekende parochiebladen niet
meer bij de mensen op de mat vallen.

Door de besturen van de afzonderlijke parochies is er unaniem voor gekozen
om te komen tot een ‘nieuw’ blad met allerlei nieuws en wetenswaardigheden
bestemd voor alle parochianen in het Westland, Hoek van Holland/Heenweg
en het Wateringse Veld.

Nu zijn we op zoek naar iemand die samen met twee collega’s de
eindverantwoordelijkheid neemt om samen met de lokale redacteuren elke
maand een mooi en inspirerend blad te gaan maken. Wij denken aan iemand
met:

goede communicatievaardigheden;

een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;

die minimaal 2 uur per week beschikbaar is;

en bereid is om minimaal 2 jaar beschikbaar te zijn voor de functie.

Zou u of zou jij als eindredacteur uw/jouw talenten hiervoor willen inzetten!
Aarzel dan niet en stuur een mailtje naar info@rkwestland.nl. Door één van de
mensen van de voorbereidingsgroep zal dan contact worden opgenomen.
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Namens de voorbereidingsgroep
Walther, Jos, Karin, Eveline en Marian

TERUGBLIK ACTIVITEITEN

Vormsel 2023

Zaterdag 18 november was het dan zover: 19 vormelingen van de parochies
Naaldwijk, Maasdijk, Honselersdijk, Kwintsheul en de Lier hebben die dag het
H. Vormsel mogen ontvangen. Al voor de zomervakantie waren de jongeren
op weg gegaan en hebben zij onder leiding van de werkgroep en Pastoor
Steenvoorden de stappen naar het H. Vormsel toe doorlopen. Na de
zomervakantie ging het project door met gastouders thuis.

Zaterdagmiddag 18 november hebben we als afsluiting van het vormseltraject
en voorafgaand aan de vormselviering een gezellige broodmaaltijd gehad in
de Hofstede samen met de Bisschop Mgr. dr. J.H.J van den Hende en Pastoor
J. Steenvoorden. Hierna gingen we met elkaar naar de kerk voor de
vormselviering waarin de 19 jongeren gevormd werden.

We kijken met zijn allen terug op een mooie voorbereidingstijd met als
afsluiting een mooie viering. Wij feliciteren alle vormelingen en hun
ouders/verzorgers. En wensen jullie veel geluk, wijsheid en inspiratie op jullie
verdere levenspad.

Wij danken iedereen die meegewerkt en geholpen hebben tijdens de
gastouderavonden en bij de viering.

Namens de werkgroep Naaldwijk, Maasdijk, Honselersdijk, Kwintsheul, De Lier
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U gaf Margaret een stem: dank!

Samen met 163 kerken in Nederland gaf u op RedWednesday 2023
een stem aan Margaret Attah.

Deze Nigeriaanse verpleegster is de eerste persoon die op
RedWednesday de 'Moed om christen te zijn’-onderscheiding
ontving van Kerk in Nood (ACN) in het Verenigd Koninkrijk.

Margaret verloor beide benen en het zicht aan één oog toen
terroristen van Islamitische Staat (IS) op Pinksterzondag 2022 de
St. Francis Xaveriuskerk in Owo, Nigeria, aanvielen.

Bij de aanslag werden 41 mensen gedood en raakten ruim 70
mensen gewond. Margaret nam de prijs in ontvangst namens
alle kerkgangers die lijden onder de gruweldaad.

Dankzij u werd hun stem in Nederland gehoord!
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ACTIVITEITEN

Oecumenische viering in de week van Gebed voor eenheid
van christenen 2024 in de Adrianuskerk op zondag 14 januari
- aanvang 10.00 uur.

Het wereldwijde thema voor de Week van gebed voor eenheid van christenen
van 21-28 januari 2024: 'Heb God lief en je naaste als jezelf, is ontleend aan
het verhaal over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het
betekent om je naaste lief te hebben. Zie Lucas 10 vers 25-37. Een opdracht
voor ons allemaal, in denken en in doen! Het materiaal is ons aangereikt door
de oecumenische werkgroep van verschillende kerken in Burkina Faso, wat
hen ook nader tot elkaar bracht.

De viering is dit jaar inde Adrianuskerk, aanvang 10.00 uur. In de
oecumenische viering gaan voor: pastoor Jaap Steenvoorden, ds. Magda
Hazeleger en ds. Neeltie Reijnders. De collecte is bestemd voor het
oecumenische werk van De Raad van Kerken Nederland. Voor de kinderen
van 4 tot 12 is er kindernevendienst. Na afloop is er tijd voor ontmoeting met
koffie, thee of limonade. U bent van harte welkom.

De Raad van Kerken Naaldwijk.

Heilig Jaar in 2025 begint al in 2024 met het ‘Jaar van gebed’
Vooruitkijken naar 2024 én 2025.

Volgens een traditie die teruggaat tot de middeleeuwen wordt in de katholieke
kerk elke 25 jaar een Heilig Jaar gehouden. Het is een jaar om extra aandacht
aan je geloof te besteden, om te pelgrimeren en om een nieuwe start te
maken. Paus Franciscus heeft al aangekondigd dat er in 2025 weer een Heilig
Jaar wordt gehouden.

Maar daar gaat 2024 aan vooraf. Als voorbereiding op het Heilig Jaar wordt
dat een jaar van gebed. Het is goed om ons komend jaar al biddend voor te
bereiden op dat bijzondere moment waarop de paus in Rome de heilige
deuren weer zal openen en ons uitnodigt om als ‘Pelgrims van de hoop’ op
bedevaart te gaan. In de loop van 2024 zal op diverse manieren aandacht
voor het gebed worden gevraagd.

De gezamenlijke Nederlandse bisdommen organiseren in de meivakantie van
dat jaar een Nationale Bedevaart naar Rome. Noteer de datum vast: de week
van 26 april t/m 3 mei 2025. Meer informatie daarover volgt via
www.rome2025.nl of www.westlandsebedevaarten.nl
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IN MEMORIAM

Op 11 november is, gesterkt door het Heilig Sacrament der
zieken, van ons heengegaan mevrouw Francina Jacoba
Maria Kester — Enthoven uit Naaldwijk in de leeftijd van 79
jaar. Ineke groeide op aan de Lange Broekweg als oudste in
een gezin met negen kinderen. Zij ontplooide zich tot een
leergierig meisje, dat graag de wereld ontdekte, met haar
vriendinnen uitging en genoot van vakanties.

Voor haar trouwen heeft zij administratief werk gedaan. Nadat zij op 3
november 1971 in het huwelijk trad met Wil Kester, stopte zij met werken en
ging meehelpen in de tomatenkwekerij in Honselersdijk. Altijd stond zij
zorgzaam klaar voor Wil en hun vier kinderen Brigitte, Claudia, Renate en
Lennart. De ups en downs van de tuinbouw heeft zij aan den lijve ervaren,
maar ook weer positief en flink het leven opgepakt. Ondanks het feit dat zij in
haar leven heel wat zorgen heeft gehad om haar gezondheid, hoorde je haar
nooit klagen. Ineke was moedig en zelfredzaam. Als moeder leefde zij zeer
mee met haar vier kinderen, ook toen zij het ouderlijk huis hadden verlaten,
om een eigen leven op te bouwen. Zij was een trotse oma van 8 kleinkinderen,
voor wie zij altijd klaar stond en het leuk vond om hen te verwennen. Ineke
was gesteld op haar wederzijdse familie en onderhield een hecht contact met
haar vriendinnen voor het leven. Zij hield van de natuur en ging ook graag
naar een museum of een concert. Ineke was begaan met het welzijn van haar
medemens, zette zich in voor goede doelen en is jarenlang actief lid geweest
van de werkgroep voor Missie, Ontwikkeling en Vrede in de parochie van
Honselersdijk. Ingrijpend was de periode waarin de geestelijke en lichamelijke
krachten van Wil steeds verder achteruitgingen. Met veel liefde heeft zij hem
thuis verzorgd. Later in de Hooge Tuinen is zij steeds dicht bij hem gebleven.
Op 29 november 2019 is hij overleden. De laatste jaren woonde Ineke in het
centrum van Naaldwijk, waar zij het zeer naar haar zin had. Helaas werd zij
door een ongeneselijke ziekte de laatste maanden steeds kwetsbaarder. Nu
heeft zij rust gevonden en is zij herenigd met Wil in het Mysterie van het
Eeuwig Leven. Wij wensen haar gezin, familie, vriendinnen en vrienden veel
kracht toe bij het dragen van het gemis. De uitvaart heeft plaatsgevonden op
17 november in de Sint Adrianuskerk. Pastoor Steenvoorden

Op 12 november is overleden George Luiten. George is geboren op 17
augustus 1940. Hij was een rustige, eenvoudige man met een goed hart. Hij
had een grote betrokkenheid bij de Missie en de MOV, en heeft samen met Fia
mooie missietochten gemaakt. Hij had geen twee rechterhanden, maar
verraste menigeen door met de landgoedweken te helpen met bomen zagen.
Het trainerschap bij de voetbal en zijn zorg voor vrouw en gezin getuigen van
andersoortige betrokkenheid. Ook in de Hoge tuinen, waar hij het laatste jaar
verbleef, was hij geliefd. Niemand leeft voor zichzelf, ook George niet.
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Hij was misschien een man van weinig woorden, maar hij straalde wel warmte,
zachtheid en liefde uit. Een echtgenoot, vader en opa in alle eenvoud en rust.
George heeft hard gewerkt, en was trouw aan vrouw en kinderen. In de
bergrede zegt Jezus ons dat we op de goede weg zijn als we gewoon
eenvoudig kunnen zijn. Als we verdrietig zijn om alles wat niet goed is in de
wereld en we daar iets aan doen willen. Als we mild kunnen zijn. Als we eerlijk
zijn en ons inzetten voor een rechtvaardige wereld. Als we kunnen vergeven.
Als we vrede brengen, thuis en in de wereld. George lijkt deze zaligsprekingen
geleefd te hebben en is dus die goede weg ingeslagen. Als wij z6 in het leven
staan, halen wij er uit wat God erin heeft gelegd. Dan zijn we op de goede weg
en horen we thuis in Zijn Koninkrijk. Dat is wat George kon doen: goed leven,
het goede doen voor zijn naasten, in een gelovige traditie staan én van
betekenis zijn voor de aarde. Hij heeft geleefd, reizend op deze goede weg. In
alle eenvoud is hij zijn laatste reis begonnen. Moge hij rusten in vrede.

Diaken Walther Burgering

Op 14 november is in verpleeghuis ‘De Kreek’ in ’s-Gravenzande overleden
mevrouw Cornelia Agnes Maria van der Klugt —Zwinkels uit Naaldwijk in
de leeftijd van 96 jaar. Corrie groeide op aan het Poeldijkse pad, in
verbondenheid met het tuinbouwbedrijf van haar vader. Een ingrijpende
ervaring was het jonge overlijden van haar moeder. In 1953 trad zij in het
huwelijk met Piet van der Klugt en verhuisde zij naar de Papenlaan in
Monster. Het gezinsleven was nauw verbonden met de plantenkwekerij. In de
loop der jaren ontwikkelde deze zich in een groot bedrijf. Corrie was een grote
steun voor haar man en regelde liefdevol en zelfstandig het huishouden en de
zorg voor haar kinderen. Een verdriet waar geen woorden voor zijn, is het
overlilden van haar jongste dochter Marina. Na verloop van tijd is het bedrijf
verplaatst naar het Oostland en zijn zij verhuisd naar Bergschenhoek. Maar in
1999 weer teruggekeerd in het Westland. Piet en Corrie genoten van hun
kleinkinderen en achterkleinkinderen en woonden in Naaldwijk, weer dicht bij
de familie, zeer naar hun zin. Graag en trouw gingen zij naar de vieringen in
de Adrianuskerk. De verschillende huwelijksjubilea en kroonjaren hebben zij
mogen vieren met een mooi feest. Een moeilijke tijd was de periode van
afnemende gezondheid van Piet. Corrie is hem tot grote steun geweest. In de
laatste jaren was zij heel fragiel, maar haar geest was nog levendig en
geinteresseerd. Nu is zij toch nog plotseling van ons heengegaan. Moge zij, na
een liefdevol leven, rusten in vrede. De uitvaart heeft in besloten kring
plaatsgevonden. Wij wensen haar gezin en familie sterkte toe bij het gemis
van haar zo vertrouwde aanwezigheid.

Pastoor J. Steenvoorden

Op 15 november is overleden Theodorus Maria Zuijderwijk. Theo is op 21

juli 1942 geboren in Poeldijk in een echt katholieke familie. Theo leerde al heel
jong wat aanpakken is. Hard werken. Altijd in de tuin, dag en nacht. Gewoon
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ook om geld te verdienen, om je gezin te onderhouden. Zichzelf ook op te
offeren.

Alles voor zijn gezin, en voor zichzelf hoefde hij niet veel.

Al heel jong ontmoette Theo Ans, de liefde van zijn leven. Ze trouwden en
kregen Cora, hun eerste kind. Daarna volgden Jaco en Miranda en later de
klein- en achterkleinkinderen. Eigenlijk was er voor Theo geen ander leven,
dan leven met Ans en zijn gezin. Niet altijd een makkelijk leven, zeker niet
toen zijn rugklachten zijn manier van leven moeilijk maakte. Dat hard werken
fysiek niet meer ging. Theo kon het daar ook gewoon moeilijk mee hebben.
Theo haalde zijn vreugde, zijn geluk niet uit grote dingen. Hij streefde niet naar
groot bezit of bijzondere spullen. Waar hij van hield waren zijn plantjes. Zijn
lust en zijn leven. Of fietsen met Ans. Dollen met zijn kleinkinderen. Gewoon
gek doen en hard praten. Verjaardagen met soms het bezoek op de trap en de
sigaretten op tafel. Met de kinderen tradities opbouwen door bij het fietsen een
ijsjie te eten of een patatje. Eenvoudig genieten. Gewoon een mens. Lief en
zorgzaam, maar ook ontvlambaar. Met grapjes, waar hij soms zelf het hardste
om lachte. En tot op het laatst vol liefde voor Ans. Op het laatst wilde hij,
gewoon van een bezoek aan de kapper samen met Ans, naar huis. Om daar
thuis op de plek in Honselersdijk waar hij meer dan 50 jaar gewoond had, te
sterven. Nu mogen wij hopen dat God hem het hemelse thuis geeft.
Daarboven. Waar geluk heel gewoon is.

Pastor Ad van Luijn

Op 3 december is overleden Aad van Gaalen. Aad was geboren op 14
december 1934. In de verhalen over Aad van Gaalen komen woorden als
bescheidenheid, op de achtergrond aanwezig, warm en creatief naar voren. 75
jaar lid van Fusica; bijna net zoveel jaren getrouwd met Ria. Een trouw en
standvastig mens. Een gelovig mens, die daar niet mee te koop liep, maar wel
vertrouwen had in het goede, in God en in een leven na de dood. Een man die
er was voor zijn werk en voor zijn gezin. Maar ook een hinnenvetter, geen man
die zijn emoties echt kon delen met een ander. Geen klager, wel een drager.
Een mooi mens, die een gezin opbouwde vanuit de grondgedachte dat je
elkaar nodig hebt. Een man die muziek kon maken met saxofoon,
mondharmonica en gitaar. Aad kon goed schilderen, van een groot Westlands
landschapstafereel tot een miniatuur op een Friese doorloper. Na het
overlilden van zijn vrouw Ria ook een man die niet meer zo nodig verder
hoefde te leven, maar het wel deed. Hij accepteerde maar moeizaam hulp en
wilde het eigenlijk helemaal alleen kunnen rooien. Na een val en een kort
ziekbed gaf hij zich over aan de naderende dood, in het vertrouwen dat het
goed zou komen. Zondag 3 december is hij in alle rust overleden. Aad heeft
samen met Ria zijn weg van het leven gelopen en zijn kinderen goed op pad
geholpen. Z6 blijft hij ondanks de dood, voortleven in de christelijke geest van
vrede, liefde, en saamhorigheid; er zijn voor elkaar. Moge hij rusten in vrede.
Diaken Walther Burgering
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VIERINGEN

Alle gegevens zijn onder voorbehoud
Houdt u de dag- en weekbladen in de gaten
of kijk of de website van de federatie: www.rkwestland.nl

Weekenden
Maasdijk
Za. 06 jan. 19.00 u. Openbaring des Heren
Doop- en Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Koor: | Mellom
Nieuwjaarwensen
Za. 13 jan. 19.00 u. Geen viering
Za. 20 jan. 19.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: pastor Duynstee
Cantor: Jan Gerritse
Za. 27 jan. 19.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor van Luijn
Cantor: Corry en Nico vd Drift
Naaldwijk
Ma. 01 jan. 11.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: pastooor Steenvoorden
Cantor
Za. 06 jan. Geen viering
Zo. 07 jan. 11.00 u. 1° zondag door het jaar
Openbaring des Heren
Nieuwjaarwensen na afloop viering
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Koor: Manna
Za. 13 jan. 19.00 u. 2° zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger: pastor Van Lijn
Cantor
Zo. 14 jan. 10.00 u. 2° zondag door het jaar
Week van gebed voor eenheid van christenen
Woord- en gebedsviering
Voorgangers: Pastoor Steenvoorden en
ds M. Hazeleger en ds N. Reijnders
Za. 20 jan. Geen viering
Zo. 21 jan. 11.00 u. 3° zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger: pastor Duijnstee
Koor: Cantemus Domino
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Za. 27 jan.

Zo. 28 jan.

Honselersdijk

Ma. 01 jan.

Zo. 07 jan

Zo. 14 jan.

Zo. 21 jan.

Zo. 28 jan.

19.00 u.

11.00 u.

09.30 u.

14.30 u.

09.30 u.

14.30 u.

09.30 u.

14.30 u.

09.30 u.

14.30 u.

09.30 u.

14.30 u.

4° zondag door het jaar

Woord en communieviering
Voorganger: VOLP

cantor

4° zondag door het jaar
Eucharistieviering

Voorganger: pastoor Steenvoorden
Koor: Kozakkenkoor

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Cantor

Poolse viering
Eucharistieviering
Voorganger: Pater Kozienski
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Koor: Cantemus Domino
Poolse viering
Eucharistieviering
Voorganger: Pater Kozienski
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Smulders
Koor: Cantemus Domino
Poolse viering
Eucharistieviering
Voorganger: Pater Kozienski
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor van Luijn
Koor: Jubilate

Poolse viering
Eucharistieviering
Voorganger: Pater Kozienski
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor van Luijn
Koor: Cantemus Domino
Poolse viering
Eucharistieviering
Voorganger: Pater Kozienski
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SPECIALE VIERINGEN

Behalve de vieringen van parochiefederatie Sint Franciscus, worden er
ook vieringen gehouden in zorgcentra, het verpleeghuis en wooncentra
voor ouderen:

Vrijdag 12 januari 09.30 u. Woord- en communieviering in dienstencentrum
“De Hunselaer” te Honselersdijk

Vrijdag 19 januari 15.00 u. Eucharistieviering in Het Woerdblok
Voorganger: pastoor Steenvoorden

Vrijdag 31 januari 09:30 u. Eucharistieviering in De Binnenhof
Voorganger: pastoor Steenvoorden

DOORDEWEEKSE VIERINGEN

Naaldwijk
vr. 05 jan. 19.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Steenvoorden
vr. 12 jan. 19.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Steenvoorden
vr. 19 jan. 19.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Steenvoorden
vr. 26 jan. 19.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Steenvoorden

Honselersdijk

di. 02 jan. 09.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor van Luijn
di. 09 jan. 09.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Steenvoorden
di. 16 jan. 09.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor van Luijn
di. 23 jan. 09.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor van Luijn
di. 30 jan. 09.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Steenvoorden
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Doopsel
Door middel van het H. Doopsel mochten wij op 17 december
2023 in de parochiegemeenschap van Naaldwijk opnemen:

i
‘ i FAMILIE BERICHTEN
i

Isa May Enthoven, dochter van Sven Enthoven en Stephanie Barendse
Lena den Hollander, dochter van Willem en Justyna den Hollander.

Met onze hartelijke gelukwensen.

Doopvieringen

Het aanmelden voor een doopviering kan digitaal gebeuren.

Op de homepage van de federatie: www.rkwestland.nl staat onder Contact een
blokje genaamd Formulieren. Op het formulier aanmelden Doop kunnen de
gegevens ingevuld worden. Het formulier zal via de digitale weg bezorgd
worden bij het desbetreffende parochiesecretariaat. Zij zullen er voor zorgen,
dat de aanmelding bij de juiste verantwoordelijke personen terecht komt en in
behandeling genomen wordt.

Met Jezus in de boot ben ik veilig in de storm
Genesis 6:11-7:18

Kleurplaat, bron: Internet
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KINDERPAGINA

d Kind evpagux-i% -

RK KIDS.nt Feest van de Doop van de Heer _
Met de Doop van de Heer
bedoelen we het moment dat Jezus zelf wordt
gedoopt. Het is Johannes de Doper die Jezus
doopt.

Van wit naar groen
De kerk heeft een eigen kalender en gebruikt daar kleuren bij.
De verschillende zondagen hebben verschillende kleuren. In
de kersttijd is de kleur in de kerk wit. Wit is de kleur van feest.
De kersttijd duurt van Kerst-avond tot en met het feest van de
Doop van de Heer. Na dit feest is de kleur in de kerk groen.
Groen is de kleur voor de ‘gewone’ zondagen. Zo zijn de
meeste zon-dagen. In de kerk noemen we dat ‘de tijd door het
jaar’.

De doop van Jezus
Heilig Evangelie van Jezus Christus velgens Marcus 1, 7-11

Jezus gaat naar Johannes de Doper. Jezus wil door Johannes gedoopt
worden. God, zijn Vader, vindt dat nodig en dat weet Jezus. Johannes
draagt geen zachte kleren. Zijn jas is van ruw kamelenhaar. Hij heeft
een leren gordel om zijn middel, een soort ceintuur. Hij eet
sprinkhanen en wilde honing. Meer heeft hij niet nodig om te leven.
Johannes heeft al veel mensen gedoopt. Hij zegt tegen de mensen:
“Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben het niet waard om
zijn dienaar te zijn, niet eens om mij te bukken en de riem van zijn
sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal
jullie dopen in heilige Geest. Nu komt Jezus naar hem toe. Jezus gaat
net als de andere mensen het water in, de rivier de Jordaan en
Johannes doopt hem. Meteen als Jezus uit het water komt, ziet Hij de
hemel openbreken en de Geest als een duif op zich neerkomen. Er
klinkt een stem uit de hemel die zegt: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in
wie ik Vreugde vind".

Gebruik. van deze Flnderpaélha door Parcchleq of oraanisaties is alleen +oe?:eg+aar
voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via K Kids.nl
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De stem van God de Vader

Na de doop van Jezus klinkt de stem van God de Vader.
Hij zegt: “Jij bent mijn Zoon.

Ik ben blij met jou.” Jezus is op een heel bijzondere manier
de zoon van God. Want Jezus zelf is God. Maar ook wij
zijn zonen en dochters van God; kinderen van God.

Dat komt omdat we gedoopt zijn. God is blij met jou. Net
als tegen Jezus zegt Hij: Jij bent mijn geliefde kind, in wie
Ik vreugde vind”.

Wat is de betekenis Kind van God zijn
van ons Heilig God was er al bij het
Doopsel? begin, Hij is er nu en
Luister naar onze /\ Hij is er altijd. Ook als

ons leven op aarde
eindigt, dan is God er
nog steeds. Het is heel
fijn om te weten dat

podcast of lees onze
speciale catechese-
folder. Denk je alles al
te weten?

Maak dan onze e,/ God er altijd is, dat Hij
Doopselquiz van je houdt en dat i
om te kijken of dit klopt. zijn kind bent.

Via deze link vind Je krutselwerk.jes

en Klsurplaten rondom het 4 Goede Vader in de hemel

Dank. U dat ik uw kind magq zijn net
dls Jezus
Dank. U dat ik U ken
En dat ik door mijn Doopsel voor
a1+in bij U hoor

e Dat vind ik Fijn

I"'k.P.idf:i.r‘ﬂr‘uer"wer"klnasm‘f&\"iaﬂ\ Amen w\
Eﬁ;ﬁ?m RK Kidsnl is abhankelik van donaties.
%ﬁﬁt_ﬂ? U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over

_.:*!f-*?“-?' te maken op NLO4 INGB 0003 8898 42
gmc'htﬁgu tnv. IHGO (ANBI) ov.v. RK Kidsnl

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | lllustraties: Crafty Little Blessings
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JONGERENPAGINA

Voor Kinderen en Jongeren

+ Zondagochtend 7 januari 2024 om 11 uur is er een viering in de Sint Jan de
Doperkerk met kinderwoorddienst voor de kleinsten onder ons. We
vieren dan het feest van Driekoningen, ook wel Openbaring van de Heer
genoemd. Goede voornemen: we gaan met de kinderen naar de kerk.

» Woensdagavond 17 januari is de eerste bijeenkomst van de RKJ,
katholieke jongeren die met een gast of aan de hand van een filmpje met
elkaar spreken over een aansprekend actueel onderwerp.

» Woensdagavond 3 januari komt de Tienergroep Rock Solid het nieuwe
jaar inluiden. Pas gevormden en vormelingen zijn ook van harte welkom
aan te sluiten. De avond staat onder leiding van Tanja van den Berg, Rick
Rodenburg en diaken Walther Burgering. Wees van harte welkom met
vrienden/vriendinnen. We starten om 19.15 uur in de pastorie van
Honselersdijk aan de Dijkstraat 25.

» 5x per jaar verschijnt de digitale Kind-Jeugd-JongerenNieuwsbrief,
waarop u zich gratis kunt abonneren. Bijna 125 gezinnen gingen u al voor.
Eén mailtje naar kindjeugdjongeren@rkwestland.nl is genoeg en u blijft op
de hoogte van leuke activiteiten zoals de kinderwoorddienst, de
Kliederkerk, RKJ-groep, Corbulo en de Palmpasenviering. Een must dus
om niets te missen voor je kind(eren).

» Houd je van zingen, dan is Jongerenkoor Corbulo (15-35 jaar) misschien
wel iets voor jou. Repetitie om 20.00 uur elke donderdagavond in de
parochiezaal De Kolenkit, naast de St. Josephkerk, Wateringen.

o2
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00
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Vormsel in 2024

Kinderen van groep 8 komen in aanmerking voor het H. Vormsel. Het komend
jaar is dat een combinatie van groep 8 en de brugklas, vanwege het
samengaan van de voorbereiding in federatieverband. Vriendelijk verzoek om
-als uw kind in aanmerking komt voor het H. Vormsel- via de website
www.rkwestland.nl de aanmelding te doen; dan krijgt u zo spoedig mogelijk
bericht als de voorbereiding op het H. Vormsel gaat beginnen. Meer informatie
is te verkrijgen via vormsel@rkwestland.nl.

De vormsel werkgroep

Afwezigheid diaken Walther Burgering
Diaken Burgering houdt zijn uitgestelde retraite van 15 t/m 17 januari 2024 en
is die dagen afwezig en dus niet bereikbaar.
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MOV NIEUWS

>4

Workshops voor geboren leiders
Erkenning en rechtvaardigheid voor
vrouwen in de goudmijnbouw

Het afgelopen jaar vroegen we aandacht voor de
positie van vrouwen in de Peruaanse goudmijnbouw.
Zij doen zwaar en gevaarlijk werk, maar verdienen weinig omdat het werk niet
officieel erkend is. Eén van die vrouwen is Julia Pomalique. Naast mijnwerker
en moeder is zij ook activist en politica en strijd ze voor erkenning van haar
werk. Ze volgde workshops van Solidaridad en richtte een vereniging voor
vrouwelijke mijnwerkers op. "We weten nu beter wat onze rechten zijn en
werken goed samen.

Steun vanuit Nederland

Om meer vrouwen deze workshops en begeleiding aan te bieden is geld nodig.
Het is met dank aan de donateurs en kerken dat we maar liefst € 47.800,00
hebben opgehaald. Een belangrijk bedrag, want de workshops en netwerk-
bijeenkomsten betekenen veel voor de goudmijnwerkers. We danken alle
donateurs en kerken voor hun bijdrage! Wilt u meer weten over de
goudmijnwerkers zoals Julia? Ga naar solidaridad.nl/julia

Uit: Solidaridad - JAARBERICHT 2022

P PAROCHIEBERICHTEN
AL NAALDWIJK
L
o i1 N Caecilafeest met jubilarissen bij het koor
!lgi Cantemus Domino in Naaldwijk
o L P \‘i._ Op zondag 19 november is door het koor Cantemus
T’I&"mh'"‘g"'ﬁ o Domino Naaldwijk het Caecilafeest gevierd. Tijdens de

viering van 11.00 uur, waarin Pastoor Steenvoorden

voorging, zong het koor o.a. de mis van Gounod, het motet “God | Trust Thee”
en het Panis Angelicus van C. Franck. Pastoor Steenvoorden bedankte het
koor voor alle mooie vieringen die door hen gezongen worden. Ook het zingen
tijdens rouw- en trouwvieringen wordt zeer op prijs gesteld. Om de toekomst
van het koor veilig te stellen zijn nieuwe (jonge) leden erg welkom. Vier
jubilarissen werden door Pastoor Steenvoorden genoemd en geprezen voor
hun jarenlange lidmaatschap van Cantemus Domino.

Rolie Hoeks is evenals Nico van Marrewijk al vijftig jaar betrokken bij het koor
en zij ontvingen van Pastoor Steenvoorden een gouden “50” speldje en een
mooie Gregoriuskaars. Henk Niemeijer zingt al 40 jaar bij Cantemus Domino.
Hij werd onderscheiden met de gouden Gregoriuspenning. Bij Tineke
Barendse werd de zilveren Gregoriuspenning opgespeld voor 25 jaar
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lidmaatschap.

Allen ontvingen tenslotte een mooi boeket bloemen. Na de viering werd het
feest voortgezet in de Hofstede met de jubilarissen, familie, genodigden en de
overige koorleden. Na de koffie met broodjes werden de jubilarissen
toegezongen met een passend lied. Ook werd er na het zingen van het
drinklied geproost op de jubilarissen en op het geslaagde Caeciliafeest.

Nieuwjaarwensen en koffiedrinken op zondag 7 januari

Na afloop van de eucharistieviering op zondag 7 januari in de Sint
Adrianuskerk is er achter in de kerk gelegenheid om elkaar een zalig
Nieuwjaar te wensen onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van
harte uitgenodigd.

Oecumenische viering in Adrianuskerk op zondag 14 januari,

aanvang om 10.00 uur

Zoals U elders in dit blad kunt lezen is de oecumenische viering dit jaar in de
Adrianuskerk. De Oude Kerk en de Ontmoetingskerk zijn op deze zondag
gesloten. Op deze dag van gebed en ontmoeting in het kader van de eenheid
van de christenen, kerken wij samen onder één dak! De voorgangers en koren
van de drie geloofsgemeenschappen verlenen hun medewerking. Ook is er
tijdens de viering een leuke Kinderwoorddienst voor de kinderen in de leeftijd
van de basisschool. Let wel even op de afwijkende aanvangstijd: 10.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd om na afloop van de viering achter in de kerk
gezamenlijk koffie en thee te drinken en zo elkaar ook daar te ontmoeten.

Bereikbaarheid secretariaat

Met ingang van november is de bereikbaarheid van het parochiesecretariaat in
Naaldwijk weer zoals u dat gewend was. Het secretariaat is dan zowel
telefonisch als voor bezoek bereikbaar vanaf dinsdag tot en met vrijdag vanaf
09.00 uur tot 12.00 uur.
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Ook in het nieuwe jaar kerktijd voor kinderen

De meest prachtige programma’s worden samengesteld om Kerst te kunnen
vieren. Maar ook daarna met kinderen en jonge gezinnen samenkomen voor
bezinning is waardevol. Tot het einde van de kerstvakantie kan nog worden
genoten van de prachtige buitenkerststal op het plein van de Sint Adrianuskerk
in Naaldwijk. Het eeuwenoude verhaal wordt daarin groots en sfeervol
verbeeld.

Op Eerste Kerstdag konden jonge gezinnen het kerstverhaal ervaren tijdens
Kindje wiegen. Het kerstverhaal werd gespeeld en bekende kerstliedjes
werden gezongen. Met een theedoek op hun hoofd namen alle kinderen
verkleed als herdertje deel aan het kerstverhaal. Het kind in de kribbe nodigde
hen met liefde uit om zijn geboortefeest in de kerk mee te maken.

Dat feest gaat in 2024 ook voor de kinderen verder

Op zondag 7 januari is om 11.00 uur de viering van drie koningen. Basisschool
kinderen van groep 1 tot en met groep 8 gaan tijdens de kinderwoorddienst als
koning verkleed op speurtocht door verschillende ruimtes in de kerk en gaan
net als de drie koningen op reis. Hun gevonden geschenken brengen zij naar
de stal waar het kindeke geboren is.

ledereen is deze en andere momenten van harte welkom en toegang is gratis.

Open kerk

De Adrianuskerk in Naaldwijk is iedere zaterdag van 14.00-16.00 uur geopend.
Er is gelegenheid voor bezinning of het rustig kunnen bewonderen van
bouwkunst en interieur. Er zijn altijd vrijwilligers aanwezig om uw vragen te
beantwoorden. U bent van harte welkom.
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Collecte

Het is tegenwoordig ook mogelijk om te luisteren en te
kijiken naar de vieringen in onze kerk Vvia
kerkdienstgemist.nl. Via internet zoekt u naar:
www.kerkdienstgemist.nl daarna zoekt u uw plaats op en
vervolgens Kklik je op Sint Adrianuskerk en kunt u
meeluisteren en meekijken tijdens de weekendvieringen.
U kunt de vieringen ook terugluisteren op deze manier.
We hopen dat u op deze manier toch betrokken blijft bij de vieringen.

Als u onze kerk financieel wilt ondersteunen dan kan dat uiteraard ook. U kunt
de hierbij gevoegde QR-code gebruiken voor de collecte. U kunt de camera
app gebruiken op uw telefoon. U kunt natuurlijk ook een bedragje over maken
naar NL 53 RABO 0135 301 394 t.n.v. parochiebestuur en onder vermelding
van collecte. Wij bedanken u heel hartelijk voor uw bijdrage

Vacatures 1) co6rdinator en 2) schenkers voor koffie en thee
Wij zoeken dringend mensen om koffie te zetten en ook zoeken wij mensen
om koffie te helpen schenken na vieringen.

Door het jaar heen is het bij een aantal vieringen in de Adrianuskerk een
goede gewoonte om elkaar na de viering te ontmoeten en nog even bij te
praten onder het genot van een kopje koffie of thee, zoals bij de
Adrianusviering en de verjaardag van de pastoor. Maar dat kopje koffie en
thee komt er niet zomaar. Hiervoor zijn nogal wat werkzaamheden achter de
schermen nodig.

Omdat enkele vrijwilligers zijn gestopt zijn wij dringend op zoek naar:

+ Een codrdinator, die zorgt voor het regelen van voldoende
koffieschenkers en het vooraf klaarzetten van de koffietafels en tijdig
koffiezetten etc.. Met een aantal personen samen kun je deze taak ook
goed verdelen.

+ En voor het koffie en thee schenken na de ‘
vieringen zouden wij het fijn vinden om weer u
een up-to-date lijstje te hebben met vrijwilligers
(zowel dames als heren) die we kunnen vragen
bij bijzondere vieringen. ‘

Heeft u vragen? Naam dan per mail contact op met Brigitta Naastepad. Wilt u
zich gelijk aanmelden, dan kan dat via onderstaande mailadressen. We zien
uw reacties graag tegemoet.

Met vriendelijke groeten, namens het Parochie Bestuur

Brigitta Naastepad

Karin Grootscholten: vicevoorzitteradrianus@rkwestland.nl
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PAROCHIEBERICHTEN
HONSELERSDIJK

Afscheid George Luiten

Na het overlijden van mijn man en onze vader George
Luiten heb ik heel veel warme blijken van medeleven
ontvangen. De vele kaarten, bloemen, telefoontjes en
bezoekjes hebben mij goed gedaan. Hartelijk dank voor
de steun die ik van heel veel mensen heb mogen
ontvangen. Mijn dank gaat ook uit naar de liefdevolle
verzorging van George in de Hooge Tuinen waar hij een jaar gewoond heeft
en het ook erg naar zijn zin had. De uitvaart heeft plaats gevonden op 17
november j.I. Mijn "oudpeuter" Sabine van der Eijk heeft gezorgd voor een
waardig afscheid vanuit de Hooge Tuinen waar de “blauwen” zoals George de
zusters noemde (vanwege hun blauwe schorten) de kist tot aan de weg
hebben begeleid. En wat waren ook deze uren troostrijk en warm. Dank
daarvoor aan pastor Walter Burgering, die er een hele mooie en persoonlijke
viering van heeft gemaakt.

Fia Luiten

PAROCHIEBERICHTEN
MAASDIIK

Opbrengst collecte

De collecte van afgelopen zaterdag voor de PCI
heeft € 94,80 opgebracht. Met vriendelijke groet,
Petra Kortekaas-van der Lans, Penningmeester

H. Jacobus Parochie Maasdijk

Hallo parochianen,

Dit is het een na laatste blad. De Over Eigen Kerk komt nog 1 keer uit, na

17 jaar en 2 maanden stopt dit blad. We gaan over op een magazine voor de
hele federatie, zoals jullie hebben kunnen lezen in de voorgaande en deze
OEK.

Ik wil jullie laten weten dat ik de redactie van de Maasdijk blijf doen. Maar de
inleverdatum wordt veranderd in de 1° van de maand in plaats van de 15° van
de maand. Dus ik moet kopij hebben ontvangen op 2 februari voor maart! Het
zou leuk zijn als er een paar mensen uit onze Parochie iets wilden insturen,
zodat we een mooie pagina krijgen! Over de schoonmaak, over het verfwerk,
over het koor of zomaar over een dienst of parochiaan. Alvast bedankt. Het
heeft geen haast, maar het zou leuk zijn als er elke maand iemand een leuk
stuk instuurt naar: redactiemaasdijk@rkwestland.nl

Groetjes Romilda Mulder
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Maasdijk
Za. 06 jan.

Za. 13 jan.
Za. 20 jan.
Za. 27 jan.

Naaldwijk
Ma. 1 jan.

Vr. 05 jan.
Za. 06 jan.

Zo. 07 jan.

Za. 13 jan.
Zo. 14 jan.

Zo. 21 jan.

Za. 27 jan.
Zo. 28 jan.
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UW GEBED WORDT GEVRAAGD

9.30 u.

9.30 u.
9.30 u.

11.00 u.

19.00 u
NVT

11.00 u

19.00 u.

10.00 u

11.00 u

19.00 u
11.00 u

Intentie voor: Nico van Mil, Henk Bruinen, Henk
Toussaint, Jo van der Meijs-Roeling, Agnes van
Nieuwkerk- van Hagen

Geen viering

Pater Wim van Paassen

G Eric van Holsteijn, Wim van Holsteijn

Intentie voor: Joke van der Ende-Hendrikse; Piet
van Wingerden; Annie en Henk de Gier-van Krey;
Michael van Holsteyn; Trees Groenewegen-
Groenewegen; Johannes en Adriana Zwinkels-
Duyvestein

Intentie voor: Frans van Kester

Geen viering

Jaargetijden van Petronella van der Zalm-Vijverberg
Uit dankbaarheid ter gelegenheid ter gelegenheid
van het 60 jarige jubileum van Kees en Bep van
Holsteyn-van Ruijven

Levende en overleden fam. van Holsteyn-van
Ruijven

Intentie voor: Michael van Ruijven; Eric van
Holsteyn; Harry Spaan; Cees en Ali Post-Bijleveld;
Piet Waardijk; Ria de Vries; Arnold Vijverberg; Jose
Lem; Piet van Wingerden; Ingrid Kauffman; David
en Elisabeth van de Berg-Dekker

Intentie voor: Joke Krijger-Zwinkels

Oecumenische Viering

Jaargetijden van Anna Veenman-Vollebregt

Intentie voor: Keetie van der Bos-Seelen; Piet van
Wingerden

Intentie voor: Harry Spaan; Frans van Kester; Piet
van Wingerden; Hans van Santen

Intentie voor: Joke Krijger-Zwinkels

Intentie voor: Gerard en Nelly Grootscholten-
Zwinkels en hun dochters Len en Jet; Piet
Groenewegen en zoon Ton; Leny van der Valk-van
der Wilk; Levende en overleden fam. van der Valk
en van der Wilk; Piet van Wingerden; Kees van Dijk



Honselersdijk
Ma 01 jan.

Di. 02 jan.
Zo. 07 jan.
Di. 09 jan.
Zo. 14 jan.
Di. 16 jan.

Zo. 21 jan.

Di. 23 jan.
Zo. 28 jan.

Di. 30 jan.

09.30 u.
09.00 u.
09.30 u.
09.00 u.
09.30 u.
09.00 u.

09.30 u.

09.00 u.

09.30 u.

09.00 u.

Intentie voor: Adriana v.Schie

Intentie voor: Antonius Scholtes

Intentie voor: Wim de Voeght

Intentie voor: Hendricus de Vetten

Jaargetijde van: Jacobus Bruinen

Intentie voor: Joke v.d. Ende; Ton v.Dijk; Koos
Bruinen

Intentie voor: Elizabeth Kok; Corry Bol en de fam.
Bol — v.d. Hoeven

Intentie voor: Kees en Lia v.Schie-v.d.Voort;
Frans de Voeght en zoon Wim; Ria Arkesteijn;
Plonie  Kamstra-v.Lier; Cor v.Schie; Uit
dankbaarheid bij een verjaardag

Intentie voor: Adrianus en Hubertha v.Zeyl-
Hulspas

Intentie voor: Jeanne Kester-v.Zeijl; Plonie
Kamstra-v.Lier

Intentie voor: Willie v. Leeuwen-Plattel

Gedichtje,

Een mens ziet op zijn grote tocht
Niet verder dan de eerste bocht,

Maar wie in God vertrouwen vindt
Die gaat het pad langs als een kind,

Dat zingend in het donker loopt

Van toekomst weet ...
Op toekomst hoopt!

Bron: internet
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Parochiefederatie Sint Franciscus
:3 PAROCHIEFEDERATIE
<

SINT FRANCISCUS

£y tussen duin en tuin

tussen duin en tuin

ODDD oo
Pastoraal team

pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
@ (0174) 62 45 360 steenvoorden@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies De Lier / ‘s Gravenzande | Maasdijk / Naaldwijk

pastor Ch.E.M. Duynstee
@& 06 23 75 74 56 D4 duynstee@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies De Lier / ‘s Gravenzande | Maasdijk

pastor A.H. van Luijn
& 06 16 04 66 03 < vanluijn@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies Honselersdijk / Poeldijk / Monster

diaken C.W. Burgering
@ 06 29 56 28 65 < burgering@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies Hoek v Holland-Heenweg / Wateringen / Kwintsheul

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2)

mw. M. de Jong, Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
@ 06 51 47 75 80 X info@rkwestland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Website: www.rkwestland.nl Kopij sturen naar website @rkwestland.nl

Persoonlijk contact

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met degene van het pastoraal
team die het aanspreekpunt is voor uw parochie. Voor overige vragen of het opgeven
van gebedsintenties kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.

Sacramenten

Aanvragen voor o.a. dopen, le H. Communie, Vormsel en huwelijk kan
digitaal gebeuren via de website van de federatie: www.rkwestland.nl Ook om
u in te schrijven of een verhuizing door te geven is er een formulier
beschikbaar (zie onder Contact 'Aanmeld formulieren’).

Nieuwsbrieven

De digitale nieuwsbrief RK Westland verschijnt elke twee weken. Aanmelden
via de website of een mailtje naar nieuwsbrief@rkwestland.nl Speciaal voor
kind, jeugd en jongeren verschijnt er vijf keer per jaar een eigen nieuwsbrief.
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