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OVERWEGING bij de Paaswake uitgesproken door pastoor J.C.M. Steenvoorden 
zaterdag 11 april 2020 - Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad kerk te Honselersdijk 
 
 
Het lijkt wel oorlog! Dat hoorden wij zeggen toen veel mensen aan het hamsteren 
raakten en er in de winkels lege schappen ontstonden en er een grote stilte op 
straat ontstond. De dreiging van het coronavirus, de schokkende berichten van 
duizenden doden over de hele wereld, de onzekerheid over onze gezondheid, 
maar ook over bedrijf en baan hebben ons leven op zijn kop gezet. In korte tijd is 
ons dagelijks leven drastisch veranderd. Wij moeten afstand houden, kunnen 
elkaar niet ontmoeten en samenkomen zoals wij dat gewend waren. Alles wat zo 
vanzelfsprekend was, is opeens niet meer zo gewoon. 
 
Dit jaar vieren wij 75 jaar bevrijding. Allerlei herdenkingen en festiviteiten waren 
al gepland en worden nu versoberd of afgelast. Nu voert de wereld strijd tegen 
een onzichtbare levensbedreigende vijand. Onze kerken zijn dicht, maar gelukkig 
kunnen wij via de kerkomroep toch ons door het Paasfeest laten bemoedigen. 
Het Joodse Paasfeest is van oorsprong een bevrijdingsfeest. De Joden herdenken 
hun bevrijding uit de slavernij van Egypte. Onder leiding van Mozes heeft God hen 
de kracht gegeven om op te staan en op weg te gaan naar het land van de vrijheid. 
Droogvoets trekken zij door de Rode Zee en komen veilig aan de overkant. In de 
paaswake maken wij een reis van donker naar licht, van angst naar vertrouwen, 
van dood naar nieuwe leven. 
 
In het donker hebben wij de paaskaars gestoken. Op de paaskaars van 2020 staat 
een hand afgebeeld die een vredesduif met een groen takje in zijn bek. Dat 
herinnert ons aan het verhaal van Noach en de ark. De schepping die een nieuwe 
kans krijgt van God, een nieuw begin van vrede. Wij hoorden over de schepping, 
de wereld als het werk van Gods handen. En God zag dat het goed was. Maar in 
de loop van onze mensengeschiedenis is het leven op allerlei manieren bedreigd. 
De komende tijd zullen wij weer veel beelden te zien krijgen van de Tweede 
Wereldoorlog, over veldslagen en concentratiekampen, verzet en bevrijding. Hoe 
kostbaar vrijheid is, ervaar je heel bewust als je onderdrukking en geweld hebt 
meegemaakt. De ouderen onder ons kunnen daarover meepraten. Zo trekt de 
huidige grote crisis ons naar diepte en brengt ons tot bezinning. Wat is nu echt 
belangrijk in ons leven? Waar stond ik door alle drukte misschien te weinig bij 
stil? 
 
In vrijheid herboren, is het thema van Pasen 2020 in onze samenwerkende 
parochies. Als pastoraal team hadden wij dit thema gekozen wegens de 
symboliek op de paaskaars die verwijst naar 75 jaar bevrijding. Niet wetende wat 
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onze wereld en ons land boven het hoofd hing! Wij verlangen allemaal naar het 
einde van de coronacrisis, dat wij ons weer vrij kunnen bewegen, elkaar echt nabij 
kunnen zijn en geen afstand meer hoeven te houden. Wij hopen dat de grenzen 
weer opengaan en de economische activiteiten zich herstellen. Ja, wij hopen in 
vrijheid te worden herboren. 
 
Pasen is het feest van de hoop. Jezus, die dood en duisternis heeft overwonnen, 
sprak tegen de vrouwen bij het graf. Vrees niet, wees niet bang. Gaat naar mijn 
broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan. Daar zullen zij 
Mij zien! Galilea is de streek waar Jezus en zijn leerlingen vandaan komen. Waar 
de verkondiging van het koninkrijk Gods in woord en daad is begonnen. Eigenlijk 
zegt Jezus: Ga  maar weer naar huis, waar je vandaan komt. Daar zal je mij 
tegenkomen, op een nieuwe manier, als de levende Heer. 
 
Met Pasen vieren wij dat Jezus leeft en leven geeft. Hij is niet ver weg, maar onder 
ons. Zo is de profetie van Jesaja in vervulling gegaan van het blijvend verbond,  
dat God met de mensen heeft gesloten. Wij zijn Gods volk onderweg. Zoekt 
daarom de Heer, nu Hij zich laat vinden, roept Hem aan, nu Hij nabij is. Door het 
Heilig Doopsel zijn wij in de gemeenschap van de kerk opgenomen. In de brief van 
Paulus aan de christenen van Rome hoorden wij: ‘Broeders een zusters, gij weet 
toch dat wij  door de Doop één geworden zijn met Christus, opdat wij met Hem 
een nieuw leven zouden leiden. 
 
Met Pasen worden wij daar elke jaar opnieuw aan herinnerd als wij gezegend 
worden met het nieuwe doopwater. Dat vind ik wel heel jammer, dat ik U dit jaar 
niet rijkelijk kan zegenen. Maar evengoed worden wij er vandaag aan herinnerd 
dat wij in Christus zijn herboren tot een nieuwe leven in de Heilige Geest. De 
Goede Geest die ons bezielt, liefde, kracht en wijsheid schenkt. Dat hebben wij in 
deze onzekere en angstige tijd hard nodig. Het Paasverhaal vertelt ons dat de 
zware steen die op onze harten drukt,  kan worden weggerold. ‘Met vrees en 
grote vreugde gingen de vrouwen weg bij het lege graf weg om de leerlingen het 
goede nieuws te brengen. Zo vieren wij vandaag ook Pasen. Niet alleen met vrees, 
maar óók met vreugde en hoop! Wij kennen het spreekwoord: Hoop doet leven. 
 
Broeders en zusters, laten wij elkaar dragen in het geloof, dat God met ons is,  in 
goede en kwade dagen. Laten wij hopen dat wij  met Gods hulp samen deze grote 
crisis kunnen overwinnen, door er te zijn voor elkaar, in onze aandacht en 
daadwerkelijke steun. Zo wordt het onder deze bijzondere omstandigheden toch:  
Een zalig Pasen.  
Amen. 


