
                                                                             Nieuwsbrief jaargang 10 nummer 2                   

 

Nieuws van de vicevoorzitter 

 

1 

Vervolg nieuws van de vicevoorzitter 

 

 

 

2 

Bartje’s doorgeefpen 

 

3 

Open Monumentendag 2020 in Poeldijk 4 

Pastoor en deken  G. Maat 5 

Pastoor en deken  G. Maat deel 2 

 

 

6 

Pastoor en deken  G. Maat deel 3 7 

In dit nummer: 

Jaargang 10, 
nummer 2 
juni 2020 

 

 

 

Het jaar 2020: het jaar van de coronapandemie 

Na de uitgave van de vorige nieuwsbrief van onze parochie is de wereld 

drastisch veranderd. Toen spraken we nog over de Goede Week en de 

komende paasvieringen. We keken uit naar veel mooie vieringen in onze 

kerk. Daar is op 15 maart een abrupt einde aan gekomen. We hebben 

daarop veel energie gestopt om in ieder geval onze kerk nog open te   

kunnen houden voor het aansteken van een kaarsje en voor gebed. We 

kwamen ineens in een situatie terecht die niemand van ons nog ooit heeft 

meegemaakt en we ook nooit meer mee willen maken.  

Na een aantal weken konden we op zondagmorgen weer orgelmuziek 

beluisteren en later werd daar ook zang aan toegevoegd. In de             

Mariamaand mei zijn dankzij enkele leden van ons koor Deo Sacrum 

prachtige Marialiederen ten gehore gebracht. Heel hartelijk dank hiervoor! 

 

Aanmelden voor vieringen 

Gelukkig konden we vanaf 1 juni weer vieringen gaan houden die door 

maximaal 30 personen bezocht mogen worden. Hiervoor moest je je wel 

van tevoren opgeven via de website of via het secretariaat.  

Vanaf 1 juli zijn de maatregelen gelukkig versoepeld en mogen we als  

gemeenschap weer bij elkaar komen, maar alleen als je je van tevoren 

hebt aangemeld. Uiteraard nog steeds op afstand van anderhalve meter. 

Ook gaan we vanaf 1 juli weer de H. Communie uitreiken. Dit zal op een      

bijzondere manier gebeuren. De voorganger zal alle hosties op schoteltjes 

leggen en daarna kunnen de parochianen naar voren komen, en een   

hostie uit een van de schoteltjes tot zich nemen. De voorganger zal dan 

op 1,5 meter afstand zeggen: Het Lichaam van Christus en de              

parochianen kunnen dan met Amen antwoorden. 

Laten we hopen dat we snel weer op een normale manier mogen gaan 

vieren en dat alle coronamaatregelen kunnen vervallen, uiteraard alleen 

als dat veilig kan voor uw en onze gezondheid.  

 

 

 

Nieuws van de vicevoorzitter 

R.K. Parochie H. Bartholomeus 
Voorstraat 111 – 2685 EK Poeldijk 

www.rkwestland.nl/poeldijk 
bartholomeus@rkwestland.nl 

+31(0)174 245058 
IBAN NL91 RABO 0142206334 

 

http://www.rkwestland.nl/poeldijk
mailto:bartholomeus@rkwestland.nl
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Vervolg nieuws van de vicevoorzitter 

Patroonsfeest H. Bartholomeus op zondag 23 augustus 

Op zondag 23 augustus hopen we ons patroonsfeest te mogen vieren. Naar verwachting zullen onze vaste leden 

van het pastorale team, pastor Max Kwee en pastoraal werker Els Geelen, dan aanwezig zijn. Ook voor deze      

viering zult u zich, naar verwachting, nog van tevoren moeten opgeven. 

 

Centrumplan Poeldijk en toekomst Bartholomeusgebouw 

U heeft via Poeldijk Nieuws kennis kunnen nemen van de plannen van de gemeente voor het invullen van het    

centrum van Poeldijk. Jammer dat het Bartholomeusgebouw geen centrale functie hierin krijgt; wel kan het een         

ruimere bestemming verkrijgen. 

Slechts weinigen durven hardop uit te spreken dat ons Bartholomeusgebouw alleen als kerk voor katholieke         

vieringen geen toekomst heeft. Nu al kunnen we niet meer jaarlijks voldoende reserveren voor groot onderhoud van 

ons kerkgebouw. De inkrimping van het pastorale team betekent dat er in elke kerk in Westland mogelijk nog maar 

een viering per weekend gehouden kan houden. Bij verdere krimp van het pastorale team, de afname van           

beschikbare financiën en het teruglopend kerkbezoek zullen er straks misschien nog maar in een paar kerken     

vieringen zijn. Hoe kunnen we nog vieren met elkaar in een kerk waar 800 mensen inpassen en maar 20 mensen bij 

een viering aanwezig zijn? 

Kunnen we dan niet beter in een kleiner gedeelte onze vieringen houden en de rest van het Bartholomeusgebouw 

gaan gebruiken als gemeenschapshuis voor activiteiten die iedereen kan bezoeken? Bij gebruik van het gebouw 

kunnen financiële middelen worden gegenereerd, die vervolgens kunnen worden geïnvesteerd om het gebouw in 

stand te kunnen houden. Uiteraard blijft voor grote vieringen het gehele Bartholomeusgebouw beschikbaar. 

 

Stichting Vrienden Bartholomeus: 

Op 16 juni jl. is de Stichting Vrienden Bartholomeus opgericht. De bedoeling is om allerlei activiteiten in de                   

Bartholomeuskerk op te gaan zetten, die een bijdrage kunnen leveren aan de exploitatie van het meervoudig deel 

van het gebouw. Uiteraard mogen deze activiteiten, die voornamelijk achterin de kerk worden gehouden, niet in 

strijd zijn met de normen en waarden, die we als gelovige mensen acceptabel vinden. Via Poeldijk Nieuws houden 

we u op de hoogte van de stappen van deze nieuwe stichting. 
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Bartje’s doorgeefpen 

Even voorstellen: Inge van der Maarel - Verbeek 

 

Geert, bedankt voor de Bartje’s doorgeefpen. Als een van de jongere vrijwilligers is mijn vrijwilligers carrière bij de 

parochie nog niet zo heel lang. In het drukke gezinsleven vind ik het belangrijk om naast mijn eigen hobby’s me ook 

in te zetten voor iets wat van maatschappelijk belang is.                                                                                            

Zo begon ik op mijn 18
e
 als vrijwilligster bij Scouting Poeldijk. In mijn rol als vrijwilliger bij de scouting kwamen ook 

de activiteiten die samen met de Bartholomeus Parochie werden georganiseerd op mijn pad. De kerkenveiling, 

Palmpasen of pannenkoeken bakken voor de fietstocht.                                                                                          

Begin 2014 werd ik door mijn schoonzus Mariëlle gevraagd om in te vallen als lectrice. Haar collega lector voor die 

zaterdagavond was onverhoopt verhinderd. Daar hoefde ik niet lang over na te denken en zo stond ik diezelfde 

avond voor het eerst te lezen. Die ene keer was me zo goed bevallen, dat ik ben gebleven als lectrice. Ik begon niet 

gelijk als lectrice, want er moest eerst nog een andere klus geklaard worden. Ik was op dat moment zwanger van 

onze dochter. Een paar maanden na de bevalling ben ik officieel gestart.                                                                   

Ik kan me nog goed herinneren dat ik de eerste keren behoorlijk zenuwachtig was. Naast het lezen helpen we ook 

bij het aandragen van de gaven en het uitdelen van de communie. De eerste maanden was ik vooral bezig met het 

aanleren van de rituelen. Ik vind het nog steeds een eer om één keer in de maand lectrice te mogen zijn. Het     

samen met de voorganger en collega lector een mooie dienst van maken.                                                                       

Een nog korte vrijwilligers loopbaan binnen de parochie, maar hoop er nog vele jaren met veel plezier onderdeel 

van de vrijwilligersgroep te mogen zijn.  

 

Ik geef de pen graag door aan Jurjen Peeters 

 

 

Sinds kort heeft onze nieuwsbrief een nieuwe rubriek, namelijk: Bartje’s       

doorgeefpen. U krijgt een blik achter de schermen van onze kerk. We gaan op 

zoek naar drijvende krachten, die veelal op de achtergrond aanwezig zijn en 

veel werk verzetten voor onze parochie. Inge van der Maarel-Verbeek is daar 

een van en zij heeft in deze nieuwsbrief de eer om te vertellen wat haar allemaal 

bezighoudt. 
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Het is lastig om te bepalen wat te doen in dit bijzondere jaar met Open            

Monumentendag. Met alle adviezen van o.a. de landelijke organisatie van       

OM-dag en de gelukkig voortschrijdende verbetering van de situatie betekent dit 

dat de editie 2020 een ‘light versie’ wordt ten opzichte van voorgaande jaren. 

Dat is echter beter dan niets en misschien wordt het toch nog een heel interessant weekend voor ons      

allemaal. 

In Poeldijk worden, net als in de rest van Nederland,  de deuren van onze kerk geopend voor het publiek. 

 

En gelukkig is het ons ook dit jaar gelukt om toch een (aangepast) programma samen te stellen met zoals altijd   

enige hoogtepunten. 

 

• 75 jaar bestaan Scouting Poeldijk.                                                                                                                    

Deze fantastische vereniging bestaat dit jaar 75 jaar en we gaan hen in het zonnetje zetten 

met een prachtige foto-expositie. Voor de kinderen wordt er door de Scouting op het kerk-

plein/ -tuin diverse spelen verzorgd.  

 

• Tentoonstelling van een aantal objecten uit de bezitting van onze kerk zoals:                                       

Enige fraaie kazuifels.                                                                                                                                           

Het prachtige Baldakijn.                                                                                                                                     

De zilveren kandelaars van Colenbrander.  

 

• Wandeltocht door Poeldijk.                                                                                                                                  

Er is een wandelroute beschikbaar zodat iedereen zelf,                                                                                     

heel gezond, alle monumentale en                                                                                                                        

fraaie panden en objecten in Poeldijk langs kan gaan. 

 

• Muzikaal optreden:                                                                                                                                             

Op zaterdagmorgen om 11.00 uur kunt u genieten van 

het piano optreden van Leon Endhoven en op                    

zondagmorgen van prachtig orgelspel.     

 

• Vaartocht:                                                                                                                                                                   

De vaartocht naar de Historische Druiventuin  (afhankelijk van de situatie in die periode.) 

 

Hopelijk kunnen we met inachtneming van de dan geldende regels u toch laten genieten van een fraai stukje historie 

over Poeldijk. Uiteraard is dit allemaal nog onder voorbehoud, maar wij heten u wel degelijk van harte welkom in het 

weekend van 12 en 13 september in onze kerk in Poeldijk. 

 
Werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk  

Open Monumentendag 2020 in Poeldijk 
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Hierbij deel 2 van de serie over het leven van pastoor / deken G. Maat 

 

Uit documenten van het kerkarchief blijkt dat deken Maat zich vooral inzette voor het behoud van het mooie               

vaatwerk en sieraden van de parochie. Er zijn rekeningen in het archief van wat hij liet repareren. Hiervan een   

voorbeeld. Of het ging om een beschadiging of een glazen ruitje: hij liet alles repareren. 

De Deken (zo werd hij aangesproken) meldde in 1940 zich als bestuurslid van de “Vereniging tot het Bevorderen 

van Kerkelijke Kunst St. Bernulphus”.  In de kerk werd ieder maand als tweede collecte gecollecteerd voor “De            

sieraden van de kerk” .   

                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvallend is dat er weinig te vinden is over het doen en laten van Deken Maat. Het afleesboek uit die periode tot 

1942 en b.v. iets van foto’s van zijn priesterfeest zijn niet in het archief van de kerk. Ik schrijf dan ook vanuit mijn 

eigen herinnering.  

Op 15 Augustus 1941 is het 40-jarig priesterfeest van Deken Maat. Het moest groots worden gevierd. Op school 

werd door meester van Velzen in de hoogste klassen 4, 5 en 6 de Latijnse gezangen ingestudeerd voor het feest 

o.a. de Latijnse VIII Mis, Veni Creator, Pange Linqua- Tantum Ergo. Ook een feestelijke potpourri van bekende    

liedjes, waarbij het ene liedje overging in het volgende. Een woord uit het ene, was het begin van het nieuwe lied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoor en deken G. Maat 
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Pastoor en deken G. Maat deel 2 

Bevestiging van de eerste opdracht 
aan van Geffen 

Huldiging in de pastorietuin. Foto W. de Bruijn 

Ik heb eens gehoord dat het geld- opgehaald als 

cadeau- voor het 40-jarig feest door Deken Maat 

is gebruikt om de eerste muurschildering door de 

kunstschilder Van Geffen achter in de kerk te   

laten aanbrengen. Daarna wilde hij alle muren 

laten beschilderen. Vooraf moest een tekening 

van het schilderwerk naar het Bisdom Haarlem ter           

goedkeuring worden ingediend. Het kerkbestuur 

zal ook wel een vinger in de pap hebben gehad. 

Er is toen ook om geld gebedeld. Deken Maat 

heeft het niet af kunnen maken. Dat is onder    

Deken Kuys gebeurd met een heel mooi resultaat.  
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Pastoor en deken G. Maat deel 3 

In de Indische courant uitgegeven in Soerabaja 

Nederlands Indië stond dit artikel op 23 oktober 

1941.  Het was toen nog niet bezet door Japan.  

Er is twijfel over dit krantenbericht. In het archief 

wordt niets vermeld over dit voorval. 

Kapelaan Jongkind had ook zijn bijdrage  

geleverd. Dit was alleen voor het loon voor 

de schilder. Steigermateriaal viel daar niet 

onder.  

Hieronder een bladzijde uit het voorleesboek 

van 4 mei 1942 de vierde zondag na Pasen. 

De scholen werden bezet door de Duitsers: 

nu van mei 1942 t/m juni 1943. 

Wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrief. 

Namens de Historische Werkgroep Poeldijk  

Ton van Lier 


