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Parochie H.H. Martelaren van Gorcum, 
behorend tot parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin 

 
Kerklaan 8, 2678 SV De Lier, tel. 0174 512287. 
Bij geen gehoor alleen in dringende gevallen 015-3809154 
e-mail:   martelarenvangorcum@rkwestland.nl  
website :  www.rkwestland.nl 
Secretariaat 

Het secretariaat is geopend maandag en woensdag van 9.00 tot 11.30 
uur. 
Voor afspraken die te maken hebben met o.a. doop, jubilea, 
misintenties en ziekenbezoek, kunt u contact opnemen met Monique 
van Paassen, via het hierboven genoemde adres of telefoonnummer 
0174 512287. 
Bankrekeningnummers 

RK Parochiebestuur NL13RABO03362.27.817 
Kerkbijdrage  NL20RABO03362.14.014 
Livestream 

De vieringen zijn via livestream te volgen  
https://is.gd/rkdelier 
 
Redactie Ons Torentje 
Contactpersoon: 

Monique van Paassen 
Redactieleden: 

Joke van der Marel en Marian Burger 
Bezorging: 
Wil Hofstede 
Indien u Ons Torentje niet meer wilt ontvangen, kunt u bellen naar het 
secretariaat, 0174 512287 of  mailen naar  
redactietorentje@rkwestland.nl 
 
Kopij kan worden ingestuurd via e-mail naar 

redactietorentje@rkwestland.nl  met als onderwerp ‘kopij Torentje’, 
of schriftelijk naar de pastorie. 
Uiterste inleverdata  Verschijningsdata 
19 november   25 november 
17 december   23 december 
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PASTORAAL WOORD 
 

“Afscheid en Nieuw Begin” 
 

Op zaterdag 23 september heb ik afscheid mogen nemen van de 
Goede Herder parochie(Maassluis Vlaardingen en Schiedam). Waar 
ik een kleine 14 jaar actief geweest ben. Bij zo’n afscheid gaan 
verschillende gevoelens door je heen: positieve en negatieve 
gevoelens. En als je na een aantal jaren terugkijk, dan hoop dat de 
goede dingen die je met elkaar beleeft heb de overhand mag hebben 
in herinneringen. 
En op zondag 1 oktober, tijdens het feest van onze patroonheilige van 
onze federatie, de heilige Franciscus, werd ik gepresenteerd tijdens 
een gezamenlijke viering. 
Begin november vieren wij Allerheiligen en Allerzielen. 
Allerheiligen en Allerzielen vormen eigenlijk een geheel: de voorkant 
en de achterkant van hetzelfde verhaal over leven en dood. 
Allerzielen is wat wij weten: geliefde mensen die van ons afscheid 
hebben genomen. 
Allerheiligen is wat wij hopen: God die alle mensen naar zich toetrekt.  
Allerheiligen is eigenlijk een feest wat gaat over ons zelf, over al ons 
mensen. 
Hoe mag je dit begrijpen? 
De apostel Johannes verwoord het zo: “Vrienden, nu reeds zijn wij 
kinderen van God en wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar 
we weten dat, wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk 
zullen zijn.” 
Bij de doop zeg je eigenlijk “ja” op het grote geheim dat elk mens een 
kind van God is, dat in elk mens God woont,  daardoor zeg je dat er in 
ieder van ons iets heiligs aanwezig is. 
Het gaat in ons leven niet op de eerste plaats om grote daden. 
Toeval of niet: op 1 oktober viert de kerk het feest van Theresia van 
Lisieux. 
Kleine Trees, verwoordde het zo: “De Heer verlangt van ons geen 
grote daden, maar alleen overgave en dankbaarheid. Hij heeft onze 
werken niet nodig, maar alleen onze liefde.” 
Heel ons leven is een onderweg zijn. 
We zijn onderweg om de persoon, de mens te worden, die we ten 
diepste van binnen zijn. 
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Onze heiligen geven ons, door hun voorspraak en door hun voorbeeld, 
de hoop dat we alles, vreugde en verdriet, dagelijks in ons leven met 
liefde mogen ontvangen. 
 
pastor Charles Duynstee  
 
 

Viering ter gelegenheid van het hoogfeest van 
Allerheiligen 
Op woensdag 1 november om 09.00 uur zal in de St. Jan de 

Doperkerk te Wateringen een viering zijn ter gelegenheid van het 
hoogfeest van Allerheiligen. Alle parochianen van de tien parochies 
van federatie Sint Franciscus zijn uitgenodigd om deze viering mee te 
vieren. 
Pastor van Luijn zal voorgaan in de viering. 
 

Christus Koning St. Adrianuskerk te Naaldwijk 
Sinds jaar en dag luistert Liturgisch Koor Cantate Domino de viering 
van Christus Koning in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk op. Jarenlang 
was het traditie dat hierbij de Krönungsmesse van Mozart ten gehore 
werd gebracht. Door veranderende omstandigheden hebben we de 
laatste jaren het programma aangepast. 
Pastoor Steenvoorden en de dirigent van Cantate Domino, Jos 
Vranken jr., hebben het idee opgevat om dit jaar in samenwerking met 
nog drie andere kerkelijke koren uit het Westland, te weten Jubilate 
Deo uit Wateringen, Cantemus Domino uit Honselersdijk en 
Cantemus Domino uit Naaldwijk de viering muzikaal vorm te geven. 
Op het programma staan onder andere de Messe Bréve in C van 
Charles Gounod, het Jubilate Deo van Halmos en het Ave Verum van 
Mozart. 
De muzikale begeleiding is in handen van Jeroen de Ridder (organist) 
en het klassieke kamerorkest Westland Klassiek. 
De viering is op 26 november om 11.00 uur in de St. Adrianuskerk te 
Naaldwijk.  
Iedereen is van harte welkom!  
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VAN HET BESTUUR 
 
Oogstdankdag. 
In het weekend van 7 en 8 oktober vierden we Oogstdankdag. Een tijd 
om stil te staan bij al het goede dat moeder aarde ons schenkt. Ook 
dit jaar was de kerk weer kleurrijk gevuld met prachtige tuinbouw-
producten. Na afloop van de viering werden deze producten in kistjes 
uitgedeeld en dankbaar in ontvangst genomen door mede 
parochianen die wel een opkikkertje konden gebruiken.  
Hartelijk dank weer aan de voorgangers, koren, kosters, Aad en Geert 
en alle gulle gevers die er weer een mooie en inspirerende viering van 
hebben gemaakt. 
 
Parochieblad 
Sinds een paar maanden wordt er binnen de federatie nagedacht over 
een nieuw blad voor alle parochies van de federatie. 
U begrijpt dat dit voor een aantal parochies noodzakelijk was, omdat 
er problemen waren om vrijwilligers voor de redactie te vinden. Voor 
onze parochie gold dat niet, want wij hebben een goed draaiende 
redactie en we zijn tevreden over “ons” Torentje dat 10x per jaar 
uitkomt. Toch heeft het bestuur gemeend om mee te gaan met de 
zoektocht naar een nieuw federatief parochieblad. De werkgroep die 
het plan uitwerkt is in contact gekomen met een communicatiebureau 
dat al veel ervaring heeft met het maken van kerkbladen. De 
voorbeelden die zij laten zien, tonen kleurrijke en overzichtelijke 
bladen die er aantrekkelijk uitzien. 
U begrijpt dat het federatiebestuur niet over één nacht ijs gaat en er 
nog veel duidelijk moet worden voordat er een definitieve beslissing 
wordt genomen. Maar het ziet er naar uit dat we ergens in het 
volgende jaar afscheid gaan nemen van ”ons” Torentje. Uiteraard 
houden we u op de hoogte en voor vragen kunt u altijd terecht op het 
secretariaat of bij een van de bestuursleden. 
 
Save the date. 
U kunt u nog steeds opgeven voor de klaverjasavond op vrijdag 10 
november bij Elly Heemskerk of op het secretariaat. 
Houdt u ook zondagavond 26 november vrij voor de jaarlijkse 
parochieavond in de Ark.  
 
Letty van Steekelenburg 
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PAROCHIE- en ALGEMEEN NIEUWS  
 

H. Doopsel 
Op zondag 8 oktober hebben we 2 kinderen mogen dopen. 
Het was een mooie viering met pastoor Steenvoorden en het 
Constantkoor. 
We heten de volgende kinderen welkom in onze gemeenschap: 
Sep Willem Zwinkels  
Cato Milou van Aken 
Namens de doopwerkgroep De Lier 
 

Voorbereiding 1e Heilige Communie van start: 
meld uw kind(eren) aan. 
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van leerlingen in groep 4 en/of 5. 
 
In dit schooljaar is uw kind in de gelegenheid om zijn/ haar 1e Heilige 
Communie te doen. Tijdens dit project worden de kinderen voorbereid 
om voor het eerst deel te gaan nemen aan de Heilige Communie. Wij 
doen ons best om er voor de kinderen een onvergetelijke periode van 
te maken met tot slot een prachtige viering in de verschillende kerken 
in onze parochies. Voor enkele parochies gebeurt de voorbereiding en 
ook de viering gezamenlijk. 
Natuurlijk zijn voorbereiding en de 1e communie samen een geheel en 
verwachten we van kinderen en ouders dat ze ook bij bijeenkomsten 
en vieringen aanwezig zijn. 
Wilt u uw kind opgeven voor deelname aan de 1e Heilige Communie? 
Dan kunt u dit doen via de website www.rkwestland.nl. Daar ziet u de 
button aanmeldformulieren rechts onderaan de homepage. Als u 
hierop klikt, ziet u in de lijst aanmelden communie. Als u het formulier 
heeft ingevuld en verstuurt krijgt de werkgroep automatisch uw 
gegevens en nemen zij contact met u op. 
Aanmelden kan tot 1 december 2023. 
Wilt u liever eerst wat meer informatie? Stuur dan een mailtje met uw 
naam en telefoonnummer naar het secretariaat van uw parochie. U 
wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld door iemand van de 
communiewerkgroep. 
Vriendelijke groeten, namens het pastoraal team  
pastor Ad van Luijn 
 

http://www.rkwestland.nl/
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Przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczęte: 
zarejestruj się! 

Szanowni rodzice/opiekunowie uczniów z grup 4 i/lub 5. 
W tym roku szkolnym Twoje dziecko będzie miało okazję przyjąć 
Pierwsza Komunie Święta. 
W ramach projektu dzieci przygotowują się do przystąpienia po raz 
pierwszy do Komunii Świętej. Robimy co w naszej mocy, aby był to 
niezapomniany okres dla dzieci, zakończony... 
Piękną uroczystością w różnych kościołach naszych parafii. W 
parafiach przygotowania i celebracje odbywają się wspólnie. 
Naturalnie 
 
Przygotowanie i I Komunia stanowią razem całość i tego oczekujemy 
od dzieci, jak i rodziców, aby byli także obecni na spotkaniach i 
uroczystościach. 
Chcesz zapisać swoje dziecko do I Komunii Świętej? Możesz to zrobić 
za pośrednictwem strony internetowej. Wejdź na stronę 
www.rkwestland.nl http://www.rkwestland.nl/ Zobaczysz tam przycisk 
formularz rejestracyjny w prawym dolnym rogu strony głównej. Jeśli 
na to klikniesz, zobaczysz formularz, aby zapisać się do komunii. Po 
wypełnieniu i wysłaniu formularza otrzymasz automatyczna 
odpowiedź że Wasze dane zostały przekazane dalej i że będziemy się 
z Tobą kontaktować. 
Rejestracji można dokonać do 1 grudnia 2023. 
Wolisz najpierw uzyskać więcej informacji? Wyślij e-mail ze swoim 
imieniem i nazwiskiem oraz numer telefonu do sekretariatu swojej 
parafii. Wtedy ktoś z grupy komunijnej się z Tobą skontaktuje. 
Pozdrawiam serdecznie w imieniu zespołu duszpasterskiego 
pastor Ad van Luijn. 
 

In Memoriam Tineke van de Wel. 
Op 8 september 2023 overleed Tineke van der Wel, 78 jaar oud. Zij 
werd op 23 maart 1945 geboren in een gereformeerd tuindersgezin in 
De Lier. Na lagere school en huishoudschool werkte ze zeven jaar 
thuis in de huishouding en in de tuin (Nieuwe Tuinen 46). 
In 1967 vertrok Tineke uit De Lier en ging ze werken bij de Sociale 
Dienst in Vlaardingen. In de jaren daarna nam ze afscheid van de 
gereformeerde kerk, ze volgde de Sociale Academie en studeerde in 
1975 af als maatschappelijk werker. Daarna werkte ze in een 
gezondheidscentrum in Rotterdam en in de geestelijke 

http://www.rkwestland.nl/
http://www.rkwestland.nl/
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gezondheidszorg bij het RIAGG in Spijkenisse. Ze ontwikkelde zich tot 
een alom gewaardeerde deskundige in de vrouwenhulpverlening en 
de hulpverlening bij seksueel misbruik. 
Na ruim dertig jaar Rotterdam keerde ze in 2004 terug naar De Lier. 
Hoewel niet meer gereformeerd, was ze altijd erg geïnteresseerd 
gebleven in religie en mystiek. Eind jaren 90 kwam ze in de kring van 
theoloog Daniël van Egmond in aanraking met een praktijk van 
Bijbelstudie en meditatie die haar aansprak. In 2005 ontving ze het 
sacrament van het Vormsel en werd ze lid van de RK parochie in De 
Lier. 
Daarna heeft Tineke voor onze parochie vele uren vrijwilligerswerk 
gedaan in verschillende werkgroepen. Van januari 2007 tot begin dit 
jaar organiseerde zij 1 x per maand in het herfst-winterseizoen 
“Geloofsverdiepingsavonden” en gaf daar ook leiding aan. Hoewel het 
steeds kleine groepjes waren (intiem en behapbaar) hebben veel 
mensen in verschillende samenstellingen hieraan meegedaan. Helaas 
moest zij dit loslaten in mei van dit jaar toen haar gezondheid dat niet 
mee toeliet. 
Ook zat Tineke namens onze parochie van januari 2007 tot januari 
2011 in de Raad van Kerken, waar zij zo haar eigen inbreng had. Van 
2014 tot 2022 was zij lid van de nabestaande werkgroep en ging op 
huisbezoek bij familie van een overleden parochiaan. Ook heeft zij een 
aantal jaar geholpen met het organiseren van de Startzondag. En niet 
te vergeten was zij aanwezig in de “Huiskamer” in de Hoofdstraat voor 
het schenken van koffie, maar vooral voor een luisterend oor en een 
praatje. Dank Tineke voor jouw inbreng en inzet op meerdere 
terreinen. 
Op 13 september jl. vond in de Vredekerk de afscheidsdienst plaats, 
een protestantse uitvaart. Dit was een laatste wens van Tineke. De 
dienst werd geleid door ds. Sietske van der Hoek uit Naaldwijk. 
Elly Heemskerk 
 

In Memoriam Maria van Beurden-van Wijk 
Op 13 september 2023 is overleden mevrouw Maria Cornelia van 
Beurden-van Wijk. Riet is geboren op 17 augustus 1936 in de polder 
aan de Zijdekade 6 in Schipluiden. Later kreeg dit de naam de van 
Wijklaan, vernoemd naar haar familie. Riet was het achtste kind in een 
keihard werkend, en zeer gelovig, tuindersgezin van 14 kinderen. Al 
vroeg ging Riet van school en thuis hard aan het werk in het huis en 
in de tuin. Via de muziek ontmoette zij Quirien, met wie zij in 1959 
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trouwde en drie kinderen kreeg. Naast het huishouden was zij veel in 
de zaak. Riet was altijd gericht op anderen en zorgzaam. Voor haar 
man, voor haar kinderen, maar ook voor iedereen die thuis of op de 
zaak binnen kwam. Ze wist daarbij precies de goede dingen te zeggen 
en te doen. En ook de juiste complimenten te geven. Andere mensen 
mochten ervaren dat zij ook echt gezien werden. De ander ervaart dat 
het goed is om bij je te zijn. De eretitel super-oma, die ze kreeg van 
kleinkinderen en achterkleinkinderen gaf dat mooi weer. Riet had 
daarbij het vermogen om ook bij tegenslag door te kunnen gaan. 
Dragen en niet klagen, is dan niet een manier om het weg te wuiven. 
Het leven was bij Riet een getuigenis van geloof, hoop en liefde. Ook 
bij haar ziekte. De opengaande krokus op de kaart en het boekje is 
daarvan een mooi symbool: er zal nieuw leven zijn. Een teken dat we 
mogen vertrouwen en geloven dat er over de grens van de dood nieuw 
leven wacht. Dat wij net als Riet God hiervoor mogen danken en loven. 
Zoals we ook terecht lof geven aan Riet. 
pastor Ad van Luijn 

 
In Memoriam Rolf van der Hoorn 
Op 25 september is, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken, 
heengegaan, de heer Rudolf Ferdinand Maria van der Hoorn in de leeftijd 
van 77 jaar. Rolf groeide op te Heerlen in een samengesteld gezin dat 
zes kinderen bevatte, waarvan hij de een-na oudste zoon was. Na de 
Lagere School volgde hij HBS aan het Sint Bernardinuscollege van de 
paters Franciscanen, vlak bij het ouderlijk huis. Na het behalen van zijn 
eindexamen ging hij in militaire dienst. In die periode ontmoette hij in 
Haaksbergen Jannie Verduijn, met wie hij in 1971 in het huwelijk is 
getreden. Zij vestigden zich in Groningen, waar Rolf een combinatiestudie 
economie-sociologie volgde. Na zijn afstuderen kreeg Rolf een baan bij 
de Rijkspsychologische Dienst van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Het jonge gezin verhuisde naar De Lier, waar het zich heel goed 
thuis is gaan voelen. Rolf en Jannie bouwden goede banden op met 
vrienden en vriendinnen, buren en parochianen. Rolf was een zorgzame 
echtgenoot, die zijn vrouw de ruimte gaf voor haar eigen hobby’s en 
interesses. Hij was trots op haar kunstzinnige creaties. Als vader volgde 
hij zijn zoons Bas en Pim met warme belangstelling in school, studie, sport 
en werk. Met zijn schoondochters Milica en Mariska bouwde hij ook een 
fijne band op. Trots was Rolf op zijn vier kleinkinderen, altijd vol interesse. 
Met het gezin en later samen met vrienden hebben zij genoten van mooie 
vakanties en reizen. Met de caravan trokken zij er graag op uit en genoten 
van natuur en cultuur. Gastvrijheid heeft in huize van der Hoorn altijd hoog 
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in het vaandel gestaan. Het was vaak de zoete inval. Rolf was oprecht 
geïnteresseerd in zijn medemens en kon genieten van ontmoeting, 
gezelligheid en humor. Hij was gehecht aan de Katholieke Traditie waarin 
hij is opgegroeid. Samen met Jannie was hij 30 jaar lid van ons Sint 
Cecliakoor. Bij zijn 25 jarig lidmaatschap ontvingen zij de Zilveren 
Gregoriusonderscheiding. Met veel wijsheid en toewijding heeft hij zich 
ook ingezet voor het koorbestuur. De oecumene ging hem ook zeer ter 
harte en vele jaren heeft hij zich trouw ingezet voor de Raad van Kerken.  
Dankbaar zijn wij voor alles wat Rolf voor onze Lierse parochie heeft 
betekend. Drie jaar geleden werd Rolf geconfronteerd met de grenzen 
van zijn gezondheid. Gelukkig stabiliseerde de situatie en heeft hij nog 
genoten van mooie bonusjaren. Nu heeft hij rust gevonden en is een 
verder lijden hem bespaard gebleven. De mooie, gezongen uitvaartmis 
heeft plaatsgevonden op 30 september in de parochiekerk van De Lier. 
Moge Rolf, na een liefdevol en welbesteed leven, rusten in vrede. Wij 
wensen Jannie, het gezin, familie, vrienden, koorzangers en zangeressen 
veel sterkte toe in de komende tijd van leegte en gemis.  
pastoor J. Steenvoorden  
 

Seniorenwerkgroep 
De dames van de seniorenwerkgroep vragen zich af of er mensen 
zijn vanaf de leeftijd van 80 jaar, die het fijn vinden om wat meer 
contact met elkaar te hebben. 
Wij willen een middag organiseren in de Pastorie om gezellig samen 
te zijn onder het genot van een kop koffie of thee. 
Wij willen een middag organiseren in de Pastorie om gezellig samen 
te zijn onder het genot van een kopje koffie/thee. 
Heeft u interesse hiervoor, lever dan een briefje in met uw naam, 
adres en telefoonnummer in de brievenbus van de pastorie. 
Wij wachten uw reactie af. 
Seniorenwerkgroep.   
  

Constantkoor en cantorgroep 
Sinds zaterdag 7 oktober zijn er om de week weer zaterdagvieringen 
in onze kerk. Dit betekent dat het Constantkoor weer kan zingen, 
onder leiding van Jeroen de Ridder. De eerste zaterdag van de maand 
zullen zij de viering opluisteren met hun eigen liederen, de viering 
daarna zullen vooral GvL liederen gezongen worden, aangevuld met 
bijvoorbeeld een communielied van het Constantkoor. 
Dit betekent dat het drukker wordt voor de koorleden, aangezien velen 
van hen ook actief zijn in de cantorgroep, om de gezangen op 
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zondagochtend te ondersteunen. De cantorgroep is dan ook op zoek 
naar parochianen die het leuk vinden om met hen mee te zingen op 
zondagochtend.  Vind u het leuk om op zondag met ons mee te zingen, 
sluit u dan aan bij de cantorgroep. Hier zijn geen extra repetities voor, 
een half uur voor de start van de viering worden de liederen 
doorgenomen met de organist.  
Ook het Constantkoor kan nog extra leden gebruiken, de repetities zijn 
elke maandagavond van 19.45-21.45 uur.  
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Dat kan bij Karin Houweling, 
secretaris van het constantkoor;  
 

Torentjesclub 
Volgend Torentje afhalen aan de pastorie op donderdag  
23 november..tussen 13.00 en 15.30 uur. 

 

Adventsactie 2023.  
Alle kinderen mogen kind zijn. Dit jaar is de aandacht daarop gericht 
en staan meerdere projecten van Adventsactie in dit teken. Als 
Federatie hebben wij onderstaand project uitgekozen voor de 
Adventsactie en gaan wij de 4 weekenden van de Adventstijd 
collecteren voor dit doel.(op welke manier dan ook)   
Doet u mee !!                                                    
Jonge mijnwerkers naar school in DR Congo                                                   

DR Congo is rijk aan kostbare grondstoffen. Het land is bijvoorbeeld 
een van de grootste leveranciers ter wereld van kobalt, een essentieel 
onderdeel van oplaadbare batterijen. Tienduizenden kinderen worden 
ingezet bij de winning. Ze worden uitgebuit en doen bovendien 
ongezond en gevaarlijk werk. Met een opleiding kunnen ze een betere 
toekomst opbouwen.                                                                                                                                   
In de mijnbouwprovincie woeden gewapende conflicten, waardoor de 
bevolking in grote armoede leeft en ondervoed is. Om het 
gezinsinkomen aan te vullen gaan de meeste kinderen niet naar 
school, maar werken in de mijnen. Zo werken ze met kwik en staan 
meisjes vaak tot hun middel in zuur water. Meisjes zijn bovendien 
slachtoffer van seksueel misbruik, 
Adventsactie steunt het project van onze partner ter plaatse (Olame). 
Dit project is opgezet om kinderen en jonge meisjes te beschermen 
tegen uitbuiting, kinderarbeid en misbruik. We willen ervoor zorgen dat 
de kinderen weer naar school gaan en dat gezinnen op een gezonde 
manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien.  
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Ouders krijgen hulp bij het vinden van alternatieve inkomstenbronnen, 
in de landbouw of door het opzetten van kleine bedrijfjes. Kinderen in 
de basisschoolleeftijd gaan terug naar school en 300 jongeren (14-22 
jaar) die in de mijnen werkten krijgen trainingen in sociale 
vaardigheden en leren een vak, zoals kleermaken, timmeren, bakken, 
zeep maken of werken met computers. Lokale 
gemeenschapsorganisaties krijgen hiervoor trainingen, ook om 
misbruik en uitbuiting tegen te gaan. 
Hartelijk dank, namens de gezamenlijke MOV -afdelingen 

 
 

Klaverjasavond. 

Wij zijn blij dat wij dit jaar weer een klaverjasavond kunnen 
organiseren. 
Deze avond is op vrijdag 10 november 
2023 in het parochiecentrum, waar vanaf 
19.00 uur de koffie klaar staat. 
De inschrijfkosten zijn € 25,- per paar of  
€ 12,50,- per persoon voor een gezellig 
avond met een hapje en drankje.. 
U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de parochie met naam, 
adres en e-mailadres van de deelnemers, of door te bellen naar Elly 
Heemskerk  
Het overmaken van  € 25,- / € 12,50 kan op    
NL13 RABO 0336 227 817 t.n.v. RK Kerkbestuur De Lier o.v.v.  
10 november / klaverjas en de naam of namen van de deelnemer(s). 
Geef u snel op, want vol = vol. 
De inschrijving sluit op woensdag 8 november. 

 

collecte 
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‘Verbonden door licht’….Gedenkavond  
Vrijdagavond 24 november 2023 is Begraafplaats De Lier weer 

opengesteld voor bezoekers. De begraafplaats staat sfeervol in het 

licht, maar ook branden er vele kaarsen en vlamschalen.  

Op deze avond ‘Verbonden door Licht’ kunt u luisteren naar live 

muziek en zang.     U kunt samen zijn of juist alleen. Een lichtje kan 

worden aangestoken en troostgedichten gelezen. U kunt een 

boodschap, wens of gedachte schrijven en ophangen in de boom.  

Verdriet hebben treft ons allemaal. De oorzaken zijn veel breder dan 

we meestal denken. Denk bijvoorbeeld aan teleurstellingen, ziek zijn, 

baan verliezen, geld problemen, verslaving, moeten vluchten uit je 

land, oorlog en eenzaamheid. En denk aan mensen die geliefden 

aan het ‘leven’ zijn kwijtgeraakt.   

Het is goed, om juist dan, elkaar op te zoeken. Elkaar een beetje 

warmte te geven, begrip te hebben voor de ander; een hand op de 

schouder, een luisterend oor, samen even stil zijn, ….. dan ben je 

een lichtpuntje voor de ander…..dan ben je samen ‘VERBONDEN 

DOOR LICHT’.  

 

Iedereen is van harte welkom. Ook als geliefden zijn gecremeerd of 

elders begraven liggen wordt de mogelijkheid geboden om een 

kaarsje aan te steken.  

Er is gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan bij een kopje 

koffie, thee of chocomelk. 

U bent van harte uitgenodigd, vrijdagavond 24 november 2023 van 

19.00 uur – 20.30 uur op Begraafplaats De Lier, Burg. Crezéelaan 28 

te De Lier. 

 

Werkgroep “Verbonden door licht”                                                                                  

i.s.m. Stichting Liers Gevoel 

 www.facebook.com/verbondendoorlicht 

 
 

http://www.facebook.com/verbondendoorlicht
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Lezing: ‘HILDEGARD van BINGEN,  
een spiritueel genie uit de Middeleeuwen’. 
 

 

Hildegard von Bingen (1098 – 1179) 

was van adellijke afkomst, en werd als 
jong meisje  voor opleiding en vorming 
toevertrouwd aan het klooster van de 
Benedictijnen in Disibodenberg, waar 
een aparte vleugel voor vrouwelijke 
kloosterlingen was. Van jongs af aan 
zag zij ‘geestelijke beelden’, maar 
durfde deze niet naar buiten te brengen. 

Alleen aan de leidster van het groepje zusters in opleiding - Jutta - en 
aan haar biechtvader Volmar, durfde Hildegard er soms iets over te 
vertellen. Verder hield ze het voor zich. Totdat haar in 1141 een helder 
visioen overkwam: ‘Toen ik tweeënveertig jaar en zeven maanden oud 
was, overstroomde mij een vurig Licht, dat mij geheel en al 
doorgloeide en verwarmde, zoals de zon doet die haar stralen op een 
wezen of een ding richt. En plotseling zag en begreep ik alle 
geschriften, het Psalter, het Evangelie en de overige boeken van het 
Oude en Nieuwe Testament. En een stem sprak tot mij vanuit het 
Licht: 'Jij armzalige, stof van stof, zie, hoor en schrijf op wat het Licht 
je toont.'  
Dat deed zij. Maar pas nadat haar mystieke ervaringen had laten 

lezen door de beroemde abt Bernardus van Clairvaux, die er zeer 
positief over was, durfde zij haar geloofsvisioenen te publiceren. Via 
Bernardus kwamen ze ook bij de Paus, die zelfs delen ervan voorlas 
tijdens een concilie. Hij noemde haar toen ‘Profetissa Teutonica’ 
(Profetes van Teutonië, nu Duitsland). Beroemd zijn de Miniaturen die 
zij in haar boek ‘Scivias’ over haar visioenen liet maken. (Een aantal 
zal deze avond vertoond worden). Ze werd tot Abdis gekozen en 
stichtte een eigen klooster in Bingen. Daar schreef ze tal van werken 
over geloof, deugdzaam leven en natuurgeneeskunde. Ook 
componeerde ze prachtige liturgische muziek, waarvan we iets laten 
horen. Voor velen werd zij een vraagbaak op spiritueel gebied. 
Daarnaast schroomde zij niet de kerkelijke én wereldlijke 
machthebbers te wijzen op hun tekortkomingen. In 2012 is zij door 
paus Benedictus heilig verklaard en tot Kerklerares verheven. Aan de 
hand van een PowerPointpresentatie vertellen we deze avond over 
haar veelbewogen leven en lezen en bespreken enkele van haar nog 
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altijd inspirerende teksten. 
Inleider: John Batist, gepensioneerd pastoraal werker 
Datum: maandag 6 november 2023 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: parochiezaal ‘De Kolenkit’, Dr. Schaepmanstraat 10 

te Wateringen 
Aanmelden: tot uiterlijk maandag 6 november (12.00 uur) bij het 

federatiesecretariaat (info@rkwestland.nl 
 

Kinderen en Jongeren 
+ 5x per jaar verschijnt de digitale Kind-Jeugd-
JongerenNieuwsbrief, waarop u zich gratis kunt abonneren. Bijna 

125 gezinnen gingen u al voor. Eén mailtje naar 
kindjeugdjongeren@rkwestland.nl is genoeg en u blijft op de hoogte 
van leuke activiteiten zoals de dierenzegening rond Dierendag, de 
kinderwoorddienst, de Kliederkerk, RKJ-groep, Corbulo en de St 
Maartenviering. Een must dus om niets te missen voor je kind(eren).  
+ Woensdagavond 1 november is er een bijeenkomst van de Rock 
Solid Tienergroep. Pas gevormden en vormelingen zijn van harte 

welkom aan te sluiten bij een tof programma, dat tussen 19.15 en 
20.45 uur wordt aangeboden. We presenteren het wervelende 
programma in de pastorie van Honselersdijk, Dijkstraat 25. We doen 
enerverende spellen en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. De 
leiding is in handen van Tanja van den Berg, Rick Rodenburg en 
diaken Walther Burgering. Kun je deze keer niet, zet dan alvast de 
volgende datum in je agenda: 6 december. Het is altijd de 1e 
woensdag van de maand. 
+ Woensdagavond 15 november biedt de RKJ-groep weer een 

gezellige jongerenavond (vanaf 16 jaar) aan. Wil je ook eens komen? 
Wees van harte welkom met vrienden/vriendinnen. We starten om 20 
uur met een thema. Vanaf half 8 hebben we een korte viering met 
moderne muziek en teksten om met elkaar over na te denken. Waar? 
In de pastorie van Honselersdijk, Dijkstraat 25. Wanneer? Altijd de 3e 
woensdag van de maand. 
+ Houd je van zingen, dan is Jongerenkoor Corbulo misschien wel 

wat voor jou. Repetitie om 20.00 uur elke donderdagavond in de 
parochiezaal De Kolenkit, naast de St. Josephkerk, Wateringen. 
Vormsel in 2024 

Kinderen van groep 8 komen in aanmerking voor het H. Vormsel. Het 
komend jaar is dat een combinatie van groep 8 en de brugklas, 

mailto:info@rkwestland.nl
mailto:kindjeugdjongeren@rkwestland.nl
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vanwege het samengaan van de voorbereiding in federatieverband. 
Vriendelijk verzoek om -als uw kind in aanmerking komt voor het H. 
Vormsel- via de webiste www.rkwestland.nl de aanmelding te doen; 
dan krijgt u zo spoedig mogelijk bericht als de voorbereiding op het H. 
Vormsel gaat beginnen. 
De vormsel werkgroep   
19 november: Top 2000 opwarmviering 
Zondagmiddag 19 november is er in de St. Josephkerk een mooie 
bijeenkomst rondom de muziek uit de Top 2000. Deze zogenaamde 
Top 2000-opwarmviering begint om 15.30 uur. De presentatie is in 
handen van o.a. Rick Rodenburg en Walther Burgering. En is er live-
muziek van het duo Komfort & Joy. Zij spelen diverse nummers uit de 
Top 2000. Tussen de muziek en teksten door wordt een Top 2000 quiz 
gehouden. Niet te missen, komen dus! 
26 november: Gebroken geheimen (theater) 
In Gebroken geheimen neemt professioneel verhalenverteller Frank 

Belt ons mee in de levensverhalen van drie moeders in zijn familie. 
Wat zijn hun geheimen en keuzes? Elke familie heeft immers zijn 
verborgen informatie. 
De drie moeders dragen allemaal een geheim met zich mee. Maar wat 
doen ze met de scherven van hun leven? Geleid door hun karakter, 
omgeving en de tijdsgeest proberen ze hun weg te vinden. 
Aan de hand van verhalen, foto's, brieven en liederen legt Belt de 
scherven van drie levens bij elkaar. Maurits Boreel zorgt voor de 
muzikale begeleiding. 
Waar:   St. Josephkerk Wateringen  
Wanneer: zondagmiddag 26 november 
Tijd:   14.30 uur  
 
 

Op reis naar .. .de kloosters van Meteora 
Op 22 mei 2021 vierde ik dat ik 12,5 jaar geleden tot diaken ben 
gewijd. Omdat het kerkbezoek beperkt was (i.v.m. het Coronavirus) 
mochten parochianen uit Westland en Hoek van Holland bijdragen aan 
een cadeau: een reis naar de kloosters van Meteora in Griekenland. 
Eindelijk was er dit najaar de mogelijkheid om deze reis te maken en 
zo gingen wij (mijn echtgenote en ik) met onze camper op reis, door 
Italië heen naar de stad Bari waar we met de ferry naar Griekenland 
zouden varen. In Italië bezochten we eerst een aantal plaatsen 
waaronder de streek Puglia en het graf van Padre Pio. Inmiddels wordt 

http://www.rkwestland.nl/
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deze mystieke en populaire Franciscaan San Pio genoemd, want hij 
is in 2002 heilig verklaard. Na de overtocht naar het Griekse 
Igoumenitsa reden we eerst langs de indrukwekkende Viklos-kloof, 
waarna we naar de kloosters reden.  
We waren onder de indruk van de ligging van deze zes kloosters, want 
ze liggen allemaal bovenop een rotspilaar. In de 9e eeuw werden deze 
hoge rotsen beklommen door kluizenaars om de rust te zoeken en een 
band met God te krijgen of deze band te verstevigen. De eerste 
monniken klommen met touwen of houten ladders de rotsen op en 
leefden in grotten of spleten. Later kwamen er gebouwen en 
hijsgereedschap en er ontstonden 23 kloosters. In de 17e eeuw 
trokken de monniken hier weg, veel ging verloren en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werden de kloosters ook beschadigd. Daarna 
zijn zes grotere kloosters gerenoveerd en wonen er monniken (in vier 
kloosters) dan wel nonnen (in twee kloosters).  
Om de kloosters te bezoeken hoeft er geen touwladder meer te 
worden beklommen. Het klooster Heilige Stefanus heeft een brug en 
dit klooster is populair bij de cruisereizigers (die komen met een aantal 
bussen). De dag dat wij dit klooster wilden bezoeken stond er bij de 
opening een rij van wel 100 meter! Dus een ander klooster bezocht, 
maar dan moet er eerst naar het dal worden afgedaald om daarna 
naar boven te klimmen. Daarvoor zijn bij de kloosters trappen 
uitgehakt. De kerken in de kloosters zijn Grieks-orthodox, dus je ziet 
het altaar niet. Voor het altaar staat de iconostase, met iconen van 
Jezus en Maria. En de kloosters hebben prachtige muurschilderingen, 
geen glas-in-lood zoals wij dat kennen. Hele Bijbelverhalen zijn 
afgebeeld. Ook de bijbehorende lokalen en buitenruimten zijn prachtig 
en het uitzicht is overal adembenemend.  
Na het bezoeken van de kloosters zijn een aantal prachtige Griekse 
badplaatsen bezocht en het klooster Osios Loukas (Heilige Lucas), 
waar ook de muurschilderijen indrukwekkend zijn. Hierna moesten we 
weer met de ferry terug naar Bari en via enkele mooie tussenstops 
waren we eind september weer in Nederland terug. 
Het was een prachtige reis die financieel mogelijk gemaakt is door de 
bijdragen van de parochianen uit de federatie Sint Franciscus, tussen 
duin en tuin. Daar zijn mijn echtgenote Ina en ik heel dankbaar voor. 
En … misschien is er een gelegenheid om over deze reis te vertellen. 
Ik heb prachtige foto’s mogen maken. Misschien tot dan, alle goeds 
en nogmaals bedankt voor dit waardevolle cadeau 
.Diaken Ronald Dits 
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Afsluiting bedevaartseizoen 2023 – vooruitblik 2024 en 

2025 

Het was een mooi maar ook bijzonder bedevaartseizoen. Op zaterdag 
25 november 2023 sluiten we ons bedevaartseizoen af. Maar niet 
alleen dat: we kijken ook vooruit wat er het komend jaar geboden 
wordt met maar liefst vier bedevaarten! Komt dat zien, komt dat horen! 
Weet u het nog? Dit jaar gingen we met de 
TGV voor een 8-daagse bedevaart naar 
Lourdes eind april. Op zaterdag 17 juni 
vertrokken we voor een eendaagse bedevaart 
naar Dokkum om daar Titus Brandsma en 
Bonifatius te ‘ontmoeten’. Naar Brielle gingen 
we dit jaar met de bus in plaats van met de 
fiets, en ja, onze traditie van elk jaar een 
tweedaagse bedevaart naar Kevelaer werd om 
een wel heel bijzondere reden doorbroken.  
Het nagenieten van de Westlandse bedevaart 
naar Lourdes, Brielle of Dokkum zal 
ondertussen wel een beetje verdrongen zijn door de dagelijkse 
beslommeringen. Bij onze gezellige afsluiting van het 
bedevaartseizoen op zaterdag 25 november 2023 in de Onze Lieve 
Vrouw ten Hemelopnemingskerk te ’s Gravenzande kunnen we die 
mooie herinneringen nog even ophalen. Van 14.00 tot 17.00 uur bent 
u van harte welkom. 
In 2024 bieden we vier bedevaarten aan. Waarnaar toe? Dat vertellen 
we u graag op 25 november a.s. Voor één van deze bestemmingen 
komt een gastspreker u het nodige vertellen. 
Nieuwsgierig geworden? Kom zaterdag 25 november a.s. naar de 
Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingskerk te ’s Gravenzande. U 
bent onze gast, aan deelname voor deze bijeenkomst zijn geen kosten 
verbonden, maar bij de uitgang treft u onze collectebus (met QR-
code). 
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MEDEDELINGEN 
Vieringen 

zo 29 okt   9.30  Allerheiligen / Allerzielen 
Eucharistieviering met  
pastoor Steenvoorden 

St Caecilia 

za  4 nov 19.00  Eucharistieviering met  
pastor van Luijn 

Constantkoor 

zo  5 nov   9.30  Eucharistieviering met  
pastoor Steenvoorden 

Music Friends 
Volkszang 

zo 12 nov   9.30 Woord en Communieviering 
met dhr. J. Batist (p.w.) 

St Caecilia 

vr 17 nov 15.00 Viering in de Triangel met 
pastoor Steenvoorden 

 

za 18 nov 19.00 Woord en Communieviering 
met het Amosgilde 

Constantkoor 

zo 19 nov   9.30 Eucharistieviering met  
pastor Duynstee 

St Caecilia 

zo 26 nov   9.30 Eucharistieviering met  
pastoor Steenvoorden 
Na de viering is het 
Koffiedrinken 

Volkszang 

za  2 dec 19.00 Eucharistieviering met  
pastor van Luijn 

Constantkoor 

zo  3 dec   9.30 Woord en Communieviering 
met het Amosgilde 

Music Friends 
Volkszang 

 
Uw gebed wordt gevraagd 

zo 29 okt 9.30: Hein v.d.Laar, Piet Koene, Paul de Winter 
za 4 nov 19.00: Voor onze parochiegemeenschap 
zo 5 nov   9.30: Jan Gerritse en An Gerritse-Ruijgt, 

Anny van Kester-Toussaint, 
zo 12 nov 9.30: Overleden ouders 
za 18 nov 19.00: Wil van den Berg – van Velzen, Ria van Os-

Nederpel,  
zo 19 nov 9.30: pastor Kuypers, Willy Vijverberg-Dukker, 
zo 26 nov 9.30: Voor onze parochiegemeenschap 
za   2 dec 19.00: Voor onze parochiegemeenschap 
zo   3  dec 9.30: Jan Gerritse en An Gerritse-Ruijgt, 

Anny van Kester-Toussaint, voor overleden ouders 
en familie Alsemgeest 
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Kerkschoonmaak 
 

29 okt t/m  
11 nov 

Gastvrouwen: Leny Verouden, Paula Fransen 
Nel Scholtes, Agnes van Oosten 

12 t/m 25 nov Gastvrouwen : Hennie   Hofstede en  
José Jansen, Bep Aarts, Hennie Buijs 

26 nov t/m  
9 dec 

Gastvrouwen: Anneke van Winden,  
en Madelène van Adrichem, Lianne Demmenie   

en Jannie van der Hoorn 
11 t/m 23 dec Gastvrouwen : Toos Halkes  en Ria Kroes. 

Annelies Schuurmans, Els Duijvesteijn   
Nelly Stolze 

25 dec t/m  
6 jan 2024 

Gastvrouwen: Nicolè van den Hoeven  en 
Jeannette Ammerlaan 

Ria Hofstede, Margriet de Koning,  
Tiny en Piet Grootscholten 

 

Kerkschoonmaak 
Hallo dames. 
In het  laatste torentje  van 30 september had ik 
een  berichtje  geschreven  met de mededeling  om weer eens 
gezellig  bij elkaar  te komen .Ook jullie mening en ideeën 
gevraagd,  maar helaas heb ik weinig reactie  gekregen. 
Daarom heb  ik met de groep die wel had 
gereageerd  besloten  twee datums vastzetten . 
En wel maandag 11 december en dinsdag 12 december. 
Ook het idee wat ik had bedacht; het maken van een kerststukje, 
kwam bij deze groep enthousiast over.Dus gaan we daar van uit . 
Omdat we met een grote groep zijn, wil ik het weer in twee middagen 
doen . 
We beginnen lekker vroeg ,13 .30 uur tot 17.00 uur.Ook de vouw-
groep en de dames van de Maria-bloemen zijn van harte welkom . 
Laat op tijd weten of en wanneer  jullie  kunnen. Kan je beide dagen 
dan kan ik jullie indelen zodat er beide dagen ongeveer evenveel 
mensen zijn. Geef het door aan je groep.  
Laat snel van je horen, dan kan ik aan de voorbereiding gaan 
werken. Ik kijk er naar uit. 
Je mag me bellen of stuur een app.Groeten  Nicolè  
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    Contactadressen werkgroepen                                 
Amosgilde: mw. E. Bruinen     
Bezorging envelop kerkbijdrage: mw. T. de Wit       
College van Collectanten: dhr. M. van der Spek  
Communie-werkgroep:      werkgroepehcdelier@gmail.com 
Constantkoor: mw. K. Houweling  
Doopselwerkgroep: mw. G. Sleegers  
Dragersvereniging St. Barbara: dhr. A. van der Meijs  
Liturgiegroep tussenkoor: mw. M. van Adrichem  
KBO-afdeling De Lier: mw. M. Zwinkels  
Kerkbijdrage: mw T. de Wit  
Kerkledenadministratie:      E. v.d. Knaap-Overgaag   
Kerkschoonmaak: mw. N. van der Hoeven  
Kosterswerkgroep: dhr. N. van Dijk  
Lectoren/lectrices: dhr. L. Zwinkels  
Leonardusfonds: dhr. W. van der Knaap  
Missie- en ontwikkelingswerk: mw. J. Koene  
Nabestaandenbezoek: mw. A. v.d. Knaap  
Parochiekoor St. Caecilia: mw. A. van Winden  
Raad van Kerken: L. van Steekelenburg  
Secretariaat: mw. M. van Paassen  
Seniorenwerkgroep: mw. J. Koene  
Vormselwerkgroep  Mw. M. Vis  vormsel14@gmail.com  
Welkomstbezoek: mw. T. Halkes  
Parochiebestuur: dhr. J. van der Maarel   
Parochiebestuur: mw. E. Heemskerk   
Parochiebestuur: dhr. G. Overgaag  
Parochiebestuur: mw.  L  van Steekelenburg  
Parochiebestuur: mw. Th Zwaard  
Leonardusfonds 
Het Leonardusfonds heeft tot doel financiële hulp te geven aan 
mensen in onze omgeving die zo’n steuntje in de rug hard nodig 
hebben. 
Bent u zo iemand of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt 
dan kunt u dit melden bij het parochiesecretariaat of bij een van de 
werkgroepleden: 
Leonie Dukker,         06-36040456 
Wim van der Knaap         06-53111156 
Theo van Rodijnen        06-57653229 

mailto:vormsel14@gmail.com
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Parochiefederatie Sint Franciscus 
 tussen duin en tuin 
 

 

Pastoraal team 
pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden 

 (0174) 62 45 36   

steenvoorden@rkwestland.nl 
aanspreekpunt voor de parochies De Lier / ‘s Gravenzande / Maasdijk / Naaldwijk 

pastor Ch.E.M. Duynstee 

 06 23 75 74 56   duynstee@rkwestland.nl  
aanspreekpunt voor de parochies De Lier / ‘s Gravenzande / Maasdijk 

pastor A.H. van Luijn 

 06 16 04 66 03   vanluijn@rkwestland.nl 
aanspreekpunt voor de parochies Honselersdijk / Poeldijk / Monster 

diaken C.W. Burgering 

 06 29 56 28 65   burgering@rkwestland.nl  
aanspreekpunt voor de parochies Hoek v Holland-Heenweg / Wateringen / 

Kwintsheul 
 

 

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2) 
 

mw. M. de Jong 

Dijkstraat 25, 2675 AV  Honselersdijk 

 06 51 47 75 80   info@rkwestland.nl  

Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur 
 

 

Website: www.rkwestland.nl Kopij sturen naar 

website@rkwestland.nl 
 
 

Persoonlijk contact 
Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met degene van het 
pastoraal team die het aanspreekpunt is voor uw parochie. Voor overige 
vragen of het opgeven van gebedsintenties kunt u terecht bij uw 
parochiesecretariaat. 

Sacramenten 
Aanvragen voor o.a. dopen, 1e H. Communie, Vormsel en huwelijk kan 
digitaal gebeuren via de website van de federatie: www.rkwestland.nl Ook 
om u in te schrijven of een verhuizing door te geven is er een formulier 
beschikbaar (zie onder Contact 'Aanmeld formulieren'). 

Nieuwsbrieven 
De digitale nieuwsbrief RK Westland verschijnt elke twee weken. Aanmelden 
via de website of een mailtje naar nieuwsbrief@rkwestland.nl Speciaal voor 
kind, jeugd en jongeren verschijnt er vijf keer per jaar een eigen nieuwsbrief.  

mailto:steenvoorden@rkwestland.nl
mailto:duynstee@rkwestland.nl
mailto:vanluijn@rkwestland.nl
mailto:burgering@rkwestland.nl
mailto:info@rkwestland.nl
http://www.rkwestland.nl/
mailto:website@rkwestland.nl
http://www.rkwestland.nl/
mailto:nieuwsbrief@rkwestland.nl

