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St. Andreasparochie 
Kerkstraat 20, 2295 LG  KWINTSHEUL 
e-mail: andreas@rkwestland.nl  
 

Secretariaat: 0174 - 29 22 16 
Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 09.30 - 11.00 uur 
 
Kerkbestuur: NL 91 RABO 0126 5068 84 
Kerkbalans: NL 06 RABO 0126 5002 66 
 

 

St. Elisabethparochie 
 

St. Jan de Doper kerk 
Herenstraat 162, 2291 BL  WATERINGEN 
e-mail: elisabeth@rkwestland.nl  
 

Secretariaat:  0174 - 29 23 16 
Openingstijden: maandag / woensdag en vrijdag van 9.30 - 11.30 uur 
 
RK St. Jan de Doper: NL 70 RABO 0156 6114 06 en NL 97 INGB 0000 3652 25 
Kerkbalans:  NL 62 RABO 0156 6909 93 en NL 64 INGB 0000 2720 20 
 
St. Joseph kerk 
Harry Hoekstraat 37, 2291 SL  WATERINGEN 
e-mail: elisabeth@rkwestland.nl  
 

Secretariaat:  0174 - 29 21 97 
Openingstijden: vrijdag van 09.30 - 11.30 uur 
 
Kerkbestuur:  NL 48 RABO 0156 6114 14 
Kerkbalans:  NL 94 RABO 0156 6939 09 

 

 

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) 
De P.C.I. kan een rol vervullen voor de inwoners in onze regio die in financiële nood 
verkeren. De contactpersonen zijn: 
 

St. Andreasparochie:  Ineke van der Valk 0174 - 62 75 63 
St. Elisabethparochie: Afra Vollering 0174 - 76 49 49 
 

 

Kopij “DRIE in EEN” 
Kopij inleveren: redactiedrieineen@rkwestland.nl  of in de brievenbus van het 
secretariaat van uw parochie o.v.v. ”kopij 3in1” vóór 10 december 2023. 
De volgende uitgave is nr. 1, januari 2024. 
 

De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, aan te passen of te 
weigeren. Ingezonden kopij die te laat binnenkomt bij de redactie zal, indien mogelijk, 
bewaard blijven voor het volgende parochieblad.  

mailto:andreas@rkwestland.nl
mailto:elisabeth@rkwestland.nl
mailto:elisabeth@rkwestland.nl
mailto:redactiedrieineen@rkwestland.nl
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PASTORAAL WOORD 
 

Van crisis naar kribbe! 
 

In de Advent gaan wij op weg naar het Kerstfeest in deze donkere tijd.  
Het is niet alleen duister omdat de dagen steeds korter en de nachten langer worden. 
Maar vooral door de huidige omstandigheden. De strijd in de Oekraïne, waar maar geen 
einde aan komt en het geweld in Israël en Palestina. Verschrikkelijk wat daar gebeurt. 
Maar ook in ons eigen land valt steeds het woord ‘crisis.’ Denk maar aan energiecrisis, 
klimaatcrisis, woningcrisis, inflatiecrisis, stikstofcrisis en ga zo maar door. In deze 
donkere tijd verlangen wij naar vrede, naar lichtpunten, tekenen van hoop. 
 

De Advent is een mooie tijd van het kerkelijk jaar. Wij gaan op weg naar de kribbe, waar 
het Kind van vrede in gelegd wordt. Elke zondag ontsteken wij een nieuwe kaars op de 
Adventskrans. Wij luisteren naar de visioenen van de profeet Jesaja die droomt van een 
wereld waarin zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers en speren tot sikkels. Wij 
ontmoeten Johannes de Doper die ons oproept: ‘Bereidt de weg voor de komst van de 
Heer, maakt zijn paden recht.’ Wij volgen Maria die in verwachting is en op weg gaar 
naar Bethlehem. Samen zingen wij tegen het duister liederen van hoop en verlangen. 
‘De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.’ Het is mooi dat er in verschillende 
parochies ook activiteiten voor kinderen zijn in de vorm van een Kinderwoorddienst 
tijdens de viering of een gezinsmis. Heel mooi om als verschillende generaties op weg 
te gaan naar het Kerstfeest. Wij zetten ons in deze voorbereidingstijd op Kerst ook in 
voor het welzijn voor de kinderen van de rekening in Congo onder het motto ‘Alle 
kinderen mogen kind zijn.’ Kinderen moeten er in mijnen werken. Zij worden uitgebuit 
en doen bovendien ongezond en gevaarlijk werk. Met een opleiding kunnen zij een 
betere toekomst opbouwen. Daarom zetten wij ons binnen onze federatie in voor goed 
onderwijs van deze jonge mijnwerkers. Dat zij de donkere mijnen kunnen verlaten en 
er licht schijnt op hun toekomst.  
 

De decembermaand is een drukke maand. Laten wij ook tijd maken voor bezinning en 
verdieping, gebed en samenkomen in de kerk.  
Een goede innerlijke voorbereiding maakt het Kerstfeest meer dan een gezellig 
gebeuren. Zo kan Christus opnieuw geboren worden in de kribbe van ons hart. De 
deuren van onze kerken staan voor iedereen open als een warme stal, een plaats van 
hoop en saamhorigheid. Van harte welkom!  
 

Namens het pastoraal team wens ik U een mooie en zinvolle Adventstijd toe en een 
Zalig Kerstfeest. 
 

pastoor J. Steenvoorden  
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LIEF EN LEED 
 

In dankbare herinnering: Ton Holtkamp (St. Andreas) 
Geboren: 16 januari 1940 
Overleden: 3 november 2023 
Een heel leven lang zijn we bezig om goed voor elkaar te zorgen, naar elkaar 
om te kijken. … Er zijn voor de ander tekent ons mensen, schetst ons 
gelovigen, typeert in ieder geval Ton Holtkamp. Echtgenoot, (schoon)vader en opa. Ton 
was een lieve, onbaatzuchtige man, geen stilzitter. Als ambachtsman wist hij tevens wat 
een mooie klus was. Nauwgezet en met volle inzet van zijn kwaliteiten kon hij zich hierin 
verliezen. Het maken van prachtige vitrines toonde wellicht wel zijn mooiste kwaliteit: 
door het de juiste vorm mee te geven en door het precies op maat te maken en prima 
uit te lichten, liet hij het onderwerp IN de vitrine het beste tot zijn recht komen. 
Zo was hij ook naar mensen toe. Ton had zijn oordeel niet zo snel klaar, kon met veel 
verschillende mensen opschieten en stond voor hen klaar waar hij kon. Hij had ook 
belangstelling voor de ander, maakte een praatje en zorgde zo op zijn manier dat er een 
ontmoeting ontstond. In zijn werk, in zijn vrije tijdsbezigheden en in zijn muziek bij de 
Phoenix. Met respect naar de ander, iemand waar ook ‘altijd wel wat goeds in zat’. Ton 
was niet zo van vrome woorden, hij liet meer zijn handen spreken, zijn gouden handen. 
Een van de kleinkinderen zei het zo: ‘Opa had een groot vertrouwen in God, maar uitte 
dat niet in een grote vroomheid. Hij verleende hand- en spandiensten en hielp andere 
mensen’. 
Ton heeft de roepstem gehoord om er voor elkaar te zijn; hij heeft ernaar geleefd. 
Begrepen wat het is om kind van God te (mogen) zijn. Anderen ruimte te geven door te 
helpen en te steunen. Dienstbaar zijn waar hij kon in zijn werk, binnen zijn familie en 
vriendenkring, voor de Andreaskerk, Vitis en voor zijn muziek. Tot op hoge leeftijd was 
hij zeer actief en van waarde voor veel medemensen. Dankbaar voor wie hij was hebben 
we hem teruggegeven aan zijn Schepper.  

    Diaken Walther Burgering    
 

In dankbare herinnering: Esther Wagenaar-Huisman (St. Elisabeth) 
Geboren: 9 juli 1938 
Overleden: 6 november 2023  
Elly heette eigenlijk Esther, een mooie joodse naam. De naam Elly heeft ze in oorlogstijd 
gekregen van haar joodse ouders om haar te beschermen. Uiteindelijk is ze toch 
opgepakt en vervoerd naar Bergen Belsen. Tegen het einde van de oorlog werd ze op 
transport bevrijd door de geallieerden. Ze leerde Arnold kennen, werd katholiek om 
met hem te trouwen, maar is in haarzelf joods gebleven. Ze was een gelovige vrouw, 
maar niet kerks. Een fijn mens, een warme vrouw en zorgzame, soms overbezorgde 
moeder en oma.  
Jarenlang zong ze samen met Arnold bij het zangkoor Rejoice. Ze hebben heel wat 
gesprekken gehad over het joodse en christelijke geloof. Ze kon niet goed accepteren 
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dat een almachtige God mensen jong dood liet gaan. Was dit gerechtigheid, was dit 
liefde? Waar was die God als je Hem nodig had? 
Elly wist zich geliefd door velen, voorop door haar man Arnold, haar kinderen en 
kleinkinderen. Liefde maakte alles wat zij deed en aanpakte van waarde. Ze kon 
genieten van het leven omdat zij onbaatzuchtig was. Alles wat zij organiseerde deed zij 
met liefde voor anderen, voor haar gezin. Iets van Gods liefde moet Ellie hebben 
opgepikt om te leven zoals zij heeft geleefd. Iets van deze dragende liefde werd 
zichtbaar in alles wat zij heeft gedaan voor haar gezin, maar ook voor de ouderraad op 
school.  
Mogen wij haar met deze liefde herinneren. Want, liefde vergaat niet en …. met deze 
liefde zijn ook wij van eeuwige waarde voor haar en voor elkaar. Moge zij -fysiek 
afwezig-verder leven in Gods licht.  

Diaken Walther Burgering  
 

 
Nazorg 

Nabestaanden van een overledene krijgt doorgaans nazorg. Indien de overledene 
niet via één van de parochiekerken is begraven of gecremeerd en u wilt ook graag 

de nazorg ontvangen, dan kunt u dit melden bij het parochiesecretariaat. 

 
 

 
Troostende woorden 
29 oktober jl. is mijn vader – na een kort ziekbed- op 91 -jarige leeftijd overleden. In het 
weekend van 6/7 november is voor hem gebeden. Ik wil graag iedereen bedanken die 
mij en mijn vrouw de laatste weken hebben geraakt met troostende woorden via een 
appje, een bezoek en/of kaarten. De waarde daarvan is groot. De warme gevoelens fijn. 
Ik wist niet dat gedeelde smart een mens zo goed kan doen.  
Mijn vader is nu op een plek waar het goed toeven is, verenigd met mijn moeder. In 
Gods hand. Moge hij rusten is vrede.   

   Diaken Walther Burgering 

 
 

ALGEMEEN NIEUWS 

 
Vormsel in 2024 
Kinderen van groep 8 komen in aanmerking voor het H. Vormsel. Het komend jaar is 
dat een combinatie van groep 8 en de brugklas, vanwege het samengaan van de 
voorbereiding in federatieverband. Vriendelijk verzoek om -als uw kind in aanmerking 
komt voor het H. Vormsel- via de website www.rkwestland.nl de aanmelding te doen; 
dan krijgt u zo spoedig mogelijk bericht als de voorbereiding op het H. Vormsel gaat 
beginnen.                                                                                                  De vormsel werkgroep  

http://www.rkwestland.nl/
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Federatief Blad op komst 
Na ampel beraad heeft het Algemeen Bestuur van de parochiefederatie Sint Franciscus, 
tussen duin en tuin besloten om in 2024 een nieuw blad het daglicht te laten zien. Vanaf 
Pasen verschijnt elf keer per jaar een federatief magazine, dat de parochiebladen 
vervangt. Alle parochies van onze federatie krijgen een plek in deze uitgave.  
Het wordt op A4-formaat uitgegeven én in kleurendruk. Met parochieel, federatief en 
bisdomnieuws en nieuwe rubrieken. Hiermee hopen we een mooi en bijdetijds blad te 
maken dat als visitekaartje mag dienen voor al het goede dat parochies in het Westland, 
Hoek van Holland en Wateringse Veld in zich hebben. Een blad met uitstraling en 
missionair perspectief.  
 

Redacteuren zijn al benaderd om bekend te raken met de andere wijze van (digitaal) 
werken, die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Vouwers en lopers zullen de 
komende tijd worden bijgepraat over de consequentie voor hun taken en 
werkzaamheden. 
 

Prijsvraag  
Nog één belangrijke vraag rest ons: hoe gaat het nieuwe (maand)blad heten? De 
werktitel luidt: Franciscusmagazine. Maar misschien weet u een veel pakkender en 
meer uitnodigende bladnaam. Graag nodigen we u uit om vóór 20 december een 
originele naam te mailen/sturen naar Werkgroep Federatief Blad, Dijkstraat 25, 
Honselersdijk. info@rkwestland.nl. De winnaar (dat is de uiteindelijk gekozen naam 
voor het magazine) kan een mooie prijs tegemoet zien. We zijn benieuwd!  

 

Namens de voorbereidende werkgroep 
diaken Walther Burgering. 

 
Avond van Barmhartigheid / Boeteviering  
Sacrament van Boete en Verzoening 
In december zullen er diverse momenten zijn om aanwezig te zijn bij een boeteviering, 
maar ook is het mogelijk om persoonlijk het Sacrament van Boete en Verzoening te 
ontvangen. 
 

Op maandag 11 december starten we met een Avond van Barmhartigheid, met de 
hele tijd de mogelijkheid tot vrije inloop, in de St. Josephkerk aan de Harry Hoekstraat 
37 te Wateringen. Om 19.00 uur beginnen we met een korte viering, waarna het 
Allerheiligste zal worden uitgesteld. Aansluitend worden er gedurende 1,5 uur ook 
enkele liederen gezongen en zijn er meditatieve teksten te beluisteren. Ook is er de 
mogelijkheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. De avond zal 
om 21.00 uur worden afgesloten met een zegen met het Allerheiligste. Het is ook 
mogelijk om ook een deel van de avond mee te doen. 
 

Daarnaast wordt binnen onze federatie een gezamenlijke boeteviering gehouden met 
als voorganger pastoor Steenvoorden. Deze viering zal zijn op  dinsdag 12 december 
om 19.00 uur in de St. Adrianus kerk aan de Molenstraat te Naaldwijk; 
 

mailto:info@rkwestland.nl
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Gelegenheid om persoonlijk het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen is 
er: 

 tijdens de avond van Barmhartigheid op maandag 11 december in de 
St. Josephkerk te Wateringen; 

 in de kerk H. Machutus aan de Choorstraat te Monster op dinsdag  
12 december tussen 10.00-11.00 uur; 

 na de boeteviering op dinsdag 12 december (tot 20.30 uur) in de pastorie 
van de St. Adrianus parochie te Naaldwijk; en 

 na de Eucharistieviering (tot 11.00 uur) op woensdag 13 december in de St. 
Jan de Doperkerk te Wateringen. 

 

Namens het pastoraal team 
pastor Ad van Luijn 

Stapvoets  
Het parochiebestuur heeft half september een besluit genomen: de St. Josephkerk 
wordt niet alleen onttrokken aan de eredienst, maar ook verkocht. Dat betekent: het 
hele perceel. Kerk, parochiezaaltje De Kolenkit en de pastorie. Wie de nieuwe eigenaar 
wordt, is nog niet bekend. Er zijn best veel organisaties en kerken geïnteresseerd. Hoe 
gaat dit nu verder? 
 

Er wordt een bidbook gemaakt, waarin staat wat dit perceel te bieden heeft én hoe de 
procedure verder gaat. Ook staan daarin een aantal (beperkende) voorwaarden voor 
de nieuwe bestemming. De Nederlandse kerkprovincie heeft (al in 2008) aangegeven 
dat na onttrekking aan de eredienst een kerkgebouw niet alle bestemmingen kan 
krijgen.  
Een kerk is niet zomaar een gebouw, maar gebouwd als godshuis. Zo heeft het een 
breed-religieuze functie, maar ook een artistieke, historische en culturele. Het is het 
huis waar mensen samenkomen voor viering en gebed, maar ook de plaats waar 
Christus sacramenteel aanwezig is en de godslamp brandt voor het Allerheiligste. Het 
is – in onderscheid met de protestantse kerk- een permanent ‘gewijde en heilige plaats.’ 
Een nieuwe eigenaar moet de ruimte in het verlengde van deze functie bestemmen.  
De nieuwe eigenaar kan een andere christelijke kerk zijn, bij voorkeur een die lid is van 
de landelijke Raad van Kerken. De St. Josephkerk kan door haar gekocht worden. Als 
een niet aangesloten christelijk genootschap de kerk wil overnemen, moet bezien 
worden of dit op bezwaren stuit in de plaatselijke situatie. Een kerk kan niet bestemd 
worden voor niet-christelijke godsdiensten of levensbeschouwingen. 
 

Passende herbestemming 
Als het gebouw intact blijft, heeft het nog steeds de uitstraling, de allure en de 
bekendheid van een kerk. Het zou heel vreemd zijn als er dan in dat gebouw iets zou 
komen dat zichtbaar in strijd is met de christelijke normen en waarden. De bisschoppen 
zijn voorstander van een sociale herbestemming (bibliotheek, schoolvoorziening, 
gezondheidscentrum, hospice, opvanghuis e.d.) en in beperkte mate een culturele 
herbestemming (museum, expositie, concerten, koorrepetities).  
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Bij gebrek aan een passende herbestemming kan worden gekozen voor afbraak van de 
kerk. Ook dan zijn er enkele beperkingen. Meestal wordt dan voor een 
woningbouwproject gekozen. 
Wat betekent dit voor onze St. Elisabethparochie?  
De komende tijd gaat het spel op de wagen. Veel belangstellenden hebben zich al 
gemeld. Zij krijgen alle informatie die nodig is om een bod te doen. Daarna beslist het 
parochiebestuur aan wie de koop gegund wordt. 
 

Onze geloofsgemeenschap gaat door 
In voorbereiding op het onttrekken aan de eredienst van de St. Josephkerk sprak ik 
afgelopen maand ik met de contactpersonen van alle commissies en werkgroepen die 
de St. Elisabethparochie rijk is. We hebben verkend wat we voor elkaar kunnen 
betekenen in de samenwerking vanuit twee kerken, op weg naar één. Het was een 
prettig en constructief gesprek, waarbij mensen elkaar (opnieuw) leerden kennen 
vanuit de functies die ze binnen onze St. Elisabethparochie bekleden. We hebben 
enkele problemen benoemd en er werden oplossingen aangedragen.  
De meeste groepen worden samengevoegd. Daarbij is wezenlijk dat we goed naar 
elkaar luisteren en het belang van ‘samen de schouders eronder’ onderkennen. Dat 
lukte heel aardig, en daar ben ik blij om, Want we doen het niet voor onszelf maar voor 
de totale geloofsgemeenschap van de St. Elisabethparochie, verzameld rondom 
Christus zelf.   
We denken in de eerste maanden van het nieuwe jaar de St. Josephkerk aan de 
eredienst te onttrekken. De bisschop of een van zijn vicarissen komt hiervoor speciaal 
naar Wateringen en doet dit in een plechtige viering met mooie rituelen, waarna een 
processie volgt naar de St. Jan de Doperkerk, onze nieuwe plaats van samenkomst.  
Het wordt nog een spannende tijd, waarin we vooral elkaar moeten vasthouden.   

    Diaken Walther Burgering 

 
Voordracht diaken Ronald Dits reis naar Griekenland 
Op woensdagavond 29 november a.s. zal diaken Ronald Dits verslag doen van de reis 
die hij onlangs samen met zijn echtgenote naar Griekenland maakte. Tijdens deze reis 
bezocht hij o.a. eeuwenoude kloosters. Vele parochianen uit onze parochie federatie 
St. Franciscus tussen duin en tuin hebben aan deze reis bijgedragen, dit ter gelegenheid 
van het 12 ½ jarig diakenjubileum op 22 mei 2021 (midden in Coronatijd) van Ronald 
Dits. Dit is mede de reden dat Ronald Dits er graag over komt vertellen. 
Parochiebestuur en Stichting Bij Barth nodigen alle belangstellenden uit onze federatie 
van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
 

Datum:  Woensdag 29 november 2023. 
Plaats: Ontmoetingsruimte achter in de H. Bartholomeuskerk aan de Voorstraat te 

Poeldijk. 
Inloop:  Vanaf 19.30 uur, start voordracht 20.00 uur. 
 

Toegang is gratis, inclusief koffie en een drankje. 
Aanmelden via parochiesecretariaat: bartholomeus@rkwestland.nl 

mailto:bartholomeus@rkwestland.nl
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Gezelligheid troef op Korendag 
Op zondag 22 oktober vond in de Josephkerk in Wateringen de tweede Korendag van 
de federatie plaats. Vorig jaar was het 12,5-jarig jubileum van diaken Walther Burgering 
aanleiding om de eerste keer deze dag te organiseren. Het smaakte naar meer. Ook de 
koren stonden al in de startblokken. In heel korte tijd hadden zich negen koren 
aangemeld. Acht was eigenlijk het maximum, maar we hebben met ons hart over het 
hart gestreken. Heel bijzonder om zoveel verschillende koren op één middag te zien en 
te horen. Elk koor met zijn eigen specialiteit. Van de Vrouwenschola met Gregoriaanse 
gezangen tot Beatween met eigentijdse liederen. Heel knap van het koor uit Kwintsheul 
dat door afwezigheid van de organist a-capella heeft gezongen. De optredens werden 
aan elkaar gepraat door Stefan Bom en Walther Burgering op een entertainment 
manier.  
 

De Emmausgangers waren daardoor ter plaatse en ook 'Wie van de Drie' had een plekje. 
De religieuze kennis van de aanwezigen werd digitaal getest. Daardoor was de uitslag 
direct zichtbaar. De prijs, eeuwigdurende roem, werd dan ook direct uitgereikt. Door 
het gezamenlijke beginlied en slotlied ontstond er een gezamenlijk gevoel. De 
verbinding die in de federatie zo nodig is. Dit werd ook nog versterkt door de canon die 
halverwege het programma door alle 250 aanwezigen werd meegezongen. Over het 

verschil tussen koorzangers en niet-koorzangers hierbij werd niet gesproken 😉. 
Kortom ook uit bijgevoegde foto's blijkt een betrokken gezellige middag. Dank aan allen 
die eraan hebben meegewerkt. 

Peter Zuidgeest 
Voorzitter parochiefederatie Sint Franciscus 

 

Kinderen en Jongeren 
 Woensdagavond 20 december is er een kerstbijeenkomst van de Rock Solid 

Tienergroep en RKJ samen. Pas gevormden en vormelingen zijn ook van harte 
welkom aan te sluiten bij een heerlijk etentje in de pastorie van de St. Jan de 
Doperkerk te Wateringen. Opgeven kan bij Tanja van den Berg, Rick Rodenburg of 
diaken Walther Burgering. Wees van harte welkom met vrienden/vriendinnen. We 
starten om 19.00 uur 

 

 5x per jaar verschijnt de digitale Kind-Jeugd-JongerenNieuwsbrief, waarop u zich 
gratis kunt abonneren. Bijna 125 gezinnen gingen u al voor. Eén mailtje naar 
kindjeugdjongeren@rkwestland.nl is genoeg en u blijft op de hoogte van leuke 
activiteiten zoals de dierenzegening rond Dierendag, de kinderwoorddienst, de 
kliederkerk, RKJ-groep, Corbulo en de St. Maartenviering. Een must dus om niets te 
missen voor je kind(eren).  

 

 23 december 18.45 uur kerstwandeling voor het gezin met lichtjes en afsluitend een 
show van de zandtovenaar in de St. Josephkerk te Wateringen.  

 

 Houd je van zingen, dan is Jongerenkoor Corbulo misschien wel wat voor jou. 
Repetitie om 20.00 uur elke donderdagavond in de parochiezaal De Kolenkit, naast 
de St. Josephkerk, Wateringen. 

mailto:kindjeugdjongeren@rkwestland.nl
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LITURGIE 
 
3 december - 1e zondag van de Advent (kleur: paars) 
Thema: Op uw hoede. We lezen: Jesaja 63, 16b-17. 19b; 64,3b-8; 
Psalm 80; 1 Korintiërs 1, 3-9; Marcus 13, 33-37.  
 

Het evangelie vertelt over de man die de zorg voor zijn huis overdraagt aan zijn 
dienaars. Wees op uw hoede is zijn opdracht. Dit slaat ook op ons die verlangend uitzien 
naar de geboorte van Jezus met Kerstmis. De eerste lezing is een smeekbede om Gods 
komst. Ook in de psalm bidden we om Gods hulp. Paulus zegt ons dat Jezus ons steunt 
tijdens het lange wachten.  
 

10 december - 2e zondag van de Advent (kleur: paars) 
Thema: Baan de weg. We lezen: Jesaja 40, 1-5.9-85; 2 Petrus 3, 8-14; Marcus 1, 1-8.  
 

In het evangelie horen we hoe Johannes het volk voorbereidt op de komst van de Heer. 
Hij schetst zichzelf als een wegbereider voor de komst van de Heer. De eerste lezing 
spreekt ons moed in en geeft de opdracht: baan de weg voor de Heer. In de Psalm 
smeken we om Gods barmhartigheid. De tweede lezing leert ons, dat voor God een dag 
duizend jaar kan zijn en duizend jaar een dag. Niet de moed verliezen: Gods tijd is niet 
de onze, blijf hopen op de komst van de Heer.  
 

17 december - 3e zondag van de Advent (kleur: paars) 
Thema: Wees blij. We lezen: Jesaja 61, 1-2a,10-11; Psalm Lucas 1, 46-48.49-50.53-54; 1 
Tessalonicenzen 5, 16-24; Johannes 1, 6-8.19-28.  
 

In het evangelie wordt verhaald hoe nieuwsgierig de mensen waren. Johannes maakt 
zich bekend als wegebereider van de Heer. De Heer staat al onder hen. De eerste lezing 
omvat de woorden en de gebeurtenissen, die Jezus’ optreden zullen kenmerken. De 
psalm is de jubelzang door Maria voor God uitgesproken na haar uitverkiezing. Paulus 
roept ons op ons voor te bereiden op de komst van de Heer. 
 

24 december - 4e zondag van de Advent (kleur: paars) 
Thema: Op een troon. We lezen: 2 Samuël 7, 1-op wiens sch5.8b-11.16; Psalm 89; 
Romeinen 16,25-27; Lucas 1, 26-38.  
 

Het evangelie verhaalt ons de aankondiging aan Maria en hoe ze daarop reageerde met 
de woorden: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.” De eerste 
lezing laat ons de plannen van David horen, deze wil voor de Heer een tempel bouwen. 
God houdt hem van dit plan af en zegt voor David een huis op te richten, dat in 
eeuwigheid zal blijven staan. Dit wordt gezien als een verwijzing naar Jezus. De psalm 
is een jubel- en dankzang. Paulus brengt lof aan God. Hij dankt God, dat Hij het 
evangelie mag verkondigen.  
  
 
24 december - Nachtmis (Kleur: wit) 
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Thema: Licht. We lezen: Jesaja 9, 1-3.5-6; Psalm 96; Titus 2, 11-14; Lucas 2,1-14.  
 

In het evangelie horen we het geboorteverhaal volgens Lucas. In zijn verhaal spelen de 
herders een belangrijke rol. De eerste lezing spreekt over een groot licht, dat over de 
wereld straalt en blijdschap schenkt. Het is het Kind dat geboren is en op wiens 
schouder de macht gelegd wordt. In de psalm jubelen we dan ook: ” Heden is ons een 
Redder geboren, Christus, de Heer.” Paulus zegt ons in zijn brief: “Dierbare, de genade 
van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. 
 

25 december - Dagmis (kleur: wit)  
Thema: Licht. We lezen: Jesaja 52, 7-10; Psalm 98; Hebreeën 1, 1-6; Johannes 1, 1-18.  
 

Het evangelie herinnert met de eerste regels aan het begin van het scheppingsverhaal, 
het boek Genesis. Bij Johannes ontbreken stal en kribbe, het is een theologisch verhaal, 
dat de identiteit ven het Kind vaststelt. In de eerste lezing is sprake van vreugde 
gebracht door een vreugdebode die meldt: God brengt het heil en de verlossing. In de 
psalm zeggen we dan ook: “Zingt voor de Heer een nieuw gezang, omdat Hij wonderen 
deed.” De Hebreeënbrief leert ons: “God heeft tot ons gesproken door de Zoon. Hij is 
de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen.”  
 
26 december - Tweede Kerstdag, Heilge Stefanus (kleur: rood) 
Thema: Vertrouw op God. We lezen: Handelingen 6, 8-10; 7, 54-60; Psalm 31; Matteüs 
10, 17-22.  
 

Na de lieflijke eerste kerstdag lezen we in het evangelie de waarschuwingen van Jezus 
en de bemoediging dat Gods Geest ons zal bijstaan in de beproevingen. De eerste lezing 
is een illustratie van Jezus’ woorden in het evangelie. Met de psalmist zeggen we: 
“Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Heer.”   
 
31 december - Heilige Familie (kleur: wit) 
Thema: Vruchtbaar worden. We lezen: Genesis 15, 1-6; 21,1-3; Psalm 105; Hebreeën 
11, 8.11-12.17-19; Lucas 2, 22-40.  
 

Het evangelie verhaalt ons de opdracht van Jezus in de Tempel en de ontmoeting met 
Simeon en Hanna. De eerste sprak een profetie uit en de tweede een dankwoord tot 
God. De eerste lezing beschrijft de ontmoeting van Abraham met God en de belofte die 
hij van God ontving. In de psalm loven en danken wij God. In de tweede lezing beschrijft 
Paulus in het kort de belofte van God aan Abraham en het vertrouwen van Abraham. 
 

Digitale vieringen 
Luisteren en kijken naar de vieringen in de St. Jan de Doper met de app of 

www.kerkdienstgemist.nl 
Luisteren naar de vieringen in de St. Andreas en St. Joseph met de app of 

www.kerkomroep.nl 
 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkomroep.nl/


  St. Andreas St. Jan de Doper St. Joseph 
Zo   3-12 9.30 Eucharistieviering 11.00 Eucharistieviering     

    met Andreaskoor   met Jubilate Deo     

    Voorganger pastoor J. Steenvoorden   Voorganger pastor A. van Luijn     

Zo  10-12 9.30 Eucharistieviering     11.00 Woord- en Communieviering 

    met Andreaskoor       met Beatween 

    Voorganger pastor A. van Luijn       Voorganger diaken W. Burgering 

Zo 17-12 9.30 Woord- en Communieviering     11.00 Eucharistieviering 

    met Andreaskoor       met Corbulo 

    Voorganger past. werker H. Van Wijk       Voorganger pastor A. Vijftigschild 

Za 23-12 18.45 Familie Kerstfeest   Start in de Lichtbron met kerstliederen, daarna wandelen naar de St. Josephkerk en daar volgt een voorstelling van de zandtovenaar. 

Zo 24-12 9.30 Eucharistieviering         

    met Andreaskoor         

    Voorganger pastor A. van Luijn         

Kerstmis 

Zo 24-12   Welkom in de Herberg 17.00 Familie Woord- en Communieviering  21.00 Eucharistieviering 

    Kerst-Inn (doorloop)  van  17.00 tot 18.30 uur   met Rejoice   met Beatween 

        Voorganger diaken W. Burgering   Voorganger pastor A. van Luijn 

Ma 25-12 9.30 Eucharistieviering 11.00 Woord- en Communieviering     

    met Andreaskoor   met Jubilate Deo       

    Voorganger pastor Ch. Duynstee   Voorganger diaken W. Burgering     

Di  26-12 9.30 Eucharistieviering         

    met Andreaskoor        

    Voorganger pastor A. van Luijn         

Oud- en Nieuwjaar 

Zo  31-12 9.30 Eucharistieviering 11.00 Woord- en Communieviering     

    met Esperança  met Rejoice     

    Voorganer pastor Ch. Duynstee   Voorganger past. werker J. Batist     

Ma  1-1 9.30 Woord- en Communieviering 11.00 Eucharistieviering     

   met Andreaskoor   met Jubilate Deo     

    Voorganger diaken W. Burgering   Voorganger pastor Ch. Duynstee                                

  



Vieringen in de week 
St. Andreas  Elke donderdag om 09.00 uur, aansluitend koffiedrinken 
St. Jan de Doper Elke woensdag om 09.00 uur  
St. Joseph:  Elke 1e vrijdag van de maand: 

- 09.00 uur Woord- en Communieviering in de dagkapel 
- 13.30-15.30 uur aanbidding in de kerk. U kunt gerust 

even binnenlopen om mee te bidden of zingen. 
- Elke dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur is er een 

bijeenkomst/viering van de gebedsgroep waarvan de 
laatste dinsdag van de maand een eucharistieviering 
is. 

 

Vieringen in de kapel van de Ark 
Zo 03-12 10.30 uur Communieviering, Pastor N. Langstraat 
Zo 10-12 10.30 uur Communieviering, Gbl. H. Rouw 
Zo  17-12 10.30 uur Communieviering, Pastor P. Beurden 
Zo 24-12 10.30 uur Kerstviering , Pastor N. Langstraat 
Ma 01-01 10.30 uur Nieuwjaar,  Pastor N. Langstraat 
 

Bovenstaand rooster is soms aan verandering onderhevig 
Voor de meest actuele informatie zie het infobulletin van de Ark 

 
Uit de parochieagenda’s 
St. Andreas 
Ma 18-12    19.30 uur   Parochiebestuur vergadering. 
 

St. Elisabeth 
Vr 08-12 10.00 uur Bloemengroep St. Joseph en St. Jan 
Wo 13-12 20.00 uur Bestuursvergadering 
Vr 15-12 14.00 uur Bijbelgroep 
Do 21-12 19.30 uur Koster overleg 

 

 
  

Kerkdeuren open van de St. Jan de Doperkerk. 
Iedere zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. 
  

U kunt een kaarsje opsteken in de Mariakapel, luisteren naar sfeervolle muziek, 
een rustig moment, kijken naar de mooie glas-in-loodramen 
  

Voor de kinderen: een kleurplaat om thuis te kleuren. 
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Uw gebed wordt gevraagd 
St. Andreas 
Zo 03-12 09.30 uur Ben van Zwet 
                                             Koos van Winden 
                                             Henk Tetteroo 
Zo 10-12 09.30 uur       Plonie van Schie-van Os b.g.v. haar geboortedag 
                                        Tonnie Stolk - van Vree 
                                              Stien Tangel-Dekker b.g.v. haar geboortedag 
Zo 17-12 09.30 uur Bert van Lier en overleden familie 
                                               Lau en Corry Verbraeken en zoon Martin 
                                              Nic van Steekelenburg b.g.v. zijn geboortedag 
                                                dochter Karin en zegen over het gezin 
Zo 24-12 09.30 uur Nel Raaphorst-Toussaint  
                                              Lau en Corry Verbraeken en zoon Martin 
   Wim van Stekelenburg  
Ma 25-12 09.30 uur Wim van Koppen 
                                             Frans Zwinkels en uit dankbaarheid 
                                              Lyda Ammerlaan 
                                             Jo Hersbach-van Wingerden en overleden familieleden 
Di 26-12                         Kees Smeele en Fieke Smeele-van Vree 
 

St. Elisabeth 
Alle intenties worden in beide kerken gelezen 
Zo  03-12     Sophie van Ruijven-de Koning 
   Therese Alders-Leenes en overleden familieleden 
   Jan Droog b.g.v. zijn sterfdag 
   en Corry Droog-Scholtes 
Zo  10-12  Bert Bom en Cis Bom-van Zon 
Zo  17-12  Leo en Riet Zwinkels-van Kester 
   Voor onze geliefde ouders en grootouders 
   Theo en Riet Booms-van Hal 
   Thea Vijverberg-Janssen 
Wo 20-12 09.00 uur Barbara Helderman-Scholtes 
Zo 24-12  Mies van Adrichem-Zwinkels 
   Louise van der Pluijm-Dingjan 
   Barbara Helderman-Scholtes 
Ma 25-12  Mien de Brabander 
   Koos en Anna Schrader en hun zoon Peter 
Zo 31-12  Corrie van der Meer 
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NIEUWS VAN DE ST. ANDREAS 

 
Koffie/thee drinken 
Elke laatste zondag van de maand, na de viering, gelegenheid om koffie/thee te drinken 
achter in de kerk. Allen van harte uitgenodigd. 

 
Overlijden Ton Holtkamp 
Op vrijdag 3 november werden we opgeschrikt door het droevige bericht dat onze 
huismeester Ton Holtkamp overleden was. 
De parochie is Ton heel veel dank verschuldigd. Ton is 6 jaar lang huismeester geweest 
en in die periode heeft hij enorm veel werk verricht voor de kerk/pastorie. 
Hij was altijd in of bij de kerk te vinden, wij willen Els zijn vrouw bedanken voor de 
ruimte die zij Ton gegeven heeft om zoveel voor de kerk te doen. 
Het is te veel om alles op te noemen, maar toch willen we er een paar dingen uitlichten. 
Toen de kerk/pastorie 5 jaar geleden werd geschilderd, had Ton de regie over de 
schilders en dat deed hij op een kundige en menselijke manier.  
De hoofdentree van de kerk heeft hij vernieuwd, ook de Mariakapel heeft hij met 
vakmanschap gerestaureerd. 
Afgelopen voorjaar moest er een nieuwe betonnen vloer in de dagkapel komen. Ton 
heeft daarbij heel veel werk verricht om de dagkapel weer zo mooi te maken, zoals deze 
nu is. 
Vele lekkages en elektrastoringen heeft hij opgelost, zo ook de lampen in de toren bij 
de wijzerplaten. 
Jarenlang was hij enthousiast betrokken bij het organiseren bij de Monumentendag.  
Een van zijn laatste klusjes was een nieuwe buitenlamp installeren boven de nieuwe 
fietsbeugels.  
  

Ton, je was een vakman en je dacht in oplossingen. Je had twee gouden handen. 
Het was fijn, als bestuur om met je samen te werken. 
 

Bedankt Ton, namens het parochiebestuur en de hele parochie van de St. Andreas. 

 
Advent 
Tijdens de Advent, staat erachter in de kerk een mand, waar u houdbare 
levensmiddelen in kunt doen. 
Deze worden vlak voor de Kerst gebracht bij degene die het goed kunnen gebruiken. 
Ook staat de Advent-bus er en kunt u, als u wilt een bijdrage geven voor het 
Adventsproject. Hartelijk dank voor uw gaven. 
 

Opbrengst collecte Missiezondag 
De collecte van missiezondag was € 339,10. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
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Actie Kerkbalans 2023 (herinnering)                                                                                                     
Wellicht is het u dit jaar niet gelukt om een bijdrage te 
geven aan uw kerk, of was u het helemaal vergeten! 
Omdat kerken geen subsidies krijgen, zijn wij financieel 
afhankelijk van de bijdragen van onze leden. 
  

Door de verhoging van de energieprijzen afgelopen winter 
is ook onze kerk geconfronteerd met hogere kosten om de kerk bij gebedsdiensten te 
verwarmen. 
De kerk kan er voor u en voor andere parochianen alleen zijn door uw bijdrage! 
 

Wij danken u hartelijk indien u de mogelijkheid heeft om deze bijdrage voor de 
Andreaskerk nog te doen op rekeningnummer: NL06 RABO 0126 5002 66 van de  
ten name van bijdrage Kerkbalans 2023.  

Werkgroep Kerkbalans Kwintsheul 
 

 
Kerst-Inn in de St. Andreaskerk, te Kwintsheul 
Wilt u de Kerstavond op een andere wijze beleven dan is 
dit misschien wat voor u!!! 
Zondagavond 24 december is er van 17.00 uur tot 18.30 
uur, de KERST-INN, in de St. Andreaskerk te Kwintsheul. 
 
Als welkom staan, op het kerkplein, de herders met hun 

schapen. 
Daarna, als u de kerk binnen gaat, loopt u langs de kerststal en komt u afwisselend de 
zang tegemoet van de Andreasbengels, het jongerenkoor Corbulo, het a-capellakoor 
Naturel Blend en een koor samengesteld door oud-leden van Corbulo. 
 

U kunt gaan zitten of rondlopen in de kerk, een kaarsje aansteken bij de kerststal. 
Tussen de zang van de koren, wordt er natuurlijk het kerstverhaal gelezen.  
Voor de kinderen is er een aparte plaats gemaakt, waar zij eventueel een kleurplaat 
kunnen kleuren, voor iedereen is er voldoende te beleven. 
 

De toegang is gratis. Wilt u toch iets bijdragen: er staat een bus bij de uitgang. De 
opbrengst is bestemd voor een goed doel, namelijk voor uitbreiding en verbetering van 
het onderwijs in Congo. 
 

Wij wensen u, vanuit de Andreasparochie, een mooie kerstavond en fijne gezellige 
kerstdagen.   

Het organisatiecomité 
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Meezingconcert met: KOOR DE WATERLANDERS 
In de St. Andreas te Kwintsheul geven wij een, gratis toegankelijk, Kerstconcert op: 
Zondag 17 december 2023, aanvang 15.00 uur (de kerk is open om 14.15 uur) tot 
16.45 uur. 

Tijdens de mooiste tijd van het jaar neemt koor de Waterlanders u 
mee in een feest van herkenning. Alle bekende Nederlandstalige 
kerstliedjes komen voorbij en kunt u heerlijk met ons meezingen.  
Tevens kunt genieten van een solo optreden van Sopraan Tessa 
Maalcke, van prachtige melodieën gespeeld door de Small Big Band 
SAX & RHYTHM met zang van Natacha en Patrick. 
 

Bij binnenkomst ontvangt u een meezingboekje. Wij hopen u daar te mogen 
ontmoeten! 
 

 
Let op, op tijd actie ondernemen! 
Wilt u, een huwelijk, dopen, uw huwelijks- of evt. ander jubileum vieren en wilt u dit 
doen met een viering in de St. Andreaskerk, hetgeen heel waardevol kan zijn, informeer 
dan op tijd naar de mogelijkheden om teleurstelling te voorkomen.  
U wilt b.v. een bepaalde voorganger of u heeft wensen betreffende de viering, begin op 
tijd met het kenbaar maken van uw wensen. 
De voorgangers worden per kwartaal ingedeeld door het secretariaat van de 
St. Franciscus-federatie. Dit wordt ruim voor elk kwartaal gedaan, omdat het indelen 
voor heel de federatie is (10 parochies). 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de 
St. Andreasparochie. Dit kunt doen via de mail of per telefoon (0174-292216) tijdens de 
openingstijden te weten: dinsdag en vrijdagmorgen van 09.30 uur tot 11.00 uur. 

Parochiebestuur, St. Andreasparochie 
 

 
 

 
 
 

Parkeerbeugels 
Begin oktober zijn er voor en naast de kerk een aantal parkeerbeugels geplaatst. In 
het verleden zijn er wel fietsen gestolen bij het bezoeken van onze kerk.  
Wij zijn dus heel blij dat onze kerkbezoekers nu op een iets veiliger manier hun 
stalen ros kunnen stallen!  

                Peter van Marrewijk (vicevoorzitter) 
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NIEUWS VAN DE ST. ELISABETH 
 
In december zijn alle vieringen om 11.00 uur. De ene week in de St Jan, de 
andere week in de St. Joseph. Kijk dus goed op het middenblad! 

 
Bijbellezen vrijdag 15-12 om 14:00 uur parochiehuis St. Jan de Doperkerk 

Vandaag lezen we Daniël 2,11-28. Een intrigerend verhaal over 
een droom. Nebukadnessar krijgt een verontrustende droom, hij 
eist van zijn priesters en wijzen uitleg, zonder echter te vertellen 
wat hij gedroomd heeft! Indien niemand de droom kan uitleggen 
worden behalve de priesters en wijzen óók Daniël en zijn vrienden, 
die gevangen zitten, om het leven gebracht. Daniël en zijn vrienden 
gaan in gebed en God toont hem de droom van de koning in een 
visioen. Hij legt hem ook de betekenis uit. Vragen hierbij… op 

welke manieren geeft God ons een boodschap? Is dat; via een ander, rechtstreeks of 
via zijn Woord? Óf Is Hij je onzichtbaar en onzegbaar nabij via een droom? Droom jij 
weleens én wat doet dat met je? Verlangen wij naar een droom van God zoals Daniël? 
Waarom schenkt God mensen een droom of visioen?? En wat zou dat dan met je doen 
(voel jij je dan speciaal of word je er onrustig van)? Zoals gezegd een intrigerend 
verhaal! Wil God de wereld via jou en mij veranderen zoals hij bij Daniel deed? 
Kom en schuif aan. Koffie en thee staan klaar. 

Hartelijke groeten, namens de Bijbelgroep  
Rob van der Knaap  

 
Goede Raad is duur… een overbekend gezegde, en daarmee lijkt het een onbetwiste 
waarheid. In het kader van het jaarthema; “Heilige geest – ondertitel: “Gods Geest 
zweefde over de wateren” mogen we daar heel anders naar kijken.  
God schénkt ons wijsheid. Hij verlicht ons verstand door de heilige Geest, wanneer je 
Hem gaat betrekken bij je doen en laten. Salomo vroeg om Wijsheid en hij verkreeg het! 
 

In Jacobus 1, 5 staat geschreven:  
“Schiet iemand van u tekort in wijsheid, dan moet hij haar vragen aan God, en zij zal 
hem gegeven worden, want God geeft aan allen zonder voorbehoud en zonder verwijt”. 
 

Bid jij weleens om wijsheid? Kom en schuif aan. Koffie en thee staan klaar. 
Hartelijke groeten, namens de Bijbelgroep  

 
Kerstboom ontsteking op het plein op 15 december 
Vrijdag 15 december om 19.00 uur zingen we kerstliedjes in de hal van de St. Jan de 
Doper. Daarna vertrekt de harmonie richting de oliebollenkraam op het plein waar de 
grote kerstboom zal worden ontstoken. Dit alles wordt georganiseerd door de 
winkeliersvereniging van Wateringen. Wij hopen weer op veel ouders en kinderen. 
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Kerstpakkettenactie 
Straks, bij het begin van de advent staan achter in de kerk de manden weer klaar voor 
houdbare producten zoals o.a. koffie thee en waspoeder, die we graag voor de 
kerstdagen aanbieden aan mensen waar het financieel moeilijk is en die GEEN gebruik 
maken van de voedselbank. Mocht u zelf of iemand weten die graag zoʼn pakket kan 
gebruiken? Adressen kunnen aangeleverd worden bij het secretariaat St. Jan de Doper 
van mensen/gezinnen, woonachtig in Wateringen. Graag naam, adres, samenstelling 
van het gezin en leeftijd/geslacht van de kinderen om de pakketten “op maat” te 
kunnen leveren. 
De gegevens kunnen doorgegeven worden t/m woensdag 6 December met 
goedkeuring van de betreffende persoon. Natuurlijk worden alle gegevens 
vertrouwelijk behandeld. 
We hopen ook dit jaar weer vele mensen blij te maken met deze kerstpakketten. 

Rob van der Knaap  

 
Filmavond in de parochiezaal 
The man who invented Christmas (“De uitvinder van Kersmis”)  
Zondag 10 december (start tijd 19.30 uur) 
Op zondag 10 december is de derde filmavond van het seizoen. We starten de 
filmavonden dit seizoen om 19.30 uur. De locatie is de parochiezaal bij de Kolenkit, 
inloop vanaf 19.15 uur. Koffie en / of thee en vaak ook cake staan dan voor u klaar. Na 
afloop zullen we de film nabespreken met een drankje. 
  

De Film 
Deze film laat op een mooie manier de achtergronden en het beroemde Engelse boek 
A Christmas Carol (Een kerstvertelling) van Charles Dickens zien 

 
Familiekerstfeest op zaterdag 23 december 
Op zaterdag 23 december kun je alvast in de kerststemming komen. Loop mee in de 
optocht, schijn met je lichtje en luister naar “kinderkoor Thuis” en kijk naar de 
zandtovenaar. 
Aanvang: 19.00 uur in De Lichtbron (de kerk is open vanaf 18:45 uur). Daarna een 
optocht van De Lichtbron naar de St. Josephkerk en eindigt om ongeveer 20:30 uur. 
Het familiekerstfeest wordt georganiseerd door de Pleinkerk, De Lichtbron en de 
St. Elisabethparochie. 
Vergeet niet je lichtje mee te nemen voor de optocht. 

 
Gerarduskalender  
Is weer te koop voor €9,75 tijdens de openingstijden van het secretariaat op maandag- 
woensdag- en vrijdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur en tijdens kerk open op 
zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
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Actie Kerkbalans 2024 komt eraan  
In januari starten wij met de Actie Kerkbalans 2024. Tijdens deze 
actieperiode zullen we u als parochianen om een financiële bijdrage 
vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor 
staan. Het thema van de actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en 
naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting 
zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als parochie krijgen we geen subsidie. De 
financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat 
we onze parochianen ieder jaar om een bijdrage vragen. 
Tussen 13 en 27 januari ontvangt u daarom een folder met het verzoek om bij te dragen. 
We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van 
waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst.  
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op 
naar de kerk van morgen! 
Wilt u nu al een donatie doen, dan kan dat natuurlijk. Deze bijdrage is van harte welkom 
op één van onderstaande rekeningnummers: 
NL 94 RABO 0156 6939 09  
NL 64 INGB 0000 2720 20  
NL 62 RABO 0156 6909 93 
Wij wensen u een mooie adventsperiode! 

Het AKB 2024 team 
 
Oogstdankdag 
Veel dank aan diegene die producten hebben geleverd voor de oogstdankdag. 
 

Veel groenten, fruit en plantjes konden na de viering afgegeven worden in Rotterdam 
voor de zusters van moeder Theresa; zij koken dagelijks voor 50 daklozen en ook aan 
de Ark en Vlietzicht. Allen waren heel dankbaar voor wat zij ontvingen. 

 
 

Kringloop Wateringen – Kwintsheul 
“De Goede Doelen Kringloop” 

De Gorzen 5 – Zijstraat van het Guldeland 
www.kringloopwateringenkwintsheul.nl 
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Parochiefederatie Sint Franciscus 
 tussen duin en tuin 
 
 

Pastoraal team 
 

pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden 

 (0174) 62 45 36   steenvoorden@rkwestland.nl 
aanspreekpunt voor de parochies De Lier / ‘s Gravenzande / Maasdijk / Naaldwijk 
 

pastor Ch.E.M. Duynstee 

 06 23 75 74 56   duynstee@rkwestland.nl  
aanspreekpunt voor de parochies De Lier / ‘s Gravenzande / Maasdijk 
 

pastor A.H. van Luijn 

 06 16 04 66 03   vanluijn@rkwestland.nl 
aanspreekpunt voor de parochies Honselersdijk / Poeldijk / Monster 
 

diaken C.W. Burgering 

 06 29 56 28 65   burgering@rkwestland.nl  
aanspreekpunt voor de parochies Hoek v Holland-Heenweg / Wateringen / Kwintsheul 
 
 
 

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2) 
 

 mw. M. de Jong 

 Dijkstraat 25, 2675 AV  Honselersdijk 

  06 51 47 75 80   info@rkwestland.nl  

 Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur 
 

 

Website: www.rkwestland.nl Kopij sturen naar website@rkwestland.nl 
 
 

Persoonlijk contact 
Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met degene van het pastoraal 
team die het aanspreekpunt is voor uw parochie. Voor overige vragen of het opgeven 
van gebedsintenties kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat. 
 

Sacramenten 
Aanvragen voor o.a. dopen, 1e H. Communie, Vormsel en huwelijk kan digitaal 
gebeuren via de website van de federatie: www.rkwestland.nl Ook om u in te schrijven 
of een verhuizing door te geven is er een formulier beschikbaar (zie onder Contact 
'Aanmeld formulieren'). 
 

Nieuwsbrieven 
De digitale nieuwsbrief RK Westland verschijnt elke twee weken. Aanmelden via de 
website of een mailtje naar nieuwsbrief@rkwestland.nl Speciaal voor kind, jeugd en 
jongeren verschijnt er vijf keer per jaar een eigen nieuwsbrief.   
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