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St. Adrianus te Naaldwijk

Openingstijden parochiesecretariaat: dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk

tel. 0174-621010/ email: adrianus@rkwestland.nl

Bankrekening: NL53 RABO 0135.301.394 t.n.v. parochiebestuur

Onze Lieve-Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk
Openingstijden parochiesecretariaat: donderdag van 09.00-12.00 uur
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk

tel. 0174-624585 / E-Mail: olvvangoedenraad@rkwestland.nl
Bankrekening: NL61 RABO 0135.306.779 t.n.v. parochiebestuur

H. Jacobus te Maasdijk

Openingstijden parochiesecretariaat: vrijdag 10.00-11.30 uur

Prinses Marianneplein 12, 2676 BB Maasdijk

tel. 0174-514339 / b.g.g 06-47620270 email: jacobus@rkwestland.nl
Bankrekening: NL47 RABO 0340.343.885 t.n.v. H. Jacobus Parochie, Maasdijk

Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 15 december 2023 voor de uitgave van
januari 2024, liefst per email bij het redactieadres:
redactieovereigenkerk@rkwestland.nl

Gebedsintenties inleveren uiterlijk op de donderdag (v66r 11.00 uur) voor
de hierboven genoemde inleverdatum bij uw eigen parochiesecretariaat.

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij, langer dan 25 regels, in te
korten, aan te passen of te weigeren zonder opgaaf van reden. Ingezonden
kopij die te laat, na donderdagochtend 11.30 uur, binnenkomt hij de redactie
zal, indien mogelijk, bewaard blijven voor het volgende parochieblad. Folders
en dergelijke kunnen niet worden ingesloten.

Parochiéle Caritas Instelling (P.C.1.)

De P.C.I kan een rol vervullen bij parochianen die in financiéle nood verkeren

enis

Bereikbaar via tel: 06-21860426 Mw. K. Oversloot P.C.l Naaldwijk/Maasdijk
pcihonselersdijk@rkwestland.nl ~ P.C.l Honselersdijk

Zij zullen u discreet te woord staan.
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17° jaargang nr. 12
Beste mede parochianen,
Zo zijn we alweer op weg naar Kerstmis. Wat gaat een jaar toch snel!
In deze Adventstijd maken we ons klaar voor Kerstmis. In de dorpen zijn de
straten versierd met lichtjes en andere kerstattributen. Het ziet er allemaal
heel gezellig uit. Ook thuis maken we het gezellig, we zetten het stalletje, de
boom en er komen veel lichtjes bij. Persoonlijk wacht ik altijd even tot
Sinterklaas weer naar Spanje is vertrokken.
De Adventstijd is ook een tijd van bezinning. Er zijn mooie vieringen in de
kerken en een heleboel andere activiteiten voor jong en oud. Laten we
proberen om zinvol op weg te gaan naar Kerstmis in deze roerige tijden.

Moge met Kerstmis een stralend Licht voor ons schijnen.
Mogen wij kracht vinden in onszelf en in elkaar
Mogen wij aandacht houden voor een ander
En ons verbonden voelen in het nieuwe jaar.

Namens de redactie wens ik u allen
Zalig Kerstmis en alle goeds voor 2024.
Tineke Koene
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PASTORAAL WOORD

Van crisis naar kribbe!

In de Advent gaan wij op weg naar het Kerstfeest in deze donkere tijd.

Het is niet alleen duister omdat de dagen steeds korter en de nachten langer
worden. Maar vooral door de huidige omstandigheden. De strijd in Oekraine,
waar maar geen einde aan komt en het geweld in Israél en Palestina.
Verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar ook in ons eigen land valt steeds het
woord ‘crisis.” Denk maar aan energiecrisis, klimaatcrisis, woningcrisis,
inflatiecrisis, stikstofcrisis en ga zo maar door. In deze donkere tijd verlangen
wij naar vrede, naar lichtpunten, tekenen van hoop. De Advent is een mooie
tijd van het kerkelijk jaar. Wij gaan op weg naar de kribbe, waar het Kind van
vrede in gelegd wordt. Elke zondag ontsteken wij een nieuwe kaars op de
Adventskrans. Wij luisteren naar de visioenen van de profeet Jesaja die
droomt van een wereld waarin zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers
en speren tot sikkels. Wij ontmoeten Johannes de Doper die ons oproept:
‘Bereidt de weg voor de komst van de Heer, maakt zijn paden recht.” Wij
volgen Maria die in verwachting is en op weg gaat naar Bethlehem. Samen
zingen wij tegen het duister liederen van hoop en verlangen. ‘De nacht loopt
ten einde, de dag komt naderbij.” Het is mooi dat er in verschillende parochies
ook activiteiten voor kinderen zijn in de vorm van een Kinderwoorddienst
tijdens de viering of een gezinsmis. Heel mooi om als verschillende generaties
op weg te gaan naar het Kerstfeest. Wij zetten ons in deze voorbereidingstijd
op Kerst ook in voor het welzijn voor de kinderen van de rekening in Congo
onder het motto ‘Alle kinderen mogen kind zijn.” Kinderen moeten er in mijnen
werken. Zij worden uitgebuit en doen bovendien ongezond en gevaarlijk werk.
Met een opleiding kunnen zij een betere toekomst opbouwen. Daarom zetten
wij ons binnen onze federatie in voor goed onderwijs van deze jonge
mijnwerkers. Dat zij de donkere mijnen kunnen verlaten en er licht schijnt op
hun toekomst.

De decembermaand is een drukke maand. Laten wij ook tijd maken voor
bezinning en verdieping, gebed en samenkomen in de kerk.

Een goede innerlijke voorbereiding maakt het Kerstfeest meer dan een
gezellig gebeuren. Zo kan Christus opnieuw geboren worden in de kribbe van
ons hart.

De deuren van onze kerken staan voor iedereen open als een warme stal, een
plaats van hoop en saamhorigheid. Van harte welkom!

Namens het pastoraal team wens ik U een mooie en zinvolle Adventstijd toe
en een Zalig Kerstfeest.

Pastoor J. Steenvoorden / // 1 \\\
\@mﬂ
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FEDERATIE NIEUWS

Federatief Blad op komst
Na ampel beraad heeft het Algemeen Bestuur van de parochiefederatie Sint
Franciscus, tussen duin en tuin besloten om in 2024 een nieuw blad het
daglicht te laten zien. Vanaf Pasen verschijnt elf keer per jaar een federatief
magazine, dat de parochiebladen vervangt. Alle parochies van onze federatie
krijgen een plek in deze uitgave.

Het wordt op A4-formaat uitgegeven én in kleurendruk. Met parochieel,
federatief en bisdom nieuws en nieuwe rubrieken. Hiermee hopen we een
mooi en bijdetijds blad te maken dat als visitekaartje mag dienen voor al het
goede dat parochies in het Westland, Hoek van Holland en Wateringse Veld in
zich hebben. Een blad met uitstraling en missionair perspectief.

Redacteuren zijn al benaderd om bekend te raken met de andere wijze van
(digitaal) werken, die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Vouwers en
lopers zullen de komende tijd worden bijgepraat over de consequentie voor
hun taken en werkzaamheden.

Prijsvraaq
Nog één belangrijke vraag rest ons: hoe gaat het nieuwe (maand)blad heten?

De werktitel luidt: Franciscusmagazine. Maar misschien weet u een veel
pakkender en meer uitnodigende bladnaam. Graag nodigen we u uit om véér
20 december een originele naam te mailen/sturen naar Werkgroep Federatief
Blad, Dijkstraat 25, Honselersdijk info@rkwestland.nl De winnaar (dat is de
uiteindelijk gekozen naam voor het magazine) kan een mooie prijs tegemoet
zien. We zijn benieuwd!

Namens de voorbereidende werkgroep
Diaken Walther Burgering.

Troostende woorden

29 oktober jl. is mijn vader — na een kort ziekbed- op 91 -jarige leeftijd
overleden. In het weekend van 6-7 november is voor hem gebeden. Ik wil
graag iedereen bedanken die mij en mijn vrouw de laatste weken hebben
geraakt met troostende woorden via een appje, een bezoek en/of kaarten. De
waarde daarvan is groot. De warme gevoelens fijn. Ik wist niet dat gedeelde
smart een mens zo goed kan doen.

Mijn vader is nu op een plek waar het goed toeven is, verenigd met mijn
moeder. In Gods hand. Moge hij rusten in vrede.

Diaken Walther Burgering
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TERUGBLIK ACTIVITEITEN

Gezelligheid troef op Korendag.

Op zondag 22 oktober vond in de Josephkerk in Wateringen de tweede
Korendag van de federatie plaats. Vorig jaar was het 12,5-jarig jubileum van
diaken Walther Burgering aanleiding om de eerste keer deze dag te
organiseren. Het smaakte naar meer. Ook de koren stonden al in de
startblokken. In heel korte tijd hadden zich negen koren aangemeld. Acht was
eigenlijk het maximum, maar we hebben met ons hand over het hart
gestreken. Heel bijzonder om zoveel verschillende koren op één middag te
zien en te horen. EIk koor met zijn eigen specialiteit. Van de Vrouwenschola
met Gregoriaanse gezangen tot Beatween met eigentijdse liederen. Heel knap
van het koor uit Kwintsheul dat door afwezigheid van de organist a-capella
heeft gezongen. De optredens werden aan elkaar gepraat door Stefan Bom en
Walther Burgering op een Relaitainment manier. De Emmausgangers waren
daardoor ter plaatse en ook ‘Wie van de Drie’ had een plekje. De religieuze
kennis van de aanwezigen werd digitaal getest. Daardoor was de uitslag direct
zichtbaar. De prijs, eeuwigdurende roem, werd dan ook direct uitgereikt. Door
het gezamenlijke beginlied en slotlied ontstond er een gezamenlijk gevoel. De
verbinding die in de federatie zo nodig is. Dit werd ook nog versterkt door de
canon die halverwege het programma door alle 250 aanwezigen werd
meegezongen.

Over het verschil tussen koorzangers en niet-koorzangers hierbij werd niet
gesproken. Kortom ook uit bijgevoegde foto’s blijkt een betrokken gezellige
middag. Dank aan allen die eraan hebben meegewerkt.

Peter Zuidgeest, voorzitter parochiefederatie Sint Franciscus.




ACTIVITEITEN

Avond van Barmhartigheid/ Boeteviering

Sacrament van Boete en Verzoening
In december zullen er diverse momenten zijn om aanwezig te zijn bij een
boeteviering, maar ook is het mogelijk om persoonlijk het Sacrament van
Boete en Verzoening te ontvangen.
Op maandag 11 december starten we met een Avond van Barmhartigheid,
met de hele tijd de mogelijkheid tot vrije inloop, in de St. Josephkerk aan de
Harry Hoekstraat 37 te Wateringen. Om 19.00 uur beginnen we met een korte
viering, waarna het Allerheiligste zal worden uitgesteld. Aansluitend worden er
gedurende 1,5 uur ook enkele liederen gezongen en zijn er meditatieve
teksten te beluisteren. Ook is er de mogelijkheid om het Sacrament van Boete
en Verzoening te ontvangen. De avond zal om 21.00 uur worden afgesloten
met een zegen met het Allerheiligste. Het is ook mogelijk om een deel van de
avond mee te doen.
Daarnaast wordt binnen onze federatie een gezamenlijke boeteviering
gehouden met als voorganger pastoor Steenvoorden. Deze viering zal zijn op
dinsdag 12 december om 19.00 uur in de St. Adrianus kerk aan de
Molenstraat te Naaldwijk;
Gelegenheid om persoonlijk het Sacrament van Boete en Verzoening te
ontvangen is er:
e Tijdens de avond van Barmhartigheid op maandag 11 december in de
St. Josephkerk te Wateringen;
¢ In de kerk H. Machutus aan de Choorstraat te Monster op dinsdag
12 december tussen 10.00-11.00 uur;
e Na de boeteviering op dinsdag 12 december (tot 20.30 uur) in de
pastorie van de St. Adrianus parochie te Naaldwijk; en
e Na de Eucharistieviering (tot 11.00 uur) op woensdag 13 december in
de St. Jan de Doperkerk te Wateringen.
Namens het pastoraal team
Pastor Ad van Luijn

Kerstmarkt 2023 in Honselersdijk

Het gaat ook dit jaar weer gebeuren. Op 10 december 2023 wordt de alom
bekende kerstmarkt weer georganiseerd door onder andere de MOV (Missie,
Ontwikkeling en Vrede) in de RK kerk van O.L.V. Goeden Raad aan Dijkstraat
23 te Honselersdijk. De kerstmarkt gaat open om 11.00, dus niet direct na
de viering en wordt om 14.30 afgesloten. Het hele jaar door is er in de
missiewinkel van alles aan kerstartikelen binnen gebracht en opgeslagen. De
stands zullen weer bemand worden door vele vrijwilligers, zodat u weer op
zoek kunt gaan naar mooie kaarsen, engelen, kerstballen, verlichting en
zelfgemaakte kerststallen.



Voor de innerlijke mens zijn er natuurlijk weer koffie, thee, chocomel en
zelfgebakken wafels te koop.

De opbrengst is wederom voor een project voor kinderen. Deze keer voor de
Stichting Voor elkaar Met elkaar dat als doel heeft een woning te realiseren
voor 14 jongvolwassenen met een verstandelijke en/of andere beperking.

De woning zal worden gerealiseerd in Monster, op het terrein van de
voormalige Aloysiusschool. De jongeren hebben een 24uurs zorgbehoefte die
geleverd zal gaan worden door een professionele zorgaanbieder. Daarnaast
zullen ouders en familie samen met een groep vrijwilligers nauw betrokken zijn
en blijven bij het leven van de jongeren.
Om de gezamenlijke ruimtes (2 woonkamers, keuken, badrwmte snoezel,
kantoor) en specifieke aanpassingen in ;

de woning te realiseren zijn de jongeren
aan het sparen en worden er fondsen
aangeschreven. Nu zijn we het goede
doel van de kerstmarkt in de OLV van
Goede Raad kerk. Daar zijn we
dankbaar voor. Wij hopen dat u in
groten getale aanwezig zult zijn op
zondag 10 december.

Wij zullen er zijn!!!

Samen Eten op 16 december in de Ark in Wateringen

Van harte nodigen wij u uit voor de multiculturele maaltijd in de o
Ark, Herenstraat 85 in Wateringen op zaterdag 16 december QO \;‘.A,..f” y,
2023, aanvang 17.45 uur. De kosten zijn €6,00 euro p.p. De v
maaltijd wordt bereid door Westlanders die hier als vluchteling
een plek onder ons gevonden hebben. Onder toezicht van de
kok zal een aantal groepen en individuele vluchtelingen uit
verschillende culturen voor ons koken. Het biedt hen en ons de
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en nader kennis te maken.
Wij leven niet naast elkaar, maar met elkaar! Geweldig om ook
andere smaken en eetgewoonten te leren kennen. Graag vO6r 10 december
aanmelden.

Meld u aan en eet smakelijk! 06 - 39 67 24 50/ 06 — 29 04 00 29

Namens de Raad van Kerken Naaldwijk, Vluchtelingenwerk, Careyn en Vitis
Welzijn

Kerst-Inn in de St Andreaskerk, te Kwintsheul

Wilt u de Kerstavond op een andere wijze beleven dan is dit misschien wat
voor u !

Zondagavond 24 december is er van 17.00 uur tot 18.30 uur, de KERST-INN,
in de St. Andreaskerk te Kwintsheul.

Als welkom staan, op het kerkplein, de herders met hun schapen.

8




Daarna, als u de kerk binnen gaat, loopt u langs de kerststal en komt u
afwisselend de zang tegemoet van de Andreasbengels, het jongerenkoor
Corbulo, het a-capellakoor Naturel Blend en een koor samengesteld door oud-
leden van Corbulo.

U kunt gaan zitten of rondlopen in de kerk, een kaarsje aansteken bij de
kerststal.

Tussen de zang van de koren, wordt er natuurlijk het kerstverhaal gelezen.
Voor de kinderen is er een aparte plaats gemaakt, waar zij eventueel een
kleurplaat kunnen kleuren, voor iedereen is er voldoende te beleven.

De toegang is gratis. Wilt u toch iets bijdragen, er staat een bus bij de uitgang,
de opbrengst wordt bestemd voor een goed doel. Voor uitbreiding en
verbetering van het onderwijs in Congo

Wij wensen u, vanuit de Andreasparochie, een mooie Kerstavond, fijne en
gezellige kerstdagen.

Het organisatiecomité

Met je kind op weg naar Kerstmis

Vieringen voor het hele gezin met Kerstmis

Een adventskalender. Wie kent ze niet. Ze liggen volop in de winkels. Maar
wat heeft die adventskalender ons te zeggen. Kinderen vinden het spannend
om iedere dag een deurtje open te maken, want een verrassing zit hier vaak
achter. En aan de hand van deze adventskalender leren we de kinderen ook
dat het nog zoveel dagen is naar Kerstmis, het feest waarop Jezus geboren is.
Maar ...... Advent is meer dan alleen een kalender, het is een tijd van
verwachten, verlangen en uitzien naar de geboorte van een nieuwe koning.
Een tijd met adventszondagen om Jezus te herkennen, om vol verwachting uit
te kijken naar Zijn komst.

De zondagen in de Adventstijd waarop er Kinderwoorddienst is, zijn:
e Zondag 3, 10 en 17 december in de parochiekerk van Honselersdijk; en
e Zondag 10 december in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk.
De kinderen zullen zo met leeftijdgenootjes en op hun eigen wijze, middels
mooie verhalen en leuke knutselwerkjes, met elkaar de adventstijd beleven.
Ook op zondag 7 januari zal er in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk om 11.00
uur een Kinderwoorddienst gehouden worden t.g.v. Drie Koningen.
Voor de jongens en meisjes van de parochie Maasdijk zal er op zaterdag
2 december een Adventsgezinsviering worden gehouden. Zij gaan op deze
wijze op weg naar het geboortefeest van Jezus.
Op kerstavond, 24 december wordt er een gezinsviering gehouden. Het
thema van deze kerstviering is: ‘Vrede op aarde’.
Enkele aandachtspunten voor deze viering:
Parochie Honselersdijk:
e Aanvang: 17.00 uur
e De kerk is open vanaf 16.15 uur;



Parochie Naaldwijk:
e Aanvang: 17.00 uur
e De kerk is open vanaf 16.15 uur
o Kinderwoorddienst voor de kinderen van groep 1 en 2

\
Ook worden er in de parochies aandacht besteed aan het
Kindje Wiegen.
Het kerstspel wordt gespeeld en de bekende kerstliedjes worden gezongen.
Wilt u ook eens dit kerstspel, door kinderen gespeeld, meemaken, u bent van
harte welkom op:

e ma. 25 dec. 11.00 uur H. Jacobuskerk te Maasdijk

e ma. 25 dec. 13.00 uur St. Adrianuskerk te Naaldwijk

o di. 26 dec. 11.30 uur O.L. Vrouw van Goeden Raadkerk te

Honselersdijk

Wij nodigen jullie jongens en meisjes van harte uit bij de Kinderwoorddiensten,
de vieringen of bij het Kindje Wiegen.

Kinderen en jongeren

+ Woensdagavond 20 december is er een Kerstbijeenkomst van de Rock
Solid Tienergroep en RKJ samen. Pas gevormden en vormelingen zijn ook
van harte welkom aan te sluiten bij een heerlijk etentje in de pastorie van de
St. Jan de Doperkerk te Wateringen. Opgeven kan bij Tanja van den Berg,
Rick Rodenburg of diaken Walther Burgering. Wees van harte welkom met
vrienden/vriendinnen. We starten om 19 uur

+ 5x per jaar verschijnt de digitale Kind-Jeugd-Jongeren Nieuwsbrief,
waarop u zich gratis kunt abonneren. Bijna 125 gezinnen gingen u al voor. Eén
mailtie naar kindjeugdjongeren@rkwestland.nl is genoeg en u blijft op de
hoogte van leuke activiteiten zoals de dierenzegening rond Dierendag, de
kinderwoorddienst, de Kliederkerk, RKJ-groep, Corbulo en de St
Maartenviering. Een must dus om niets te missen voor je kind(eren).

+ 23 december 18.45 uur Kerstwandeling voor het gezin met lichtjes en
afsluitend een show van de zandtovenaar in de St. Josephkerk te Wateringen.
+ Houd je van zingen, dan is Jongerenkoor Corbulo misschien wel wat voor
jou. Repetitie om 20.00 uur elke donderdagavond in de parochiezaal De
Kolenkit, naast de St. Josephkerk, Wateringen.

Vormsel in 2024

Kinderen van groep 8 komen in aanmerking voor het H. Vormsel. Het komend
jaar is dat een combinatie van groep 8 en de brugklas, vanwege het
samengaan van de voorbereiding in federatieverband. Vriendelijk verzoek om
-als uw kind in aanmerking komt voor het H. Vormsel- via de website
www.rkwestland.nl de aanmelding te doen; dan krijgt u zo spoedig mogelijk
bericht als de voorbereiding op het H. Vormsel gaat beginnen.

De vormsel werkgroep
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Een gezegende

d Kinder 523{;‘5;1

Advent en Kerstmis
RJ( KIQS_n[ In de Advent zijn we op weg naar het grote feest van Kerstmis.
_ We vieren dat Jezus geboren is! Wil je meer weten over de
verhalen van Jozef en Maria en de geboorte van Jezus? Luister dan naar onze vier

Advent podcasts (een voor iedere week. \j

Johannes de Doper

Als Maria van de engel Gabriel hoort dat zij een
kindje zal krijgen, vertelt de engel ook dat haar nicht Elisabet een
kindje verwacht. Het kindje in de buik van Maria is Jezus. Het
kindje van Elisabet en haar man Zacharias heet Johannes. Hij is
een bijzonder kind, omdat Johannes later de komst van Jezus
moet voorbereiden. Hij zal Jezus later ook dopen. We noemen
hem daarom Johannes de Doper.

rkkids nl/podcasts

Elisabet en Zacharias
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas I, 5-25

Er is een priester die Zacharias heet. Hij is getrouwd met Elisabet.
Het zijn eerlijke mensen en ze leven zoals God het wil. Ze hebben
geen kinderen, want Elisabet kan geen kinderen krijgen. Ze zijn
ook allebei niet zo jong meer. Op een keer heeft Zacharias de
beurt om in de tempel het wierookoffer op te dragen. Als hij daar
is, verschijnt er een engel. Zacharias wordt bang, maar de engel
zegt: Wees niet bang, Zacharias, God heeft naar je gebed
geluisterd. Jullie krijgen een kindje, een zoon, en je moet hem
Johannes noemen. Jij en nog veel mensen zullen ﬂnee| blij met hem
zijn'. Dan zegt Zacharias: Hoe kan dat nu, wij zijn toch te oud? De
engel zegt: lk ben Gabriél, ik kom van God om je dit te vertellen.
Let op, je zult geen woord meer kunnen zeggen tot de geboorte
van je zoon, omdat je me niet hebt geloofd'. Als Zacharias uit de
tempel komt, kan hij niets zeggen. Een tijd later verwacht Elisabet
een kindje. Vijf maanden lang vertelt ze het niemand. Dan zegt ze:
“God heeft naar ons geluisterd. Nu zal ik moeder worden net als
zoveel andere moeders”.

Gebrulk van deze 'F.lnderpaél.ha door parochies of oraganisaties is alleen +oe:;f§+aan
voor dbonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via K Kidsnl
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God en de engel een beetje streng?
Zacharias raakt zijn stem kwijt. Het lijkt een straf. Misschien
is het dat ook wel een beetje, maar het is voor
Zacharias toch vooral een bewijs dat de engel
echt van God komt en de waarheid spreekt.

Later krijgt Zacharias zijn stem weer terug;

als Johannes is geboren en zijn naam heeft §
gekregen.

Betekenis van het teken

God geeft ook niet zomaar een teken, er zit
altijd meer betekenis in. Later zal Johannes
de Doper zichzelf ‘de Stem’ noemen. ‘Een
stem die rpept in de woestijn’. Johannes
zal later mensen oproepen
klaar te staan omdat de Messias komt.
Wil je meer weten over het leven van
Johannes de Doper? Luister dan
naar de podcast (zie link boven-
aan de vorige pagina).

Via deze link vind e knutselwerkjes Goede God,
en kleurplaten rondom Advent lk wil heel ﬂraaca dicht bcli u zim,
en kKerst i vaker aan U denken; goed naar U

luisteren en doen wat U uraaﬂ{-.
Helpt U mi| daarbij?

Oo
Qo E: [=]

I Speciaal in deze Advent Zodat er

/ E sl in mijn hart een warm welkom is

voor het kinde Jezus
rkkids ril/advent Amen
Eﬁéﬁ*ﬂ RK Kidsnl is afhankelifk van donaties.
%ﬁﬁ‘.é—l 4 U kunt RK Kidsnl steunen door een donatie over
Foiu b 145 te maken op NLO4 INGB 0003 8898 42
Eﬂ&: tnv. IHGO (ANBD owv.v. RK Kids.nl

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | llustraties: Crafty Little Blessings



IN MEMORIAM

Op 17 oktober is, voorzien van het H. Sacrament der
zieken, mevrouw Anna Hermina Maria Brugman —
Hulleman van ons heengegaan in de leeftijd van 96 jaar.
Jarenlang woonde zij in Naaldwijk, in haar laatste
levensfase werd zij liefdevol verzorgd in de Herbergier in
Delft.

Annie werd geboren in Klarenbeek (Gld) en groeide op in
een groot boerengezin.

Op 11 april 1951 trad zij in het huwelijk met Henk Brugman. In 1954 verhuisde
het jonge gezin naar Naaldwijk waar Henk een aannemersbedrijf ging starten.
Als moeder van acht kinderen had Annie een druk leven. Ria, Geert, Wil, Ben,
Mart, Ans, Henk en Sylvia mochten opgroeiden in de ruimte van haar liefde en
goede zorgen. Zij was een opgewekte vrouw die van aanpakken wist. Het
gezinsleven was nauw verbonden met het bedrijf. Dat betekende veel
telefoon, aanloop, administratie. Altijd stond de koffie klaar voor de
medewerkers en voor wie langskwam. Na een werkzaam en zorgzaam leven
heeft zij in goede gezondheid vele jaren mogen genieten van haar oude dag.
Annie genoot van haar kleinkinderen en later de achterkleinkinderen. Zij was
sportief en ging graag fietsen, koersballen en zwemmen. In 2006 is Henk
overleden na een ziekteperiode. Zij heeft hem zeer gemist, maar ook weer
moedig het leven opgepakt. Intens genoot zij van haar grote gezin, waar zij het
middelpunt van was. Het hoogtepunt was altijd het paasweekend met het hele
gezin, waar zij intens van genoot. Annie was een gelovige vrouw en ging
graag naar de kerk. Nu is zij de Heer tegemoet gegaan, na een periode van
afnemende gezondheid. Moge zij rusten in vrede. De uitvaart heeft
plaatsgevonden op 21 oktober in de Adrianuskerk. Wij wensen haar gezin
troost toe bij het dragen van het gemis.

Pastoor J. Steenvoorden

Op 20 oktober is, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, van ons
heengegaan, mevrouw Apollonia Jacoba Maria Kamstra — van Lier, in de
leeftijd van 82 jaar. Jarenlang woonde zij in Honselersdijk, de laatste periode
werd zij liefdevol verzorgd in Vlietzicht te Wateringen. Plonie werd geboren als
tweede kind, haar moeder is overleden toen zij twee jaar was, na de geboorte
van het derde kind. Haar vader hertrouwde en er kwamen nog vier kinderen
bij. Inmiddels was het gezin al verhuisd naar Honselersdijk. In het gezin van
zeven kinderen was Plonie als oudste dochter de rechterhand van haar
moeder in de zorg voor het huishouden en haar broertjes en zusjes. Op 27
oktober 1972 is zij getrouwd met Nico Kamstra uit Loosduinen. Plonie was een
lieve echtgenote en zorgzame moeder voor Marianne en Hemke. Plonie was
een bezige bij, actief en sportief. Met Nico maakte zij mooie fietstochten. Haar
goede zorgen beperkten zich zeker niet tot de kring van het eigen gezin. Altijd
stond zij klaar voor haar ouders en was zeer betrokken bij haar familie.
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Plonie was actief in de Zonnebloem.

Later is zij ook vrijwilligster geworden in de Naaldhorst. Ook in de parochie is
zij zeer dienstbaar geweest. Na al op de pastorie geholpen te hebben, werd
Plonie in 1988 kosteres in Honselersdijk. Dit werk heeft zij met veel liefde en
toewijding gedaan. Plonie was precies en had aandacht voor de mensen. Als
blijk van dank voor haar grote verdiensten voor de parochie ontving Plonie de
pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifici.” Nadat zij het kosterswerk
had beéindigd, is Plonie nog een tijd werkzaam geweest in de thuiszorg. Als
oma was zij trots op haar twee kleinkinderen, die zij graag verwende. Moge zij
na een welbesteed leven rusten in vrede. De uitvaart heeft plaatsgevonden op
29 oktober in de parochiekerk van Honselersdijk. Wij wensen Nico, het gezin
en de familie sterkte toe.

Pastoor J. Steenvoorden

Op 25 oktober, is voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, overleden,
mevrouw Clasina Maria Bransen — Tabben in de leeftijd van 84 jaar.
‘Dankbaarheid is een bloem die maar in weinig tuintjes groeit.’

De tekst van de Vlaamse priesterdichter Guido Gezelle sprak Clasien aan.

Na een kort ziekbed en een verblijf van een paar dagen in Hospice
Beukenrode is zij heengegaan. Zij zei: ‘Ik ben een bloem van dankbaarheid.
Dankbaar ben ik voor hetgeen ik heb mogen ontvangen van mijn kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.” Clasien was een flinke en positief
denkende vrouw, die hield van gezelligheid en samenzijn. Zij vond ook kracht
in haar geloof en een bijzonder vertrouwen in Gods engelen. In haar jeugd
heeft zij ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Het gezin Tabben moest
door de oorlogsomstandigheden Hoek van Holland verlaten en vond een
onderkomen in Naaldwijk. In 1950 overleden haar ouders ten gevolge van een
noodlottig verkeersongeluk. Clasien was 11 jaar en het gezin Tabben bleef
achter zonder ouders. In 1958 trad Clasien in het huwelijk met Joh Bransen.
Het was een tijd van grote woningnood, maar gelukkig vonden zij een kleine
woning aan de Opstalweg. Zij werden vader en moeder van Hans, Robbie en
Margaret.

Een groot verdriet was het overlijden van haar zoontje Robbie, die maar kort in
deze wereld heeft geleefd. Al spoedig is het jonge gezin ingetrokken bij opa
Bransen aan de Kleine Woerdlaan, waar ook nog twee zwagers thuis waren.
Clasien was zorgzaam en stond altijd klaar voor degenen die haar waren
toevertrouwd. Een ingrijpende tijd was ook de lange ziekteperiode van haar
man Joh. Tot het einde is zij hem tot grote steun geweest. Twintig jaar geleden
is hij overleden. Zelfstandig is Clasien met haar leven doorgegaan. Met haar
auto reed zij overal naar toe. Zij genoot van haar gezin en gastvrij stond de
deur altijd open. Graag ging zij op zaterdagavond naar de kerk. Moge zij, na
een zorgzaam leven met goede en kwade dagen, rusten in vrede. De
gebedsdienst bij haar afscheid heeft plaatsgevonden in crematorium
Ockenburgh te 's-Gravenhage op 2 november.
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Wij wensen het gezin sterkte toe bij het dragen van het gemis.
Pastoor J Steenvoorden

Op 25 oktober is plotseling overleden, onze oud parochiaan Engelberta Maria
Magretha Bruinen in de leeftijd van 86 jaar. Elma groeide op aan de
Herenstraat in Naaldwijk, waar haar vader een slijterij had. Zij heeft vele jaren
in de gezondheidszorg gewerkt als verpleegkundige. Voor haar moeder is zij
tijdens haar oude dag een grote steun geweest. Zij onderhield goede contacten
met haar broers en zussen en hun gezinnen. Een bijzondere band had zij met
het gezin van haar zus Riet en zwager Wim Koene die beiden heel jong zijn
overleden. Tante ElIma was zeer betrokken bij hun zes kinderen, later ook met
han kinderen en kleinkinderen. Elma had een zus en twee broers die in het
klooster zijn getreden. Zij vonden bij haar een gastvrij onderkomen. Haar broer
Jan heeft als broeder Redemptorist jaren als missionaris in Brazilié gewerkt en
daar veel voor de armen betekend. Op zijn oude dag woonde hij in Boxmeer.
Om dicht bij hem te wonen is Elma een paar jaar geleden naar deze plaats
verhuisd. Wij zullen dankbaar aan haar blijven denken als een zeer
meelevende parochiaan, die ook lid was van het liturgisch beraad. Zij was
attent en zorgzaam voor de mensen om haar heen. Moge zij rusten in vrede.
De uitvaart heeft plaats gevonden op 1 november in de Sint Petrus Basiliek in
Boxmeer.

Wij wensen haar familie sterkte toe bij het dragen van het gemis.

Pastoor J. Steenvoorden
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VIERINGEN

Alle gegevens zijn onder voorbehoud
Houdt u de dag- en weekbladen in de gaten of kijk of de website van de
federatie: www.rkwestland.nl

Weekenden

Maasdijk

Za. 2 dec. 19.00 u. Eucharistieviering/ gezinsviering
Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Koor: | Mellom

Za. 9 dec. 19.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Duynstee
Cantor

Za. 16 dec. 19.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor van Luijn
Cantor

Za. 23 dec. Geen viering

Zo. 24 dec. 19.00 u. Eucharistieviering/ gezinsviering

Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Koor: | Mellom

Ma. 25 dec. 11.00 u. Kindje Wiegen

Za. 30 dec. Geen viering

Zo. 31 dec. 19.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Koor: | Mellom

Za. 6 jan. 19.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: ?
Na de viering elkaar nieuwjaar wensen

Naaldwijk

Za. 2 dec. Geen viering

Zo. 3 dec. 11.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Koor: Manna

Za. 9 dec. 19.00 u. Woord — en Communieviering
Voorganger: mw. M. Vijverberg
Cantor

Zo. 10 dec. 11.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pastor Smulders
Koor: Cantemus Domino

Di. 12 dec. 19.00 u. Boeteviering
Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Koor: Cantemus Domino

Za. 16 dec. Geen viering
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Z0. 17 dec.

Za. 23 dec.

Z0. 24 dec.

Ma. 25 dec.

Di. 26 dec.

Za. 30 dec.
Zo. 31 dec.

Ma. 1 jan.

Honselersdijk
Zo. 3 dec.

Zo. 10 dec.

11.00 u.

19.00 u.

17.00 u.

21.00 u.

23.00 u.

11.00 u.

13.00 u.
11.00 u.

11.00 u.

11.00 u.

09.30 u.

14.30 u.

09.30 u.

19.00 u.

Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Koor: Cantemus Domino
Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Cantor

Eucharistieviering/ gezinsviering
Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Koor: nog onbekend
Eucharistieviering

Voorganger: Pastor Duynstee
Koor: Manna

Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Koor: Cantemus Domino
Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Koor: Cantemus Domino

Kindje Wiegen

Eucharistieviering

Voorganger: Pastor van Luijn
Cantor

Geen viering

Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Koor: Cantemus Domino
Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Cantor

Eucharistieviering

Voorganger: Pastor van Luijn

Koor: Cantemus Domino

Er is kinderwoorddienst in de pastorie
Poolse viering

Eucharistieviering

Voorganger: Pater Kozienski

Woord — en Communieviering
Voorganger: Diaken Burgering

Koor: Cantemus Domino

Er is kinderwoorddienst in de pastorie
Poolse viering

Eucharistieviering

Voorganger: Pater Kozienski
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Z0. 17 dec.

Z0. 24 dec.

Ma. 25 dec.

Di. 26 dec.

Zo. 31 dec.

Ma. 1 jan.

Naaldwijk

Do. 30 nov.
Vrij. 1 dec.

Vrij. 8 dec.
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09.30 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Koor: Esperanca
Er is kinderwoorddienst in de pastorie
14.30 u. Poolse viering
Eucharistieviering
Voorganger: Pater Kozienski
17.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor van Luijn
Koor: Gelegenheidskoor
21.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Koor: New Sound Singers
09.30 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Vijftigschild
Koor: Cantemus Domino
14.30 u. Poolse viering
Eucharistieviering
Voorganger: Pater Kozienski
11.30 u. Kindje Wiegen
14.30 u. Poolse viering
Eucharistieviering
Voorganger: Pater Kozienski
09.30 u. Woord — en Communieviering
Voorganger: Dhr. J. Batist
Koor: Cantemus Domino
14.30 u. Poolse viering
Eucharistieviering
Voorganger: Pater Kozienski
09.30 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Cantor

Doordeweekse vieringen

19.00 u. Aanbiddingsuur

19.00 u. Eucharistieviering; Eerste vrijdag ter ere van het
Heilig hart van Jezus.
Voorganger: Pastoor Steenvoorden

19.00 u. Eucharistieviering: Hoogfeest van Maria
Onbevlekt ontvangen.
Voorganger: Pastoor Steenvoorden



Di. 12 dec.

Vrij. 15 dec.
Vrij. 22 dec.
Vrij. 29 dec.
Do. 4 jan.
Vrij. 5 jan.
Honselersdijk
Di. 5 dec.
Di. 12 dec.

Di. 19 dec.
Di. 26 dec.

19.00 u.

19.00 u.

19.00 u.

19.00 u.

19.00 u.
19.00 u.

Boeteviering

Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Koor: Cantemus Domino
Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Aanbiddingsuur

Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Steenvoorden

09.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pastor van Luijn

09.00 u. Eucharistieviering

19.00 u.

Voorganger: Pastoor Steenvoorden
Boeteviering in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk

Geen viering
Geen viering

SPECIALE VIERINGEN

Vieringen in verzorgingshuizen
Behalve in de kerken van parochiefederatie Sint Franciscus (regio zuid)
worden er ook vieringen gehouden in zorgcentra, het verpleeghuis en

wooncentra voor ouderen:
15.00 u.

Vrij. 15 dec.
Di. 19 dec.

Wo. 20 dec.

13.30 u.

10.00 u.

Eucharistieviering in het Woerdblok
Voorganger: Pastoor van Luijn
Eucharistieviering in dienstencentrum
‘De Hunselaer’ te Honselersdijk
Eucharistieviering in de Binnenhof
Voorganger: Pastoor Steenvoorden

FAMILIE BERICHTEN

Geboren

Op 15 oktober is Kris Lois Devilee geboren.

Dochter van Kevin en Cynthia en zusje van Sara, Febe en

Rink.
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VE RVOLG In memoriam van blz. 15

Op 30 oktober is, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken, overleden de
heer Johannes Adrianus Gerardus van Leeuwen uit Naaldwijk in de leeftijd
van 81 jaar. Jan groeide, samen met zijn vier zussen, op in een tuindersgezin
aan het einde van de Kleine Woerdlaan. Als enige zoon werd van hem
verwacht dat hij het bedrijf zou voortzetten. Kweker worden was voor Jan geen
eigen keuze.

Hij heeft hard moeten werken, maar hij had visie, was innovatief en trots op
het moderne tuinbouwbedrijf dat zijn zoon Hans heeft voortgezet en
uitgebouwd. Vrijwel dagelijks ging Jan nog naar de tuin en was heel
behulpzaam. Op 20 april 1966 trad hij in het huwelijk met Nel van Schie.
Samen hebben zij de schouders onder het leven gezet, genoten van het
samenzijn in de gewone dingen van elke dag en hebben zij met liefde gezorgd
voor hun drie kinderen Liesbeth, Hans en Paul. Jan was geen man om op de
voorgrond te staan. Hij was principieel en tegelijkertijd een vader die ruimte en
vertrouwen gaf en bij wie zijn kinderen altijd een luisterend oor, een
belangstellende vraag of goede raad vonden. Na een arbeidzaam leven heeft
hij vele jaren met Nel genoten van hun vrije tijd, die altijd actief en sportief
werd ingevuld. Zij hebben mooie reizen en vakanties gemaakt. Graag was hij
bezig in zijn mooie bloementuin. Jan was een trotse opa die veel interesse had
in zijn kleinkinderen. Door de ziekte van Parkinson namen zijn krachten de
afgelopen jaren snel af. Ondanks zijn afnemende gezondheid bleef Jan flink
en moedig. Meer en meer werd hij de gevangene van zijn eigen lichaam. Nu
heeft hij rust gevonden en is hij verlost uit zijn machteloosheid. Moge hij
rusten in vrede.

De viering van Woord en Gebed bij zijn afscheid heeft plaatsgevonden in
crematorium Ockenburgh op 4 november. Wij wensen Nel, het gezin, familie
en vrienden veel kracht en troost toe bij het dragen van het gemis.

Pastoor J. Steenvoorden

>Z MOV NIEUWS
Adventsactie 2023: Alle kinderen mogen
kind zijn.
leder kind heeft recht op een gezond leven, op een
opleiding en bescherming. Het klinkt

vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen
miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school
gaan.
In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat
geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden.
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Dit jaar besteedt de adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke
onderwerp; kinderarbeid

Omdat ieder kind het recht heeft om kind te zijn.

De afgelopen jaren is het aantal kinderen dat valt onder de definitie
‘kinderarbeid’ gestegen, nadat het jarenlang gestaag daalde. Oorlogen, crises
en de coronapandemie stortten veel families in armoede waardoor de kinderen
moesten meehelpen om het gezinsinkomen te verhogen.

Wat doet de Adventsactie:

In onze federatie is gekozen voor het project; ‘Jonge
mijnwerkers naar school’ in DR Congo.

Voor dit doel wordt er in de 4 weekenden van de Advent
in de kerk gecollecteerd. U kunt ook rechtstreeks
doneren op:

NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie Den Haag,
0.v.v. het gekozen project.

Hartelijk dank namens de gezamenlijke MOV — afdelingen.

PAROCHIEBERICHTEN
e NAALDWIJK
] Open kerk
} = De Adrianuskerk in Naaldwijk is iedere zaterdag van
| 14.00-16.00 uur geopend. Er is gelegenheid voor
fn

|

EI bezinning of het rustig kunnen bewonderen van
- _'15 bouwkunst en interieur. Er zijn altijd vrijwilligers aanwezig

ﬂ‘“"ﬁ‘!!:—! om uw vragen te beantwoorden. U bent van harte
welkom.

Seniorenviering
Op woensdag 20 december is er weer een Kerst-seniorenviering in De
Binnenhof. Deze Eucharistieviering begint om 10.00 uur en pastoor
Steenvoorden is de voorganger. Deze ochtend kan duren tot ongeveer 13.30
uur. Als u naar de viering op 29 november komt, dan kunt u zich die morgen
nog opgeven, anders willen wij het weten voor 5 december, dit in verband met
bestellingen. Heeft u vervoer nodig? Wilt u het ons laten weten voor 25
november.

Toos van Dijk

Dineke van Dijk
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Collecte
Het is tegenwoordig ook mogelijk om te luisteren en te kijken naar de vieringen
in onze kerk via kerkdienstgemist.nl. Via internet zoekt u naar:
www.kerkdienstgemist.nl daarna zoekt u uw plaats op en vervolgens klik je op
Sint Adrianuskerk en kunt u mee luisteren en meekijken tijdens de
weekendvieringen. U kunt de vieringen ook terugluisteren op deze manier. We
hopen dat u op deze manier toch betrokken blijft bij de vieringen. Als u onze
kerk financieel wilt ondersteunen dan kan dat uiteraard ook. U kunt
onderstaande QR-code gebruiken voor de collecte. U kunt de camera app
gebruiken op uw telefoon.

U kunt natuurlijk ook een bedragje over maken naar
NL 53 RABO 0135 301 394 t.n.v. parochiebestuur en
onder vermelding van collecte.

Wij bedanken u heel hartelijk voor uw bijdrage.

Renovatie geluidsinstallatie

De vraag naar betere verstaanbaarheid in onze kerk neemt toe. Dat is niet
gek, als je weet dat de huidige installatie geplaatst is tijdens de grote renovatie
in 2001. De installatie is verouderd en heeft de nodige slijtage. Dit was in 2020
al aanleiding om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de
essentiéle onderdelen te vervangen. Door de corona kwam dit op een lager
pitje te staan.

Gelukkig kunnen we nu laten weten dat we aan de slag gaan met de betere
verstaanbaarheid in de kerk. Vooruitlopend op de vervanging van de
geluidsinstallatie in de kerk, maken we in december een proefopstelling. Wij
hopen op uw begrip voor de extra bekabeling die hiervoor in de kerk
aangebracht wordt. In december kunnen we tijdens de verschillende vieringen
testen hoe de installatie werkt en welke inviloed het heeft op de
verstaanbaarheid.

Door eerst een proefopstelling te maken, kunnen we een en ander uittesten
voordat we tot definitieve uitvoering over gaan.

Wij vinden het belangrijk om te weten wat uw beleving is en vragen u deze
ervaringen met ons te delen.

Hoe ervaart u de verstaanbaarheid in de kerk. Een van de mogelijkheden is
een e-mail te sturen naar geluid.adrianuskerk@gmail.com en daar uw
bevindingen kenbaar te maken. Ook komt er een formulier in de kerk, waarop
u een opmerking kunt schrijven.

Alvast bedankt!
Gerard van der Knaap
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Kerstwens parochiebestuur
Uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar, wensen wij u allen zalige kerstdagen
en een gezegend nieuw jaar.

Het Parochiebestuur Sint Adrianus

Toni di Addario, Brigitta Naastepad, Karin Grootscholten, pastoor
Steenvoorden, Marnix Kouwenhoven (niet op de foto), Trees van der Knaap,
Gerard van der Knaap en Anita Bassie.

Kerst voor kinderen in de St. Adrianuskerk in Naaldwijk.
Sinterklaas en zijn pieten zijn alweer in het land. Het is daardoor een gezellige
en drukke tijd met onze kinderen. Maar ook de advent periode breekt alweer
aan, de 4 weken voor kerst, waarbij we in de kerk toeleven naar kerst. Voor,
tijdens en na de kerst zijn er ook diverse activiteiten en vieringen voor
gezinnen met hun kinderen.

Deze vieringen zijn tevens een mooie gelegenheid, om de kinderen die dit jaar
hun eerste Heilige Communie doen, kennis te laten maken met de kerk en de
kinderen die hun communie hebben gedaan weer naar de kerk te laten komen.
Verder zal vanaf 10 december 2023 de Kerststal buiten op het plein voor de
kerk te bezichtigen zijn.

Zondag 10 december 2023 om 11:00 uur, tweede zondag van Advent:
Kinderwoorddienst*, voor kinderen van groep 1 tot en met 8. De kinderen
houden in een aparte ruimte een eigen bijeenkomst, waarbij zij luisteren naar
een verhaal en gaan knutselen.

Zondag 24 december 2023 om 17:00 uur, Kerstavond in de kerk:

Op deze avond is er een gezinsviering voor de hele familie. Voor de kleuters
van groep 1 en 2 zal er een aparte kinderwoorddienst worden gehouden.

Zij luisteren naar het verhaal over kerst en gaan knutselen. Voor de
gezinsviering zijn wij nog op zoek naar kinderen die iets willen voorlezen of op
een andere manier willen helpen.

Opgeven kan bij Marja van den Berg.
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Kindje wiegen op eerste kerstdag 25 december 2023 om 13:00 uur

Op eerste kerstdag is er om 13:00 uur een korte viering voor gezinnen met
jonge kinderen. Het kerstverhaal wordt gespeeld en met elkaar worden er
bekende kerstliedjes gezongen. Alle kinderen zijn welkom en mogen een
theedoek mee nemen. Daarmee kunnen de kinderen als herdertje verkleed
aan het spel deelnemen. Het kind in de kribbe nodigt je met liefde uit om zijn
geboortefeest in de kerk mee te maken.

Kerstvakantie 2023-2024

Tijdens de kerstvakantie is de kerststal te bewonderen op het kerkplein.
Zondag 7 januari 2024, om 11:00 uur viering drie koningen.
Kinderwoorddienst*, voor kinderen van groep 1 tot en met 8. Tijdens deze
kinderwoorddienst, gaan de kinderen als koning een :
speurtocht doen door diverse ruimtes in de kerk en gaan zij
net als de drie koningen op reis. Onderweg vinden zij de
cadeaus die de koningen in de stal aan het kindje Jezus
geven. De kinderen komen als koningen de kerk in en
leggen de gevonden cadeaus in de stal.

Voor aanvang van de kinderwoorddienst, kunnen de
kinderen met hun ouder(s) en/of begeleider(s) plaatsnemen
in de kerk. Na de opening van de viering zullen zij door de
voorganger naar voren worden geroepen, om vervolgens met de begeleiding
van de kinderwoorddienst, naar de aparte ruimte te gaan. Tijdens de viering
komen de kinderen ook weer terug in de kerk.

Er is dus genoeg te doen voor de kinderen in de kerk! Wij hopen dan ook dat
er veel kinderen en hun ouders de weg naar de kerk weten te vinden.

PAROCHIEBERICHTEN

HONSELERSDIJK

Van Voedselbank Westland

Wij willen de diaconie, leden van uw kerk en MOV
Honselersdijk hartelijk dankzeggen voor de mooie
opbrengst voor onze voedselbank tijdens jullie
Oogstdankdag. Heel fijn dat wij zoveel voedsel in
ontvangst mochten nemen.

Fantastisch dat zoveel van uw gemeenteleden onze voedselbank een warm
hart toedragen. Daar zijn we oprecht blij en dankbaar voor.

Wij kunnen het voedsel heel goed gebruiken want wij moeten elke week 180
gezinnen (600 monden) van voedsel voorzien.
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De hoge inflatie en energierekeningen noodzaken sommige gezinnen gebruik
te maken van de voedselbank. Als je op het randje van een normaal bestaan
leeft dan kun je weinig tegenwind hebben. De zware gang naar de
voedselbank is dan voor sommigen een must. Mede door uw donaties zijn wij
in staat gezinnen die niet genoeg leefgeld hebben te voorzien van een
wekelijks voedselpakket. Door dit initiatief tonen jullie aan dat je ook kerk naar
buiten wilt zijn. Waarvoor onze hartelijk dank!

Namens bestuur, vrijwilligers en klanten van Voedselbank Westland,

Aart Quak (voorzitter)

Eettafelwandeling van 10 november

Eindelijk was het dan zover, vrijdag 10 november 2023, de dag van de
Eettafelwandeling in Honselersdijk. Deze keer mocht ik als nieuw lid van het
comité de avond beleven als gast.

Het is als Naaldwijker mijn eerste keer dat ik bij dit Honselse evenement
meeloop. De vooruitzichten voor het weer deze dag beloofde niet veel goeds,
de hele dag regen. Bij de ontvangst in Hemelsblauw rond 17.45 uur kwam
iedereen dan ook met paraplu binnen. Er kwamen mensen als gast, maar ook
alle enthousiaste vrijwilligers kwamen de mooiste toetjes brengen. Wat een
werk had iedereen ervan
gemaakt.

Als loper haal je bij het comité je
briefje op waarop staat waar en
hoe laat je je voorgerecht en
hoofdgerecht gaat ontvangen.
De koks weten niet wie er
komen eten, wel de hoeveelheid
gasten is bekend. Dit is voor
beide partijen best spannend.
Mijn eerste adres was in de Johan van Oldenbarneveldtstraat waar ik een
heerlijke Indiase wortelsoep kreeg opgediend. Het gezelschap was ook
gezellig en er ontstonden aan tafel leuke gesprekken. Daarna door naar de
Socratesstraat waar ik het hoofdgerecht kreeg opgediend. Ik werd weer zeer
hartelijk ontvangen, deze keer waren we met vier gasten, alleen dames,
waarvan de leeftijd tussen de 50 en 93 lag.

Hoe leuk is het dat je alle leeftijden bereikt door een gezellige en overheerlijke
maaltijd. Daarna liepen we met z'n allen richting Hemelsblauw om daar te
genieten met iedereen van de overheerlijke toetjes.

Ik vond het een hele geslaagde avond en mooi om te zien hoe iedereen met
elkaar verbonden wordt.

Wat mij betreft voor herhaling vatbaar.

Tenslotte was de gevraagde vrijwillige bijdrage dusdanig van omvang dat er
weer een bedrag aan de Voedselbank kan worden overgemaakt.

Sandra Stigter

25



Parochiepenning voor Ben Bentvelzen

Tijdens het patronesfeest in Honselersdijk op 17 september zijn er
3 parochiepenningen overhandigd aan vrijwilligers die .
al zeer lange tijd actief zijn als vrijwilliger binnen onze
parochie. Het was echter de bedoeling om nog een
vierde parochiaan te decoreren, maar vanwege
vakantie kon hij niet aanwezig zijn in september.
Daarom heeft Ben Bentvelzen op zondag 12 november
tijdens de reguliere zondagviering de parochiepenning
alsnog ontvangen uit handen van pastor van Luijn. Ben
is naast zijn 25-jarig lidmaatschap als klusser (lees:
schilder) van het klussenteam al vele jaren actief
binnen de financiéle commissie. Ook verzorgt hij het
uurwerk en is hij actief bij (kinder)rondleidingen in de
kerk waarbij Ben specifiek iets vertelt over het uurwerk
en de klokken. Tijdens Monumentendag is Ben al jarenlang actief als
suppoost. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft hij zich recent ook nog
aangemeld als collectant. Al met al is deze parochiepenning en waardering
meer dan verdiend en heeft Ben op 12 november zijn eigen feestje mogen
vieren, samen met zijn gezin, vader en medeparochianen.

Uitnodiging voor alle Parochianen van Honselersdijk om de
Kerstviering met ons mee te vieren.

Dinsdagmiddag 19 december om 13.30 uur zal pastor van Luijn voorgaan
tijdens de Eucharistieviering in de Hunselaer.

Het koor “Jubilate” zal o.l.v. dirigente Veronique Tijthoff-Tervooren en begeleid
door pianiste Anke van Bree tijdens deze viering de liederen verzorgen!

Na de viering volgt een gezellig samenzijn met kerst

liederen verzorgd door Jubilate, samenzang en luisteren d.
naar de kerstgedachte.

Wij nodigen u van harte uit.

Bestuur KBO

P.S. Omdat er 's-middags een Kerstviering in de Hunselaer
is vervalt de viering om 9.00 uur in onze kerk.

Honselse Kerstviering!!

Op vrijdag 22 december van 18.00 tot 19.30 zal er in het kerkgebouw van
Hemelsblauw een Honselse Kerstviering gaan plaatsvinden. Echt van en voor
het dorp! De plannen waren eerst nog veel groter, maar je kunt beter klein
beginnen. Als het goed gaat lopen, en de mensen met een warm gevoel weer
naar huis gaan, dan we gaan in januari door om het voor volgend jaar uit te
breiden.
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Er is inmiddels een commissie van diverse mensen uit het dorp die dit initiatief
willen uitdragen, want: in Honselersdijk kunnen we natuurlijk ook samen Kerst
vieren!

We starten met een openingswoord, en vertellen kort over dit initiatief. De
Meezingcaravaan komt voor ons zingen en spelen en hierbij mag je voluit
meezingen. De kerk zal versierd zijn met kleurplaten van kinderen van alle
drie de basisscholen. Voor die tijd zal er een wensbus (schoenendoos)
rondgaan langs de scholen en de kerken en bij Vitis Welzijn. Het
geboorteverhaal zal worden gelezen, hopelijk door een tiener. Daarna zal het
koor de Waterlanders verder gaan met een tweetal liederen. Na afloop is er
voor iedereen buiten nog wat te drinken en wat lekkers. Bij slecht weer zal dit
gedaan worden in Hemelsblauw.

Namens de voorbereidingscommissie, Ds. Christi Bartelink

Kerstavond ‘speciale editie New Sound Singers’ in
Honselersdijk om 21 uur

Op 24 december zal er om 21 uur een Kerstviering gehouden worden in de RK
kerk in Honselersdijk. Wat dit jaar heel bijzonder is, is dat er een speciaal koor
zal optreden, dat bestaat uit oud-leden van het jongerenkoor New Sound
Singers olv Loek Post, met muzikale begeleiding van Cocky Stijger en
Angelique Vis. Al maanden zijn we bezig om zoveel mogelijk oud-leden te
traceren, omdat we er een echte NSS-special van willen maken.

Er zijn oud leden benaderd via een persoonlijke brief, via de mail, via
Facebook, via het Hele Westland en via de website Rk Westland. Inmiddels
zZijn er ca 45 aanmeldingen om mee te zingen met deze ‘special edition’. Hoe
geweldig is het dat we zoveel projectkoorleden hebben. Het koor NSS heeft
bijna 50 jaar bestaan, maar vlak voor de Coronatijd is het koor helaas
opgeheven vanwege een ledentekort. Het 50-jarig jubileum kon dus niet meer
gevierd worden, maar deze Kerstavond proberen we er met zo'n groot
mogelijk koor een soort jubileumviering van te maken.

Het is zeker de moeite waard om naar deze Kerstavondviering te komen. Het
zal zeker bijdragen aan een gelukzalig kerstgevoel. ledereen is van harte
welkom om naar deze Kerstavondviering te komen.

Als je dit bericht (en oproep) voor het eerst leest, terwijl je ook mee zou willen
zingen omdat jij of iemand in de omgeving lid geweest is, dan mag je nog
steeds contact opnemen met het secretariaat van de parochie
olvvangoedenraad@rkwestland.nl
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Oproep voor vrijwilligers om de Aktie Kerkbalans 2024 tot
een succes te maken

Het bestaande team van vrijwilligers zoekt helpende handen omdat een aantal
mensen uit het team is weggevallen. Het is de bedoeling dat u in de 2° helft
van januari een aantal aktie-enveloppen bezorgt.

U haalt deze enveloppen vervolgens weer op om deze begin februari weer
terug te bezorgen in de pastorie.

Het blijvend succes van de jaarlijkse Aktie Kerkbalans is van groot belang voor
onze parochie. Bijna 50% van de kosten van onze parochie kunnen tot nu toe
gefinancierd worden met de opbrengst van de aktie.

Als u wilt helpen bij het succes meldt dit dan middels een emailbericht aan
Ruud van der Zalm

Ik reken op uw steun,

Ruud van der Zalm

Codrdinator Aktie Kerkbalans

PAROCHIEBERICHTEN
MAASDIJK

Collecte
De collecte voor Missio Wereldmissiemaand
heeft € 60,70 opgebracht. Hartelijk dank.

Kindje Wiegen

Op eerste kerstdag is er om 11.00 uur in de kerk van Maasdijk het jaarlijkse
‘Kindje Wiegen'. We hopen dat er veel ouders en kinderen komen om naar het
kerstverhaal te luisteren.

UW GEBED WORDT GEVRAAGD

Maasdijk

Za. 2dec. 19.00u. Intentie voor: 50-jarig huwelijksjubileum van Lida en
Kees Vermeer

Za. 9dec. 19.00u. Intentie voor: Henk Bruinen

Za. 16 dec. 19.00 u. Intentie voor: Henk Bruinen

Zo.24 dec  19.00 u. Intentie voor: Jo v.d. Meijs-Roeling; Henk Toussaint:
Nico van Mil; Henk Bruinen; Agnes van Nieuwkerk-
v. Hagen; Jan van Tongeren, Lau Gardien; Piet v.d.
Salm

Zo. 31 dec. 19.00 u. Intentie voor: Jo v.d. Meijs-Roeling; Henk Toussaint:
Nico van Mil; Henk Bruinen; Agnes van Nieuwkerk-
v. Hagen
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Naaldwijk

Vr.

Za.
Zo.

Vr.
Za
Zo

Di.
Vr.

Za.
Zo.

Vr.
Za

Zo

1 dec.

2 dec.
3 dec.

8 dec.

9 dec.
. 10 dec.

12 dec.

15 dec.
16 dec.
17 dec.

22 dec.
. 23 dec.

. 24 dec.

19.00 u.

NVT

11.00 u.

19.00 u.
19.00 u.
11.00 u.

19.00 u.
19.00 u.

NVT

11.00 u.

19.00 u.
19.00 u.

17.00 u.

21.00 u.

Intentie voor: Frans Kester

Geen viering

Intentie voor: Jose Lem; Theo en Riet v.d. Valk-de
Kok; Maurice Heemskerk; Theo Barendse; Overl.
ouders Anton en Connie Klumpers-Janssen; Toos V.
Wijk-Wenneker; Ria de Vries; overl. ouders en Fam.
v.d. Laan-Voorham; Mies Duyvestijn-Samsom; Piet
v. Wingerden

Intentie voor: Elma Bruinen en overleden familie

Intentie voor: Pastoor Hans Ammerlaan

Intentie voor: Cees en Ali Post-Bijleveld; Theo
Barendse; Arnold en Riet v. Scheyndel en overl.
fam;

Frans Siemerink en overl. fam.; Keetie v.d.Bos-
Seelen; Annie en Henk de Gier-v. Krey; Piet van
Wingerden

Boeteviering

Intentie voor: Jeanne Vaissier; Marie v. Garsel

Geen viering

Jaargetijden: Theodorus Barendse; Johannes v.d.
Zalm

Intentie voor: Jan en Cilia v.d. Zalm- v. Holstein;
Theo Barendse; Nico en Beppie v.d.Berg- Broch en
overl. fam; Harry Spaan; Overl. ouders en fam.
v.d.Laan- Voorham;Mies Duyvestijn-Samsom; Piet
v. Wingerden; Piet Groenewegen en zoon Ton;
Arnold Vijverberg

Intentie voor: Cees en Bep Steenvoorden-Otte
Intentie voor: Levende en overledene fam. v.d.
Lans-Spierings

Intentie voor: Cees en Bep Steenvoorden-Otte;
Peter Vijverberg; Koos en Joe Greeve-Bakker; Guus
Krijger; Frans, Freek en Beatrix Ruigrok en overl.
fam; Ger en Greetje Vis- v.d.Berg en overl. fam; Leo
Droog; Geert en Til Wennekers-Olsthoorn

Intentie voor: overl. ouders Anton en Corrie
Klumpers-Janssen; Jan en Cilia v.d. Zalm- v.
Holstein; Peter Vijverberg; Wim Grootscholten; Theo
en Riet v.d. Valk-de Kok; Berna de Bruyn- v. Kuyen;
Toos v. Wijk- Wenneker; Koos en Joke Greeve-
Bakker; Guus Krijger; Ria de Vries; Frans en Jeanne
v. Veen-Duyvesteyn en overl. fam; Michael v.
Holsteyn; Trees Groenewegen-Groenewegen; Piet v.
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Ma. 25 dec.

Di. 26 dec.
Vr. 29 dec.
Zo. 31 dec.

Ma. 1 jan.

Honselersdijk
Zo. 3 dec.

Di. 5 dec.
Zo. 10 dec.

Di. 12 dec

30

23.00 u.

11.00 u.

11.00 u.
19.00 u.
11.00 u.

11.00 u.

9.30 u.

9.00 u.
9.30 u.

9.00 u.

Wingerden; Wim v. Santen; Ingrid Kauffman; Cor en
To de Vreede-v.d. Valk en overl. kinderen; Gerard
en Aad de Vreede; Leo Droog; Geert en Til
Wennekers-Olsthoorn; Frans v. Kester

Intentie voor: Corrie Vink-Wubben en overl. fam;
Antoon en Annie Bol-v.Holstein en overl. fam; Peter
Vijverberg; Frans en Jeanne v. Veen-Duyvesteyn en
overl. fam; Leo Droog; Geert en Wil Wennekers-
Olsthoorn

Intentie voor: Harry Spaan; Kees v.Dijk; Gerard en
Nelly Grootscholten- Zwinkels en dochters Jetty en
Len; Nel v.d.Helm-Vijverberg; Joke v.d.Ende-
Hendrikse; Peter Vijverberg en overl. fam; Theo
Schalke; Frans Siemerink en overl. fam; Overl.
ouders Martinus en Catharina Zwinkels-v. Heyningen
Johannes en Adriana Zwinkels-Duyvestein; Annie en
Henk de Gier-v.Krey; Trees Groenewegen-
Groenewegen; Cor en to de Vreede-v.d.Valk en
overl kinderen Gerard en Aad; Arnold Vijverberg;
Leo Droog; Geert en Til Wennekers-Olsthoorn

Chris en Riet Koehler- v.d. Ende

Piet en Emmy Goeijenbier-Kester

Jaargetijde: Clasina v. Schie-Thoen; Petrus
Neerscholten

Intentie voor: Hans v. Santen; Jan en Ria Bruggeling
Frans Siemerink en overl. fam; Overl. ouders en
fam. v.d. Laan-Voorham; Mies Duyvestijn-Samsom;
Juus en Jos Lammerts-v.Veen en achterkleinkind
Olivia v. Schie; Piet v.Wingerden; Catharina v.
Holsteyn- Zuiderwijk; Koos Post en overl. fam.

Joke v.d.Ende-Hendrikse; Annie en Henk de Gier- v.
Krey; Michael v. Holsteyn; Trees Groenewegen-
Groenewegen; Johannes en Adriana Zwinkels-
Duyvestein

Intentie voor: Henk en Geertruida v.d.Helm-
v.Veen en dochter Margreet en zoon Theo
v.d.Helm; Kees en Wil v.Schie-v.Luyk; Jeanne
Kester-v.Zeijl; Willie v.Leeuwen-Plattel

Intentie voor: Bernardus Schellekens

Intentie voor: Rinie Toussaint-Sistermans; Joke
v.d.Ende; Andre en Anny Kester-Damen

Intentie voor: Corry Bol en de fam. Bol-



Z0. 17 dec.

Di. 19 dec.
Z0. 24 dec.

Ma. 25 dec.

di. 26 dec.
Zo. 31 dec.

9.30 u.

9.30 u.

17.00 u.
21.00 u.

9.30 u.

09.30 u.

v.d.Hoeven

Jaargetijde van : Johanna v.d. Ende;

Intentie voor: Jan Mooiman; Ria Arkesteijn;
Benno Kokxhoorn

Geen viering

Intentie voor: Koos Bruinen; Benno Kokxhoorn;
Opa Ben Kokxhoorn; Kees v.Schie; Jeanne
Kester-v.Zeijl; Cor van Schie en voor lev. en
overl. Familie; Annie en Arie v.Marrewijk; Vader
Henk v.Schie

Intentie voor: Theo v.d.Helm; Overl.ouders v.Lier
en dochter Plonie; André Wooning; Kees en Wil
v.Schie-v.Luijk; Jan Zwinkels; Bets v.Schie-de
Vette; Rinie  Toussaint-Sistermans; Cock
Touissaint-Zwinkels; Frans de Voeght en zoon
Wim

Geen viering

Intentie voor: Overl.ouders v.Lier en dochter
Plonie; Koos Bruinen; Benno Kokxhoorn

Za/{q L7Cus{ c;es{

en een Gelukkig Nieuwjaar
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Parochiefederatie Sint Franciscus Ok P

@
tussen duin en tuin ; PAROCHIEFEDERATIE
. SINT FRANCISCUS

£y tussen duin en tuin

Pastoraal team N . e
pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden

@ (0174) 62 45 3604 steenvoorden@rkwestland.nl

aanspreekpunt voor de parochies De Lier / ‘s Gravenzande / Maasdijk / Naaldwijk

pastor Ch.E.M. Duynstee
@& 06 23 7574 56 DK duynstee@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies De Lier / ‘s Gravenzande | Maasdijk

pastor A.H. van Luijn
@ 06 16 04 66 03 < vanluijn@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies Honselersdijk / Poeldijk / Monster

diaken C.W. Burgering
@ 06 29 56 28 65 < burgering@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies Hoek v Holland-Heenweg / Wateringen / Kwintsheul

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2)

mw. M. de Jong

Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk

@ 06 51 47 75 80 X info@rkwestland.nl

Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Website: www.rkwestland.nl Kopij sturen naar website @rkwestland.nl

Persoonlijk contact

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met degene van het pastoraal
team die het aanspreekpunt is voor uw parochie. Voor overige vragen of het opgeven
van gebedsintenties kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.

Sacramenten

Aanvragen voor o.a. dopen, le H. Communie, Vormsel en huwelijk kan
digitaal gebeuren via de website van de federatie: www.rkwestland.nl Ook om
u in te schrijven of een verhuizing door te geven is er een formulier
beschikbaar (zie onder Contact 'Aanmeld formulieren’).

Nieuwsbrieven

De digitale nieuwsbrief RK Westland verschijnt elke twee weken. Aanmelden
via de website of een mailtje naar nieuwsbrief@rkwestland.nl Speciaal voor
kind, jeugd en jongeren verschijnt er vijf keer per jaar een eigen nieuwsbrief.
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