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Parochiesecretariaat
Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 uur tot 12.00 uur
@ 0174-213253 < machutus@rkwestland.nl

Parochiebestuur:

vicevoorzitter : R.v.d. Burg, D4 vicevoorzittermachutus@rkwestland.nl
secretaris : M.van Leeuwen, DX secretarismachutus@rkwestland.nl
penningmeester: < penningmeestermachutus@rkwestland.nl

R.K. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming

lepstraat 1 2691EX ’s-Gravenzande
IBAN: NL43 RABO 0135 3053 57 t.n.v. parochie O.L.V. ten Hemelopneming

Parochiesecretariaat
Openingstijden: woensdag en vrijdag van 09.30 uur tot 11.30 uur
2 0174-41 91 62 X olvtenhemelopneming@rkwestland.nl

Parochiebestuur

vicevoorzitter: : mw. C. Zeelenberg
secretaris : mw. C. Alsemgeest,
penningmeester: mw. M. Kester-van Leeuwen

R.K. Parochie H. Egbertus & H. Lambertus

H. Egbertuskerk, De Cordesstraat 29, 3151 BH Hoek van Holland

H. Lambertuskerk, Maasdijk 189, 2691 PE 's-Gravenzande, & 0174-412872
IBAN: NL96 RABO 032 32 69 257 t.n.v. parochie H. Egbertus & H. Lambertus

Parochiesecretariaat

De Cordesstraat 27—29 3151 BH Hoek van Holland — & 0174-38 24 69.
Geopend op: vrijdag van 09.30 — 11.30 uur en op afspraak.

< egbertusenlambertus@rkwestland.nl

Parochiebestuur

vicevoorzitter  : J.B.M. ten Berge
secretaris : W.F.P. van der Haak
penningmeester : F.C.J. Alders

plv. vicevoorzitter: M.S.M. Reukema,
lid :W. Thoen

Kopij inleveren ALTIJD vé6r de 15% van de maand naar:
redactiesamenaandekust@rkwestland.nl of naar uw eigen parochiesecretariaat
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Pastoraal Woord — Van crisis naar kribbe!

In de Advent gaan wij op weg naar het Kerstfeest in deze donkere tijd.

Het is niet alleen duister omdat de dagen steeds korter en de nachten langer
worden. Maar vooral door de huidige omstandigheden. De strijd in de Oekraine,
waar maar geen einde aan komt en het geweld in Israél en Palestina. Verschrik-
kelijk wat daar gebeurt. Maar ook in ons eigen land valt steeds het woord ‘crisis.’
Denk maar aan energiecrisis, klimaatcrisis, woningcrisis, inflatiecrisis, stikstofcri-
sis en ga zo maar door. In deze donkere tijd verlangen wij naar vrede, naar licht-
punten, tekenen van hoop.

De Advent is een mooie tijd van het kerkelijk jaar. Wij gaan op weg naar de
kribbe, waar het Kind van vrede in gelegd wordt. Elke zondag ontsteken wij een
nieuwe kaars op de Adventskrans. Wij luisteren naar de visioenen van de profeet
Jesaja die droomt van een wereld waarin zwaarden worden omgesmeed tot
ploegijzers en speren tot sikkels. Wij ontmoeten Johannes de Doper die ons op-
roept: ‘Bereidt de weg voor de komst van de Heer, maakt zijn paden recht.” Wij
volgen Maria die in verwachting is en op weg gaat naar Bethlehem. Samen zin-
gen wij tegen het duister liederen van hoop en verlangen. ‘De nacht loopt ten
einde, de dag komt naderbij.’

Het is mooi dat er in verschillende parochies ook activiteiten voor kinderen zijn
in de vorm van een Kinderwoorddienst tijdens de viering of een gezinsmis. Heel
mooi om als verschillende generaties op weg te gaan naar het Kerstfeest.

Wij zetten ons in deze voorbereidingstijd op Kerst ook in voor het welzijn voor de
kinderen van de rekening in Congo onder het motto ‘Alle kinderen mogen kind
zijn.” Kinderen moeten er in mijnen werken. Zij worden uitgebuit en doen boven-
dien ongezond en gevaarlijk werk. Met een opleiding kunnen wij een betere toe-
komst opbouwen. Daarom zetten wij ons binnen onze federatie in voor goed
onderwijs van deze jonge mijnwerkers. Dat zij de donkere mijnen kunnen verla-
ten en er licht schijnt op hun toekomst.

De decembermaand is een drukke maand. Laten wij ook tijd maken voor bezin-
ning en verdieping, gebed en samenkomen in de kerk.

Een goede innerlijke voorbereiding maakt het Kerst-
feest meer dan een gezellig gebeuren. Zo kan Chris-
tus opnieuw geboren worden in de kribbe van ons
hart. De deuren van onze kerken staan voor ieder-
een open als een warme stal, een plaats van hoop
en saamhorigheid. Van harte welkom!

Namens het pastoraal team wens ik U een mooie en
zinvolle Adventstijd toe en een Zalig Kerstfeest.

pastoor J. Steenvoorden



Federatief Blad op komst

Na ampel beraad heeft het Algemeen Bestuur van de parochiefederatie Sint
Franciscus, tussen duin en tuin besloten om in 2024 een nieuw blad het daglicht
te laten zien. Vanaf Pasen verschijnt elf keer per jaar een federatief magazine,
dat de parochiebladen vervangt. Alle parochies van onze federatie krijgen een
plek in deze uitgave.

Het wordt op A4-formaat uitgegeven én in kleurendruk. Met parochieel, federa-
tief en bisdomnieuws en nieuwe rubrieken. Hiermee hopen we een mooi en bij-
detijds blad te maken dat als visitekaartje mag dienen voor al het goede dat
parochies in het Westland, Hoek van Holland en Wateringse Veld in zich hebben.
Een blad met uitstraling en missionair perspectief.

Redacteuren zijn al benaderd om bekend te raken met de andere wijze van (di-
gitaal) werken, die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Vouwers en lopers
zullen de komende tijd worden bijgepraat over de consequentie voor hun taken
en werkzaamheden.

Prijsvraaq
Nog één belangrijke vraag rest ons: hoe gaat het nieuwe (maand)blad heten?

De werktitel luidt: Franciscusmagazine. Maar misschien weet u een veel pak-
kender en meer uitnodigende bladnaam. Graag nodigen we u uit om véér 20
december een originele naam te mailen/sturen naar Werkgroep Federatief Blad,
Dijkstraat 25, Honselersdijk; info@rkwestland.nl
De winnaar (dat is de uiteindelijk gekozen naam voor het magazine) kan een
mooie prijs tegemoet zien. We zijn benieuwd!
Namens de voorbereidende werkgroep
diaken Walther Burgering

Troostende woorden

29 oktober jl. is mijn vader -na een kort ziekbed- op 91 jarige leeftijd overleden.
In het weekend van 6-7 november is voor hem gebeden. Ik wil graag iedereen
bedanken die mij en mijn vrouw de laatste weken hebben geraakt met troostende
woorden via een appje, een bezoek en/of kaarten. De waarde daarvan is groot.
De warme gevoelens fijn. Ik wist niet dat gedeelde smart een mens zo goed kan
doen.

Mijn vader is nu op een plek waar het goed toeven is, verenigd met mijn moeder.
In Gods hand. Moge hij rusten is vrede.

Diaken Walther Burgering


mailto:info@rkwestland.nl

Avond van Barmhartigheid / Boeteviering
Sacrament van Boete en Verzoening

In december zullen er diverse momenten zijn om aanwezig te zijn bij een boete-
viering, maar ook is het mogelijk om persoonlijk het Sacrament van Boete en
Verzoening te ontvangen.

Op maandag 11 december starten we met een Avond van Barmhartigheid, met
de hele tijd de mogelijkheid tot vrije inloop, in de St. Josephkerk aan de Harry
Hoekstraat 37 te Wateringen. Om 19.00 uur beginnen we met een Kkorte viering,
waarna het Allerheiligste zal worden uitgesteld. Aansluitend worden er gedu-
rende 1,5 uur ook enkele liederen gezongen en zijn er meditatieve teksten te
beluisteren. Ook is er de mogelijkheid om het Sacrament van Boete en Verzoe-
ning te ontvangen. De avond zal om 21.00 uur worden afgesloten met een zegen
met het Allerheiligste. Het is ook mogelijk om een deel van de avond mee te
doen.

Daarnaast wordt binnen onze federatie een gezamenlijke boeteviering gehou-
den met als voorganger pastoor Steenvoorden. Deze viering zal zijn op dinsdag
12 december om 19.00 uur in de St. Adrianus kerk aan de Molenstraat te Naald-
wijk.

Gelegenheid om persoonlijk het Sacrament van Boete en Verzoening te ont-
vanger is er:
- op maandag 11 december in de St. Josephkerk te Wateringen tijdens de
avond van Barmhartigheid,;
- op dinsdag 12 december tussen 10.00 en 11.00 uur in de H. Machutuskerk
aan de Choorstraat te Monster;
- op dinsdag 12 december (tot 20.30 uur) na de boeteviering in de pastorie
van de St. Adrianuskerk te Naaldwijk;
- op woensdag 13 december (tot 11.00 uur) na de Eucharistieviering in de
St. Jan de Doperkerk te Wateringen.
Namens het pastoraal team
pastor Ad van Luijn

Gezelligheid troef op Korendag

Op zondag 22 oktober vond in de Josephkerk in Wateringen de tweede Koren-
dag van de federatie plaats. Vorig jaar was het 12,5 jarig jubileum van diaken
Walther Burgering aanleiding om de eerste keer deze dag te organiseren. Het
smaakte naar meer. Ook de koren stonden al in de startblokken. In heel korte
tijd hadden zich negen koren aangemeld. Acht was eigenlijk het maximum, maar
we hebben met onze hand over ons hart gestreken. Heel bijzonder om zoveel
verschillende koren op één middag te zien en te horen. Elk koor met zijn eigen
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specialiteit. Van de Vrouwenschola met Gregoriaanse gezangen tot Beatween
met eigentijdse liederen. Heel knap van het koor uit Kwintsheul dat door de af-
wezigheid van de organist a-capella heeft gezongen. De optredens werden aan
elkaar gepraat door Stefan Bom en Walther Burgering op een Relaitainment ma-
nier. De Emmausgangers waren daardoor ter plaatse en ook ‘Wie van de Drie’
had een plekje. De religieuze kennis van de aanwezigen werd digitaal getest.
Daardoor was de uitslag direct zichtbaar. De prijs, eeuwig durende roem, werd
dan ook direct uitgereikt. Door het gezamenlijke beginlied en slotlied ontstond er
een gezamenlijk gevoel. De verbinding die in de federatie zo nodig is. Dit werd
nog versterkt door de canon die halverwege het programma door alle 250 aan-
— wezigen werd meegezon-
gen. Over het verschil tussen koorzan-
gers en niet-koorzanger hierbij werd niet
gesproken. Kortom ook uit bijge-
voegde foto’s blijkt een berokken gezel-
lige middag. Dank aan allen die er aan
hebben meegewerkt.

Peter Zuidgeest, voorzitter parochiefe-
deratie Stin Franciscus

Kerst-Inn in de St Andreaskerk, te Kwintsheul

Wilt u de Kerstavond op een andere wijze beleven dan is dit misschien wat voor
ull

Zondagavond 24 december is er van 17.00 uur tot 18.30 uur, de KERST-INN,
in de St. Andreaskerk te Kwintsheul.

Als welkom staan, op het kerkplein, de herders met hun schapen.

Daarna, als u de kerk binnen gaat, loopt u langs de kerststal en komt u afwisse-
lend de zang tegemoet van de Andreasbengels, het jongerenkoor Corbulo, het
a-capellakoor Naturel Blend en een koor samengesteld door oud-leden van Cor-
bulo.

U kunt gaan zitten of rondlopen in de kerk, een kaarsje aansteken bij de kerststal.
Tussen de zang van de koren, wordt er natuurlijk het kerstverhaal gelezen.
Voor de kinderen is er een aparte plaats gemaakt, waar zij eventueel een kleur-
plaat kunnen kleuren, voor iedereen is er voldoende te beleven.

De toegang is gratis.

Wilt u toch iets bijdragen, er staat een bus bij de uitgang, de opbrengst wordt
bestemd voor de uitbreiding en verbetering van het onderwijs in Congo.

Wij wensen u, vanuit de Andreasparochie,

een mooie Kerstavond, fijne en gezellige kerstdagen.

Het organisatiecomité



KIND JONGEREN

+ Woensdagavond 20 december is er een Kerstbijeenkomst van de Rock Solid
Tienergroep en RKJ samen. Pas gevormden en vormelingen zijn ook van harte
welkom aan te sluiten bij een heerlijke etentje in de pastorie van de St. Jan de
Doperkerk te Wateringen. Opgeven kan bij Tanja van den Berg, Rick Rodenburg
of diaken Walther Burgering. Wees van harte welkom met vrienden/vriendinnen.
We starten om 19.00 uur

+ 5x per jaar verschijnt de digitale Kind-Jeugd-JongerenNieuwsbrief, waarop
u zich gratis kunt abonneren. Bijna 125 gezinnen gingen u al voor. Eén mailtje
naar kindjeugdjongeren@rkwestland.nl is genoeg en u blijft op de hoogte van
leuke activiteiten zoals de dierenzegening rond Dierendag, de kinderwoord-
dienst, de Kliederkerk, RKJ-groep, Corbulo en de St. Maartenviering. Een must
dus om niets te missen voor je kind(eren).

+ 23 december 18.45 uur Kerstwandeling voor het gezin met lichtjes en afslui-
tend een show van de zandtovenaar in de St. Josephkerk te Wateringen.

+ Houd je van zingen, dan is Jongerenkoor Corbulo misschien wel wat voor
jou. Repetitie om 20.00 uur elke donderdagavond in de parochiezaal De Kolen-
kit, naast de St. Josephkerk, Wateringen.

Vormsel in 2024

Kinderen van groep 8 komen in aanmerking voor het H. Vormsel. Het komend
jaar is dat een combinatie van groep 8 en de brugklas, vanwege het samengaan
van de voorbereiding in federatieverband. Vriendelijk verzoek om -als uw kind in
aanmerking komt voor het H. Vormsel- via de website www.rkwestland.nl de
aanmelding te doen; dan krijgt u zo spoedig mogelijk bericht als de voorbereiding
op het H. Vormsel gaat beginnen.

De vormsel werkgroep
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NIEUWS van de parochie H. MACHUTUS

Handige weetjes:

Facebook: R.K. Parochie H. Machutus Monster
Bezorgerscontact: Mw. Ans Vollebregt
Bezoekersgroep: Mw. Thea Hofstede

Uitgifte maand januari 2024: 28 december 2023.

Bijzondere vieringen

Elke dinsdag om 09.00 uur: Viering

Zondag 3 december om 11.00 uur: Sinterklaasviering

Zondag 10 december om 13.00 uur: Doopviering

Donderdag 21 december om 10.30 uur:
KBO en MASEMUDE Kestviering met als voorganger
pastor A. van Luijn

Dinsdag 26 december om 14.30 uur: Kindje Wiegen

Parochieagenda
Vrijdag 15 december om 20.00 uur: Filmavond in ‘s-Gravenzande
Zaterdag 16 december om 19.30 uur:
Kerstspecial met Vivace en Flowersound
Maandag 1 januari 2024 NA de viering: Nieuwjaarsreceptie in de pastorie

Overledenen

Op 26 oktober is, na een kortstondige ziekteperiode, gesterkt
door het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan me-
vrouw Huberta Petronella Maria van Rest uit Monster, in de
leeftijd van 73 jaar. Bep groeide op aan de Choorstraat als mid-
delste kind in een gezin van negen kinderen. Het gezinsleven
was nauw verbonden met het schildersbedrijf. Na haar Middel-
bare School heeft Bep administratief werk verricht. In de ruimte van haar liefde
en goede zorgen mocht haar zoon Erik opgroeien tot volwassenheid. Bep was
een flinke, kordate en opgewekte vrouw die zelf haar dingen regelde en warme
belangstelling had voor de mensen om haar heen. Zij had een sociale levensin-
stelling en was zeer begaan met het welzijn van zieken, gehandicapten en al-
leenstaanden. Met hart een ziel heeft zij zich ingezet voor de Zonnebloem. Ook
is zij vele jaren als vrijwilliger actief geweest in de Machutusparochie als lectrice
en gebedsleider. Bep had een duidelijke stem enis voorgegaan in vele vieringen,
avondwaken en ook bij uitvaarten. Zij was zeer begaan met mensen en heeft in
de loop der jaren velen weten te inspireren, bemoedigen en troosten. Bep was
ook sportief en reislustig. Fietsen deed zij graag en zij heeft deel
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genomen aan vele mooie reizen, ook georganiseerd vanuit de parochie. Bep
leefde zeer mee met haar zoon Erik en zijn vrouw Corine en hun kinderen Finn,
Fem en Fedde. Zij was een leuke en trotse oma. Zij was ook zeer gesteld op
haar familie, vriendinnen en buurtjes. Voor haar moeder Annie van Rest — van
den Berg, die bijna 100 jaar is geworden, is zij een grote steun geweest. Bep
laat een grote lege plek achter. Wij zullen haar zeer missen. Maar het goede
voorbeeld van haar dienstbare leven nodigt ons uit om in haar geest verder te
gaan op weg naar morgen. Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend,
zullen wij haar naam blijven noemen. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 1 no-
vember in de H. Machutuskerk.
Moge zij rusten in vrede. Veel sterkte toegewenst.

pastoor J. Steenvoorden

Op 30 oktober is overleden mevrouw Helena Kathe Hegge —
Dam uit Monster in de leeftijd van 90 jaar. Zij werd geboren in het
Ruhrgebied in Duitsland en maakte in haar jeugd bewogen jaren
door. Na de Oorlog kwam zij naar Nederland om aan te sterken
en werd zij opgenomen in een gezin.

Zij volgde een coupeuseopleiding en ontmoette daar Jo, die haar
vriendin voor het leven werd. In 1956 trad zij in het huwelijk met Adriaan Hegge.
Kathy werkte hard mee in het tuinbouwbedrijf en zij gaven een goed en warm
thuis aan hun zeven kinderen; Jan, Joke, Geert, Conny, Mary, Karin en Hanny.
Met elk kind onderhield zij een diepe persoonlijke band. Haar leven veranderde
ingrijpend toen Adriaan een ongeluk kreeg en na twee jaar MS bleek te hebben.
Kathy cijferde zich weg en verzorgde haar man 11 jaar thuis. Na zijn overlijden
in 1986 pakte Kathy het leven moedig op. Zij behaalde haar rijbewijs en ging bij
V & D werken. Zij maakte goede vriendinnen en werd actief lid van het Katholiek
Vrouwengilde. Zij ontwikkelde zich ook tot een goed tennisster en draaide bar-
diensten bij de tennisclub. Als moeder leefde zij zeer mee met haar zeven kin-
deren, ook toen zij het ouderlijk huis hadden verlaten om een eigen bestaan op
te bouwen. Zij werd de trotse oma van 18 kleinkinderen en 20 achterkleinkin-
deren. De laatste jaren woonden zij met veel plezier in Masemude, waar zij een
fijne band met haar buren opbouwde.

Kathy was een gelovige vrouw en zolang zij dat kon, ging zij graag naar de kerk.
Met haar kinderen heeft zij de laatste jaren mooie reizen gemaakt, waar zij zeer
van genoten heeft. Gaandeweg ging haar gezondheid achteruit en had zij meer
zorg nodig. Maar zij genoot nog van elke dag die haar gegeven was.

Nu is zij, na een kort verblijf in het ziekenhuis, van ons heengegaan.

Moge zij rusten in vrede. De viering van Woord en Gebed bij haar uitvaart heeft
plaatsgevonden in crematorium Ockenburgh op 8 november.

Wij wensen haar gezin, familie, vriendinnen en buren sterkte toe bij het dragen
van het gemis.

pastoor J. Steenvoorden



In Memoriam Gerda van Heijningen — van Ruijven (82)

Op 31 oktober 2023 is overleden Theodora Gerarda Wilhelmina
Maria van Heijningen-van Ruijven. Gerda is geboren op 13 april
1941 aan de Monsterseweg in Poeldijk, als tweede van de acht
kinderen. Als oudste dochter kwam ze na de huishoudschool
thuis om mee te helpen in het huishouden van het drukke gezin,
dat was in die tijd heel gewoon. Na 4 jaar verkering met Piet trouwden ze in
1965, en namen hun intrek in het ouderlijk huis van Piet aan de Zwartendijk.
Gerda werkte sindsdien veel mee in het tuinbouwbedrijf. Ze kregen drie kin-
deren, waarvan Wim helaas al op 18-jarige leeftijd overleed. Er kwamen ook nog
zeven kleinkinderen, waarvan ze erg genoot. Gerda en Piet deden eigenlijk alles
samen. Samen aan het werk in de tuin, samen de kinderen opvoeden, samen
gezelligheid en bridgen, samen de fiets op, samen naar Van der Valk, samen
mooie en soms verre reizen maken en op de boomstam samen tegen elkaar aan
zitten. Samen ook in het geloof, samen naar de kerk of de laatste tijd samen
naar de tv mis kijken. In februari dit jaar zijn ze verhuisd naar een comfortabel
appartement in Naaldwijk. Helaas hebben ze daar weinig tijd samen gekregen.
In maart van dit jaar kreeg Gerda de diagnose die haar kijk op de toekomst dras-
tisch veranderde en nog weinig tijd meer liet. Toch heeft ze, genietend van wat
zij nog kon, ook in tijd intensief geleefd en haar lot moedig aanvaard. Een leven
lang samen met Piet, dicht bij elkaar. Een voorbeeld hoe ook God met ons sa-
men wil zijn. En wij mogen er samen op vertrouwen dat we ooit bij Hem weer
samen mogen komen. Zoals Gerda erop vertrouwde dat Wim haar daar bij God
zou opwachten. Misschien is dat wel een mooi beeld van de hemel. Als de plek
waatr je lekker dicht tegen elkaar aan kunt zitten, vol liefde.

pastor Ad van Luijn

Misintenties
Zaterdag 9 december: Ton ter Heijde; Riet van Dijk-Scholtes
Zaterdag 23 december: Piet Zwinkels.
Zondag 24 december;
Om 19.00 uur: Klaas Rood
Om 21.00 uur: Klaas Rood; Martin Bentvelzen;
Piet en Annie van de Berg en broer Aad.
Maandag 25 december: Bertus Govers; Max Vollebregt; Aad Meeuwisse;
Riet van Dijk-Scholtes

Viering met Sint Nicolaas

Op 3 december om 11.00 uur is er weer de jaarlijkse viering
met sint en piet. Juf Annemiek heeft contact opgenomen met
de sint en omdat MOJEKO dan de viering met hun gezang be-
geleid heeft de sint beloofd om te komen. ledereen is welkom,
en we hopen dat er veel opa’s, oma’s, vaders, moeders, ooms
en tantes en parochianen aanwezig zullen zijn. Het beloofd
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weer een leuke viering te worden waarbij iedereen is uitgenodigd. Komt dus allen
om er een mooi feest van te maken.

Omgekeerde Adventsactie. Doe je ook mee?
* Gingerte At

Kom ook in actie voor Westlandse gezinnen!
In Westland zijn de aanvragen voor de voedselbank afge-
lopen maanden weer gestegen. Dat betekent dat er soms
schaarste is aan producten.

De jaarlijkse actie van de Adventsmand voor de Voedsel-
bank zetten Debora Capilitan en Henk van Ruijven via de
Machutusparochie dan ook dit jaar weer op om de West-
landers in nood te helpen.

Hoe werkt het? Spaar van 1 december t/m 24 december
elke dag een lang houdbaar produkt in een mand.

- : In de maand december staat er in de Machutuskerk een
mand waar u de lang houdbare etenswaren in kunt leggen. Kijk u ook eens in
uw voorraadkastjes. Misschien staan daar produkten in waarvan u twijfelt of u
deze gaat gebruiken, ook deze kunt u doneren. Mocht u een kerstpakket krijgen
en er zitten daar etenswaren in die u niet gaat gebruiken dan zijn deze welkom.
ledere donatie wordt in dankbaarheid aanvaard. Voor vragen 06 10421591.

Op zaterdag 23 december kun je de mand inleveren in de Choorstraat 103 in
Monster tussen 11.00 uur en 13.30 uur.

De manden worden na de kerst opgehaald door Voedselbank Westland. De pro-
ducten worden in de maanden erna uitgedeeld.

Woon je niet in Westland, maar wil je wel meedoen? Maak een mand en breng
het naar je lokale voedselbank of iemand uit je omgeving die het hard kan ge-
bruiken!

Zo maken we de dagen na Kerst voor de gezinnen die het nodig hebben drage-
lijker!

Doe mee! En laat je hart spreken)

Zaterdag 16 december Kerst Special in onze Machutus

Door "de knerpende sneeuw” loop je voorzichtig richting Machutus die je van
verre ziet oprijzen. Een heldere maan verlicht je pad. In de verte zie je de vuur-
korven branden en de lucht van het houtvuur prikkelt je neus.

Je bent extra vroeg van huis gegaan want je wilt wel een goede zitplaats hebben.
Liefst vooraan, met een zacht kussen.

Je weet dat Sebastiaan trots is op z’'n koren en veel wil laten horen.

Een hele zit, die voorbij is voordat je het beseft.

De zoetgevooisde klanken komen je tegemoet en trekken je de kerk in.

De eikenhouten deuren staan wijd open en de warmte komt je tegemoet.

Kerst kan beginnen.
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Vivace en Flowersound onder leiding van Sebastiaan Philippa, heten u van
harte welkom op zaterdagavond 16 december.

Het Kerstconcert begint om 19.30 uur maar gelet op de te verwachten drukte is
het verstandig om op tijd te komen. Zeker als je zacht wilt zitten...

Als waardering voor het concert kunt u een vrijwillige bijdrage in 1 van de mand-
jes achterlaten bij deur.

Rond de Machutustoren

Na de vieringen loopt de dienstdoende koster altijd een rondje
door de kerk om te kijken of alles in orde is. Op dit controle-
rondje vindt de koster nogal eens iets wat door een kerkganger
is achtergelaten. Onlangs een rood witte paraplu, wat waar-
schijnlijk te overzien is. Maar in de maand september zijn er
twee rozenkransen achter gelaten, waarvan één een klein mo-
del, en dat kan voor iemand wat meer emotionele waarde heb-
ben als je die kwijt ben. Mocht u dit lezen of horen en u mist
deze dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel.: 0174 213253.

In de maand december zijn er weer verschillende activiteiten. De kerststallen
gaan weer neergezet worden waarvan we hopen dat het weer een succes wordt.
Mocht u willen helpen dan bent u van harte welkom. Zo half december wordt er
een dag gepland om alles weer neer te zetten. Verder is er weer de omgekeerde
adventsactie waarover elders in dit blad meer. Daar kunnen we wat hulp van
jongeren gebruiken om de etenswaren die aangeboden worden uit te sorteren in
verschillende categorieén.

Een belletje om je op te geven naar 06 10421561 is voldoende.

Beste parochianen van de Machutusparochie

Namens ‘Vrij in Albani&’ wil ik jullie als gemeente heel
hartelijk danken voor de gift die door de RK kerk te
Monster is overgemaakt op afgelopen 10 oktober.
We zijn er heel dankbaar voor, en we zijn blij dat VIA
op deze manier bekendheid en betrokkenheid vanuit
allerlei kanten in het Westland ontvangt.

Zoals afgesproken met Johan en Willeke wordt deze
gift direct gebruikt voor aanvullende medische zorg
voor de kerk van Fetije.

Met vriendelijke groeten,
Gerco van der Kaaij
Penningmeester VIA
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Kerststallen

Evenals vorig jaar gaan we weer een aantal kerststallen in de Machutuskerk
tentoonstellen. Rond half december wordt daar weer werk van gemaakt. Vorig
jaar zijn er heel wat mensen komen kijken en daar hopen we nu ook weer op.
De dagen, die bekend zijn dat de kerk open is zijn de volgende:

16 december van 10.00 tot 15.00 uur

17 december na de viering van 11.00 uur tot 13.00 uur

18 december van 10.00 tot 15.00 uur
19 december van 09.00 tot 12.00 uur
23 december van 10.00 tot 15.00 uur
24 december van 10.00 tot 15.00 uur
26 december van 10.00 tot 15.00 uur
27 december van 10.00 tot 15.00 uur
31 december van 10.00 tot 15.00 uur
2 januari van 09.00 tot 12.00 uur
3 januari van 09.00 tot 12.00 uur
6 januari van 10.00 tot 15.00 uur

Wilt u komen helpen bij dit project, kunt u contact opnemen met 06 10421591.
Onverhoopt kan er zich een situatie in de parochie voordoen dat de kerststallen
niet te bezichtigen zin, bijvoorbeeld bij een uitvaart. Dus als u van verder weg
komt, neem dan even contact op met bovenstaand nummer.

Bijzondere vieringen in overige parochies

Maandag 11 december — Avond van Barmhartigheid
Vanaf 19.00 uur in de St. Josephkerk te Wateringen

Dinsdag 12 december om 19.00 uur — Boeteviering
In de St. Adrianuskerk te Naaldwijk
met pastoor J. Steenvoorden

Zondag 24 december om 09.30 uur
Viering in de St. Andreaskerk te Kwintsheul
met pastor A. van Luijn

Dinsdag 26 december — 2¢ Kerstdag / H. Stefanus
09.30 uur: Viering in de St. Andreaskerk te Kwintsheul
11.00 uur: viering in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk
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VOORGANGERS EN SOORT VIERINGEN ONDER VOORBEHOUD

Vieringen maand

MONSTER

’s-GRAVENZANDE

DECEMBER Parochie O.L.V. ten
Parochie H. Machutus Hemelopneming
Zaterdag 2 december GEEN VIERING
Zondag 3 december 11.00 uur 09.30 uur
1¢ zondag van de Eucharistieviering Woord-/Communieviering
Advent Mojeko ??7?
Pastor Ch. Duynstee Dhr. J. Batist, p.w.
Zaterdag 9 december | 19.00 uur
Thema weekend Eucharistieviering
2¢ zondag van de Medea

Advent

Pastor A. van Luijn

Zondag 10 december 09.30 uur
GEEN VIERING Eucharistieviering
Parochiekoor
Pastor Ch. Duynstee
Zaterdag GEEN VIERING
16 december
Zondag 17 december | 11.00 uur 09.30 uur
3¢ zondag van de Woord-/Communieviering | Eucharistieviering
Advent Laus Deo Cantamus

Diaken W. Burgering

Pastor A. van Luijn

Zaterdag 19.00 uur
23 december Eucharistieviering
4¢ zondag van de Laus Deo
Advent Pastor A. van Luijn
Zondag 24 december | 19.00 uur 19.00 uur
KERSTAVOND Gezinsviering Eucharistieviering
Mojeko Cantamus

Pastor A. van Luijn

21.00 uur
Eucharistieviering
Medea

Pastor H. Smulders

Pastor Ch. Duynstee
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VOORGANGERS EN SOORT VIERINGEN ONDER VOORBEHOUD

Vieringen maand

HOEK van HOLLAND

& HEENWEG

DECEMBER 1 parochie met 2 kerken
H. Egbertus H. Lambertus

Zaterdag
Zondag 3 december 09.30 uur
1° zondag van de Eucharistieviering

Advent Parochiekoor

Pastor Ch. Duynstee

Zaterdag

9 december
Zondag 10 decem- 11.00 uur

ber

2¢ zondag van de
Advent

Thema weekend

Eucharistieviering
Cantor
Pastor Ch. Duynstee

Zaterdag
16 december

Zondag 17 decem-

ber

3® zondag van de
Advent

09.30 uur

Woord-/Communieviering

Parochiekor
Diaken W. Burgering

Zaterdag
23 december

Zondag 24 decem-
ber
KERSTAVOND

21.00 uur
Woord-/Communievie-
ring

Parochiekoor

Diaken W. Burgering
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Vieringen maand
DECEMBER, restant

MONSTER

Parochie H. Machutus

’s-GRAVENZANDE
Parochie O.L.V. ten
Hemelopneming

Maandag
25 december
1® KERSTDAG

11.00 uur
Woord-Communieviering
Laus Deo

Dhr. Stolwijk, p.w.

09.30 uur
Eucharistieviering
Parochiekoor
Pastor H. Smulders

Dinsdag 26december | 14.30 uur 11.00 uur

2¢ KERSTDAG Kindje Wiegen Kindje Wiegen

Zaterdag GEEN VIERING

30 december

Zondag 31 december | 11.00 uur 09.30 uur

OUDJAAR/ Eucharistieviering Eucharistieviering
H. FAMILIE Laus Deo Parochiekoor

Pastor Ch. Duynstee Pastor A. van Luijn
Maandag 11.00 uur

1januari 2024
NIEUWJAARSDAG

Eucharistieviering
Medea
Pastor A. van Luijn

GEEN VIERING

NIEUWS van de parochie O.L.V. ten HEMELOPNEMING

Handige weetjes:

Contactpersoon bezorgers: Mw. J. Smit
Uitgifte maand januari 2024: 27 december 2023

Noot van de Bestuurstafel

Woensdagavond 8 november hebben we weer vergaderd en zijn er diverse

punten besproken.

Zo ook het Kindje Wiegen op 2° Kerstdag.

Door omstandigheden kunnen de personen die dit andere jaren organiseerden,
dit jaar niet doen. Dit vinden wij heel jammer. Zijn er misschien parochianen die
het leuk vinden om het dit jaar te organiseren. Ook pastor Duynstee wil hier
graag zijn medewerking aan geven.

Ook dit jaar zal Ineke Hartman voor een speciaal Kersthummer zorgen. Dit zal
halverwege december verschijnen.
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Vieringen maand HOEK van HOLLAND & HEENWEG

DECEMBER, restant 1 parochie met 2 kerken
H. Egbertus H. Lambertus
Maandag 09.30 uur
25 december Eucharistieviering
1° KERSTDAG Parochiekoor

Pastor Ch. Duynstee

Dinsdag 26december
2¢ KERSTDAG

Zaterdag
30 december
Zondag 31 december 09.30 uur
OUDJAAR/ Eucharistieviering
H. FAMILIE

Pastor H. Smulders
Maandag
1 januari 2024 GEEN VIERING GEEN VIERING

NIEUWJAARSDAG

Federatief zijn we druk bezig met een nieuw parochieblad. De bedoeling is dat
het eerste nummer in het voorjaar uitkomt. U wordt op de hoogte gehouden.
Afgelopen maand heeft onze parochie een gift gekregen van een overleden pa-
rochiaan. Hier zijn wij zeer dankbaar voor.

Misintenties
Zondag 3 december: Marie Rolvink; Fien en Jan Beneken-Kolmer;
Eric Verhoef; Yvonne v.d. Harg.
Zondag 10 december: Chantalle van Eeghem; Yvonne v.d. Harg.
Zondag 17 december: John van Diemen; Fien en Jan Beneken-Kolmer;
Hanneke v.d. Marck-Krekelberg.
Zondag 24 december: Wim en Leny Scheffers-van Luijk; Phéré en Anna Bui;
Jeanne Hofstede en overleden familie Hofstede, Zuidgeest en
De Ridder
Maandag 25 december: Kees en Sjaan Oosterveer-v.d. Meijs;
Joop, Annie, Anita en Helen Batist;
Ouders, opa en oma, Evert v.d. Marck en
Hanneke v.d. Marck-Krekelberg.
Zondag 31 december: Eric Verhoef.
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MISINTENTIE

De bijdrage ad € 15,- per afroep treft u hierbij aan / is overgemaakt

naar rek.nr. NL43RABO 0135305357 ten name van

RK Parochie O.L.V. ten Hemelopneming ’s-Gravenzande 0.v.v. misintentie
Deze opgaaf kunt u mailen naar olvtenhemelopneming@rkwestland.nl of
afgeven bij: Parochiesecretariaat, lepstraat 1, ‘s-Gravenzande

Uit de parochieagenda

Dinsdag 12 december om 13.00 uur: Zonnebloem Kerstviering (kerk)
Vrijdag 15 december om 19.30 uur: Filmavond (kerk)

Donderdag 21 december om 14.30 uur: Senioren Kerstviering (kerk)

HERINNERING

In februari heeft u al dan niet gereageerd
op Actie Kerkbalans.
Actie Heeft u uw bijdrage reeds voldaan, dan
onze dank hiervoor.
KE rk b a I-a ns Heeft u nog niet het toegezegde bedrag be-
taald, dan verzoeken wij u om dit, zo moge-
lijk, voor 15 december a.s. te doen.
Hebben we van u in februari geen toezegging gekregen en bent u bereid een
bijdrage te leveren, zijn we u erkentelijk.
U kunt uw bijdrage overmaken op:
RABO bank: NL43RABO 0135305357
t.n.v. RK Parochie O.L.V. ten Hemelopneming te 's-Gravenzande.
U kunt ook gebruik maken van onze QR-code
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

A.B. (Ton) Borsboom
Administrateur Actie Kerkbalans
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Uitnodiging

Wij nodigen u uit voor de kerstviering voor de ouderen op donderdag 21 de-
cember in ‘de Hoeksteenkerk’ in 's-Gravenzande.

Naast het gebruikelijke geboorteverhaal staan dit jaar de engelen centraal.
We kennen de engel Gabriél die de blijde boodschap brengt.

De engelen die als eerste de herders het grote nieuws brengen.

Zijn er nu ook nog engelen die wij in ons leven mogen ervaren?

Pastor Ch. Duynstee zal in deze viering voorgaan.

Om half drieis er koffie en thee. Om drie uur begint de viering.

Het ReT koor zingt onder leiding van Veroniqué Becqué en Anke van Bree aan
de piano.

Na afloop is er een gezellig samenzijn met een drankje.

Rond vijf uur kunt u weer thuis zijn.

Wilt u gehaald worden, dan graag een berichtje naar het secretariaat, tel.:
0174-419162 open woensdag- en vrijdagmorgen. Of mail naar olvhemelopne-
ming@rkwestland.nl

Ineke Hartman-Brabander

Ziekenboeg

Een van onze kosters, Eric Torn, is tijdens zijn werk gevallen en heeft daarbij
zZijn pols gebroken. Hij is hieraan inmiddels geopereerd.

Als kerkgemeenschap hebben wij hier aandacht aan besteed. Wij wensen Eric
van harte een voorspoedig herstel toe.

Ook wensen wij hen die met ziekte en/of tegenslag te maken hebben veel beter-
schap/sterkte toe.

Voor u gelezen ..... Ineke Hartman

Morsen
Er was eens een heel oude man, zijn ogen waren troebel geworden, zijn oren
waren doof en zijn knieén trillend. Als hij aan tafel zat, de lepel in zijn bevende
hand, dan morste hij soep op het tafelkleed en op zijn broek en de soep drup-
pelde zelfs uit zijn mond.

Zijn zoon en diens vrouw vonden dit zo walgelijk, dat ze de oude grootvader
uiteindelijk een plaatsje in de hoek naast de kachel gaven, waar hij zijn eten in
een kleine aarden kom opgediend kreeg.

Op een dag konden zijn beverige handen de aarden kom niet meer vasthouden.
De kom viel op de grond en brak in stukken. De jonge vrouw werd kwaad. De
tranen sprongen de oude man in de ogen en hij zuchtte diep. Toen kochten de
zoon en zijn vrouw een goedkoop houten schoteltje, waaruit hi voortaan moest
eten.
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Op een dag, na het avondeten, kwam een kleinkind van de oude man met een
beitel de kamer binnen, pakte een blok hout van de stapel naast de kachel en
ging op de grond zitten. “Wat ga je doen?” vroeg zijn vader. “Ik ga twee scho-
teltjes voor jullie maken,” zei het kind. “Voor later, als ik groot ben en jullie in de
hoek naast de kachel moeten eten.” De man en de vrouw keken elkaar zwijgend
aan. En vanaf die dag mocht de oude grootvader weer aan tafel eten, en stoor-
den ze zich er niet meer aan als hij morste.

Filmavond vrijdag 15 december
De Hoeksteenkerk, lepstraat 1 te ’s-Gravenzande.
Is open om 19.30 uur voor een kop koffie/thee.
Na afloop wordt er een drankje en hapje aangeboden.
Dat laatste ook om elkaar te ontmoeten en eventueel na te pralen.
Om 20.00 uur begint de film.
The lady in de Van
Een vrouw waarvan niemand weet waar ze vandaan komt, parkeert “tijdelijk”
haar busje op de oprit van Alan Bennett (Alex Jennings) in Londen en blijft daar
vervolgens gedurende de daaropvolgende 15 jaar wonen. Wat begint als een
tegen wil en dank toegestane gunst, wordt een relatie die hun beider levens zal
veranderen.
De veelgeprezen regisseur Nicolas Hytner werkt wederom meticonisch schrijver
Allen Bennet om dit zeldzame en ontroerende portret te creéren.
Tot ziens op 15 december.
Ineke Hartman en Jan Jacobs.

NIEUWS van de parochie H. EGBERTUS & H. LAMBERTUS

Handige weetjes:

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
n Kijk dan op onze facebookpagina:

R.K. Parochie H. Egbertus & H. Lambertus
Distributie- en bezorgerscontact: Evelien Schaap
Uitgifte maand januari 2024 tussen kerst en nieuwjaar

Bijzondere vieringen / bijeenkomsten
Donderdag 21 december —’s morgens, Jozefschool kerstbijeenkomst
Zondag 07 januari 2024 — 11:00 uur Egbertuskerk,
Nieuwjaarsviering voor de hele parochie gevolgd door de
Nieuwjaarsreceptie.
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Rondom Liturgie —van Marleen Reukema

Kerktijden van vieringen

¥ Tot Pasen 2024 zijn de vieringen,

e o inde Egbertuskerk op zondag om 11:00 uur;

o in de Lambertuskerk op zondag om 09:30 uur,
niet elk weekend, gemiddeld twee keer per maand.

Zie ook het vieringenoverzicht elders in dit blad.
Op de website www.rkwestland.nl vindt u per parochie (en kerk locatie) de
meest recente informatie over de vieringen.

Kindje wiegen bij Kerststal in de Egbertuskerk — 24 december
Op zondag 24 december is de Egbertuskerk geopend van

¥ ¥ "’ 12:00 uur tot 13:00 uur. Niet alleen om even binnen te lo-

pen en de kerststal te bewonderen of een kaarsje op te

steken, maar ook voor de kinderen, die misschien nog iets

ﬂ‘ te jong zijn om ’s avonds bij de kerstviering te zijn. Voor
'ﬁ hen wordt om 12:30 uur het kerstverhaal verteld bij de stal

en de kribbe. Natuurlijk kunnen ze meezingen met kerstlied-
jes. De kinderen mogen verkleed gaan als engeltje of herder als ze dat willen.
ledereen is van harte welkom!

Digitale collecte via QR-code

Voor onze parochie kunt u via deze QR-code ook uw bijdrage aan
de collecte geven met uw mobiel, via de camera. Ook een goed
alternatief om onze parochie te steunen als u de viering via kerk-
omroep.nl meebeleeft.

Koffiedrinken in ‘het Schip’ naast de Egbertuskerk
Op de eerste zondag in december en januari (!) waarop er een
q&?& ! viering is bent u van harte welkom om na de viering van 11:00
a2~  u.(in de Egbertuskerk) koffie te drinken in ‘het Schip’.

&y

Denkt u ook aan de voedselmand achterin de kerk?
Naast houdbare levensmiddelen zijn ook producten voor per-
soonlijke verzorging (zoals tandpasta, shampoo etc.) en wasmid-
delen zeer welkom. Met Sinterklaas en de feestdagen in aantocht
zijn speelgoed en kinderboeken ook van harte welkom.

sB@ s 3T &
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Hartelijk dank mevrouw Hovenier!

Na vele jaren trouwe dienst in de pastorie en de Egbertus-
kerk bleken de gordijnen van de pastorie- keuken zo kwets-
baar dat ze de laatste wasbeurt in de wasmachine niet door-
stonden. Ook de gordijntjes in het tabernakel moesten ver-
nieuwd worden. Mevrouw Christa Hovenier heeft daar per-
soonlijk voor gezorgd.

Afscheid van organist/dirigent Ilil Danin

De viering op kerstavond in de Egbertuskerk is de
laatste keer dat ons parochiekoor zal worden bege-
leid door Ilil Danin. Ilil heeft met grote inzet en op des-
kundige wijze ons koor begeleid. Dat deed zij naast
haar werk en andere muzikale activiteiten na haar op-
leiding aan het Koninklijk Conservatorium en de Ho-
geschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).

[lil gaat niet alleen ons maar ook Nederland verlaten
om met haar man te emigreren naar Italié. Wij wen-
sen hen beiden daar een mooie toekomst en alle goeds toe en danken llil heel
hartelijk voor haar inzet voor onze parochie.

Na de Nachtmis is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een
drankje afscheid te nemen van llil.

GEBEDSINTENTIE

Opgaaf van een gebedsintentie op ..........ccocoeiiiiiiini. 2024

in de H. Egbertuskerk en H. Lambertuskerk met vermelding in de
viering en in het parochieblad. De bijdrage (per afroep vanaf
€15,00) van € ............... treft u hierbij aan/is overgemaakt naar
NL96RABO 0323269257 ten name van R.K. Parochie H.Egbertus en
H.Lambertus, Hoek van Holland o.v.v. gebedsintentie.

Deze opgaaf mailen naar egbertusenlambertus@rkwestland.nl of afgeven
bij: Parochiesecretariaat, De Cordesstraat 29, HvHolland.
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Gebedsintenties

03 december- Marianne Vermeulen; Bep van Rest
17 december - Ben en Annie Kester-Koene

24/25 december - overleden ouders en grootouders

Parochieagenda
Zaterdag 09 december — Kerststal opzetten
Vrijdag 15 december om 20.00 uur — Filmavond in ‘s-Gravenzande
Maandag 11 december om 15.00 uur —

Bestuursvergadering St. Vrienden Lambertuskerkje
Donderdag 21 december om 20.00 uur — Parochiebestuur vergadering

ﬂet kan natuurlijk zijn dat u er nog niet aan toe gekomen bent om um

AKB bijdrage voor dit jaar over te maken, of dat u onze parochie nu het
tegen het eind van het jaar loopt, wilt steunen met een extra donatie
omdat ook de parochie te maken heeft met gestegen kosten. In dat
geval zien we uw bijdrage onder vermelding van ‘Kerkbalans’ graag
tegemoet op NL 96 RABO 0323269257 t.n.v. RK Parochie Egbertus en
Lambertus, Hoek van Holland of met deze QR-code overmaken.

Bij voorbaat onze hartelijke
dank voor uw steun aan de
activiteiten van onze parochie!

Frans Alders,
penningmeester

Onze koster Cor van Dijk heeft op 22 oktober in de
Lambertuskerk aan de parochianen laten weten, dat hij
na 45 jaar zijn kostertaak, die hij met veel plezier heeft
gedaan, neerlegt.

g Pastoor Steenvoorden heeft hem in deze viering dan
ook heel hartelijk bedankt voor zijn trouwe inzet en
heeft Cor daarbij in een humorvolle, persoonlijke toe-
| spraak in het zonnetje gezet!

{\ Beste Cor, ook namens alle parochianen héél hartelijk
dank! Het ga je goed. En graag tot ziens!
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/ ZALIG KERSTFEEST & ZALIG NIEUWJAAR \

Het parochiebestuur nodigt u uit op zondag 7 januari na de viering

in de Egbertuskerk van 11:00 uur voor de Nieuwjaarsbijeenkomst
K in ‘het Schip’. Dan is er ook gelegenheid om afscheid te nemerJ

van de aftredende parochiebestuursleden.

Diaconie, MOV - door Marleen Reukema

Groeten en veel dank uit Oekraine!

In de pastorie van onze parochie in Hoek van Hol-
land hebben we ruim een jaar een veilig onderdak
kunnen bieden aan Anastasia (9 jaar) en haar moe-
der in het daarvoor ingerichte appartementje.

Een kleine groep vrijwilligers heeft zich het hele
schooljaar 2022/2023 ingezet voor het dagelijks ver-
voer naar en van de Schakelklas in De Lier. Ook hier
willen André, Edith, Evelien, Frans en Nienke heel
hartelijk bedanken voor hun onvermoeibare inzet.

Moeder en dochter hebben ons gevraagd de parochie heel hartelijk te danken
voor de gastvrijheid en hulp die zij van ons gekregen hebben.

Ze zijn nu terug in hun land, thuis, helaas nog steeds in een onveilige omgeving
maar gelukkig wel met betere schuilmogelijkheden en dichterbij de andere leden
van het gezin die zich strijdbaar inzetten voor hun land en bij de oudere familie-
leden die hun hulp en zorg nodig hebben.

De Voedselbank Maassluis zamelt in en deelt uit in
VOEDSELBANK Maassluis, Midden Delfland, Maasland, Maasdijk
\ ./ Maassluis en in Hoek van Holland.
Spullen voor de VOEDSELBANK kunt u brengen op vrijdagmorgen tussen 10:00
en 11:00 uur bij het parochiesecretariaat, De Cordesstraat 27-29, 3151 BH Hoek
van Holland en in beide kerken op zondag wanneer er een viering is.
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De Regionale MOV-groep waarvan naast parochies in Delft, Maasland, Schiplui-
den en Den Hoorn, ook de parochies van onze federatie jarenlang deel uitmaak-
ten, heeftin goed overleg met het pastoraal team besloten om na heel veel jaren
deze overlegstructuur te beéindigen per 28 augustus 2023. Het is de bedoeling
dat de MOV-activiteiten in federatief verband — kleding- en
andere acties, collectes en onderling contact daarover —
blijven zoals u gewend bent. Dat zal voornamelijk digitaal
aangekondigd worden via het Federatiesecretariaat bij de
parochiesecretaria-

ten en parochiebladen. Van daaruit komt het dan ook terecht bij het bestuur (por-
tefeuillehouder Diaconie en MOV) en bij de vrijwilligers.

Nieuws van de Breiclub

Hoewel er geen “echte” breiclub bestaat, zijn er toch een aantal dames uit Hoek
van Holland, het Westland en zelfs ten zuiden van de Nieuwe Waterweg erg
actief met het breien van allerlei kleding voor de migranten die in Malta met boot-
jes aan land komen.

Al enkele keren zijn er pakketten met gebreide kleding opgestuurd naar de hulp-
organisatie die werkzaam is op Malta. Afgelopen oktober zijn enkele leden van
Soroptimistclub Westland een hoeveelheid van ruim 20 kg aan gebreide artike-
len zelf naar Malta wezen brengen.

In de koffers zaten mutsen, sjaals, wanten, babysokken, truien voor volwasse-
nen, kindertruitjes en ook prachtige dekens, die gemaakt zijn van allerlei ver-
schillende gebreide lapjes die aan elkaar gezet zijn.

Al deze spullen hebben we afgegeven bij de Jesuit Refugee Service, de hulpor-
gan|sat|e die rechtstreeks contact heeft met de migranten op Malta.

De medewerkers van deze organisatie waren erg onder
de indruk van alles wat we bij ons hadden en verzekerden
ons dat de spullen een hele goede bestemming gaan krij-
gen.

De migranten wonen in simpele containers, niet geiso-
leerd en niet verwarmd.

In de zomer is het heel heet op Malta, maar in de winter
juist heel onaangenaam door de vaak gure wind die dan
over het eiland waait, vandaar dat de gebreide kleding zo
ontzettend goed gebruikt kan worden.

ledereen die mee gewerkt heeft aan deze gebreide kle-
ding wordt vanuit de hulporganisatie van harte bedankt voor alle moeite en tijd
die erin is gestoken.

Men heeft ons gevraagd of we door willen gaan met het verzamelen en opsturen
van deze kleding, alle hulp wordt zeer op prijs gesteld.
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Soroptimistclub Westland, die nauwe contacten onderhoudt met Soroptimistclub
Malta, heeft besloten om ook de komende tijd de kosten te dragen voor het op-
sturen van de pakketten naar Malta.

Voor degenen die interesse hebben om ook kleding te gaan breien voor dit
goede doel: het is mogelijk om breinaalden ter beschikking te stellen en indien u
het zelf niet heeft, kan er ook voor wol en patronen gezorgd worden.

Indien u verder informatie wilt, kunt u contact opnemen met ondergetekende of
met het parochiesecretariaat via telefoonnummer 0174-382469 of via email
egbertusenlambertus@rkwestland.nl
Vast bedankt voor uw moeite!
Bij deze wens ik u een mooie Adventstijd en voor straks een Zalig Kerstfeest en
alle goeds en veel gezondheid voor het Nieuwe Jaar.

Elvire ten Berge-de Ridder

Bestuur en Beschermheer
Stichting Vrienden van het Sint Lambertuskerkje

danken u zeer voor uw steun en donaties in het afgelopen jaar en wensen u van harte vredige
kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2024 toe!

NL25 RABO 01453.02016
www.sintlambertuskerkje.nl
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KERSTCONCERT
KINDER- EN TIENERKOOR EIGENWIJS

Kom en geniet van mooie christmas carols, kerstmuziek voor
kinderen en kerstmuziek uit andere landen.Toegang € 2,50

10 DECEMBER 2023, 15:30 UUR
MAASDIJK 189, ‘S-GRAVENZ ANDE

Dit concert wordt georganiseerd door de Commissie Culturele
tiviteiten van de Stichting Vrienden van het St. Lambertuskerkje
info@sintlambertuskerkje.nl
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Parochiefederatie Sint Franciscus,
tussen duin en tuin

Pastoraal team

pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
@ (0174) 62 45 36 D4 steenvoorden@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies De Lier / ‘s Gravenzande / Maasdijk / Naaldwijk

pastor Ch.E.M. Duynstee
@ 0623757456 < duynstee@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies De Lier / ‘s Gravenzande / Maasdijk

pastor A.H. van Luijn
@ 06 16 04 66 03 < vanluiin@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies Honselersdijk / Poeldijk / Monster

diaken C.W. Burgering
@ 06 29 56 28 65 < burgering@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies Hoek v Holland-Heenweg / Wateringen / Kwintsheul

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2)

mw. M. de Jong

Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk

@ 0651477580 X info@rkwestland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Website: www.rkwestland.nl ~ Kopij sturen naar website @rkwestland.nl

Persoonlijk contact
Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met degene van het pas-
toraal team die het aanspreekpunt is voor uw parochie. Voor overige vragen of
het opgeven van gebedsintenties kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.

Sacramenten
Aanvragen voor o.a. dopen, 1e H. Communie, Vormsel en huwelijk kan digitaal
gebeuren via de website van de federatie: www.rkwestland.nl Ook om u in te
schrijven of een verhuizing door te geven is er een formulier beschikbaar (zie
onder Contact 'Aanmeld formulieren").

Nieuwsbrieven
De digitale nieuwsbrief RK Westland verschijnt elke twee weken. Aanmelden via
de website of een mailtje naar nieuwsbrief@rkwestland.nl Speciaal voor kind,
jeugd en jongeren verschijnt er vijf keer per jaar een eigen nieuwsbrief.
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