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De tien RK parochies van het Westland en
Hoek van Holland vormen samen
parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin



St. Andreasparochie
Kerkstraat 20, 2295 LG KWINTSHEUL
e-mail: andreas@rkwestland.nl

Secretariaat: 0174-292216
Openingstijden:  dinsdag en vrijdag van 09.30 - 11.00 uur

Kerkbestuur: NL 91 RABO 0126 5068 84
Kerkbalans: NL 06 RABO 0126 5002 66

St. Elisabethparochie

St. Jan de Doper kerk

Herenstraat 162, 2291 BL WATERINGEN
e-mail: elisabeth@rkwestland.nl
Secretariaat: 0174 -29 2316
Openingstijden: maandag / woensdag en vrijdag van 9.30 - 11.30 uur

RK St. Jan de Doper:  NL 70 RABO 0156 6114 06 en NL 97 INGB 0000 3652 25
Kerkbalans: NL 62 RABO 0156 6909 93 en NL 64 INGB 0000 2720 20

St. Joseph kerk
Harry Hoekstraat 37, 2291 SL WATERINGEN
e-mail: elisabeth@rkwestland.nl

Kerkbestuur: NL 48 RABO 0156 6114 14
Kerkbalans: NL 94 RABO 0156 6939 09

Parochiéle Caritas Instelling (P.C.1.)
De P.C.I. kan een rol vervullen voor de inwoners in onze regio die in financiéle nood
verkeren. De contactpersonen zijn:

St. Andreasparochie: Ineke van der Valk 0174-62 7563
St. Elisabethparochie: Afra Vollering 0174 -76 49 49

Kopij “DRIE in EEN”

Kopij inleveren: redactiedrieineen@rkwestland.nl of in de brievenbus van het
secretariaat van uw parochie o.v.v. "kopij 3in1” vdor 15 januari 2024.

De volgende uitgave is nr. 2, februari 2024.

Let op: voor het nieuwe magazin dient de kopij al voor 2 februari te zijn
aangeleverd.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, aan te passen of te
weigeren. Ingezonden kopij die te laat binnenkomt bij de redactie zal, indien mogelijk,
bewaard blijven voor het volgende parochieblad.
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PASTORAAL WOORD

Dry January: mosterd na de maaltijd

Als de feestdagen weer achter ons liggen, likken we de wonden die geslagen zijn na een
periode van losbandigheid en overvioed. Afgezien van het feit of dit bij het feest van
Kerstmis en oud en nieuw hoort, en of het niet anders kan, zie je dat steeds meer
mensen meedoen met de actie Dry January. Een goede zaak, omdat het aandacht
vraagt voor een groot maatschappelijk probleem: te hoog alcoholgebruik, waardoor
verslaving op de loer ligt.

Het grootste probleem met alcohol is de combinatie dat alcoholgebruik
maatschappelijk geaccepteerd is, dat alcohol makkelijk verkrijgbaar en verslavend is en
dat het zoveel onherstelbare schade aanricht aan de hersenen en ziektes veroorzaken
waar we wakker van kunnen liggen (kanker, alzheimer). Alcoholgebruik op feestjes en
partijen is zelfs zo aanvaard dat er nog steeds discussies zijn over of je een kind van 14-
15 jaar de alcohol moet ontzeggen of ‘dat het moet kunnen’. Terwijl
neurowetenschappelijke studies laten zien hoe funest het is voor het brein, blijven de
promotoren van alcoholgebruik onder jongeren erover spreken alsof alcohol drinken
een burgerrecht is!

Jaren geleden kwam ik geregeld in Polen en had ik met mijn Poolse vrienden een
gesprek over alcohol en opvoeding. Velen zeiden dat kinderen geen alcohol mochten
gebruiken, maar als ze eenmaal 18 waren, -dat zagen ook zij- dan gingen ze helemaal
los. De koppeling met alcoholisme werd toen der tijd amper gemaakt, terwijl
alcoholisme in Polen (en in Nederland) een groot probleem vormde. Ik verdedigde het
standpunt dat je kinderen moest leren (en dus begeleiden in) hoe je met alcohol om
moest gaan. Gepaard aan goede voorlichting welke schade alcohol kan aanrichten:
sociaal en fysiek, op korte en langere termijn.

Dry January is, denk ik, niet de beste manier om met deze problematiek om te gaan.
Beter is het- om voorafgaand aan de feestdagen - je voor te nemen om niet zoveel
alcohol tot je te nemen. Alcohol drinken en roken horen - psychologisch gesproken - bij
de suicidale neigingen van de mens.

Ons geloof predikt matigheid en soberheid, ook al mogen we het leven vieren. In die
matigheid kunnen we ‘nuchter dronken zijn’ van de vreugde die God aan ons leven kan
geven.

En natuurlijk, we mogen best een glaasje drinken om de feestvreugde te verhogen,
maar als er overmatig geschonken wordt tijdens de feestdagen dan is er vaak iets
anders aan de hand. Dan gaan we op een verkeerde manier om met (positieve en
negatieve) spanningen die de feestdagen voor veel mensen ook met zich meebrengen:
omdat er zoveel mdet, zoveel sociale druk wordt opgelegd. Daar mogen we best wel
eens met elkaar bij stilstaan.

De vastentijd, die binnenkort start, kent niet voor niets een ander toegroeien naar het
grote Feest. Eerst bezinnen, inzicht vragen, tijd nemen en grondlijnen ontdekken in ons
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leven. Daarna openstaan voor de ‘vreugde van de Heer’, voor het mysterie en de diepte
van ons bestaan. Dan worden wij als het ware vanzelfsprekend opgenomen in de
feestvreugde. Zo gesproken klinkt Dry January als mosterd na de maaltijd, omdat het
overmatige in ons gedrag in de kern niet verandert. En we alleen de wonden likken.
Anders durven en willen kijken naar iets dat niet goed is, maar maatschappelijk
geaccepteerd, vergt veel bezinning, overdenking en vraagt een openheid voor de Stem
die ons tot leven roept.

diaken Walther Burgering

LIEF EN LEED

In dankbare herinnering Co van Steekelenburg-Wubben (St. Andreas)
Geboren: 5 oktober 1932

Overleden: 17 november 2023

Op 17 november is, voorzien van het H. Sacrament der zieken, van ons
heengegaan, mevrouw Jacoba Cornelia Maria van Steekelenburg — Wubben
in de leeftijd van 91 jaar. Co groeide op in Honselersdijk als jongste dochter
in een gezin dat 10 kinderen heeft geteld. Zij was de laatst levende in het gezin.

Co was een zorgzame, opgewekte en gelovige vrouw. Zeer zelfstandig, kordaat en
attent. Op 30 oktober 1956 is zij in het huwelijk getreden met Nic van Steekelenburg.
Samen hebben zij hard gewerkt in de kwekerij aan de Bovendijk in Kwintsheul en een
warm thuis geboden aan hun kinderen. Een verdriet waar geen woorden voor zijn is het
tragische overlijden van dochter Karin, die maar kort in deze wereld heeft geleefd. Dit
grote verdriet heeft zij altijd in haar hart meegedragen. Veel kracht en troost vond zij in
haar geloof. Een grote liefde had zij voor haar hemelse moeder Maria. Elke dag bad zij
de rozenkrans.

Meer dan 40 jaar is Co trouw lid geweest van het Andreaskoor, waarvoor zij zowel de
zilveren als gouden Gregoriuspenning heeft ontvangen. Als moeder leefde zij zeer mee
met haar kinderen Marja, André, Ruud en Annelies, ook toen zij het ouderlijk huis
hadden verlaten om een eigen bestaan op te bouwen. Als oma genoot Co van haar
negen kleinkinderen. Zij vond het leuk om hen te ontmoeten en te verwennen. Later
brachten de achterkleinkinderen haar veel vreugde. Vorig jaar is haar negentigste
verjaardag nog heel mooi gevierd en voelde Co, zich als middelpunt van haar mooie
gezin, trots en dankbaar. Moge zij nu, na een liefdevol en welbesteed leven, rusten in
vrede.

De uitvaart heeft plaats gevonden op 23 november in de Sint Andreaskerk. Wij wensen
haar gezin, familie, koorleden en anderen veel sterkte toe bij het gemis van deze
dierbare vrouw, die altijd een glimlach op haar gezicht had. Zo blijven wij dankbaar aan
haar denken.

Pastoor J. Steenvoorden



In dankbare herinnering Jan van Bergen Henegouwen (St. Andreas)
Geboren: 19 november 1931
Overleden: 07 november 2023
Op 15 november hebben we afscheid van Jan mogen nemen. Het
parochiebestuur en het Andreaskoor hebben in een mooi verhaal, hun
dankbaarheid ook verwoord in de advertentie in de nieuwsbladen. Graag
onderschrijf ik deze woorden, voor ons parochieblad.
Jan is vele jaren koster geweest van de St. Andreasparochie en daarmee het
aanspreekpunt binnen de parochie.
Velen jaren is Jan actief geweest als bestuurslid en drager van de dragers vereniging
St. Barbara.
Daarnaast is Jan 56 jaar lid geweest van het Andreaskoor, met zijn bijzondere stem was
hij een enthousiast zanger bij de tenoren. Zijn betrokkenheid bij het koor was erg groot
en voor zijn betrokkenheid is Jan onderscheiden met een Gouden Gregorius medaille.
Als parochie en koor rest ons een oprechte dank, dat hij mogen rusten in vrede.
“In Paradisum Deducant te Angeli”. Dat de Engelen je mogen begeleiden.

Pastor A.A. van Well

In dankbare herinnering Plonie Bom (St. Andreas)
Geboren: 23 februari 1924
Overleden: 12 november 2023
Op vrijdag 17 november hebben wij afscheid mogen nemen van een van onze oudste
parochiaan, Plonie Bom.
In de liturgie mochten wij lezen uit psalm 15, waar wij lezen “Heer, wie mag in uw tent
komen? lemand die zijn best doet om te leven zoals Hij dat wil”
Onze 99-jarige Plonie heeft haar best gedaan te leven zoals Hij het wilde, daarom waren
wij dankbaar op deze vrijdag in de kerk met velen.
Als onderwijzeres heeft zij vele jaren op veel plaatsen, kinderen mogen begeleiden, en
op vele scholen.
Met vreugde keek zij terug naar de tijd dat ze in Nieuw-Guinea werkzaam mocht zijn.
En hier in Kwintsheul mocht zij nog vele jaren, in De Lessenaar, genieten van haar
welverdiende rust.
Dat zij nu vanuit de hemel, ook een goede voorspreekster mag zijn bij de Heer, voor
ons.

Pastor A.A. van Well

In dankbare herinnering Gonny Boeters-Zuiderwijk (St. Elisabeth)

Geboren: 2 februari 1942

Overleden: 3 december 2023

Op 3 december is overleden Allegonda Adriana Jozina Maria Boeters-Zuiderwijk.
Gonny is geboren op 2 februari 1942 aan de Lelielaan in Kwintsheul als oudste kind in
een gezin van 11 kinderen. Al jong maakte zij mee dat een zusje en een broertje van
haar overleden. Op haar 12° kwam ze van school en ging aan het werk en daarnaast
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hielp ze thuis. Bij Bram Patat, aan de overkant van de Heulweg, leerde zij Ben Boeters
kennen. Ben reed regelmatig op z'n brommer langs als hij weer eens ging biljarten aan
de Maasdijk en op de terugweg een snack pakte. In december 1962 trouwden ze en
verhuisden ze naar Wateringen naar het tuinbouwbedrijf waar Ben werkte. Ook daar
bleef het ongeluk haar niet bespaard. Hun eerste kind leefde slechts enkele minuten.
Gelukkig volgden er tot haar vreugde nog drie kinderen, Elise, Paul en Marcel en later
de kleinkinderen en zelfs een achterkleinkind. Zelf kreeg ze al voor haar 50° tweemaal
te maken met kanker. Dit leven heeft haar getekend. Het maakte dat ze helder was,
soms wat scherp en beslist. Maar het maakte vooral dat ze vol zorg trouw was. In het
vrijwilligerswerk, voor haar gehandicapte broer Wim en voor haar moeder in De Ark en
zeker ook in de liefdevolle kleine dingen doen met de kleinkinderen. Na het overlijden
van Ben in 2019 woonde Gonny nog een paar jaar aan het Lenteblok in Wateringen.
Gonny had een diepe band met de Heilige Maagd Maria. Haar reis naar Lourdes was
voor haar dan ook één van de hoogtepunten uit haar leven. Bij Maria komen twee
dingen bij elkaar. Een gewoon mens en de hoop en het vertrouwen dat God
wonderbare daden doet. Gonny mag nu zelf ervaren, dat ook zij, net als Maria gezegend
mag zijn door God.

pastor Ad van Luijn

Nazorg
Nabestaanden van een overledene krijgt doorgaans nazorg. Indien de overledene
niet via één van de parochiekerken is begraven of gecremeerd en u wilt ook graag
de nazorg ontvangen, dan kunt u dit melden bij het parochiesecretariaat.

ALGEMEEN NIEUWS

Dienst van gebed voor eenheid van christenen

21 januari 2024 - 13.00 uur in De Lichtbron

Wereldwijd is er ieder jaar in de derde week van januari de ‘Week van gebed voor
eenheid van christenen’. Dit jaar is het materiaal voorbereid door gelovigen uit Burkina
Faso.

Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel
over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste
lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Broeders en zusters van het katholieke
aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in
Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal, daarin
ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf. De teamleden hebben deze
samenwerking, zoals ze schrijven in hun begeleidende tekst, ‘ervaren als een weg van
oecumenische bekering.” Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid
in Burkina Faso was deze samenwerking niet vanzelfsprekend.
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Op 21 januari 2024 is de Volle Evangelische Maranathakerk de gastkerk in De Lichtbron
aan de Pieter van der Plasstraat 3 in Wateringen. Deze viering begint op zondagmiddag
13.00 uur, zoals altijd bij de Maranathakerk. Volgens goede gewoonte zijn de andere
kerken in Wateringen en Kwintsheul gesloten. Voorgangers zijn Marcel Lie en Marjan
Zebregs. Norman Lie bespeelt de piano en er is een gelegenheidskoor onder leiding van
Ben Kester.

Van harte welkom!

Voor meer informatie Dukky Schreiber

Medewerkers Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen (BOV)

Gezocht: Wordt u / word jij één van onze nieuwe eindredacteuren!

Vanaf de maand maart zullen de u/jou bekende parochiebladen niet meer bij de
mensen op de mat vallen.

Door de besturen van de afzonderlijke parochies is er unaniem voor gekozen om te
komen tot een ‘nieuw’ blad met allerlei nieuws en wetenswaardigheden bestemd
voor alle parochianen in het Westland, Hoek van Holland/Heenweg en het Wateringse
Veld.

Nu zijn we op zoek naar iemand die samen met twee collega’s de
eindverantwoordelijkheid neemt om samen met de lokale redacteuren elke maand
een mooi en inspirerend blad te gaan maken

Wij denken aan iemand met:

e goede communicatie vaardigheden;

o de Nederlandse taal machtig is;

e minimaal 2 uur per week beschikbaar is;

e bereid is om minimaal 2 jaar beschikbaar te zijn voor de functie.

Zou u / jij als eindredacteur uw/jouw talenten hiervoor willen gebruiken!
Schroom niet en stuur een mailtje naar info@rkwestland.nl Door één van de mensen
van de voorbereidingsgroep zal dan contact worden opgenomen.

Namens de voorbereidingsgroep
Walther, Jos, Karin, Eveline en Marian

Afwezigheid diaken Walther Burgering
Diaken Burgering houdt zijn uitgestelde retraite van 15 tm. 17 januari 2024 en is die
dagen afwezig en dus niet bereikbaar.


mailto:info@rkwestland.nl

Nieuwe redactieadressen

in verband met komst federatief magazine

Onze parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin start in maart 2024 met een
nieuw blad. Vanaf Pasen verschijnt elf keer per jaar een federatief magazine, dat de
parochiebladen vervangt.

Alle parochies van onze federatie krijgen een plek in deze uitgave en dat betekent ook
nieuwe mailadressen om uw kopij aan te leveren.

Onderstaand het overzicht dat geldt vanaf 16 januari 2024.

parochie ‘nieuw’ email-adressen

Sint Adrianus redactienaaldwijk@rkwestland.nl

Sint Andreas redactiekwintsheul@rkwestland.nl

H. Bartholomeus redactiepoeldijk@rkwestland.nl

H. Egbertus en redactiehoekvanhollandheenweg@rkwestland.nl

H. Lambertus

Sint Elisabeth redactiewateringenwv@rkwestland.nl
H. Jacobus redactiemaasdijk@rkwestland.nl

H. Machutus redactiemonster@rkwestland.nl

HH Martelaren redactiedelier@rkwestland.nl

van Gorcum

Onze Lieve Vrouw redactiegravenzande@rkwestland.nl

ten Hemelopneming

Onze Lieve Vrouw redactiehonselersdijk@rkwestland.nl
van Goeden Raad

Ook voor het aanleveren van kopij zal er het een en ander veranderen. De uiterste
inleverdata voor de komende bladen zal zijn:

- blad februari 2024 uiterlijk 15 januari op de vertrouwde mailadressen
- blad maart 2024 uiterlijk 2 februari op de ‘nieuwe’ redactieadressen
zoals hierboven vermeld

Daarna zal de inleverdatum van de kopij altijd op de 2° van de maand zijn. Mocht u
regelmatig kopij inleveren, houdt u hier dan rekening mee.

Namens de voorbereidende werkgroep
diaken Walther Burgering


mailto:redactienaaldwijk@rkwestland.nl
mailto:redactiekwintsheul@rkwestland.nl
mailto:redactiepoeldijk@rkwestland.nl
mailto:redactiehoekvanhollandheenweg@rkwestland.nl
mailto:redactiewateringenwv@rkwestland.nl
mailto:redactiemaasdijk@rkwestland.nl
mailto:redactiemonster@rkwestland.nl
mailto:redactiedelier@rkwestland.nl
mailto:redactiegravenzande@rkwestland.nl
mailto:redactiehonselersdijk@rkwestland.nl

Informatie federatieve aanpak H. Vormsel 2024

Vanuit de parochiefederatie St. Franciscus is recent besloten om het H. Vormsel
federatie breed aan te pakken. Dit houdt o.a. in dat de jongeren die deel willen nemen
aan dit sacrament hetzelfde traject doorlopen. Ook zal het H. Vormsel vanaf 2024 alleen
nog maar in november toegediend worden. Afhankelijk van het aantal vormelingen
zullen er 1 of 2 vieringen plaatsvinden.

De (nieuwe) standaardnorm zal worden dat het vormseltraject gestart wordt in groep
8, waarna het H. Vormsel toegediend wordt in november als deze (inmiddels) jongeren
in de brugklas zitten. Dit in tegenstelling tot een aantal parochies, waarin het hele
traject in groep 8 plaatsvond of juist pas in de brugklas. Omdat de oude regio
noord-west in voorjaar 2024 GEEN Heilig Vormsel zal hebben, betekent dat in deze
parochies dat zowel de leerlingen van groep 8 als die van de brugklas zich aan kunnen
melden. We proberen zoveel mogelijk persoonlijke (uitnodigings)brieven te versturen,
maar als jullie niets ontvangen, zie dit bericht dan ook als uitnodiging.

Eind februari zullen er op 2 locaties informatieavonden georganiseerd worden voor
geinteresseerden en hun ouders: op dinsdag 27 februari is er voor de jongeren uit
Naaldwijk, Maasdijk, de Lier en Honselersdijk een informatieavond in de pastorie te
Naaldwijk. Voor de jongeren uit Wateringen, Kwintsheul, Poeldijk, Monster, ' s
Gravenzande en Hoek van Holland is de informatieavond op donderdag 29 februari in
de pastorie te Poeldijk.

Het kan natuurlijk zo zijn dat de avond van jullie parochie niet goed uitkomt.
Geen probleem, je bent dan van harte welkom op de andere avond.

De avonden beginnen om 19:00 uur en zijn rond 20:30 uur afgelopen.

Meld je voor 20 februari aan voor de door jullie gekozen informatieavond.
Aanmelden via vormsel@rkwestland.nl

Namens de vormselwerkgroep:
Jos Janssen
Harriét Goossens

Informacje Bierzmowanie 2024

Federacja parafii Sw. Franciszka podjeta niedawno decyzje o utworzeniu federacji
Sakramentu Bierzmowania. Oznacza to miedzy innymi, ze mtodzi ludzie chcg w tym
uczestniczy¢. Ponadto od 2024 r. bedzie mozna przyjmowac bierzmowanie wytgcznie w
listopadzie. W zaleznosci od liczby chetnych odbedzie sie w 1 lub 2 uroczystosciach.
(Nowym) standardem bedzie rozpoczecie procesu potwierdzania w grupie 8, po czym
w listopadzie udzielane jest bierzmowanie, kiedy ci (obecnie) mtodzi ludzie sg w
pierwszych klasach. Inaczej jest w przypadku wielu parafii, w ktorych caty proces
odbywa sie w grupach. Poniewaz stary region North West wiosng 2024 r NIE posiadaja
jeszcze bierzmowania, oznacza to, ze w tych parafiach zaréwno uczniowie grup 8 oraz
osoby z pierwszego roku moga zapisac sie do przyjecia bierzmowania. Staramy sie jak
mozemy aby wystac listy osobiste (zaproszenia), ale jesli nic nie otrzymasz, potraktuj to
jako zaproszenie. Pod koniec lutego w 2 lokalizacjach odbedg sie wieczory informacyjne
zainteresowanych i ich rodzice. We wtorek 27 lutego odbedzie sie spotkanie dla
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mitodziezy z Naaldwijk, Maasdijk, de Lier i Honselersdijk wieczér informacyjny na
plebanii Naaldwijk.

Dla mtodych ludzi z Wateringen, Kwintsheul, Poeldijk, Monster, z Gravenzande i Hoek
van Holland, wieczér informacyjny odbedzie sie w czwartek, 29 lutego na plebanii
Poeldijk.

Moze sie oczywiscie zdarzy¢, ze wieczér w Twojej parafii nie bedzie dla Ciebie
odpowiedni. Nie ma problemu, jestes bardzo mile widziany innego wieczoru. Wieczory
zaczynajg sie 0 19:00 i koriczg okoto 20:30.

Zarejestruj sie przed 20 lutego na wybrany przez Ciebie wieczér informacyjny.
Zarejestruj sie pod adresem via vormsel@rkwestland.nl

Jos Janssen
Harriét Goossens

Kinderen en Jongeren

e Zondagochtend 7 januari 2024 om 11.00 uur is er een viering in de St. Jan de
Doperkerk met kinderwoorddienst voor de kleinsten onder ons. We vieren dan het
feest van Driekoningen, ook wel Openbaring van de Heer genoemd. Goede
voornemen: we gaan me de kinderen naar de kerk.

e Woensdagavond 17 januari is de eerste bijeenkomst van de RKJ, katholieke
jongeren die met een gast of aan de hand van een filmpje met elkaar spreken over
een aansprekend actueel onderwerp.

e Woensdagavond 3 januari komt de Tienergroep Rock Solid het nieuwe jaar inluiden.
Pas gevormden en vormelingen zijn ook van harte welkom aan te sluiten. De avond
staat onder leiding van Tanja van den Berg, Rick Rodenburg en diaken Walther
Burgering. Wees van harte welkom met vrienden/vriendinnen. We starten om 19.15
uur in de pastorie van Honselersdijk aan de Dijkstraat 25.

e 5x per jaar verschijnt de digitale Kind-Jeugd-JongerenNieuwsbrief, waarop u zich
gratis kunt abonneren. Bijna 125 gezinnen gingen u al voor. Eén mailtje naar
kindjeugdjongeren@rkwestland.nl is genoeg en u blijft op de hoogte van leuke
activiteiten zoals de kinderwoorddienst, de Kliederkerk, RKJ-groep, Corbulo en de
Palmpasenviering. Een must dus om niets te missen voor je kind(eren).

e Houd je van zingen, dan is Jongerenkoor Corbulo (15-35 jaar) misschien wel iets
voor jou. Repetitie om 20.00 uur elke donderdagavond in de parochiezaal De
Kolenkit, naast de St. Josephkerk, Wateringen.
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Stapvoets

De kogel is door de kerk. Vanaf 1 januari worden er geen vieringen door de week en op
zondag ingeroosterd in de St. Josephkerk. Nadat het parochiebestuur het besluit heeft
genomen om de St. Josephkerk niet alleen te laten onttrekken aan de eredienst, maar
ook te verkopen, zijn de laatste voorbereiding daarvoor eind 2023 getroffen.

Wie de nieuwe eigenaar wordt, is nog niet bekend. Binnenkort zal daar helderheid over
komen. Een nieuwe eigenaar moet het perceel een waardige toekomst verschaffen. De
kerk kan niet bestemd worden voor niet-christelijke godsdiensten of levens-
beschouwingen, wel voor een andere christelijke kerk. Bij gebrek aan een passende
herbestemming van het gebouw kan worden gekozen voor afbraak van de kerk. Dan
lijkt sociale woonbestemming in beeld te komen. Veel belangstellenden hebben zich
gemeld. Zij krijgen alle informatie die nodig is om een bod te doen, waarna het
parochiebestuur beslist aan wie de koop gegund wordt.

Een gezellige drukte

In voorbereiding op het onttrekken aan de eredienst van de St. Josephkerk zijn
contactpersonen van alle commissies en werkgroepen, die de St. Elisabethparochie rijk
is, aan de slag gegaan. De koren bekijken waar en hoe ze kunnen repeteren aan de
Herenstraat, en hoe de derde helft kan worden geregeld . De meeste werkgroepen
gaan samen en sociale groepen verhuizen op korte termijn met hun activiteiten naar de
pastorie van de St. Jan de Doperkerk. Daar gaat het een drukte van belang worden. Een
gezellige drukte, die veel gemeenschapszin uitstraalt en waarbij de pastorie nog meer
een ontmoetingsplaats zal zijn van parochianen van de St. Elisabethparochie.

Onttrekking aan de eredienst

Er ligt een verzoek bij de bisschop om in de eerste maanden van het nieuwe jaar de
St. Josephkerk aan de eredienst te onttrekken. Hij of één van zijn vicarissen komt
hiervoor speciaal naar Wateringen en doet dit in een plechtige viering met mooie
rituelen, waarna een processie volgt naar de St. Jan de Doperkerk, onze gezamenlijke
plaats van samenkomst. De datum zal binnen afzienbare tijd bekend worden.

Vieringen in de St. Jan de Doperkerk
Vanaf 1 januari zijn alle zondagsvieringen van de St. Elisabethparochie in de St. Jan de
Doperkerk. Op de eerste vrijdag van de maand komt er een door de weekse
ochtendviering bij in ‘De kleine Jan’. Om 9 uur - de viering die de laatste jaren in de
St. Josephkerk is gehouden. Koren, lectoren, misdienaars en kosters gaan ingeroosterd
worden volgens een nieuw schema. Voor sommigen zal het even wennen zijn: een
ander kerkgebouw, een ander altaar, een andere akoestiek. De meesten kennen het
vaak al van binnenuit.
We gaan er samen tegenaan, heten elkaar welkom en zetten de schouders onder een
nieuwe dynamiek als geloofsgemeenschap. Daar geloof ik heilig in. Veel zegen voor ons
allemaal in dit nieuwe jaar!

Diaken Walther Burgering
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St. Andreas St. Jan de Doper St. Joseph
Za 23-12 18.45 Familie Kerstfeest Start in de Lichtbron met kerstliederen en daarna eenwandeling naar de St. Josephkerk en daar volgt een voorstelling van de zandtovenaar.
Z0 24-12 9.30 Eucharistieviering met Andreaskoor
Voorganger pastor A. van Luijn
Kerstmis
70 24-12 Welkom in de Herberg 17.00 Familie Woord- en Communieviering met Rejoice 21.00 Eucharistieviering met Beatween
Kerst-Inn (doorloop) van 17.00 tot 18.30 uur Voorganger diaken W. Burgering Voorganger pastor A. van Luijn
Ma 25-12 9.30 Eucharistieviering met Andreaskoor 11.00 Woord- en Communieviering met Jubilate Deo
Voorganger pastor A. van Luijn Voorganger diaken W. Burgering
Di 26-12 9.30 Eucharistieviering met Andreaskoor
Voorganger pastor A. van Luijn
Zo 31-12 9.30 Eucharistieviering met Esperanca Geen viering in Stj.:::p\ll‘e:glaatst naar de St. 11.00 Woord- en Communieviering met Rejoice
Voorganger pastor Ch. Duynstee Voorganger pastoraaal werker J. Batist
Nieuwjaar
St. Andreas St. Jan de Doper
Ma 1-01 9.30 Woord- en Communieviering met Andreaskoor 11.00 Eucharistieviering met Jubilate Deo
Voorganger diaken W. Burgering Voorganger pastor Ch. Duynstee
Zo 7-01 9.30 Eucharistieviering met Andreaskoor 11.00 Eucharistieviering met Beatween
Voorganger pastor A. van Luijn Voorganger pastor Ch. Duynstee
Zo 14-01 9.30 Eucharistieviering met Corbulo ( voorstellen communicanten ) 11.00 Eucharistieviering met Rejoice
Voorganger pastor A. van Luijn Voorganger pastor H. Smulders
Zo 21-01 13.00 Oecumenische viering in de Lichtbron in de Pieter van der Plasstraat. De andere kerken zijn gesloten.
Z0 28-01 9.30 Woord- en Communieviering met Esperanga 11.00 Woord- en Communieviering met Beatween

Voorganger diaken W. Burgering

Voorganger diaken W. Burgering




Vieringen in de week

St. Andreas Elke donderdag om 09.00 uur, aansluitend koffiedrinken
St. Jan de Doper Elke woensdag om 09.00 uur

Elke 1° vrijdag van de maand:

- 09.00 uur Woord- en Communieviering in de dagkapel

- 13.30-15.30 uur aanbidding in de kerk. U kunt gerust
even binnenlopen om mee te bidden of zingen.

- Elke dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur is er een
bijeenkomst/viering van de gebedsgroep waarvan de
laatste dinsdag van de maand een eucharistieviering
is.

Vieringen in de kapel van de Ark
Elke 4° vrijdag van de maand om 15.00 uur

Uit de parochieagenda’s
St. Andreas
Ma 15-01 19.30 uur  Parochiebestuur vergadering

St. Elisabeth
Wo 10-01  20.00 uur  Bestuur vergadering
Vr 26-01 14.00 uur  Bijbelgroep

Kerkdeuren open van de St. Jan de Doperkerk.

In de maanden Januari en februari 2024 is er geen kerk open in de St. Jan
de Doperkerk op de zaterdagen.

Uw gebed wordt gevraagd
St. Andreas
Zo 24-12 09.30uur  Nel Raaphorst-Toussaint
Lau en Corry Verbraeken en zoon Martin
Wim van Steekelenburg b.g.v. zijn geboortedag
Ma 25-12 09.30uur  Wim van Koppen
Frans Zwinkels en uit dankbaarheid
Lyda Ammerlaan
Jo Hersbach-van Wingerden en overleden familieleden
Overleden ouders Wagenmakers, Harry Flaton,
Sjaak Volkering, Mirlanda Volkering
en Corrie Wagenmakers.
Kees van Koppen b.g.v. zijn sterfdag
Di 26-12 09.30uur Kees Smeele en Fieke Smeele-van Vree




Zo 31-12 09.30 uur  Om met elkaar een goede afsluiting van 2023, te vieren
Ma 01-01 09.30uur  Voor de St. Andreasparochie, voor een goed begin van 2024
Pater Wim van Paassen
Overleden ouders Helleman-Vis en van Etten-Tetteroo
Zo 07-01 09.30uur Janen Anny Enthoven-Damen
Henk Tetteroo
Cindy Tangel b.g.v. haar geboortedag
Zo 14-01 09.30uur Voor de communicantjes die vandaag aan de parochie
zijn voorgesteld en voor diegenen die hen begeleiden
naar de grote dag van 26 mei
Uit dankbaarheid en zegen over het gezin
Zo 21-01 09.30uur Lenyvander Voort
Zo 28-01 09.30uur  Koosvan Winden
Nel Raaphorst-Toussaint
Aad Tangel b.g.v. zijn geboortedag

St. Elisabeth
Alle intenties worden in beide kerken gelezen

Zo 24-12 Mies van Adrichem- Zwinkels
Louise van der Pluijm- Dingjan
Barbara Helderman- Scholtes
Gerard Helderman
Monique Jutte
Maria van Loon-Helmers
Riek van den Enden-Zandvliet
Jan van den Enden
Henk van Loon
Riet van Loon-Knipping
Leen en Riet Kwakkenbos
Ma 25-12 Mien de Brabander
Koos en Anna Schrader en hun zoon Peter
Koos van Uffelen en overleden fam. Vijverberg- Onings

Zo 31-12 Corrie van der Meer
Wim van Paassen b.g.v. sterfdag

Zo 14-01 Corry Droog-Scholtes b.g.v. haar sterfdag
Jan Droog

Zo 28-01 Thea Vijverberg-Janssen

Voor onze geliefde ouders en grootouders Theo
en Riet Booms-van Hal

Leo Veldhoven b.g.v. trouwdag ouders

Geert en Leny van de Hoeven-Zwinkels b.g.v. haar
sterfdag
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Digitale vieringen
Luisteren en kijken naar de vieringen in de St. Jan de Doper met de app of
www.kerkdienstgemist.nl

Luisteren naar de vieringen in de St. Andreas en St. Joseph met de app of
www.kerkomroep.nl

NIEUWS VAN DE ST. ANDREAS

Koffie/thee drinken

Zondag 7 januari na de viering is er gelegenheid om koffie/thee te drinken achter in de
kerk, om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen.

Elke laatste zondag van de maand, na de viering, is er gelegenheid om koffie/thee te
drinken achterin de kerk. Allen van harte uitgenodigd.

Kerst-Inn in de St Andreaskerk, te Kwintsheul
Wilt u kerstavond op een andere wijze beleven dan is dit misschien
wat voor u !!!

Zondagavond 24 december is er van 17.00 uur tot 18.30 uur de
KERST-INN, in de St. Andreaskerk te Kwintsheul (Zie voor programma
het decemberblad.)

Jaarafsluiting 2023

Als (vice)voorzitter van de St Andreasparochie wil ik graag terugkijken op het jaar en
vooruitkijken naar 2024. Afgelopen jaar is er op bestuurlijk niveau wel e.e.a. veranderd.
Na 12 jaar heeft mijn broer Ab het stokje aan mij overgedragen.

Daarnaast hebben wij een nieuwe notuliste t.w. Saskia van Os-van Oosten, die elke
maand een verslag maakt van de bestuursvergadering. Ten opzichte van de andere
parochies van de federatie is ons bestuur goed ‘bedeeld’ naast het hebben van veel
vrijwilligers, voldoende inkomsten bij de Kerkbalans, is het hebben van een vitaal
bestuur van groot belang!

We hebben afgelopen jaar afscheid genomen van een aantal parochianen/vrijwilligers.
Doordat zij zijn overleden of op een leeftijd waren gekomen om het stokje over te
dragen.

De lege plekken die deze vrijwilligers achter laten zijn niet gemakkelijk in te vullen.

Ik hoop, vooruitkijkend naar volgend jaar, toch een aantal ‘jongere’ parochianen te
kunnen inspireren om zich aan te melden voor kleinere en/of grotere taken, die nu
jaarlijks worden gedaan door steeds ouder wordende vrijwilligers die soms maar
doorgaan, omdat ze denken dat er anders niemand voor te krijgen is.

Laat je verrassen, geef je op bij het secretariaat, bijvoorbeeld als wijkcontactpersoon,
bij het helpen van de “klussen” groot of klein in en rondom de kerk of om een wijk te
lopen voor de ” Drie in Eén”
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(één keer per maand) of de Kerkbalans (2 avonden per jaar), je doet veelal in je eigen
wijk weer nieuwe waardevolle contacten op met mensen die je anders nooit zou
ontmoeten!

Vanuit het bestuur wensen wij iedereen een goede gezondheid en een zalig nieuwjaar.
Wellicht zien we elkaar dan af en toe op zondagochtend bij één van de vieringen!
Peter van Marrewijk
(vice) voorzitter
Een felicitatie waard!
Zondag 26 november jl. zijn er vier mensen door vicevoorzitter Peter van Marrewijk in
het zonnetje gezet:

o Greetje Nederpel-van Holsteijn, de Paaskaars van 2022
Om gezondheid redenen was Greetje niet aanwezig en zijn symbolisch de Paaskaars
en de bloemen, bij haar overhandigd.
Greetje, organiseert het Dopen, daarbij ook de begeleiding van de doopgesprekken.
Zij bezorgt (in en rondom de Leeuwerik) waar ze woont, de “Drie in Eén”, ook is zij
“loper” van een wijk, voor de Kerkbalans.
Dit alles doet Greetje al jaren, zij heeft al eerder de Andreasspeld mogen ontvangen
en nu de Paaskaars van 2022

e Els Zaat-Vis, de Andreas-speld
Elsis 49 jaar aan het koor, eerst bij het dameskoor, wat later het Andreaskoor werd.
Zijis ook secretaris geweest en veel hand en spandiensten rondom het koor gedaan.
En nu bij het Andreaskoor verzorgt ze de bibliotheek, verzorgt/bezorgt de
verjaardagskaarten en verzorgt de koffie bij de koorrepetitie. Is erg sociaal voor en
met iedereen.
Ook poetst Els al jaren, met nog twee dames, een paar keer per jaar al het zilver o.a.
de kandelaars enz. Zodat alles weer glanst bij Hoogfeesten in de kerk. Je ziet de
dames niet bezig, maar.... je ziet het wel.

e Leo van Schie, de Andreas-speld
Leois 25 jaar koster, een taak die hij prima uitvoert. Zo is ook hij al jarenlang “loper”
van een wijk voor de Kerkbalans.

e Mary Vromans- van Heiningen, de Bronzen Gregorius-medaille
Mary is 12% jaar organist bij het Andreaskoor. Ze doet het prachtig en heeft zo haar
eigen stijl, waar het koor profijt van heeft en de parochianen van genieten.

Allen waren zeer verrast en zeker Leo van Schie. Hij werd binnengelokt door het mee
spelen met een aantal leden van de muziekkorps Gregorius.
Dit alles gaf een feestelijk tintje aan de jubilarissen en aan iedereen die aanwezig was
in de kerk.
Naast woorden van dank was er voor alle drie een feestelijk boeket en applaus van alle
aanwezigen.

Namens de parochie van de St. Andreas,

allen van harte gefeliciteerd
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Voorstellen communicanten

Zondag 14 januari om 09.30 uur in de St. Andreas

De voorstel- en de dankviering worden gezamenlijk gedaan in Kwintsheul en
Wateringen. De communicanten, gaan zich voorstellen tijdens de viering in de
St. Andreas kerk met als voorganger pastor A. van Luijn en de muzikale medewerking
van Corbulo.

De negen communicanten van Kwintsheul zijn:

Lisa van Os, Emma van der Knaap, Benjamin van der Helm Velasquez, Emma van der
Goes, Ricki van Elswijk, Rubi Gronsveld, David Dekkinga, Ivar Willems en Sven Robers.

De twaalf communicanten van Wateringen zijn:

Daley ter Meulen, Bless Schaap, Dawid Majkut, David Moor, Nicolas Wojtynek, Raquel
Mac Donald, Roél Mac Donald, Sharon Polanco-Altamirano, Bas Lebbing, Josiah Djaoen,
Arianna en Christian Schouten.

De datums dat de kinderen hun 1°* Heilige Communie mogen ontvangen is voor:
Wateringen: op zondag 21 april, in de St. Jan de Doper
Kwintsheul : op zondag 26 mei, in de St. Andreas

Wij wensen beide groepen, een mooie en fijne tijd toe, met de voorbereidingen voor
de grote dag.

Hopelijk kunt/wilt u allen hierbij aanwezig zijn, zodat het voor hen, samen met hun
ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s een feestelijke viering gaat worden.

15 H. Communie werkgroepen

Kwintsheul en Wateringen

Deurcollectie
De deurcollecte van zondag 26 november, door de P.C.1., heeft € 340,00 opgebracht.
Dit bedrag is overgemaakt naar Hospice Beukenrode. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

NIEUWS VAN DE ST. ELISABETH
In januari zijn alle vieringen om 11.00 uur!

Doopviering
Zondag 28 januari 2024 wordt om 13.00 uur Feline Vrijmoet gedoopt in de St. Jan de
Doperkerk.

Kaartavond

Op 15 januari vindt er weer een kaartavond plaats in de parochiezaal van de
St. Josephparochie. De aanvang is om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.15 uur.
ledereen is van harte welkom.
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Familiekerstfeest op zaterdag 23 december

Op zaterdag 23 december kun je alvast in de kerststemming komen. Loop mee in de
optocht, schijn met je lichtje en Luister naar “kinderkoor Thuis” en Kijk naar de
zandtovenaar.

Aanvang: 19:00 uur in De Lichtbron (de kerk is open vanaf 18.45 uur). Daarna optocht
van De Lichtbron naar St Josephkerk en eindigt om ongeveer 20.30 uur.

Het familiekerstfeest wordt georganiseerd door de Pleinkerk, De Lichtbron en de
St. Elisabethparochie. Vergeet niet je lichtje mee te nemen voor de optocht.

Oudejaarsdag: de laatste “normale” viering in de St Josephkerk
Op zondag 31 december is in de St. Josephkerk de laatste gewone viering. Om 11.00
uur zal pastoraal werker John Batist voorgaan in deze bijzondere woord- en
communieviering. Het koor Rejoice onder leiding van Ton Willemsen zal de viering
muzikaal opluisteren. We zullen tijdens viering extra stilstaan bij het speciale karakter
van deze oudejaarszondag.
Bij de samenstelling van dit parochieblad was het besluit van de bisschop om de
Josephkerk aan de eredienst te onttrekken nog niet bekend. Wel hebben we het signaal
gekregen dat de priesterraad hiermee heeft ingestemd. Normaliter neemt de bisschop
dit advies over. De feitelijke onttrekking vindt dan over een aantal weken plaats. Dat zal
tijdens een speciale viering gebeuren.
Deze zondag wordt dus de één-na-laatste viering, letterlijk een oudejaarsviering die we
— compleet met oliebollen - willen afsluiten in de parochiezaal. U bent allen van harte
uitgenodigd om de viering bij te wonen en samen na afloop terug te blikken en vooruit
te kijken naar wat komen gaat.
Jos Raaphorst,
vicevoorzitter St. Elisabethparochie

Bijbellezen

Vrijdag 26-01 om 14.00 uur parochiehuis St. Jan e ]

In ons jaarthema staat de heilige Geest centraal. Vanmiddag lezen \2\6|l[g
e O
E

we hiertoe verschillende verzen uit; Lucas én een passage uit
Jesaja. In die teksten wordt de heilige Geest uitvergroot. Bij Jezus

doop, daalde de heilige Geest op Hem neer en... blééf op Hem GEEST
rusten! (een prachtig beeld, dat rusten nietwaar?!) Vervolgens T

Gods Geest sweefde over de wateren (Genasis 1:2)
dreef de Geest Hem naar de woestijn. In die stilte, in die Abeczors 0252021

verinnerlijking breekt God door met stille overmacht. Stilte als een woordeloos gebed.
Hoe ziet jouw gebedsleven eruit, is dat veel “prevelen”? Of durf jij de stilte toe te laten
opdat de Heilige Geest in jou kan bidden? Kom en schuif aan, koffie en thee staan klaar.

Hartelijke groeten, namens de Bijbelsgroep
Rob van der Knaap
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Nieuwjaarsreceptie St. Elisabeth

Zondag 7 januari 2024 is er een nieuwjaarsreceptie voor alle parochianen van de

St. Elisabethparochie. We zullen dit houden in het St. Jans parochiehuis na afloop van

de viering van 11.00 uur.

Een mooi moment om met elkaar bij te praten. We zullen dan ook stilstaan bij alle

ontwikkelingen van het afgelopen jaar en vooruitkijken op het nieuwe jaar.
Parochiebestuur St. Elisabeth

Actie Kerkbalans 2024

Deze maand is het zover! Van 13 tot en met 27 januari 2024 doen

wij mee aan de Actie Kerkbalans. Actie

Al generaties lang is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van Kerkbalans
grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, getrouwd,

gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun
levenservaringen, te delen. Dat geeft een

Geef vandaag voor bijzondere band. Kerkleden willen gastvrij zijn
naar hen die God nog niet kennen, maar ook naar
de kerk van morgen jonge mensen die hun leven nog voor zich

hebben en dat
willen delen met God en met elkaar. Door vandaag te
geven, kan de kerk ook morgen doen waar ze al
eeuwenlang voor staat. Dit is het verhaal achter de
slogan: Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Alle leden van de parochie krijgen in januari een folder
met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage.

Wilt u nu al een donatie doen, dan kan dat natuurlijk.
Ook deze bijdrage is van harte welkom op
rekeningnummers NL 94 RABO 0156 6939 09 of op NL 64
INGB 0000 2720 20 of NL 62 RABO 0156 6909 93.

U kunt ook doneren via de QR-code die bij dit artikel staat afgebeeld. Wij wensen u een
mooie kersttijd toe!

Het team AKB 2024

Voorstel viering voor de communicanten van 2024
Zondag 14 januari stellen de kinderen zich voor die dit jaar hun eerste heilige communie
gaan doen. U bent van harte welkom bij de viering in de Andreaskerk om 09.30 uur.

Zaterdag Kerk Open
In de maanden januari en februari 2024 is er geen kerk open in de St. Jan de Doperkerk
op de zaterdagen.
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Jubilea bij zangkoor Jubilate Deo
Onlangs mochten er twee mensen van ons koor hun koorjubileum vieren tijdens een
speciale viering op 26 november in de Adrianus kerk van Naaldwijk. Mevr. Toos van
Zeijl-Raaphorst, vierde haar 50-jarig koorzang jubileum!
Zijis eerst in Kwintsheul als dirigent en ook zangeres van diverse koren lid geweest, ook
het dameskoor Alicante stond jaren onder haar leiding. Nu zingt zij nog bij met
Haagsche liturgisch koor, Cantate Domino, in diverse kerken en het Wateringse
kerkkoor Jubilate Deo, beiden nu o.l.v. Jos Vranken. Ook Jos mocht zijn jubileum
vieren...
0ok hij mocht z’n jubileum vieren: hij is n.l. al 65 jaar kerkmusicus, organist/dirigent,
waarvan vele jaren bij Deo Sacrum in Poeldijk en ook bij diverse andere koren in het
land. Beide koorleden kregen de waardering die zij verdienden namens de
Gregoriusvereniging en werden in de bloemetjes gezet!
St.Elisabethparochie,

Zangkoor Jubilate Deo
Gerarduskalender
Is weer te koop voor €9,75 tijdens de openingstijden van het secretariaat op maandag-
woensdag- en vrijdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur en tijdens kerk open op
zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Voedselinzameling

De voedselinzameling gaat nog steeds door en daarvoor staan de manden voor
houdbare voedselproducten achter in onze kerken. Deze producten gaan naar de
voedselbank, gezinnen in de schuldhulpverlening en naar de zusters in Rotterdam, die
dagelijks koken voor daklozen. Uw hulp blijft nodig, dank daarvoor.

LITURGIE

31 december - Heilige Familie (kleur: wit)
Thema: Vruchtbaar worden. We lezen: Genesis 15, 1-6; 21,13; Psalm
105; Hebreeén 11, 8.11-12.17-19; Lucas 2, 22-40.

Het evangelie verhaalt ons de opdracht van Jezus in de Tempel en de ontmoeting met
Simeon en Hanna, de eerste sprak een profetie uit en de tweede een dankwoord tot
God. De eerste lezing beschrijft de ontmoeting van Abraham met God en de belofte die
hij van God ontving. In de psalm loven en danken wij God. In de tweede lezing beschrijft
Paulus in het kort de belofte van God aan Abraham en het vertrouwen van Abraham.

1 januari - Nieuwjaar Heilige Maria, Moeder van God (kleur: wit)
Thema: Een zegen. We lezen: Numeri 6, 22-27; Psalm 67; Galaten 4, 4-7; Lucas2, 16-21.

Lucas beschrijft in het kort de aanbidding door de herders. Hij voegt bij deze
gebeurtenis de veelzeggende zin: “Maria bewaarde al deze woorden (van de herders)
in haar hart. ” De eerste lezing is een prachtige zegenwens. Met de psalmist zeggen we
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dan ook: “God, wees ons barmhartig en zegen ons.” Paulus leert ons, dat we door Jezus,
kinderen van God zijn.

7 januari - Openbaring van de Heer (kleur: wit)
Thema: Een Licht voor allen. We lezen: Jesaja 60, 1-6; Psalm 72; Efeziérs 3, 2-3a.5-6;
Matteus 2, 1-12.

Vandaag verhaalt het de zoektocht van de drie wijzen naar de pasgeboren koning der
joden. Voorgelicht door de Hogepriester en Schriftgeleerden en gewezen door de ster
komen ze bij Jezus aan. Ze overhandigen hun geschenken en gaan gewaarschuwd in
een droom niet langs Herodes, maar kiezen een andere weg. Je kan ook zeggen: deze
ontmoeting geeft toont hun leven een heel andere weg. Jesaja profeteert dat het Licht
over Jeruzalem zal opgaan en dat de luister koningen en volkeren zal aantrekken. De
psalmist laat ons zeggen:” Alle volkeren der aarde huldigen U, Heer. ” Paulus zegt ons,
dat de heidenen in Christus Jezus mede-erfgenaam van de heilsbelofte zijn.

14 januari - Tweede zondag door het jaar (kleur: groen)
Het thema: Kom en zie. We lezen 1 Samuél 3. 3b-10.19; Psalm 40; 1 Korintiérs 6,13c-
15a.17-20; Johannes 1. 35-42.

In het evangelie vernemen we hoe Jezus Andreas en Simon roept. (Simeon draagt later
de naam: Petrus) Ook de eerste lezing is een roepingsverhaal, nu dat van Samuél. In de
psalm zeggen we: “Ja, ik kom.” Paulus zegt, dat ons lichaam een tempel van de Heilige
Geest is geworden door onze overgave aan God.

22 januari - Derde zondag door het jaar (kleur: groen)
Thema: Volgt Mij. We lezen; Jona 3, 1-5.10 Psalm 25; 1 Korintiérs 7, 29-31.

In het evangelie horen we weer het roepingsverhaal van Andreas en Simeon, maar nu
ook van Jakobus en Johannes. Het kan u verwonderen, dat dit verhaal afwijkt van het
verhaal van vorige week. Het evangelie is geen nauwkeurig verslag van alle
gebeurtenissen; het is een geloofsverhaal, een getuigen van het geloof. De eerste
lezing beschrijft de roeping van Jona als profeet. Met de psalmist zeggen we: “Wijs mij
uw wegen, Heer. ” Paulus waarschuwt ons niet te veel in het aardse op te gaan.

29 januari - Derde zondag door het jaar (kleur: groen)
Thema: Jezus’” Woord heeft gezag. We lezen: Deuteronium 18, 15-20; Psalm 95;
1Korintiérs 7, 32-35; Marcus 1, 21-28,

In het evangelie horen hoe Jezus in de synagoge van Karfanalim spreekt. De
toehoorders bemerken, dat Hij met gezag spreekt. Zijn gezag wordt nog duidelijker
voor hen, als Hij een man geneest. De eerste lezing is een waarschuwing voor
profeten niet gezonden door God. Zij hebben geen gezag. In de psalm loven we God.
Paulus spreekt over het huwelijk en geeft aanwijzingen voor de gehuwde en de
ongehuwde mens.
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Met de Doop van de Heer
bedoelen we het moment dat Jezus zelf wordt
gedoopt. Het is Johannes de Doper die Jezus
doopt.

Van wit naar groen
De kerk heeft een eigen kalender en gebruikt daar kleuren bij.
De verschillende zondagen hebben verschillende kleuren. In
de kersttijd is de kleur in de kerk wit. Wit is de kleur van feest.
De kersttijd duurt van Kerst-avond tot en met het feest van de
Doop van de Heer. Na dit feest is de kleur in de kerk groen.
Groen is de kleur voor de ‘gewone’ zondagen. Zo zijn de
meeste zon-dagen. In de kerk noemen we dat ‘de tijd door het
jaar’.

De doop van Jezus
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 1, 7-11

Jezus gaat naar Johannes de Doper. Jezus wil door Johannes gedoopt
worden. God, zijn Vader, vindt dat nodig en dat weet Jezus. Johannes
draagt geen zachte kleren. Zijn jas is van ruw kamelenhaar. Hij heeft
een leren gordel om zijn middel, een soort ceintuur. Hij eet
sprinkhanen en wilde honing. Meer heeft hij niet nodig om te leven.
Johannes heeft al veel mensen gedoopt. Hij zegt tegen de mensen:
“Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben het niet waard om
zijn dienaar te zijn, niet eens om mij te bukken en de riem van zijn
sandalen los te maken. lk heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal
jullie dopen in heilige Geest. Nu komt Jezus naar hem toe. Jezus gaat
net als de andere mensen het water in, de rivier de Jordaan en
Johannes doopt hem. Meteen als Jezus uit het water komt, ziet Hij de
hemel openbreken en de Geest als een duif op zich neerkomen. Er
klinkt een stem uit de hemel die zegt: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in

wie ik Vreugde vind”.
Gebruik van deze 'K.lncierpz:émz: door parcchies ofF orcjar.l«;aheq is alleen toegestaan
voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via K Kids nl
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Parochiefederatie Sint Franciscus
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tussen duin en tuin
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.O PAROCHIEFEDERATIE
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Pastoraal team . SINT FRANCISCUS

£y tussen duin en tuin

<>ODD oo®
pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden

% (0174) 62 45 36 D4 steenvoorden@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies De Lier / ‘s Gravenzande / Maasdijk / Naaldwijk

pastor Ch.E.M. Duynstee
@ 0623757456 D< duynstee@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies De Lier / ‘s Gravenzande / Maasdijk

pastor A.H. van Luijn
2 06 16 04 66 03 DA< vanluijn@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies Honselersdijk / Poeldijk / Monster

diaken C.W. Burgering
2 0629 56 28 65 4 burgering@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies Hoek v Holland-Heenweg / Wateringen / Kwintsheul

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2)

mw. M. de Jong

Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk

2 0651477580 < info@rkwestland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Website: www.rkwestland.nl Kopij sturen naar website@rkwestland.nl

Persoonlijk contact

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met degene van het pastoraal
team die het aanspreekpunt is voor uw parochie. Voor overige vragen of het opgeven
van gebedsintenties kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.

Sacramenten

Aanvragen voor o.a. dopen, le H. Communie, Vormsel en huwelijk kan digitaal
gebeuren via de website van de federatie: www.rkwestland.nl Ook om u in te schrijven
of een verhuizing door te geven is er een formulier beschikbaar (zie onder Contact
'Aanmeld formulieren').

Nieuwsbrieven

De digitale nieuwsbrief RK Westland verschijnt elke twee weken. Aanmelden via de
website of een mailtje naar nieuwsbrief@rkwestland.nl Speciaal voor kind, jeugd en
jongeren verschijnt er vijf keer per jaar een eigen nieuwsbrief.
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