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Dry January: mosterd na de maaltijd

Nu de feestdagen weer achter ons liggen, likken we de wonden die geslagen zijn na een periode van losbandigheid en
overvloed. Afgezien van het feit of dit bij het feest van Kerstmis en Oud en Nieuw hoort, en of het niet anders kan, zie je dat
steeds meer mensen meedoen met de actie Dry January. Een goede zaak, omdat het aandacht vraagt voor een groot
maatschappelijk probleem: te hoog alcoholgebruik, waardoor verslaving op de loer ligt.

Het grootste probleem met alcohol is de combinatie dat alcoholgebruik maatschappelijk geaccepteerd is, dat alcohol
makkelijk verkrijgbaar en verslavend is en dat het zoveel onherstelbare schade aanricht aan de hersenen en ziektes waar we
wakker van kunnen liggen (kanker, alzheimer). Alcoholgebruik op feestjes en partijen is zelfs zo aanvaard dat er nog steeds
discussies zijn over of je een kind van 14-15 jaar de alcohol moet ontzeggen of ‘dat het moet kunnen’. Terwijl
neurowetenschappelijke studies laten zien hoe funest het is voor het brein, blijven de promotoren van alcoholgebruik onder
jongeren erover spreken alsof alcohol drinken een burgerrecht is!

Jaren geleden kwam ik geregeld in Polen en had ik met mijn Poolse vrienden een gesprek over alcohol en opvoeding. Velen
zeiden dat kinderen geen alcohol mochten gebruiken, maar als ze eenmaal 18 waren, -dat zagen ook zij- dan gingen ze
helemaal los. De koppeling met alcoholisme werd toen der tijd amper gemaakt, terwijl alcoholisme in Polen (en in
Nederland) een groot probleem vormde. |k verdedigde het standpunt dat je kinderen moest leren (en dus begeleiden in) hoe
je met alcohol om moest gaan. Gepaard aan goede voorlichting welke schade alcohol kan aanrichten: sociaal en fysiek, op
korte en langere termijn.

Dry January is, denk ik, niet de beste manier om met deze problematiek om te gaan. Beter is het- om vooraf aan de
feestdagen je voor te nemen om niet zoveel alcohol tot je te nemen. Alcohol drinken en roken horen —psychologisch
gesproken- bij de suicidale neigingen van de mens.

Ons geloof predikt matigheid en soberheid, ook al mogen we het leven vieren. In die matigheid kunnen we ‘nuchter dronken
zijn’ van de vreugde die God aan ons leven kan geven.

En natuurlijk, we mogen best een glaasje drinken om de feestvreugde te verhogen, maar als er overmatig geschonken wordt
tijdens de feestdagen dan is er vaak iets anders aan de hand. Dan gaan we op een verkeerde manier om met (positieve en
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negatieve) spanningen die de feestdagen voor veel mensen ook met zich meebrengen: omdat er zoveel mdet, zoveel sociale
druk wordt opgelegd. Daar mogen we best wel eens met elkaar bij stilstaan.

De vastentijd die binnenkort start kent niet voor niets een ander toegroeien naar het grote Feest. Eerst bezinnen, inzicht
vragen, tijd nemen en grondlijnen ontdekken in ons leven. Daarna openstaan voor de ‘vreugde van de Heer’, voor het
mysterie en de diepte van ons bestaan. Dan worden wij als het ware vanzelfsprekend opgenomen in de feestvreugde. Zo
gesproken klinkt Dry January als mosterd na de maaltijd, omdat het overmatige in ons gedrag in de kern niet verandert. En
we alleen de wonden likken. Anders durven en willen kijken naar iets dat niet goed is, maar maatschappelijk geaccepteerd,
vergt veel bezinning, overdenking en vraagt een openheid voor de Stem die ons tot leven roept.

Diaken Walther Burgering

Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie 2024 kan nu!

De Eerste Communie is het tweede sacrament van de Katholieke kerk. Als een kind in groep 4 van de basisschool zit, mag
hij/zij Eerste Communie doen.

In januari 2024 starten de voorbereidingen, met verschillende bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten wordt er aandacht
besteed dat God er altijd voor je is. En hoe Jezus ons leert om met Hem en met elkaar te delen. Waarna de Eerste Heilige
Communie in het voorjaar 2024 plaats vindt.

Met onderstaande link, meldt je jouw kind aan voor de Eerste Heilige Communie. Opgeven kan tot 22 december 2023.
www.rkwestland.nl/aanmelden-EHC.

De leden van de werkgroep, zullen in december informatie opsturen naar de ouders van de kinderen die zich opgegeven
hebben.

De lessen worden verzorgd door Pastor Ad van Luijn en de werkgroep leden. Het zijn 10 voorbereidende lessen.

Na de Eerste Communie zal er nog 1 afsluitende bijeenkomst zijn.

PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS

Kerkberichten 2024-01

Weekeinde van 6 en 7 januari: Openbaring des Heren, Drie Koningen.

Zaterdagavond: om 19.00 uur: GEEN VIERING.

Zondagochtend: om 11.00 uur: Eucharistieviering voor jong en oud met medewerking van het Bartholomeuskoor.
Voorganger: pastor A. van Luijn.

Intenties: Koos van der Meijs, Koos Kester en Leny Kester- Persoon en zoon Thijs Kester, Corry van der Knaap, Klaas van den
Berg en overleden familieleden, Annette Cornel- van Dinten.

NB. Na deze viering is er een Nieuwjaarsreceptie voor jong en oud!!

Weekeinde van 13 en 14 januari: 2¢ zondag door het jaar B.

Zaterdagavond: om 19.00 uur: GEEN VIERING.

Zondagochtend: om 11.00 uur: Eucharistieviering met medewerking van het Bartholomeuskoor. Voorganger: pastor Ch.
Duynstee.

Intenties: Jan en Anny Enthoven — Damen, Anneke van Paassen- Ruigrok, Piet Persoon en overleden familie, Rie van der Elst,
Leo van Lier.

DOORDEWEEKSE VIERINGEN:
Woensdag 17 januari om 9.00 uur: eucharistieviering in de dagkapel, voorganger pastor A. van Luijn.

Vieringen De Backerhof:

Donderdag 4 januari om 19.00 uur: Rozenkrans bidden door Kees Toussaint en Koos v. Leeuwen.
Donderdag 11 januari om 19.00 uur: Woord- en Communieviering, voorganger Hans Rouw.
Donderdag 18 januari om 19.00 uur: Rozenkrans bidden door Kees Toussaint en Koos v. Leeuwen.

Kerk open
ledere woensdag is de kerk van 13.30 tot 15.00 uur geopend, om zomaar even binnen te lopen voor een stil moment, alleen
of met anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vervoer naar de Bartholomeuskerk om de vieringen bij te wonen

Vanuit de parochie is de vraag gekomen of het mogelijk is gebracht en gehaald te worden naar de kerk. Graag willen wij deze
mogelijkheid u dan ook aanbieden.

Wanneer men niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen, kan er voor vervoer worden gezorgd. U wordt dan met de
auto gehaald en weer thuisgebracht. De contactpersoon hiervoor is Dhr. Jan van Dijk.
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Doopvieringen

Het aanmelden voor een doopviering kan digitaal gebeuren.

Op de homepage van de federatie: www.rkwestland.nl staat onder Contact een blokje genaamd Formulieren. Op het
formulier aanmelden Doop kunnen de gegevens ingevuld worden. Het formulier zal via de digitale weg bezorgd worden bij
het desbetreffende parochiesecretariaat. Zij zullen ervoor zorgen, dat de aanmelding bij de juiste verantwoordelijke
personen terecht komt en in behandeling genomen wordt.

Huisbezoek en contact

Het is fijn als u het secretariaat attent maakt op mensen, die graag bezoek ontvangen als zij in het ziekenhuis liggen, of ziek
en gebonden zijn aan huis. (tel.245058). Voor een persoonlijk gesprek: pastor Ad van Luijn (06 — 16 046 603). Andere vragen
of opgeven misintenties? Bel dan met het parochiesecretariaat.

Oude en gebruikte kleding

U kunt het hele jaar door bellen naar de leden van de werkgroep MOV als u de kleding eerder wilt inleveren.
Er wordt dan een afspraak gemaakt om uw kleding op te halen.

Mieke Janssen, Jan van Paassen.
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