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R.K. Parochie H. Machutus 
Choorstraat 105, 2681 AR Monster  
Parochieblad: NL 46 RABO 0342916246 of via deze QR-code 

Kerkbijdrage : NL26 RABO 0342906518 of NL59 INGB 0000061523   

Parochiesecretariaat 
Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 uur tot 12.00 uur 
 0174-213253    machutus@rkwestland.nl    
 

Parochiebestuur: 
vicevoorzitter : R. Zuijderwijk         vicevoorzittermachutus@rkwestland.nl 
secretaris : M. van Leeuwen,        secretarismachutus@rkwestland.nl 
penningmeester: R. v.d. Burg   penningmeestermachutus@rkwestland.nl 
 

R.K. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming 
Iepstraat 1   2691EX ’s-Gravenzande  
IBAN: NL43 RABO 0135 3053 57 t.n.v. parochie O.L.V. ten Hemelopneming 
 

Parochiesecretariaat 
Openingstijden: woensdag en vrijdag van 09.30 uur tot 11.30 uur 
 0174-41 91 62    olvtenhemelopneming@rkwestland.nl  
 

Parochiebestuur 
vicevoorzitter: : mw. C. Zeelenberg   
secretaris : mw. C. Alsemgeest,   06-23142215 
penningmeester: mw. M. Kester-van Leeuwen  06-45071045  
 

R.K. Parochie H. Egbertus & H. Lambertus 
H. Egbertuskerk, De Cordesstraat 29, 3151 BH Hoek van Holland 
H. Lambertuskerk, Maasdijk 189, 2691 PE ’s-Gravenzande,  0174-412872 
IBAN: NL96 RABO 032 32 69 257 t.n.v. parochie H. Egbertus & H. Lambertus 
 

Parochiesecretariaat  
De Cordesstraat 27–29  3151 BH Hoek van Holland –  0174-38 24 69.  
Geopend op: vrijdag van 09.30 – 11.30 uur en op afspraak.  
  egbertusenlambertus@rkwestland.nl  
 

Parochiebestuur 
vicevoorzitter      : J.B.M. ten Berge   0174-383848 / 06-57984742 
secretaris            : W.F.P. van der Haak  06-51 49 55 30  
penningmeester  : F.C.J. Alders   06-24 21 58 01  
plv. vicevoorzitter: M.S.M. Reukema,      0174-387351 / 06-83594065 
lid                        : W. Thoen   06-30000600 
 

Kopij inleveren ALTIJD vóór de 2e van de maand naar:  

redactiemonster@rkwestland.nl of naar uw eigen parochiesecretariaat  
 

mailto:machutus@rkwestland.nl
mailto:vicevoorzittermachutus@rkwestland.nl
mailto:secretarismachutus@rkwestland.nl
mailto:penningmeestermachutus@rkwestland.nl
mailto:olvtenhemelopneming@rkwestland.nl
mailto:egbertusenlambertus@rkwestland.nl
mailto:redactiesamenaandekust@rkwestland.nl
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Pastoraal Woord – Ruimte voor God? 
 
Zeker als straks halverwege februari de veertigdagentijd begint hoor je in de kerk 
vaak zeggen dat deze tijd ook bedoeld is om wat meer ruimte voor God te ma-
ken. Maar wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee. Bij meer ruimte voor je naaste 
kunnen we ons vaak van alles voorstellen. Dan denken we aan iemand extra 
bezoeken, een beetje helpen met een boodschap of een klusje, iemand wat ex-
tra’s geven omdat jij veel meer hebt, en de ander iets echt nodig heeft en ga zo 
maar door. U vult dat vaak ook zelf wel in. Als je denkt aan andere mensen, als 
je hun gezicht voor ogen haalt, dan weet je ook vaak wel hoe jij het beste wat 
meer ruimte voor ze kan maken. Vaak gaat het dan ook om wat tijd, wat aan-
dacht en vooral van nabijheid. 
Maar wat is dat meer ruimte voor God? Hoe doe je dat? Begin februari, op het 
feest horen we hoe Maria en Josef dat doen door naar de tempel te gaan en 
Jezus daar aan God op te dragen. We noemen dat feest van de Opdracht van 
de Heer in de tempel ook wel Maria lichtmis. Voor Maria en Josef een lange reis 
om bij God te zijn. Daar namen ze ook de tijd voor. 
Vaak hebben wij een eigen manier om door de week of op zondag met God om 
te gaan. We gaan -soms- naar de kerk, we bidden een paar keer per dag voor 
en na de maaltijd en misschien bid u ook nog wel af en toe de rozenkrans. Voor 
ons katholieken is het vaak fijn om met de vertrouwde gebeden van het Onze 
Vader en het Wees Gegroet te bidden. Of soms een schietgebedje. Of misschien 
leest u af en toe in de Bijbel, of volgt u een bepaalde app met extra meditaties 
en gebeden? We zouden juist de komende periode ook zelf op zoek kunnen 
gaan hoe wij, zoals wij zelf zijn, -nog- meer tijd met God kunnen doorbrengen. 
Misschien helpt het daarbij om God eerst ook als een ander te zien. Als de An-
der. Als een persoon waar je ook dicht bij kunt zijn. Die bij jou wil zijn. 
Misschien dat we dan daarbij ook wat vaker gewoon in de stilte bij God willen 
zijn. Kijkend naar een kruisbeeld, een icoon, een beeldje of met een rozenkrans 
in de hand. Gewoon even een kwartiertje in stilte daar zitten. Of een keer een 
kwartier eerder naar de kerk gaan om daar bij Hem te zijn. Of wandelend in de 
natuur. Een wandeling maken met God aan je zijde. Voel maar hoe hij met jou 
meeloopt. En dan hoeven we niet zo veel te zeggen. 
We zouden ook juist thuis wat meer ruimte voor God kunnen maken. Ook vooral 
samen meer ruimte voor God. Wij bidden vaak in onszelf, in ons hart. Hoe mooi 
kan het zijn als we soms ook samen hardop met eigen woorden tegen God pra-
ten. Bidden voor ons gezin, onze familie en wat ons bezig houdt. Waar we dank-
baar voor zijn of juist zorg om hebben. Of als echtpaar voor je de nacht in gaat 
even samen een gebed uitspreken.  
God zal alle tijd en ruimte voor u blijven maken. Aan het einde van het Mattheus-
evangelie staat “ik zal bij u zijn, alle dagen van uw leven”. Aan ons om ook elke 
dag bij Hem te willen zijn. 
 

Pastor Ad van Luijn 
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Terugkomviering dopelingen 

 

  

 

De dopelingen van 2023 zijn uitgenodigd 
voor een terugkomviering op zondag 4 fe-
bruari 2024.  
Voor deze feestelijke kindvriendelijke ge-
zinsviering zijn onlangs de uitnodigingen 
verstuurd aan de ouders van de dopelin-
gen. Voor het geval we iemand vergeten 
zijn, meld je aan en wees welkom in onze 
kerk! 

 
Datum: zondag 4 februari 2024 
Tijd: 13.00 uur 
Plaats: St. Adrianuskerk, Molenstraat 29 te Naaldwijk 
Aanmelden: door een mailtje te sturen, tot uiterlijk 2 februari, naar sacra-

menten@rkwestland.nl  
 
 

Feest van de Opdracht van de Heer / Maria Lichtmis / 
Blasiuszegen 
 
Op 2 februari viert de kerk het Feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel, 
beter bekend als Maria Lichtmis. Door Jezus aan de levende God op te dragen 
erkennen Jozef en Maria dat hun kind ten diepste aan de Schepper van het leven 
toehoort. Vanuit het besef dat het ontvangen leven een geschenk van God is, 
vertrouwen de dankbare ouders het kind aan God toe. Twee oude mensen in de 
tempel, Simeon en Hanna zijn zich bewust dat dit kind een belofte in zich draagt. 
Simeon roept vol blijdschap, dat Jezus het Licht zal zijn dat voor alle volkeren 
straalt. Van oudsher worden op dit feest de kaarsen gewijd en is er ook een 
processie met kaarsen. Vandaar de naam 'lichtmis.' 
Op 3 februari viert de kerk het feest van de Heilige Blasius. Zijn voorspraak wordt 
sinds jaar en dag aangeroepen ten behoeve van onze gezondheid. Na afloop 
van de H. Mis kunnen degenen die daar prijs op stellen, de Blasiuszegen ont-
vangen. Beide feesten worden gevierd op: 
Vrijdag 2 februari om: 09.00 uur in de St. Jan de Doperkerk te Wateringen 
   19.00 uur in de H. Bartholomeuskerk te Poeldijk 
   19.00 uur in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk 
 
Er worden bekende Maria liederen gezongen en de ‘nieuwe’ kaarsen worden 
gewijd. Ook vindt er een lichtprocessie plaats. Na afloop van de H. Mis kunnen 
degenen die daar prijs op stellen, de Blasiuszegen ontvangen. 
Het beloven mooie vieringen te worden, waarvoor alle parochianen van harte 
worden uitgenodigd. 

pastoraal team  

https://rkwestland.us4.list-manage.com/track/click?u=57bace2a3f146997bac6912cc&id=5060912e16&e=806914e1d6
mailto:sacramenten@rkwestland.nl
mailto:sacramenten@rkwestland.nl
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Nieuw Parochieblad 
 
In maart komt er een nieuw blad uit voor alle parochies binnen de federatie Sint 
Franciscus, tussen duin en tuin. Dat betekent dat dit het laatste vertrouwde num-
mer is. Vroeger had elke parochie haar eigen blad. Gaandeweg is op het gebied 
van communicatie en publiciteit de samenwerking gezocht. De meeste van de 
huidige bladen worden dan ook door verschillende parochies met elkaar uitge-
geven. Nu maken wij in het samenwerkingsproces een volgende stap en ver-
schijnt er binnenkort een nieuw blad voor alle katholieke gemeenschappen in het 
Westland, Hoek van Holland en Wateringse Veld. Dit blad wil naast praktische 
informatie bieden, ook missionair zijn. Dat betekent een bijdrage leveren aan 
geloofsverdieping en vorming, zeker ook met het oog op de nieuwe generaties. 
Deze nieuwe opzet vraagt wel keuzes.  Zo zullen de misintenties niet meer in 
het blad worden opgenomen en zullen er ook geen ‘In Memoriam’ worden ge-
plaatst. Dat is voor een blad voor het gehele pastoraatsgebied niet meer te rea-
liseren. Het pastoraal team beseft dat sommigen dat zeker zullen missen. Wel 
zullen de namen van onze dierbare overledenen met hun leeftijd in het nieuwe 
blad worden opgenomen.  Wij hopen op uw begrip. Onze dank gaat uit naar allen 
die zich voor de huidige parochiebladen hebben ingezet. Vaak gedurende vele 
jaren! Fijn dat een aantal van de huidige redacteurs de pagina voor hun parochie 
in het nieuwe blad gaan verzorgen. Wij kijken uit naar Franciscus Focus!  

Namens het pastoraal team,  
pastoor J. Steenvoorden  

 

Let op ! Let op ! Let op ! Let op ! 
Veranderingen inleveren kopij voor het ‘nieuwe’ blad 
 
Dit is de laatste uitgave van het parochieblad ‘Samen aan de Kust’. Het blad 
wat u maandelijks op uw deurmat ontving. Met ingang van de volgende maand 
zal het nieuwe blad van de federatie worden bezorgd.  
Door deze verandering wijzigt er ook het een en ander voor het inleveren van 
de kopij. Lokaal nieuws kunt u voortaan sturen: 
- voor de parochie Monster naar: redactiemonster@rkwestland.nl 
- voor de parochie ’s Gravenzande naar:  
   redactiesgravenzande@rkwestland.nl 
- voor de parochie Hoek van Holland-Heenweg naar:  
   redactiehoekvanhollandheenweg@rkwestland.nl 
 
Het overige nieuws, algemeen voor de gehele federatie bedoeld, kan naar:  
redactiefederatieblad@rkwestland.nl 
 
Ook de datum voor het inleveren van kopij verandert. De uiterste inleverdatum 
voor de komende bladeren zal zijn: 
  

mailto:redactiemonster@rkwestland.nl
mailto:redactiesgravenzande@rkwestland.nl
mailto:redactiehoekvanhollandheenweg@rkwestland.nl
mailto:redactiefederatieblad@rkwestland.nl
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- blad maart 2024 uiterlijk 2 februari op één van de nieuwe redactie-

adressen zoals hierboven vermeld 
- blad april 2024 uiterlijk 2 maart op één van de nieuwe redactie-

adressen. 
Daarna zal de inleverdatum van de kopij altijd op de 2e van de maand zijn. 
Mocht u regelmatig kopij inleveren, houdt u hier dan rekening mee. 
 

Werkgroep voorbereiding nieuw federatieblad 
 
 

Vastenactie 2024, Leven in een veranderende wereld 
 

Niemand zou zich iedere dag zorgen moeten maken over 
voldoende voedsel en water om de dag door te komen. 
Toch is het voor mensen in Zimbabwe een dagelijkse 
strijd om in hun levensonderhoud te voorzien.  
Duizenden families in het Matobo-district in Zimbabwe 
hebben grote moeite de verschillende uitdagingen het 
hoofd te bieden die ontstonden door de coronapandemie, 
klimaatveranderingen en de ingestorte economie van het 
land. De oogsten mislukten en er was nauwelijks vol-
doende te eten. 

Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassen-
teelt met regenwater. Het Vastenactie campagneproject richt zich op vrouwen, 
jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en 
Bikita, de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van 
bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water, in het veld werken terwijl ze ook 
voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. 
 
Waterpunten 
Om de toegang tot schoon water te verbeteren zullen er vier waterpunten, voor-
zien met een pomp die op zonne-energie werkt, worden geïnstalleerd. Ook komt 
er bij elk waterpunt een grote opslagtank van 5000 liter, die vijf dorpen van water 
kan voorzien. Een betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen 
van een goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor ver-
beteren de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid. 
 
Gemeenschappelijke tuinen 
Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd. 
De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door mee te helpen bij de 
installatie van de waterpunten en tuinen. De gemeenschappen zullen na de op-
levering van de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de beveiliging. 
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Naaigroepen 
Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra 
inkomen worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen 
zodat ze kleding kunnen maken en verkopen. 
 
Wilt u de mensen in Zimbabwe financieel helpen? U kunt u uw bijdrage geven in 
de daarvoor bestemde bussen bij de uitgang van elk kerkgebouw. 
 
 

App-bezinningsteksten voor de vastentijd 
 
Sinds geruime tijd levert het pastoraal team in advents- en vastentijd een dage-
lijkse bezinningstekst. Dit gebeurt via een interne federatie-appgroep. Ook in de 
komende vastentijd willen we u weer inspireren met een gedachte aan het begin 
van de (werk)dag. Bent u nog niet aangesloten bij de federatieve appgroep en 
wilt u in liturgisch sterke tijden dagelijks een mooie, bezinnende tekst op uw mo-
biele telefoon ontvangen? Meld u zich dan aan via 06 29562865 of via burge-
ring@rkwestland.nl  onder vermelding van uw naam en mobiele nummer. Diaken 
Burgering zorgt er dan voor dat u aan de groep wordt toegevoegd. De vastentijd 
begint op 14 februari. 
 
 

Dertig Plus geloofsgespreksgroep 
 
Anderhalf jaar geleden hebben een achttal dertigplussers (in leeftijd oplopend 
tot ongeveer 50 jaar) de koppen bij elkaar gestoken en zijn een geloofsgespreks-
groep gestart. Hedendaagse religieuze en maatschappelijke vraagstukken wor-
den bij toerbeurt voorbereid en uitgebreid en diepgaand besproken. Hoe gaan 
we als gelovigen op een goede manier om met deze vraagstukken? En wat zegt 
de rooms katholiek kerk hierover? Deze gastvrije en open groep komt bij elkaar 
in de pastorie van de Sint Jan de Doperkerk in Wateringen, maar vaak sluiten 
een of twee leden ook online aan. 
 
Met dit nieuwe kalenderjaar willen we meer dertigplussers verzamelen. Voel je 
je geroepen, wees dan welkom -fysiek of online- op donderdag 25 januari. We 
starten om 20.30 uur. Pastor Charles Duynstee is die avond aanwezig, in febru-
ari diaken Walther Burgering. De data tot aan de zomer zijn: 15 februari, 21 
maart, 18 april, 16 mei en 20 juni. Sluit gerust een keer aan. Aanmelden kan via 
burgering@rkwestland.nl. We zijn benieuwd wie onze groep zal komen verrijken.  
 
 
 
 

  

mailto:burgering@rkwestland.nl
mailto:burgering@rkwestland.nl
mailto:burgering@rkwestland.nl
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Save the date: 7 maart –  
federatiebijeenkomst diaconie en pastoraat  

 
Donderdagavond 7 maart om 19.30 uur nodigen pastor Duynstee en Diaken 
Burgering vertegenwoordigers van alle pastorale en diaconale groepen uit voor 
een ontmoetings- en uitwisselingsavond rondom diaconie. Plaatselijk worden 
deze groepen steeds kleiner en de gemiddelde leeftijd ligt in het algemeen aan 
de hoge kant. Daarmee zijn ze kwetsbaar geworden. 
 
Deze bijeenkomst beoogt elkaar te inspireren met de ervaringsverhalen in het 
diaconale werk. En -waar nodig- elkaar te leren kennen met het oog op de toe-
komst. Graag spreken we met elkaar over de mogelijkheid en/of noodzakelijk-
heid om toe te groeien naar een federatief diaconaal beraad en hoe dat vorm 
zou kunnen krijgen. In zo’n beraad kunnen de grote (beleids)lijnen op het gebied 
van pastoraat en diaconaat voor de hele federatie worden voorbereid en geco-
ördineerd. 
Op dit moment wordt o.a. gedacht aan (ouderen en zieken)bezoek- en nazorg-
groepen, Zonnebloem, KBO, pci-en, pastoraatsgroepen, katholieke groepen die 

actief zijn in de voedselbank, vluchtelingenwerk, keti koti, kerkelijke kringloop-
winkels, vredeswerk, missiewerkgroepen, oogstdankdag, gevangenenbezoek, 
M-25 en schuldhulpmaatjes.  
 
De plaats van samenkomst wordt later bekendgemaakt. Opgave voor deze bij-
eenkomst onder vermelding van naam, parochie en groep waarin u actief bent, 
kan via burgering@rkwestland.nl. Graag voor 15 februari a.s. 
 
 

Lezing: 
‘TOBIT, TOBIAS EN DE ENGEL, een spiritueel reisverhaal’ 
 

 
Tobias geneest zijn vader Tobit 

van zijn blindheid’ 
Gerrit Willemsz. Horst 1612-1652 

 

Het Bijbelboek Tobit (uit het Oude 
Testament) vertelt het verhaal over de 
oude, rechtschapen vader Tobit, zijn 
vrouw Anna en hun zoon Tobias en 
speelt tijdens de Ballingschap van het 
Joodse volk in Ninivé. Door een onge-
luk raakt Tobit blind. Daarom geeft hij 
aan zijn zoon de opdracht naar Medië 
te gaan om geld op te halen dat hij 
daar ooit bij ‘n vriend in bewaring had 
gegeven. Tobias vindt iemand die 
hem op die reis kan begeleiden: Aza-
rias. Later 

mailto:burgering@rkwestland.nl
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blijkt dit de engel Rafaël te zijn. Onderweg moet Tobias vele moeilijkheden over-
winnen. Dat lukt hem door zijn vertrouwen op God en de hulp van zijn bescherm-
engel. Uiteindelijk keert alles ten goede. Het verhaal is een beeld van onze eigen 
reis door het leven: ook wij ontmoeten weerstand en kunnen door leed worden 
getroffen. Maar, zegt dit verhaal, wie er open voor staat, zal merken dat God 
soms een ‘Engel’ stuurt die met je meegaat op je levensweg. We vertellen erover 
met afbeeldingen uit de kunst en gaan erover in gesprek.  
 
Inleider: John Batist, gepensioneerd pastoraal werker 
Datum: woensdag 7 februari 2024 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: parochiecentrum ‘De Hofstede’, Molenstraat 31 te Naaldwijk 
Aanmelden: tot uiterlijk dinsdag 6 februari (12.00 uur) bij het federatie-

secretariaat (info@rkwestland.nl) 
 
 

 
KIND  JONGEREN 

 
 

Herinnering: federatieve aanpak vormsel en aanmelden infor-
matiebijeenkomst 
 
In het vorige parochieblad heeft u kunnen lezen 
dat dit jaar het Vormsel en de voorbereidingen 
ervoor federatiebreed opgepakt worden. Dit 
voorjaar starten de voorbereidingen van de jon-
geren die in groep 8 of in de brugklas zitten.  
 
 
 
 
Informatieavonden 
Eind februari worden er op twee locaties informatieavonden georganiseerd 
voor geïnteresseerde jongeren en hun ouders: 

 dinsdag 27 februari is er voor de jongeren uit Naaldwijk, Maasdijk, de 
Lier en Honselersdijk een informatieavond in de pastorie te Naaldwijk. 

 donderdag 29 februari voor de jongeren uit Wateringen, Kwintsheul, 
Poeldijk, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland; deze informa-
tieavond is in de pastorie te Poeldijk. 

De avonden beginnen om 19.00 uur en zijn rond 20.30 uur afgelopen. Wilt u zich  
voor 20 februari aanmelden onder vermelding van de datum, naam en het aantal  
personen? Aanmelden via vormsel@rkwestland.nl 

mailto:info@rkwestland.nl
mailto:vormsel@rkwestland.nl
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Scan de QR-code voor de uitgebreide versie van het gehele 
artikel op de website van RK Westland, inclusief vertaling in 
het Pools. 

Namens de vormselwerkgroep: 
Jos Janssen 

Harriët Goossens 

 
Kinderen en Jongeren 
Woensdagavond 7 februari is er een bijeenkomst van de Rock Solid Tiener-
groep. Pas gevormden en vormelingen zijn van harte welkom aan te sluiten bij 
een leuk, flitsend en spannend programma. We starten om 19.00 uur in de pas-
torie aan de Dijkstraat 25 in Honselersdijk. Onder leiding van Tanja van den 
Berg, Rick Rodenburg en/of diaken Walther Burgering. Lukt het 7 februari niet, 
schrijf dan alvast 6 maart in je agenda en neem een vriend/vriendin mee. Leuk!  
 
5x per jaar verschijnt de digitale Kind-Jeugd-JongerenNieuwsbrief, waarop u 
zich gratis kunt abonneren. Bijna 125 gezinnen gingen u al voor. Eén mailtje 
naar kindjeugdjongeren@rkwestland.nl is genoeg en u blijft op de hoogte van 
leuke activiteiten zoals de kinderwoorddienst, de Kliederkerk, RKJ-groep, ge-
zinsvieringen, Corbulo en de Palmpasenviering van de locaties in onze federatie. 
Een must dus om niets te missen voor je kind(eren).  
 

Houd je van zingen, dan is Jongerenkoor Corbulo misschien wel wat voor jou. 
Repetitie tot 1 april 2024 om 20.00 uur elke donderdagavond in de parochiezaal 
De Kolenkit, naast de St. Josephkerk in Wateringen. 
 
De eerstvolgende RKJ-avond voor jongeren vanaf 16 jaar is op 21 februari om 
20.00 uur. Samen in gesprek over alles wat je in je leven tegenkomt en vragen 
oproept. Gesprekken met leeftijdgenoten en vragen als: wat moet ik met mijn 
geloof?  Van harte welkom in de pastorie aan de Dijkstraat 25 in Honselersdijk. 
Vraag meer info aan Rick Rodenburg of Marjolijn van Marrewijk. 
 
P.S.: 
Van 29 januari tot en met 3 februari is diaken Burgering een week vrij. 
Maandag 5 februari is hij weer aanwezig en aanspreekbaar. 
 
 
 

  

mailto:kindjeugdjongeren@rkwestland.nl
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                NIEUWS van de parochie H. MACHUTUS 
 
 
Handige weetjes: 
Facebook: R.K. Parochie H. Machutus Monster 
Bezorgerscontact: Mw. Ans Vollebregt 
Bezoekersgroep: Mw. Thea Hofstede 
Uitgifte maand maart: donderdag 22 februari 
 
 

Van de bestuurstafel 
 

Laatste uitgave…. 
Met het juli/augustusnummer 2022 verscheen "Samen 
aan de Kust” voor het eerst. Dit is alweer de laatste uit-
gave. De overgang van Interkom naar het gezamenlijke 
"Samen aan de Kust" was belangrijk om de parochiële 
informatievoorziening in de westelijke parochies te 
waarborgen. Nu, nog geen twee jaar later, zetten we 
een volgende, logische stap: vanaf het maartnummer 
verschijnt er een federatief informatieblad op A4 for-
maat. 
 
Wie schrijft eens wat 
Met het nieuwe blad hopen we de komende jaren voor-

uit te kunnen en u op de hoogte te houden van nieuws uit onze eigen parochie 
maar ook van alle andere Westlandse (én Hoek van Holland) parochies. Ans 
Vollebregt blijft betrokken bij het maandblad, maar het zou goed zijn als andere 
parochianen regelmatig iets willen schrijven over wat hen raakt in onze parochie 
of gewoon een persoonlijk verhaal of gedachte willen delen. 
 
Geeft u op voor het nieuwe blad 
We willen het eerste nieuwe blad eenmalig bezorgen bij zoveel mogelijk (katho-
lieke) adressen in Monster. Daarom willen we (ook eenmalig) een beroep doen 
op de bezorgers die in voorgaande jaren het parochieblad rondbrachten. Nieuwe 
lezers kunnen overigens aangeven of ze het blad maandelijks willen blijven ont-
vangen, op papier of digitaal. Parochianen die "Samen aan de Kust" nu al op 
papier of digitaal ontvangen, hoeven zich niet opnieuw aan te melden. 
 
MMF2024 
Door omstandigheden kunnen we de MMF helaas in dit voorjaar (april) niet door 
laten gaan. We kijken nog naar een geschikte datum in het najaar (wordt ver-
volgd). 
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Terugblik 
Met veel genoegen kijken we terug op een 
sfeervolle maand december; de Kerst-
maand in onze kerk. Velen van u genoten 
van het kerstconcert, de vieringen en de 
vele kerststalletjes. Deze werden druk be-
zocht, zelf hele kinderklassen vergaapten 
zich aan al dat moois. Kijk maar eens op 
Facebook voor een compleet overzicht. 
 

Brief en folder bijgevoegd. 
Ook dit jaar ontvangt u weer bij uw parochieblad 
informatie over de Actie Kerkbalans. Naast een 
aanbevelingsbrief ontvangt u ook de folder met 
daarin wat achtergrondinformatie.  
Enige financiële informatie van de Machutuspa-
rochie kunt u vinden op:  
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT23  
 

 
QR-code  
Op de achterzijde van de folder ziet u de mogelijkheden om uw 
bijdrage over te maken, waarbij sommigen van u gebruik kun-
nen maken van de QR-code. 'Gemak dient de mens', U kunt 
dan op eenvoudige wijze een zelfgekozen bedrag aan ons 
overmaken. 
 

Monster, 14 januari 2024. 
Rob van der Burg, penningmeester 

 

Bijzondere vieringen 
Iedere dinsdag om 09.00 uur: Viering 
Woensdag 21 februari om 19.00 uur - ASWOENSDAG:  

VOLP-viering 
 

Parochieagenda 
Vrijdag 16 februari om 19.30 uur: Filmavond in de ’s-Gravenzandse kerk 
Zaterdag 17 februari van 14.00 – 16.00 uur: 
 Informatiemiddag over de bedevaarten 
Woensdag 21 februari om 19.30 uur: Bestuursvergadering 
Woensdag 3 april om 20.00 uur: 
 Doopgesprek voor ouders die hun kindje willen laten dopen voor de 
 doopviering op zondag 14 april om 13.00 uur 
 

  

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT23
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Overledenen 
Op 9 december is de heer Gerardus Nicolaas de Jong overle-
den in de leeftijd van 89 jaar. Vele jaren heeft hij moeten leven 
met een kwetsbare gezondheid en ingrijpende beperkingen. 
Door de goede zorgen van het gezin en de steun van anderen, 
kon hij tot het laatst in zijn eigen vertrouwde omgeving blijven, 
dicht bij zijn lieve vrouw Ans, met wie hij sinds hun trouwdag in 
1960 het leven heeft gedeeld in voor- en tegenspoed. Elke dag 

opnieuw waren zij steun en toeverlaat voor elkaar. Met hard werken heeft hij in 
de kracht van de jaren een mooi tuinbouwbedrijf opgezet. Achter de duinen op 
de geestgronden specialiseerde hij zich in de teelt van radijs. Geert was een 
man met visie. Hij was een innovatieve kweker en heeft de teelt steeds meer 
gemechaniseerd. Met belichting kon hij jaarrond radijs kweken. Geert heeft ge-
werkt en geleefd voor zijn gezin. Hij was trots op hun vier kinderen Karin, Mari-
elle, Rob en Sigrid. Vele jaren heeft hij met zoon Rob fijn samengewerkt in de 
tuin, gaandeweg heeft hij de leiding overgenomen. Geert was geen man om op 
de voorgrond te staan, maar eerder iemand van weinig woorden. Hij heeft geno-
ten van de fijne sfeer in zijn gezin, het gezellig samenzijn op zondagmorgen, 
sportiviteit en vakanties. Huwelijksjubilea en verjaardagen werden altijd goed ge-
vierd. De dertien kleinkinderen brachten een nieuwe dimensie in zijn leven en hij 
heeft er van genoten om hen te hebben zien opgroeien op weg naar volwassen-
heid. Trots was hij op zijn vijf achterkleinkinderen. Door zijn zwakke gezondheid 
leefde Geert de laatste jaren in een kleine wereld. Dankbaar was hij voor de 
goede zorgen en het bezoek dat hij ontving. Nu is hij de Schepper tegemoet 
gegaan. Moge hij rusten in vrede.  
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 14 december in de H. Machutuskerk te 
Monster. Wij wensen Ans, het gezin en de familie sterkte toe bij het dragen van 
het gemis.  

pastoor J. Steenvoorden  
 

In liefdevolle herinnering Gerda van Heijningen-Oudijn 
22 november 1960 – 18 december 2023 
“Zoek je mij…? Zoek dan de kleine dingen, zoek een warme arm, 
een lief gezicht, een warme Zonnestraal die je belicht , .. en ik 
zal er  zijn”. Woorden die Gerda zelf ten afscheid had nagelaten 
om uit te spreken op haar uitvaart. Ze vond het fijn, toen ze in 

het ziekenhuis lag, om haar eigen In memoriam te schrijven.  
Gerda is een bijzondere vrouw geworden. Door haar levensgeschiedenis ge-
vormd kon ze steeds vaker én voor zichzelf én voor anderen er zijn. Eerst haalde 
ze haar hart op toen ze in haar jeugd de warmte mocht ervaren van het gezin 
waarin haar man Clemens was grootgebracht. Na hun trouwen kregen ze ‘drie 
fantastische dochters’. Een verrijking van hun levens en een zorg om van harte 
mee bezig te zijn. Meisjes die diep in hun harten zitten.  
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Toen haar dochters 4 jaar waren en naar school gingen, is ze gaan werken bij 
Sammersbrug, en daarna bij Careyn in Monster. Ze werd daar de zingende zus-
ter genoemd, en liet veel mensen achter met een lach op het gezicht. Vrolijk en 
optimistisch was ze ook altijd als ze zong bij Medea en meeging op de vakantie-
weken met Nathalie. 
Ruim een jaar geleden sloeg het noodlot toe: bij haar werd kanker geconsta-
teerd. De behandeling werd met veel optimisme gestart. Niet veel later overleed 
Clemens plotseling. Dat was een schok, maar ze moest door. Eerst Nathalie op 
een goede zorgplek krijgen en daarna weer zorg voor haar zelf. Daphne, Kim-
berley en Ian waren haar grote steun. En de lach van Jaimy, haar knuffelklein-
kind. De laatste chemo sloeg niet meer aan en langzaam groeide ze naar het 
einde toe.  
Omringd door haar meest dierbaren heeft ze afscheid van dit leven genomen. 
Nu leeft ze door in het Licht van God, verenigd met Clemens en zo vele anderen. 
Ontzorgd en liefdevol omringd. 

Diaken Walther Burgering     
 

Op 2 januari 2024 is overleden Engelbertus Cornelis Franke. 
Bep is geboren op 6 april 1933 in Monster in een groot gezin van 
9 kinderen. Zijn vader had een tuindersbedrijf met druiven, toma-
ten, sla en ook hadden ze varkens en koeien. Hij heeft een mooie 
jeugd gehad en dat doorgeleefd in zijn eigen leven. Bij Bep zat 
in de spreuk “Oost-West, Thuis Best” een diepe waarheid. Mis-
schien niet zo gek als je op dezelfde plek geboren bent, gewerkt, 

getuind hebt, drie kinderen hebt gekregen, en daar ook gestorven bent. Nou ja, 
bijna, Bep en zijn vrouw Riet zijn een keer verhuisd, door de komst van de ro-
tonde, naar hun plek net 100 meter verderop. Dan is die plek ook je leven. Een 
leven waarin Bep trouw was. Trouw, niet alleen aan Riet, maar trouw aan zijn 
product, sla en later tomaat, en dan aan zijn bloemen. Daar had hij veel zorg en 
aandacht voor. Trouw ook in de liefde voor het mooie. Een net pak, een deftige 
auto. Liefst wit. En vol liefde genietend van familie. Genietend in het samen wer-
ken met zijn broer, met zijn zoon en van het bij elkaar komen als familie. Tot op 
het laatst, op nieuwjaarsdag, dat iedereen nog even langs komt. Bij jou “Thuis-
komt”.  Hij kon daar thuis, tot twee jaar terug nog samen met Riet, samen in de 
zon zitten genieten. Zijn rouwkaart geeft een mooi inkijkje daarin. Zittend, met 
tevreden gevouwen handen. Bijna mijmerend. Blij van binnen. En daarmee ook 
zichtbaar gelovig. Gelovig in een God die voor ons een toekomst wil. Nu in dit 
leven, en ook daarna. Waarin we opnieuw in liefde samen mogen zijn. Dat geld 
nu voor Bep en Riet. Moge het ook onze toekomst zijn!  
 

pastor Ad van Luijn 
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Huispaaskaars 

 
 
Er zijn weer huispaaskaarsen te bestellen. Pasen 
valt dit jaar op 31 maart en 1 april. Dat is best wel 
vroeg. Daarom nu al de mogelijkheid. De lengte van 
de kaarsen zijn 25, 30, 40 en 60 cm en de prijzen 
staan erbij vermeld. U kunt betalen via de bijge-
voegde qr code of via banknummer: NL 46 RABO 
0342916246.  
U kunt ook bellen naar het secretariaat van de Ma-
chutusparochie 0174 213253 of even langs gaan.  
 

Vastenaktie 
Tijdens de vastenperiode staat de groene bus weer achterin de kerk voor uw 
donaties. Of maak een donatie over op de bankrekening van de kerk (o.v.v. Vas-
tenactie Zimbabwe),  of rechtstreeks naar Vastenactie NL21 INGB 0000 0058 
50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 
Tijdens de vastenactie zal er achter in de Machutuskerk een voedselmand staan 
waarin we lang houdbare levensmiddelen verzamelen. Op deze manier helpen 
we mensen ver weg en dichtbij tijdens de vastentijd 
 

Vastenmaaltijd 
Zoals vele jaren organiseert de Raad van Kerken ook dit 
jaar een vastenmaaltijd van een maaltijdsoep met brood.   
Er is nog niet veel over bekend, zoals thema en collecte-
doel. Alleen dat de vastenmaaltijd gepland staat op 
woensdag 20 maart om 18.00 uur in een zaal van de 
kerk aan de Burg. Kampschöerstraat te Monster. 
U kunt zich opgeven via het secretariaat. 
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Kerststallen 
Van 16 december tot 6 januari hebben er in de Machutuskerk  ongeveer 36 kerst-
stallen en groepen gestaan. Dit jaar voor de tweede keer . Vorig jaar waren er 
ongeveer 18 kerststallen. Door een oproepje in diverse media is het aantal ver-
dubbeld. Alle kerststallen bij elkaar zorgen voor een sfeervol gevoel. Enkele hon-
derden bezoekers en drie schoolklassen zijn speciaal naar de kerststallen ko-
men kijken. Ook tijdens en na de vieringen werd er volop genoten van de kerst-
stallen. De kerststallen komen uit heel het Westland en zelfs één uit Rijswijk. 
Dank aan iedereen die deze gedoneerd hebben. We hopen hier een traditie van 
te maken. Mocht u een ongebruikte kerststal hebben staan, doe hem niet weg 
maar doneer hem, ook kerstverlichting en losse beelden of beelden groepen zijn 
van harte welkom.  

Henk van Ruijven 
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VOORGANGERS EN SOORT VIERINGEN ONDER VOORBEHOUD 
 

Vieringen maand  
     FEBRUARI 

MONSTER 
 
Parochie H. Machutus 

’s-GRAVENZANDE 
Parochie O.L.V. ten 
Hemelopneming 

   
Zaterdag 
   3 februari 
 

19.00 uur 
Eucharistieviering 
Medea 
Pastor A. van Luijn 

 

Zondag 
   4 februari 
5e zondag d.h. jaar 

 
     GEEN VIERING 
 

09.30 uur 
Woord-/Communieviering 
Muz.beg.Charlotte vd.Berg 
Dhr. J. Batist, p.w. 

   

Zaterdag 
   10 februari 
 

 
     GEEN VIERING 

 

Zondag 
   11 februari 
6e zondag d.h. jaar 
 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
Laus Deo 
Pastor Ch. Duynstee 

09.30 uur 
Woord-/Communieviering 
Parochiekoor 
Diaken W. Burgering 

   

Woensdag  
   14 februari 
ASWOENSDAG 

19.00 uur 
Woord-/Communieviering 
 
VOLP Monster 

19.00 uur 
Woord-/Communieviering 
Parochiekoor 
Dhr. J. Batist, p.w. 

   

Zaterdag 
   17 februari 
 

19.00 uur 
Eucharistieviering 
Medea 
Pastoor J. Steenvoorden 

 

Zondag 
   18 februari 
1e zondag van de 
Veertigdagentijd 

 
     GEEN VIERING 
 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Cantamus 
Pastor Ch. Duynstee 

   

Zaterdag 
   24 februari 
 

 
     GEEN VIERING 

 

Zondag 
   25 februari 
2e zondag van de 
Veertigdagentijd 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
Laus Deo 
Pastor A. van Luijn 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pastor Ch. Duynstee 
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VIERINGEN EN VOORGANGERS ONDER VOORBEHOUD 
 
Vieringen maand  
     FEBRUARI 

HOEK van HOLLAND       &      HEENWEG 
1 parochie met 2 kerken 

H. Egbertus                          H. Lambertus 

   
Zaterdag 
   3 februari 
 
 

  

Zondag  
   4 februari 
5e zondag d.h. jaar 

11.00 uur 
Woord-/Communievie-
ring 
Parochiekoor 
Dhr. J. Batist, p.w. 

 
     GEEN VIERING 
 

   

Zaterdag 
   10 februari 
 

 
 

 

Zondag 
   11 februari 
6e zondag d.h. jaar 
 

 
     GEEN VIERING 
 

09.30 uur 
Woord-/Communievie-
ring 
Parochiekoor 
Diaken W. Burgering 

   

Woensdag  
   14 februari 
ASWOENSDAG 

 
     GEEN VIERING 

19.00 UUR 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pastor A. Vijftigschild 

   

Zaterdag 
   17 februari 
 
 

  

Zondag 
   18 februari 
1e zondag van de 
Veertigdagentijd 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pastor Ch. Duynstee 

 
     GEEN VIERING 
 

   

Zaterdag 
   24 februari 
 

  

Zondag 
   25 februari 
2e zondag van de 
Veertigdagentijd 

 
     GEEN VIERING 
 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pastor A. van Luijn 
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Omgekeerde Adventsactie 
Tijdens de adventsactie, de periode voorafgaand aan kerst, hebben we aan u 

gevraagd om mee te doen aan de omgekeerde 
adventsactie. D.w.z. dat we lang houdbare le-
vensmiddelen inzamelen voor de Westlandse 
Voedselbank. Heel veel mensen hebben daar ge-
hoor aan gegeven en zijn op 23 december le-
vensmiddelen komen brengen, zowel mensen uit 
Monster als omliggende plaatsen. Ongeveer 40 
dozen, kisten en 10 à 15 tassen vol werden door 
de voedselbank opgehaald, te samen met een 
geldbedrag. De mensen van de voedselbank wa-
ren zeer onder de indruk van de opbrengst  en 
namen het met dankbaarheid in ontvangst. Een 

leuke bijkomstigheid voor die mensen was dat zij gelijk even de kerststallen kon-
den bezichtigen.  
Al met al een fantastische dag voor de parochie en alle mensen die langs kwa-
men. Een woord van dank voor al degene die aan de actie hun medewerking 
hebben verleent. 

 
Rond de Machutustoren 
 
Een hele drukke (maar mooie) tijd is afgesloten Kerststallen, omgekeerde ad-
ventactie, kerst, jaarwisseling. Een tijd van opbouw, organiseren, regelen. De 
omgekeerde adventsactie was een groot succes zoals u elders in het blad kan 
lezen; het meeleven van mensen die de actie ondersteunt hebben en niet te 
vergeten de helpers bij het inzamelen. Met zijn allen er voor gaan. Hoe mooi kan 
het zijn. Onlangs met 15 vrijwilligers alles weer opgeruimd, de kerststallen, kerst-
versiering en de grote kerststal en kerstboom. Daarna heeft de werkgroep die 
het kerkgebouw schoon houdt de puntjes nog even op de i gezet zodat alles 
weer spic en span is. Heel mooi om te zien was dat er weer veel mensen hebben 
genoten van de kerststallen en dat er dit jaar drie klassen uit Naaldwijk met ou-
ders en leerkrachten zijn komen kijken.  
Op de foto bij dit stukje ziet u ook een foto van een Ma-
riabeeld met kind. Dit beeld was een beetje in de ver-
getelheid geraakt omdat er  het e.e.a. aan mankeerde. 
Het beeld is door iemand uit de federatie opgeknapt en 
schoon gemaakt. Het is nu te bezichtigen in de kerk. 
Hiervoor zijn we die persoon zeer dankbaar. Ben wel 
benieuwd of er iemand is die wat meer kan vertellen 
over dit beeld. Bijvoorbeeld de herkomst en waar het 
gestaan heeft of hoe en wanneer het gebruikt werd. 
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Afscheid 
Zoals jullie weten houdt het zelfstandige parochieblad op te bestaan. Vanaf 
maart 2024 wordt het een federatieblad met 2 pagina’s per parochie. Even een 
teugblik. 

In 1994 ben ik gevraagd om de redactie te komen verster-
ken; die bestond toen uit pastor Jan van Mastwijk, dhr. 
Jan van Loon en dhr. Hans Groen. De Interkom werd toen 
gedrukt door Axifo in Poeldijk. Die redactie is in de loop 
der jaren veranderd. Dhr. Groen vertrok en Henk van 
Ruyven schoof aan. Dhr. van Loon verhuisde naar Oude-
water en voor hem is geen vervanging gekomen. Na de 
dood van de pastor kwam Cobie van der Zalm de redactie 
versterken. Toen Henk van Ruyven het secretariaat over-
nam, verdween Cobie uit beeld en bleven er nog 2 over. 
Dat is zo gebleven tot het einde.  
Vanaf september 1996 werd de Interkom gedrukt bij 

RKSVM tot 2011, toen heeft ’s-Gravenzande het overgenomen. 
Ook vanaf 1996 leverde ik de Interkom aan en de drukker maakte er een boekje 
van. Vanaf toen is de Interkom ook zelf in elkaar gezet. Met een ploeg van 9 
dames werd er volop gevouwen, geniet en geteld. Toen nog ongeveer 2000. 
Velen gingen en toch is er iedere keer een vangster gevonden. Tot juni 2022, 
want toen werd ‘Samen aan de Kust’ gelanceerd en dit boekje werd gedrukt door 
Picom in De Lier. Voor die jarenlange inzet kreeg ieder een Machutuspenning 
uitgereikt. 
Wanneer ikzelf het boekje compleet maakte weet ik niet meer. Op een gegeven 
moment kwam er een samenwerking met Hoek van Holland/Heenweg en ’s-Gra-
venzande, het HGM idee; later kwam Poeldijk erbij, de HGMP was geboren. Dit 
heeft zo geduurd totdat de redactie van Hoek van Holland/Heenweg aangaf er-
mee te willen stoppen. Samen met ’s-Gravenzande hebben de redacties toen 
besloten om met de 3 parochies 1 blad te maken; gelukkig waren de besturen 
het er ook mee eens. Na een half jaar proefdraaien zag het eerste nummer van 
‘Samen aan Kust’ in juni 2022 het daglicht. En nu naar ongeveer 1½ jaar gaat 
dit ter ziele, ten gunste van het nieuwe federatieblad.  

De redactie 
 

Vrede 
Om vrede in de wereld te hebben, moeten de volken in de vrede leven. 
Om tussen de volken vrede te hebben,  

moeten de steden niet tegen elkaar opstaan. 
Om vrede in de steden te hebben, moet de buren elkaar verstaan. 
Om vrede tussen de buren te hebben, moet er vrede heersen in huis. 
Om thuis vrede te hebben, moet je hem vinden in je eigen hart. 
Lao Tse 

Bron: Gerarduskalender 
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NIEUWS van de parochie O.L.V. ten HEMELOPNEMING 
 
 
Handige weetjes: 
Contactpersoon bezorgers: Mw. J. Smit 
Uitgifte maand maart op donderdag 22 februari 
 
 

Noot van de bestuurstafel 
 
We waren weer blij met Ineke die, geheel onverwacht, de oudejaarsviering ver-
zorgde. Pastor van Luijn was ziek en in plaats van de mensen naar huis te stu-
ren, werd het dank zij de inzet van Ineke weer een mooie viering. 
9 Februari wordt er een parochie avond gehouden in De Kiem. We zijn druk 
bezig met de invulling hiervan. We hopen dan ook op een grote opkomst. U dient 
zich wel even aan te melden, hetzij via de telefoon of de mail. Ook ligt er een 
inschrijfformulier achter in de kerk na de zondagsdienst. 
Vanaf maart valt er een nieuw parochieblad in uw bus. Een Federatief blad. Het 
is voor allemaal wennen en een uitdaging om er een mooi geheel van te maken. 

Groetjes, Conny 
 

Uit de parochieagenda: 
Vrijdag 9 februari om 20.00 uur: Parochie avond in De Kiem 
Vrijdag 16 februari om 20.00 uur: Filmavond (kerk) 
Woensdag 28 februari om 13.00 uur: Bijeenkomst van de Zonnebloem (kerk) 
 

MISINTENTIE 
 
Verzoek van een misintentie op ………………………………………….2023 
 
voor…………………………………………………………………………………. 
 
door……………………………………………………………………………….… 
 
tel.nr………………………………………………………………………………… 
 
De bijdrage ad € 15,- per afroep treft u hierbij aan / is overgemaakt   
naar rek.nr. NL43RABO 0135305357 ten name van 
RK Parochie  O.L.V. ten Hemelopneming ’s-Gravenzande o.v.v. misintentie 

Deze opgaaf kunt u mailen naar olvtenhemelopneming@rkwestland.nl  of 
afgeven bij: Parochiesecretariaat, Iepstraat 1 , ‘s-Gravenzande 

 

mailto:olvtenhemelopneming@rkwestland.nl
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Misintenties: 
Zondag 11 februari: John van Diemen 
Zondag 18 februari: Hanneke v.d. Marck – Krekelberg 
 
 

Uitnodiging 
 

Het parochiebestuur nodigt u op vrijdag 9 februari 2024 uit voor een 
gezellige avond. 
Hier voor zijn alle parochianen van de “Hoeksteenkerk” uitgenodigd.  
Vanaf half 8 bent u welkom en staat de koffie klaar en om 8 uur opent 
pastor CH. Duynstee de avond. 
Wij willen deze avond een paar rondjes quizzen met….                       
Dit wordt verzorgd door de Westlandse Quiz Brothers.  
Wat zou het gezellig zijn als wij elkaar die avond  kunnen ontmoeten 
onder het genot van een hapje en een drankje in:  

Zalencentrum ‘De Kiem’  

Kon. Julianaweg 9 te ’s-Gravenzande. 
Om alles goed te laten verlopen zouden wij graag willen weten of u die 
avond komt. Laat dit weten via de mail:  
olvtenhemelopneming@rkwestland.nl of tel.0174419162.         

Het Parochiebestuur 
 
 

Verjaardagsactie 
Een verslagje van de activiteiten van het afgelopen jaar. 
Zoals velen van u weten komt er met verjaardagen iemand van onze groep bij u 
aan de deur en biedt u gelukwensen en een envelopje aan. U kunt er op vrijwil-
lige basis een geldelijke bijdrage in doen. 
Vanuit de actie ontvangen hiervan  pasgedoopten een tegeltje. 
Zieken die uit het ziekenhuis ontslagen worden (indien bij ons bekend) krijgen 
een attentie. Dit jaar ontvingen 24 personen een beterschapsgroet. 
Bij kerkelijk gevierde huwelijksjubilea ontvingen 4 bruidsparen een mooi boeket.   
Verder verzorgt de actie ook de tegeltjes die  beschilderd worden wanneer een 
dierbare is overleden. 
Oudere parochianen worden door onze medewerkers met Kerst verrast met een 
kerstpakket. Er zijn di jaar 105 pakketten bezorgd. 
In Sonnevanck en de Kreek zijn kerststukjes gebracht.  

mailto:olvtenhemelopneming@rkwestland.nl
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Zo ziet u we hebben een mooie actie van en naar elkaar. 
Blijf de verjaardagsactie steunen, maar geef ook door aan onderstaande  perso-
nen of secretariaat indien u iets over een zieke verneemt. 
Hartelijk dank aan al onze vrijwilligers die heel 2023 op pad zijn gegaan met de 
felicitaties, de kerstpakketten hebben  verzorgd en bezorgd. 
Veel succes weer in 2024. 

                                                      Namens het bestuur:  
Corrie Klop          Anke de Bruin 

 
P.S.: 
WIE O WIE wil ons helpen om met verjaardagen onze jarigen te gaan feliciteren 
namens de actie. Wij zijn op zoek naar iemand in of in de buurt van de wijk 
TUINVELD woont. Het zal jammer zijn wanneer de mensen uit deze wijk  niet 
meer worden  gefeliciteerd. Heel graag uw reactie bij een van ons, alvast vrien-
delijk dank 
 

Johannes Adrianus, Jan, de Boer (30 december 1930 –  
24 december 2023) 
Op 30 december 1930 is Jan geboren in Hoog Karspel (West 
Friesland) als derde van een gezin van zeven kinderen (6 jongens 
en 1 meisje). Tot de oorlog heeft hij een fijne jeugd gehad. In 1946 
sloeg het noodlot toe: zijn vader en moeder overlijden! Het gezin 
viel uit elkaar, maar bleven wel hun hele leven lang met elkaar 
verbonden. Na een jaar in het klein seminarie in Venlo, kwam Jan 
terecht hier in het Westland, bij de tuindersfamilie Groenewegen. 
En hij ging daar werken in de tuin. Zij werden zijn tweede vader 

en moeder, en hij kreeg er een broer en zus bij. Jan werd opnieuw geboren! 
Op een bepaald moment kwam er een meisje langs de deur met een collectebus 
(wat later Riek Koene, ma, bleek te zijn). Gelukkig kwamen zij elkaar elke zondag 
tegen in de St. Adrianus kerk in Naaldwijk. Hun liefde tot elkaar groeide! In 1956 
trouwden zij met elkaar. Jan en Riek werden beiden opnieuw geboren! 56 
jaar lang hebben zij vreugde en verdriet met elkaar mogen delen. Zij hadden een 
goed huwelijk: zij vulden elkaar aan. Elk van hun had een afgebakend terrein. 
Riek de huishouding en de kinderen. Jan het werk en de boekhouding (maar op 
zondag de huishoudelijke taak van patatten bakken). Zij deden alles voor hun 
kinderen. Na meer dan 40 jaar gewerkt te hebben ging Jan in 1988 in de vut. 
Jan ging zingen in het parochiekoor, wat hij 30 jaar lang heeft gedaan, tot dat de 
coronatijd aanbrak. Ze hebben veel samen met de bus gereisd, o.a. 2 keer naar 
Lourdes en 2 keer naar Rome. Jan zou je kunnen typeren als een nuchtere West 
Fries. Hij had een realistisch wereldbeeld, was niet zwaarmoedig en nam het 
leven zoals het kwam! Ook toen zijn vrouw Riek in 2012 overleed probeerde Jan 
tot het laatste toe open te staan voor alle goede dingen om hem heen, hij klaagde 
niet, hij was dankbaar voor alles wat hij in zijn leven mocht ontvangen. De eu-
charistieviering vond plaats op zijn verjaardag 30 december. 

Pastor Charles Duynstee 
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Kindje wiegen, 
Hoe leuk en sfeervol was het om met zoveel kinderen het kindje wiegen te mo-
gen vieren ! 
De rollen werden snel gekozen en alle verkleedkleren gebruikt. 
Mooi, dat er een babytje in de kribbe lag 
Mooi, dat Juf Inge het verhaal voorlas 
Mooi, dat er samen werd gezongen, 
met pianospel van John v.d. Lubbe 
Mooi, dat midden in de winternacht met muziek instrumentjes luid te horen 
was. 
Dank aan alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s en belangstellenden om dit sa-
men te vieren. 

 Met vriendelijke groet,  
Corrie Klop en Trees Wubben 

 
Het verhaal dat de vorige keer vergeten is: 
 

Stekelvarkens 
Het werd heel erg koud in het land.  
Daarom beslisten de stekelvarkens: - Wij blijven samen als groep.  
En kruipen dicht bij elkaar om ons zo te beschermen tegen de koude -. 
Maar, toen ze dit deden, deden ze elkaar zo’n pijn met hun stekels dat ze be-
slisten om elk zijn weg te gaan. 
En de stekelvarkens vroren stilaan dood. 
Dus moesten ze kiezen: ofwel allemaal dood gaan ofwel de stekels van de an-
deren aanvaarden. 
En ze beslisten: - Wij willen samen blijven, zodat we het warm hebben. 
En we zullen leren omgaan met de wondjes die dat met zich meebrengt -. 
Zo overleefden de stekelvarkens de ijskoude winters. 
 

Voor u gelezen…..        Ineke Hartman  
 
Op zoek naar het kind van de vrede. 
In de eenentwintigste eeuw werd Jezus opnieuw geboren op aarde. En velen die 
de hemel bestudeerden zagen zijn ster, een stralende ster van het kind van de 
vrede, geboren in het oosten. Ook de geleerde Jodocus zag de ster aan de he-
mel en hij ging op reis om het kind van de vrede te zoeken. Met een snelle jumbo 
vloog hij naar het oosten. 
Eerst deed hij Jeruzalem aan op zijn reis. Hij ging naar het paleis van president 
Netanyahu en zei: Ik ben op zoek naar het kind van de vrede. Waar zou dat 
geboren kunnen zijn? Al zijn ministers schrokken. De rabijnen keken in de oude 
boeken en zeiden: In Betlehem, daar zou het kind van de vrede geboren worden. 
Maar Netanyahu zei: Dat kan niet. Betlehem is Palestijns gebied en daar kan 
niets goeds vandaan komen. En tegen Jodocus zei hij: waarde vriend, je bent 
hier aan het verkeerde adres. Zoek nog maar verder. 
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Nu vloog Jodocus naar Rome en in het Vaticaans paleis ontmoette hij de paus 
die alle geheimen van het geloof doorgrondde. Waar het kind van de vrede ge-
boren is, zei hij, die vraag zal ik de kardinalen en de theologen eens voorleggen. 
En al die geleerde heren sloegen aan het studeren, het ene dikke boek na het 
andere, de een nog stoffiger dan de andere. En het duurde en duurde maar. En 
Jodocus werd ongeduldig. 
Hij liet Rome voor wat het was en ging zelf op zoek. En op zijn reis kwam hij in 
een klein dorpje in Noord Ierland. In een huisje vlak buiten het dorp was een 
feest gaande, Toen hij vroeg wat de reden van het feest was, kreeg hij als ant-
woord: hier is het kind van de vrede geboren. Zijn hart begon opeens sneller te 
kloppen. Het kind van de vrede? Hier had hij het niet verwacht. Zou het toch 
waar zijn? 
Hij vroeg aan de feestvierders: Waarom noemen je dat kind zo, kind van de 
vrede. Wel, was het antwoord, de vader is katholiek en de moeder protestant. 
Ze stonden eerst vijandig tegenover elkaar maar gingen toch van elkaar houden. 
En hun kindje is symbool van onze hoop dat oude vijanden elkaar toch zullen 
aanvaarden, en alle wederzijdse haat een wantrouwen kunnen afleggen, want 
dan alleen kan er echte vrede zijn. 
Jodocus ging nu het huisje binnen om het kind van de vrede te eren. Daarna 
ging hij stilletjes naar huis. Hij vond het niet nodig om Netanyahu en de paus te 
berichten dat hij het kind van de vrede gevonden had. Ze zouden hem toch niet 
geloven. 
 
 

Filmavond  vrijdag 16 februari 
De Hoeksteenkerk, Iepstraat 1 in ’s-Gravenzande  
is open om 19.30 uur voor een kop koffie/ thee.  

Na afloop wordt er een drankje en hapje aangeboden.  
Dat laatste is ook om elkaar te ontmoeten en eventueel na te praten.  

Om 20.00 uur begint de film. 
 

CLOSE is een verhaal over puberale vriendschap in de 21e 
eeuw. Twee jongens zijn onafscheidelijk. Ze brengen hun da-
gen en nachten samen door met hardlopen, fietsen en video-
games spelen. Remi is artistiek. Hij tekent en speelt 
hobo. Leeuw is atletisch. Hij speelt ijshockey. Ze hebben ple-
zier samen en hebben regelmatig logeerpartijtjes. Wanneer ze 
op school in dezelfde klas worden geplaatst, wordt hun nabij-
heid opgemerkt door hun  puberklas-genoten, die hen vragen 

of ze 'een koppel' zijn. En zo begint een dramatische verandering in de vriend-
schap van de jongens.  
Dit is een zeer gevoelige film met mooie naturalistische vertolkingen van een 
cast waardoor het soms lijkt alsof we naar een documentaire kijken. 
Vooral indrukwekkend zijn kindacteur Eden Dambrine als Leo en Emile De-
quenne als Remi's moeder. Het is een vreemde film omdat veel details, voor 
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zover het de gebeurtenissen betreft, ontbreken. Er zijn veel onbeantwoorde vra-
gen. Maar de emoties zijn levendig en uiterst gedetailleerd. Dit is een trieste 

maar provocerende film die zeker de moeite waard is om te zien. 
 
Tot ziens op vrijdag 16 februari. 

Ineke Hartman en Jan Jacobs 
 
 

24 januari - Zin in Ouderdom:  
Over de rol van Oekraïense kerken in de oorlog 

 
De Oekraïne-oorlog woedt al bijna twee jaar. Formeel staan Amerika en de Eu-
ropese Unie er nog buiten, maar in feite zijn we er steeds meer in betrokken. 
Wat drijft Poetin tot zijn geharnaste opstelling? Vooral: welke rol speelt religie, 
speelt met name de Russisch-Orthodoxe Kerk, daarbij?  
En wat kunnen, moeten, de kerken in (west-)Europa en Amerika nu doen? Pro-
testeren of (zwijgend) meedoen/ondersteunen? Over deze vragen zal het in de 
lezing gaan.   
 
De lezing wordt gegeven door Karel Blei.  
Karel Blei was eerst predikant in de Ned. Hervormde kerk 
in diverse gemeenten. Van 1987 tot 1997 was hij secre-
taris-generaal van de Kerk.  
Namens de Hervormde Kerk was hij ook lid van het Cen-
trale Comité van de Wereldraad van Kerken; tevens mo-
derator van de theologische afdeling van de WARC (= 
wereldbond van hervormde en gereformeerde kerken).  
 
Van 1989 tot 2007 vond een theologische dialoog plaats tussen vertegenwoor-
digers van de WARC en van de Oosters-Orthodoxe kerken. Aan die dialoog 
heeft hij vanaf 1994 deelgenomen. In dat kader ontmoette hij ook regelmatig 
Russische vertegenwoordigers. Vandaar zijn betrokkenheid bij het huidige Oe-
kraïne-conflict. 
 
Deze lezing wordt gehouden in het kader van Zin in Ouderdom ochtenden op de 
4e woensdagmorgen van de maand.  
Toegang is gratis, er is wel een vrijwillige bijdrage.  Aanvang 10.30 uur.  
Datum: 24 januari 2024 Uniecentrum, Langestraat 181 te s’ Gravenzande  
 
 
  



27 
 

 

  NIEUWS van de parochie H. EGBERTUS & H. LAMBERTUS 

 
 
Handige weetjes: 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?  
Kijk dan op onze facebookpagina: 
R.K. Parochie H. Egbertus & H. Lambertus                    

Distributie- en bezorgerscontact: Evelien Schaap 
Uitgifte maand maart: donderdag 22 februari 
 
 

Rondom Liturgie 
   
Kerktijden van vieringen  
Tot Pasen 2024 zijn de vieringen, 
in de Egbertuskerk op zondag om 11:00 uur, 
in de Lambertuskerk op zondag om 09:30 uur,  
niet elk weekend, gemiddeld twee keer per maand.  
 

Zie ook het vieringenoverzicht elders in dit blad. 
Op de website www.rkwestland.nl  vindt u per parochie (en kerk locatie) de 
meest recente informatie over de vieringen. 
 
Digitale collecte via QR-code  
Voor onze parochie kunt u via deze QR-code ook uw  bijdrage aan 
de collecte geven met uw mobiel, via de camera. Ook een goed 
alternatief om onze parochie te steunen als u de viering via kerk-
omroep.nl meebeleeft. 
 

Koffiedrinken in ‘het Schip’ naast de Egbertuskerk   
Op de zondagen waarop er een viering is bent u van harte wel-
kom om na de viering van 11:00 uur gezellig  koffie/thee te drin-
ken in ‘het Schip’.   

 
Voedselmand 
Het blijft nodig om u te vragen bijdragen voor de 
voedselmand achterin de Egbertuskerk en Lambertuskerk niet te 
vergeten. Naast houdbare levensmiddelen zijn ook 
producten voor persoonlijke verzorging (zoals tandpasta, 
shampoo etc.) en wasmiddelen zeer welkom. 
 
 
 
 

http://www.rkwestland.nl/


28 
 

GEBEDSINTENTIE 
 

 Opgaaf van een gebedsintentie op ……………………..……….2023 
 
 voor ……………………………….………………………………………..  
 
 door ……………………………………tel….……………………………. 
 

 in de H. Egbertuskerk en H. Lambertuskerk met vermelding in de 
 viering en in het parochieblad.  De bijdrage (per afroep vanaf 
 € 15,00)  van  € …………… treft u hierbij  aan/is overgemaakt naar     
NL96RABO 0323269257 ten name van R.K. Parochie H.Egbertus  en  
H.Lambertus, Hoek van Holland o.v.v. gebedsintentie. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deze opgaaf mailen naar egbertusenlambertus@rkwestland.nl of afgeven  
bij: Parochiesecretariaat, De Cordesstraat 29, HvHolland. 

 

Gebedsintenties 
Voor het publiceren van gebedsintenties is het noodzakelijk om rekening te 
houden met een tijd-marge van 8 weken. Kopij voor het federatieblad moet na-
melijk door de parochie een maand voor de verschijningsdatum worden aange-
leverd.  
 

Parochieagenda 
Dinsdag13 februari  – Liturgie Overleg Parochie, 19:30 uur; in de pastorie.  
Vrijdag 16 februari – Filmavond kerk ’s-Gravenzande; 19.30 uur 
Donderdag 22 februari 2024 – 

Parochiebestuur vergadert om 20:00 uur in pastorie. 
 

 
Huispaaskaars vóór 1 maart 2024 bestellen 
In de paastijd brandt in onze kerken de Paaskaars, als symbool van Gods licht 
dat het donker overwint. Elk jaar wordt met Pasen een nieuwe kaars in gebruik 
genomen. Het licht van Pasen begeleidt ons het hele jaar.  
Niet alleen in de kerk, maar ook thuis kan het branden van een paaskaars bete-
kenis krijgen als ritueel bij speciale gelegenheden of een moment van bezinning. 
Een licht aansteken ter bemoediging, voor iemand anders, maar ook voor jezelf.  
Wilt u ook thuis een mooie paaskaars (25 cm) kunnen branden?  Deze wordt 
gewijd in de paasviering waarna u de kaars kunt ophalen bij de koster. 
U kunt een Huispaaskaars met opdruk (zie foto van paaskaars zoals die straks 
in de kerk staat) bestellen door invullen van het formulier dat u daarvoor achterin 
de kerk vindt.  
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Aswoensdag 14 februari start Vastenactie 2024 
Zie artikel voorin.  
Doneer in de bus achterin de kerk of rechtstreeks naar Vastenactie  
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag 
 
 
 

AKB-bijdrage 2024: Uw financiële bijdrage aan de 
instandhouding van onze 
parochie en -activiteiten.  
U kunt uw AKB bijdrage ook 
overmaken via deze QR-code. 
We hopen ook dit jaar weer op 
uw steun te mogen rekenen!

 
 
 

Van parochieblad naar federatieblad 
Volgende maand verschijnt voor de eerste keer het nieuwe federatief magazine. 
Een mijlpaal in onze parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin. Eén 
gezamenlijk blad voor alle parochies.  
Teneinde dat in goede banen te leiden werden redacteuren uit alle parochies 
opgeleid om te werken met het digitale systeem en het zich eigen maken van 
een parochiepagina. In maart verschijnt de eerste uitgave van het federatief ma-
gazine met volop aandacht voor inspiratie, een kinderpagina, interviews en 
mooie verhalen uit onze tien parochies. 
 

 
Afscheid van redactrice ‘Samen aan de Kust’ 
Mevrouw Ans Vollebregt willen we graag bedanken voor de 
samenwerking in de afgelopen periode bij de totstandkoming 
van het gezamenlijke parochieblad “Samen aan de Kust”! 
 

 
Liturgie Overleg Parochie, dinsdag 13 februari 2024 
De volgende bijeenkomst met de vrijwilligers van de Egbertuskerk en de Lam-
bertuskerk in het Liturgie Overleg Parochie wordt gehouden  op dinsdag 13 fe-
bruari 2024 om 19:30 uur; in de pastorie.  
De uitnodiging met agenda wordt per mail verstuurd.  
Heeft u suggesties of wensen van belang voor of ter bespreking in dit overleg 
dan kunt u die sturen aan egbertusenlambertus@rkwestland.nl . 
 
 
 
 

mailto:egbertusenlambertus@rkwestland.nl
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Dank voor de bloemen!  
 
Al tientallen jaren worden de bloemen   in de Egbertus-
kerk en de Mariakapel belangeloos geleverd door de fa-
milie Kester. Mevrouw Truus Kester maakt daar prach-
tige bloemstukken van.  
We willen haar, haar man en de verdere familie Kester 
hiervoor bijzonder hartelijk bedanken en hopen nog vele 
jaren van deze  bloemenweelde te mogen genieten. 
 
 

 

Afscheid van vicevoorzitter Hans ten Berge 
Begin januari werd afscheid genomen van Hans ten Berge, vicevoorzitter van 

het parochiebestuur. In zijn afscheidsspeech blikte 
hij terug op de vier bewogen jaren waarin onze pa-
rochie vooral te maken kreeg met de gevolgen van 
het Covid-virus voor de vieringen, de gezondheid 
van velen waarvan sommigen ons zelfs ontvallen 
zijn, en voor alle andere sociale en kerkelijke activi-
teiten. Ook blikte hij vooruit en benoemde de proble-
men en uitdagingen waarvoor het parochiebestuur, 

samen met de parochianen, staat in de komende jaren die gedomineerd lijken 
te worden door verdere secularisatie, teruglopende roepingen, daling van het 
kerkbezoek. 
Namens het parochiebestuur bedankte diaken Walther Burgering de heer 
Ten Berge voor zijn inzet in de afgelopen vier jaar.   
Penningmeester Frans Alders overhandigde de aftredende vicevoorzitter na-
mens de parochie bloemen en een boekenbon.     
 
 

Afscheid Ilil Danin 
 

Zondagavond, kerstavond, was de laatste keer dat Ilil Danin, in 
onze kerk op het orgel speelde. Samen met man, hond en kat 
gaat zij in Perugia (Italië) wonen. Ze is een kleine 15 jaar onze 
organiste geweest en in de coronatijd pakte zij ook het koorlei-
derschap op.   
In de viering zongen we voor de laatste keer het Kyrie uit de 
missa brevis Ilil. Deze mis is voor haar gecomponeerd door 
haar man Earl Christy.   

Als koor wilden wij haar toch een klein beetje in het zonnetje zetten. André 
maakte een mooie tekst op het lied ‘Mijn Gebed’. In plechtige alben en met een 
kaarsje in onze hand hebben we dit lied voor haar gezongen. Ze kreeg ook nog 
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een boekje met persoonlijke wensen vanuit onze parochie en een mooie CD van 
Boudewijn de Groot. 
Ook al zullen we haar erg gaan missen, toch wensen we haar een mooie toe-
komst met een goede baan voor haar en haar man.  
Ilil, het ga je goed, heel erg bedankt voor je inzet! . 

 
 
 

BEDEVAARTNIEUWS 
 
 

Bedevaarten naar Oudenbosch, Brielle, Kevelaer en Lourdes 

Op zondag 11 februari 2024 -het Feest van Maria van Lourdes- openen we het 
bedevaartseizoen in alle kerken van onze parochiefederatie. Contactpersonen 
en pelgrims zijn aanwezig om u een kleurrijke flyer aan te reiken waarop het 
bedevaartprogramma 2024 vermeld en toegelicht wordt.  

Een greep uit ons aanbod van inspirerende bedevaarten en pelgrimstochten: 

 Dagtocht naar Oudenbosch – zaterdag 20 april 2024 
Met viering en rondleiding in de basiliek en bezoek aan zouavenmuseum 

 Nationale Bedevaart Brielle - zaterdag 6 juli 2024 
Met de bus vanaf 8 opstapplaatsen in het Westland 

 Tweedaagse bedevaart Kevelaer - 24 en 25 juli 2024 
“Ga met ons mee...….” (volgens Lukas 24:13-35) 

 6-daagse bedevaart naar Lourdes met vliegtuig - 16 t/m 21 september 
“… Ga zeggen aan de priesters dat men [hier] in processie naar toe 
komt...” 

 

Elke bedevaart wordt pastoraal begeleidt door een lid van ons pastoraal team. 
 
Informatie bijeenkomsten 
Graag vertellen wij u over het programma van elke bedevaart. Op onze website 
www.westlandsebedevaarten.nl kunt u al veel informatie vinden, maar we ko-
men graag naar u toe. U bent van harte welkom bij één van de inloopbijeenkom-
sten op zaterdagmiddag in februari/maart van 14.00 tot 16.00 uur in vier kerken 
van onze federatie: 

 Zaterdag 17 februari  Monster 
 Zaterdag 24 februari  Wateringen (Jan de Doper) 
 Zaterdag   2 maart     Naaldwijk 
 Zaterdag   9 maart     ’s-Gravenzande 

 

 

http://www.westlandsebedevaarten.nl/
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We vertellen u alles over elke bedevaart, wat krijgt u voor de prijs, 
welke pastor gaat ermee, foldermateriaal is beschikbaar en onze 
contactpersonen zijn graag uw gastvrouw en gastheer. Voor ie-
der die zich ter plekke aanmeld voor een bedevaart hebben wij 
een passende attentie.  
 
Aanmelden 
Op de website van de Westlandse Bedevaarten vindt u alle informatie van de 
bedevaarten. U kunt zich zelf digitaal inschrijven, lukt dat niet dan staan onze 
contactpersonen klaar om u een handje te helpen.  
 
Ga mee. Pelgrimeren doet wat met mensen. Je bent van harte welkom. 

Organisatie Westlandse Bedevaarten 

 

Wonder 
De leraar vraagt zijn leerlingen om de zeven wereldwonderen op te schrijven: de 
Taj Mahal, de Chinese muur, het Colosseum, Machu Picchu, de rotswoningen, 
Christo Redentor en Chichén Itzá. 
Tijdens het bespreken houdt één leerlinge zich afzijdig. De leraar vraagt vervol-
gens aan haar of ze problemen heeft met de lijst. Het meisje antwoordt: “Ja. Ik 
denk dat de zeven wonderen van de wereld zijn: het ruiken, het proeven, het 
zien, het horen, het is ook een wonder om te kunnen voelen, te kunnen lachen 
en vooral om lief te hebben”. 
  

Leven 
Wat me het meest verbaast bij de westerse mens is dat hij zijn gezondheid op-
offert om veel geld te verdienen. 
Vervolgens offert hij het geld weer op om zijn gezondheid te herstellen. 
En dan is hij weer bezorgd over zijn toekomst, dat hij niet geniet van het heden, 
met als gevolg dat hij niet in het heden, maar ook niet in de toekomst leeft. 
Hij leeft alsof hij nooit zal sterven en sterft terwijl hij nooit heeft geleefd. 

Dalai Lama 
 

Bidden om waakzaamheid 
Bidden wij voor mensen die wakker blijven bij alles wat er aan onheil gaande is 
in de wereld. Dat zij blijven geloven dat zaken ten goede kunnen keren. 
Wij bidden voor mensen die hun idealen verloren hebben en lusteloos door het 
leven gaan. Dat er weer licht gaat branden in hun bestaan. 
Voor mensen, die het licht van de hoop brandend houden, die ons steeds wijzen 
op ontwikkelingen die moed geven. 
Dat ze wegwijzers mogen zijn naar een wereld van recht en vrede. 

 
Alle 3 van de Gerarduskalender 
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Parochiefederatie Sint Franciscus, 
 tussen duin en tuin 
 

 

Pastoraal team 
 

pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden 

 (0174) 62 45 36   steenvoorden@rkwestland.nl 
aanspreekpunt voor de parochies De Lier / ‘s Gravenzande / Maasdijk / Naaldwijk 
 

pastor Ch.E.M. Duynstee 

 06 23 75 74 56   duynstee@rkwestland.nl  
aanspreekpunt voor de parochies De Lier / ‘s Gravenzande / Maasdijk 
 

pastor A.H. van Luijn 

 06 16 04 66 03   vanluijn@rkwestland.nl 
aanspreekpunt voor de parochies Honselersdijk / Poeldijk / Monster 
 

diaken C.W. Burgering 

 06 29 56 28 65   burgering@rkwestland.nl  
aanspreekpunt voor de parochies Hoek v Holland-Heenweg / Wateringen / Kwintsheul 
 

 

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2) 
 

mw. M. de Jong 

Dijkstraat 25, 2675 AV  Honselersdijk 

 06 51 47 75 80   info@rkwestland.nl  

Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur 
 

 

Website: www.rkwestland.nl Kopij sturen naar website@rkwestland.nl 
 
 

Persoonlijk contact 
Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met degene van het pas-
toraal team die het aanspreekpunt is voor uw parochie. Voor overige vragen of 
het opgeven van gebedsintenties kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat. 
 

Sacramenten 
Aanvragen voor o.a. dopen, 1e H. Communie, Vormsel en huwelijk kan digitaal 
gebeuren via de website van de federatie: www.rkwestland.nl Ook om u in te 
schrijven of een verhuizing door te geven is er een formulier beschikbaar (zie 
onder Contact 'Aanmeld formulieren'). 
 

Nieuwsbrieven 
De digitale nieuwsbrief RK Westland verschijnt elke twee weken. Aanmelden via 
de website of een mailtje naar nieuwsbrief@rkwestland.nl Speciaal voor kind, 
jeugd en jongeren verschijnt er vijf keer per jaar een eigen nieuwsbrief.  
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