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De tien RK parochies van het Westland en
Hoek van Holland vormen samen
parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin



St. Andreasparochie
Kerkstraat 20, 2295 LG KWINTSHEUL
e-mail: andreas@rkwestland.nl

Secretariaat: 0174-292216
Openingstijden:  dinsdag en vrijdag van 09.30 - 11.00 uur

Kerkbestuur: NL 91 RABO 0126 5068 84
Kerkbalans: NL 06 RABO 0126 5002 66

St. Elisabethparochie

St. Jan de Doper kerk

Herenstraat 162, 2291 BL WATERINGEN
e-mail: elisabeth@rkwestland.nl
Secretariaat: 0174 -29 2316
Openingstijden: maandag / woensdag en vrijdag van 9.30 - 11.30 uur

RK St. Jan de Doper:  NL 70 RABO 0156 6114 06 en NL 97 INGB 0000 3652 25
Kerkbalans: NL 62 RABO 0156 6909 93 en NL 64 INGB 0000 2720 20

St. Joseph kerk
Harry Hoekstraat 37, 2291 SL WATERINGEN
e-mail: elisabeth@rkwestland.nl

Secretariaat: 0174 - 292197
Openingstijden: vrijdag van 09.30 - 11.30 uur
Kerkbestuur: NL 48 RABO 0156 6114 14
Kerkbalans: NL 94 RABO 0156 6939 09

Parochiéle Caritas Instelling (P.C.l.)
De P.C.I. kan een rol vervullen voor de inwoners in onze regio die in financiéle nood
verkeren. De contactpersonen zijn:

St. Andreasparochie: Ineke van der Valk 0174-62 7563
St. Elisabethparochie: Afra Vollering 0174 -76 49 49

Kopij “DRIE in EEN”

Kopij inleveren: redactiedrieineen@rkwestland.nl of in de brievenbus van het
secretariaat van uw parochie o.v.v. “kopij 3in1” véor 2 februari 2023.

De volgende uitgave is het nieuwe federatieve magazine: nr. 3, maart 2023.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, aan te passen of te
weigeren. Ingezonden kopij die te laat binnenkomt bij de redactie zal, indien mogelijk,
bewaard blijven voor het volgende parochieblad.
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PASTORAAL WOORD

Ruimte voor God?

Zeker als straks halverwege februari de veertigdagentijd begint, hoor je in de kerk vaak
zeggen dat deze tijd ook bedoeld is om wat meer ruimte voor God te maken. Maar wat
bedoelen we daar nu eigenlijk mee? Bij meer ruimte voor je naaste kunnen we ons vaak
van alles voorstellen. Dan denken we aan iemand extra bezoeken, een beetje helpen
met een boodschap of een klusje, iemand wat extra’s geven omdat jij veel meer hebt
en de ander iets echt nodig heeft en ga zo maar door. U vult dat vaak ook zelf wel in.
Als je denkt aan andere mensen, als je hun gezicht voor ogen haalt, dan weet je ook
vaak wel hoe jij het beste wat meer ruimte voor ze kan maken. Vaak gaat het dan ook
om wat tijd, wat aandacht en vooral van nabijheid.

Maar wat betekent dan meer ruimte voor God? Hoe doe je dat? Begin februari, op het
feest horen we hoe Maria en Josef dat doen door naar de tempel te gaan en Jezus daar
aan God op te dragen. We noemen dat feest van de Opdracht van de Heer in de tempel
ook wel Maria lichtmis. Voor Maria en Josef een lange reis om bij God te zijn. Daar
namen ze ook de tijd voor.

Vaak hebben wij een eigen manier om door de week of op zondag met God om te gaan.
We gaan -soms- naar de kerk, we bidden een paar keer per dag voor en na de maaltijd
en misschien bidt u ook nog wel af en toe de rozenkrans. Voor ons katholieken is het
vaak fijn om met de vertrouwde gebeden van het Onze Vader en het Wees Gegroet te
bidden. Of soms een schietgebedje. Of misschien leest u af en toe in de Bijbel, of volgt
u een bepaalde app met extra meditaties en gebeden? We zouden juist de komende
periode ook zelf op zoek kunnen gaan hoe wij, zoals wij zelf zijn, -nog- meer tijd met
God kunnen doorbrengen. Misschien helpt het daarbij om God eerst ook als een ander
te zien. Als de Ander. Als een persoon waar je ook dicht bij kunt zijn. Die bij jou wil zijn.

Misschien dat we dan daarbij ook wat vaker gewoon in de stilte bij God willen zijn.
Kijkend naar een kruisbeeld, een icoon, een beeldje of met een rozenkrans in de hand.
Gewoon even een kwartiertje in stilte daar zitten. Of een keer een kwartier eerder naar
de kerk gaan om daar bij Hem te zijn. Of wandelend in de natuur. Een wandeling maken
met God aan je zijde. Voel maar hoe Hij met jou meeloopt. En dan hoeven we niet zo
veel te zeggen.

We zouden ook juist thuis wat meer ruimte voor God kunnen maken. Ook vooral samen
meer ruimte voor God. Wij bidden vaak in onszelf, in ons hart. Hoe mooi kan het zijn als
we soms ook samen hardop met eigen woorden tegen God praten. Bidden voor ons
gezin, onze familie en wat ons bezig houdt. Waar we dankbaar voor zijn of juist zorg om
hebben. Of als echtpaar voor je de nacht in gaat even samen een gebed uitspreken.

God zal alle tijd en ruimte voor u blijven maken. Aan het einde van het Mattheus-
evangelie staat “ik zal bij u zijn, alle dagen van uw leven”. Aan ons om ook elke dag bij
Hem te willen zijn.

Pastor Ad van Luijn



LIEF EN LEED

In dankbare herinnering Piet Ammerlaan (St. Andreas)

Geboren: 4 februari 1932

Overleden: 11 november 2023

Piet werd geboren op 4 februari 1932 in het gezin Ammerlaan-Van der Meijs.
Hij was de laatste van 12 kinderen, waarvan er twee op jonge leeftijd zijn
overleden. In die tijd woonde het gezin aan de Dijckerwaal in ’s Gravenzande, waar
vader een tuindersbedrijf had. Zoals het gehele gezin, werd ook oom Piet gedoopt in de
Lambertuskerk aan de Heenweg. Als gevolg van de oorlog moesten ze in 1942 verhuizen
en begonnen zij aan de Mariéndijk weer opnieuw met het tuindersbedrijf. Piet
behoorde tot de ‘stille generatie’. Hij bedoelde daarmee te zeggen dat de jeugd van
mensen geboren tussen 1930 en 1945 sterk werd beinvloed door de oorlog en daarna
moest er hard gewerkt worden aan de wederopbouw en vooral niet praten. In 1952
overleed zijn vader, Arnold Ammerlaan op 66-jarige leeftijd en dat heeft veel impact
gehad op het gezin. In de jaren ‘50 vonden alle broers en zussen hun weg. Piet en zijn
broer Arie zetten de tuin voort in Kwintsheul. Zij bleven - samen met zus Jo - in het
ouderlijk huis wonen en zorgden voor oma Ammerlaan. Zij vormden samen een
“kernploeg” rondom oma met ieder zijn/haar eigen rol en zo kon oma thuisblijven tot
haar overlijden in 1970. Begin jaren negentig werd de tuin verkocht en verhuisde het
drietal naar de Heulweg, een nieuwe levensfase. Thuis zitten was geen optie, want Jo
duldde geen bemoeienis met het huishouden. Gelukkig was er buitenshuis nog genoeg
te doen bij bevriende tuinders. Jarenlang ging hij samen met broer Arie bij 0.a. Kees van
Schie aan de slag en hadden daar ook nog wat eigen teelt. In januari 2018 overleed zijn
broer Arie en een paar maanden later zijn zus Jo en zo bleef oom Piet ‘alleen‘achter.
Piet leefde vanuit de grondhouding: woord en daad zijn niet te scheiden van elkaar,
afspraak is afspraak. Hij was nuchter, weloverwogen en niet impulsief (eerder
introvert). Hij was de motor van de drie eenheid, als enige kon hij autorijden, maar
vanuit zijn gelovige houding trad hij nooit op de voorgrond, iedereen moest tot
zijn/haar recht kunnen komen! Hij was een goede luisteraar. De uitvaart vond plaats op
zaterdag 18 november in de St. Andreaskerk in Kwintsheul.

Pastor Charles Duynstee

In dankbare herinnering Henk Arkesteijn (St. Elisabeth)

Geboren: 4 september 1933

Overleden: 9 november 2023

Henk is geboren op 4 september 1933 op de boerderij De Bras in Rijswijk.
Ondanks alle moeilijkheden (eigen gezondheid, vroeg overlijden van zijn
moeder, ziekte van vader) die Henk in zijn leven heeft moeten ervaren stond in het
leven centraal dat alles een geschenk is van God. Dat hij alles in zijn leven heeft
ontvangen. Hij was zeer dankbaar dat hij 90 jaar mocht worden. Henk leefde vanuit de
verwondering: hij genoot al fietsend van de natuur tot op hoge leeftijd! Hij genoot ook
van zijn boerderij met een schitterend uitzicht op de Zweth, waar hij meer dan 60 jaar
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mocht wonen. God zorgt voor zijn schepping: alles komt goed. Vanuit dit geloof,
vertrouwen, leefde Henk. Hij had een optimistisch karakter, hij was altijd vrolijk. Maar
centraal stonden de menselijke relaties: Henk was een echt “mensen-mens”. Op de
eerste plaats stond zijn familie. Henk bleef ongetrouwd. Samen met zus Wil en broer
Wim vormde hij een Drie eenheid: jarenlang woonden en werkten zij aan de Zweth. En
hun levensmoto was: gastvrijheid! Hoe kon Henk zo oud worden? Hoe zou je de
levenskunst van Henk mogen omschrijven? Het leven te leven, het leven zelfs te
genieten, op de goede én op de kwade dagen, omdat wij beide ontvangen uit Gods
milde hand. De uitvaartviering vond plaats op donderdag 16 november in de
parochiekerk Sint Jan de Doper in Wateringen.

Pastor Charles Duynstee

In dankbare herinnering Tonny van Gerwen-Innemée (St.
Elisabeth)
Geboren: 17 november 1940
Overleden: 6 december 2023
Tonny Innemée komt uit een gezin van 3 kinderen. Haar ouderlijke huis
stond in Den Haag. Na de middelbare school heeft ze als jongvolwassene gewerkt in de
zorg. Enkele malen heeft ze ook het kloosterleven uitgeprobeerd, maar dat bleek niet
haar roeping te zijn. Wel bleef ze altijd geinteresseerd en in hart en hoofd verbonden
met mensen die het kloosterleven hadden omarmd en daar hun geluk in vonden.
Toen ze Jan ontmoette op een dansavond ging ze met hem het avontuur aan. Ze
trouwden in 1970. Ze kregen geen kinderen. De laatste 20 jaar hebben ze op de Laan
van Wateringse Veld gewoond, waren erg betrokken op de buurt en zeer actief in
allerlei activiteiten. Beiden waren ze ambassadeur van de stad Den Haag en namen
regelmatig mensen op sleeptouw om hen over het mooie en belangrijke van de
regeringsstad te vertellen.
Groot was haar verdriet toen Jan stierf en zij alleen achterbleef met hun kat Tobias. De
laatste jaren waren niet makkelijk, maar gelukkig kreeg ze hulp van de thuiszorg en kon
ze naar de dagopvang. Zo bleef ze nog redelijk zelfstandig en kreeg veel ondersteuning.
Dankbaar was ze zeker voor alle begeleiding, dat omzien naar haar.
Tonny was een gelovig mens, een conservatief gelovig mens, zoals ze zelf zei. Geloof,
met de daarbij horende rituelen, gebruiken en woorden, is altijd heel belangrijk voor
haar geweest. Rozenkransgebed, op zondagmorgen naar de kerk gaan, bedevaarten ...
het gaf haar het gevoel dat ze erbij hoorde en dat ze gevoed werd in haar geloof. Voor
haar had het bedevaartsoord Lourdes een grote betekenis. Ze is er ook meerdere keren
geweest, de laatste keer met Jan als zieke.
Tonny is 83 jaar geworden. Haar leven is doordrenkt met vreugde en verdriet,
voorspoed en tegenslag, met zorgen en verantwoordelijkheid, met heil en liefde, en
met overgave. Een leven om dankbaar voor te zijn. Een leven dat eindigt in de
liefdevolle omarming van God zelf. Moge zij rusten in vrede.

Diaken Walther Burgering




ALGEMEEN NIEUWS

Nieuw Parochieblad
In maart komt er een nieuw blad uit voor alle parochies binnen de federatie Sint
Franciscus, tussen duin en tuin. Dat betekent dat dit het laatste vertrouwde nummer is.
Vroeger had elke parochie haar eigen blad. Gaandeweg is op het gebied van
communicatie en publiciteit de samenwerking gezocht. De meeste van de huidige
bladen worden dan ook door verschillende parochies met elkaar uitgegeven. Nu maken
wij in het samenwerkingsproces een volgende stap en verschijnt er binnenkort een
nieuw blad voor alle katholieke gemeenschappen in het Westland, Hoek van Holland
en Wateringse Veld. Dit blad wil naast praktische informatie bieden, ook missionair
zijn. Dat betekent een bijdrage leveren aan geloofsverdieping en vorming, zeker ook
met het oog op de nieuwe generaties. Deze nieuwe opzet vraagt wel keuzes. Zo zullen
de misintenties niet meer in het blad worden opgenomen en zullen er ook geen ‘In
Memoriam’ worden geplaatst. Dat is voor een blad voor het gehele pastoraatsgebied
niet meer te realiseren. Het pastoraal team beseft dat sommigen dat zeker zullen
missen. Wel zullen de namen van onze dierbare overledenen met hun leeftijd in het
nieuwe blad worden opgenomen. Wij hopen op uw begrip. Onze dank gaat uit naar
allen die zich voor de huidige parochiebladen hebben ingezet. Vaak gedurende vele
jaren! Fijn dat een aantal van de huidige redacteurs de pagina voor hun parochie in het
nieuwe blad gaan verzorgen. Wij kijken uit naar Franciscus Focus!
Namens het pastoraal team,
pastoor J. Steenvoorden

Veranderingen inleveren kopij voor het ‘nieuwe’ blad

Door deze verandering wijzigt er ook het een en ander voor het inleveren van de kopij.
Lokaal nieuws kunt u voortaan sturen voor

- de parochie Wateringen naar: redactiewateringenwv@rkwestland.nl

- de parochie Kwintsheul naar: redactiekwintsheul@rkwestland.nl

Het overige nieuws, algemeen voor de gehele federatie bedoeld, kan naar
redactiefederatieblad@rkwestland.nl

Ook de datum voor het inleveren van kopij verandert. De uiterste inleverdatum voor de
komende bladeren zal zijn:
- blad maart 2024  Uiterlijk 2 februari op één van de nieuwe redactieadressen
zoals hierboven vermeld
- blad april 2024 Uiterlijk 2 maart op één van de nieuwe redactieadressen.

Daarna zal de inleverdatum van de kopij altijd op de 2° van de maand zijn. Mocht u
regelmatig kopij inleveren, houdt u hier dan rekening mee.

Werkgroep voorbereiding nieuw federatieblad



Feest van de Opdracht van de Heer / Maria Lichtmis

Blasiuszegen

Op 2 februari viert de kerk het Feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel, beter
bekend als Maria Lichtmis. Door Jezus aan de levende God op te dragen erkennen Jozef
en Maria dat hun kind ten diepste aan de Schepper van het leven toehoort. Vanuit het
besef dat het ontvangen leven een geschenk van God is, vertrouwen de dankbare
ouders het kind aan God toe. Twee oude mensen in de tempel, Simeon en Hanna zijn
zich bewust dat dit kind een belofte in zich draagt. Simeon roept vol blijdschap, dat
Jezus het Licht zal zijn dat voor alle volkeren straalt. Van oudsher worden op dit feest
de kaarsen gewijd en is er ook een processie met kaarsen. Vandaar de naam 'lichtmis."

Op 3 februari viert de kerk het feest van de Heilige Blasius. Zijn voorspraak wordt sinds
jaar en dag aangeroepen ten behoeve van onze gezondheid. Na afloop van de H. Mis
kunnen degenen die daar prijs op stellen, de Blasiuszegen ontvangen.

Beide feesten worden gevierd op:
vr. 2 febr. 09.00 uur St. Jan de Doperkerk te Wateringen
19.00 uur H. Bartholomeuskerk te Poeldijk
19.00 uur St. Adrianuskerk te Naaldwijk
Er worden bekende Marialiederen gezongen en de ‘nieuwe’ kaarsen worden gewijd.
Ook vindt er een lichtprocessie plaats. Na afloop van de H. Mis kunnen degenen die
daar prijs op stellen, de Blasiuszegen ontvangen.

Het beloven mooie vieringen te worden, waarvoor alle parochianen van harte worden
uitgenodigd.
pastoraal team

Terugkomviering dopelingen

De dopelingen van 2023 zijn uitgenodigd voor een terugkomviering op zondag 4
februari 2024.

Voor deze feestelijke kindvriendelijke gezinsviering zijn onlangs de uitnodigingen
verstuurd aan de ouders van de dopelingen. Voor het geval we iemand vergeten zijn,
meld je aan en wees welkom in onze kerk!

Datum: Zondag 4 februari 2024

Tijd: 13.00 uur

Plaats: St. Adrianuskerk, Molenstraat 29 te Naaldwijk
Aanmelden: Door een mailtje te sturen, tot uiterlijk 2 februari, naar

sacramenten@rkwestland.nl

Afwezigheid Diaken Walter Burgering
Van 29 januari tm. 3 februari is Diaken Burgering een week vrij.
Maandag 5 februari is hij weer aanwezig en aanspreekbaar.
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Lezing: ‘TOBIT, TOBIAS EN DE ENGEL

Een spiritueel reisverhaal’

Het Bijbelboek Tobit (uit het Oude Testament) vertelt het verhaal over de oude,
rechtschapen vader Tobit, zijn vrouw Anna en hun zoon Tobias en speelt tijdens de
ballingschap van het Joodse volk in Ninivé. Door een ongeluk raakt Tobit blind. Daarom
geeft hij aan zijn zoon de opdracht naar Medié te gaan om geld op te halen dat hij daar
ooit bij ‘n vriend in bewaring had gegeven. Tobias vindt iemand die hem op die reis kan
begeleiden: Azarias. Later blijkt dit de engel Rafael te zijn. Onderweg moet Tobias vele
moeilijkheden overwinnen. Dat lukt hem door zijn vertrouwen op God en de hulp van
zijn beschermengel. Uiteindelijk keert alles ten goede. Het verhaal is een beeld van onze
eigen reis door het leven: ook wij ontmoeten weerstand en kunnen door leed worden
getroffen. Maar, zegt dit verhaal, wie er open voor staat, zal merken dat God soms een
‘Engel’ stuurt die met je meegaat op je levensweg. We vertellen erover met
afbeeldingen uit de kunst en gaan erover in gesprek.

Inleider: John Batist, gepensioneerd pastoraal werker

Datum: Woensdag 7 februari 2024

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Parochiecentrum ‘De Hofstede’, Molenstraat 31 te Naaldwijk

Aanmelden: Tot uiterlijk dinsdag 6 februari (12.00 uur) bij het federatie-
secretariaat (info@rkwestland.nl

Dertig Plus geloofsgespreksgroep

Anderhalf jaar geleden hebben een achttal dertigplussers (in leeftijd oplopend tot
ongeveer 50 jaar) de koppen bij elkaar gestoken en zijn een geloofsgespreksgroep
gestart. Hedendaagse religieuze en maatschappelijke vraagstukken worden bij
toerbeurt voorbereid en uitgebreid en diepgaand besproken. Hoe gaan we als gelovigen
op een goede manier om met deze vraagstukken? En wat zegt de rooms katholiek kerk
hierover? Deze gastvrije en open groep komt bij elkaar in de pastorie van de Sint Jan de
Doperkerk in Wateringen, maar vaak sluiten een of twee leden ook online aan.

Met dit nieuwe kalenderjaar willen we meer dertigplussers verzamelen. Voel je je
geroepen, wees dan welkom -fysiek of online- op donderdag 25 januari. We starten om
20.30 uur. Pastor Charles Duynstee is die avond aanwezig, in februari diaken Walther
Burgering. De data tot aan de zomer zijn: 15 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei en 20
juni. Sluit gerust een keer aan. Aanmelden kan via burgering@rkwestland.nl. We zijn
benieuwd wie onze groep zal komen verrijken.
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VASTENACTIE 2024: Leven in een veranderende wereld

Niemand zou zich iedere dag zorgen moeten maken over voldoende voedsel en water
op de dag door te komen.

Toch is het voor mensen in Zimbabwe een dagelijkse strijd om in hun levensonderhoud
te voorzien.

Duizenden families in het Matobo-district in Zimbabwe hebben grote moeite de
verschillende uitdagingen het hoofd te bieden die ontstonden door de
coronapandemie, klimaatveranderingen en de ingestorte economie van het land. De
oogsten mislukten en er was nauwelijks voldoende te eten.

Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met
regenwater. Het Vastenactie campagneproject richt zich op vrouwen, jongeren en
mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, de districten
met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vrouwen moeten
ver lopen voor water, in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het
huishouden moeten zorgen.

Waterpunten

Om de toegang tot schoon water te verbeteren zullen er vier waterpunten, voorzien
met een pomp die op zonne-energie werkt, worden geinstalleerd. Ook komt er bij elk
waterpunt een grote opslagtank van 5000 liter, die vijf dorpen van water kan voorzien.
Een betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen van een goede oogst
voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren de voedselzekerheid
en de inkomenszekerheid.

Gemeenschappelijke tuinen

Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd. De
lokale bevolking draagt actief bij aan het project door mee te helpen bij de installatie
van de waterpunten en tuinen. De gemeenschappen zullen na de oplevering van de
tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de beveiliging.

Naaigroepen

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra
inkomen worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat
ze kleding kunnen maken en verkopen.

Wilt u de mensen in Zimbabwe financieel helpen? U kunt u uw bijdrage geven in de
daarvoor bestemde bussen bij de uitgang van elk kerkgebouw.

Kringloop Wateringen — Kwintsheul
“De Goede Doelen Kringloop”
De Gorzen 5 — Zijstraat van het Guldeland
www.kringloopwateringenkwintsheul.nl




Bedevaarten naar Oudenbosch, Brielle, Kevelaer en Lourdes
Op zondag 11 februari 2024 — het Feest van Maria van Lourdes- openen we het
bedevaartseizoen in alle kerken van onze parochiefederatie. Contactpersonen en
pelgrims zijn aanwezig om u een Kkleurrijke flyer aan te reiken waarop het
bedevaartprogramma 2024 vermeld en toegelicht wordt.
Een greep uit ons aanbod van inspirerende bedevaarten en pelgrimstochten:
e Dagtocht naar Oudenbosch — zaterdag 20 april 2024
Met viering en rondleiding in de basiliek en bezoek aan zouavenmuseum
e Nationale Bedevaart Brielle — zaterdag 6 juli 2024
Met de bus vanaf 8 opstapplaatsen in het Westland
o Tweedaagse bedevaart Kevelaer — 24 en 25 juli 2024
“Ga met ons mee....... ” (volgens Lukas 24:13-35)
e 6-daagse bedevaart naar Lourdes met vliegtuig— 16 t/m 21 september
“... Ga zeggen aan de priesters dat men [hier] in processie naar toe komt...”

Elke bedevaart wordt pastoraal begeleidt door een lid van ons pastoraal team.

Informatiebijeenkomsten

Graag vertellen wij u over het programma van elke bedevaart. Op onze website
www.westlandsebedevaarten.nl kunt u al veel informatie vinden, maar we komen
graag naar u toe. U bent van harte welkom bij één van de inloopbijeenkomsten op
zaterdagmiddag in februari/maart van 14.00 tot 16.00 uur in vier kerken van onze
federatie:

¥ Zaterdag 17 februari Monster

& Zaterdag 24 februari Wateringen (Jan de Doper)
¥ Zaterdag 2 maart Naaldwijk

= Zaterdag 9 maart 's-Gravenzande

We vertellen u alles over elke bedevaart, wat krijgt u voor de
prijs, welke pastor gaat ermee, foldermateriaal is beschikbaar
en onze contactpersonen zijn graag uw gastvrouw en gastheer.
Voor ieder die zich ter plekke aanmeldt voor een bedevaart
hebben wij een passende attentie.

Aanmelden Westlandse

Op de website van de Westlandse Bedevaarten vindt u alle Bedevaarten
informatie van de bedevaarten. U kunt zich zelf digitaal

inschrijven, lukt dat niet dan staan onze contactpersonen klaar om u een handje te
helpen.

Ga mee. Pelgrimeren doet wat met mensen. Je bent van harte welkom.
Organisatie Westlandse Bedevaarten
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Stapvoets

Het decreet van het bisdom Rotterdam is binnen. Eén proces van bijna twee jaar nadert
zijn einde. Het staat er zwart op wit. “De bisschop van Rotterdam, Mgr. J. van den Hende
heeft besloten dat per ingang van 3 maart 2024 de Sint Josephkerk, alias ‘de Kolenkit’
in Wateringen wordt gesloten en aan de goddelijke eredienst onttrokken.” Op zondag
3 maart 2024 wordt voor de laatste keer de heilige eucharistie gevierd in onze Sint
Josephkerk.

Het decreet is tijdens een emotionele oudejaarsviering in de St Josephkerk
bekendgemaakt aan alle parochianen. Doordat de bisschop definitief akkoord is gegaan
met het verzoek van het Wateringse parochiebestuur komt er een einde aan het 58-
jarig bestaan van de St. Josephkerk. De St. Jan de Doperkerk, met ruimte voor 800
personen, is na sluiting van de Sint Josephkerk op 3 maart de enige rooms katholieke
kerk en plaats van samenkomst van de St. Elisabethparochie in Wateringen.

Het is fijn dat op zondag 3 maart Mgr. Van den Hende zéIf speciaal naar ons toekomt
om in de Sint Josephkerk voor te gaan in een plechtige eucharistieviering. Pastoor
Steenvoorden en ondergetekende mogen hem hierbij assisteren. Aan het eind van deze
viering wordt de kerk volgens vaststaand ritueel aan de eredienst onttrokken. In
processie brengen we dan — met alle kerkgangers- enkele belangrijke, religieuze
objecten naar de St. Jan de Doperkerk om ze daar hun nieuwe plek te geven. Het is goed
om dat met elkaar te doen en elkaar daarna te ontmoeten. Een gezamenlijk begin van
een nieuw tijdperk.

Gemeenschapszin

De meeste werkgroepen hebben dan al hun intrek genomen in de diverse plekken van
de oude pastorie van ‘de Jan’. Een enorme logistieke operatie. Verschillende andere
groepen zijn daar al gestart met hun activiteiten en een paar koren zullen er binnenkort
hun nieuwe thuis vinden. Het is -zoals ik het onlangs benoemde- ‘een gezellige drukte,
die veel gemeenschapszin uitstraalt en waarbij de pastorie nog meer een
ontmoetingsplaats is van alle parochianen van de St. Elisabethparochie.” Op een
bepaalde manier maken we met elkaar een nieuwe start, terwijl we al 5 jaar één
parochie zijn.

Soms hoor ik dat mensen afhaken, niet meegaan naar de Sint Jan de Doperkerk. Soms
zeggen mensen mij dat het besluit niet goed is, dat de verkeerde kerk is gesloten. Maar
het parochiebestuur heeft de laatste twee jaar zorgvuldig en goed gehandeld. Ik heb
dat van nabij mee kunnen maken. Echter, afscheid nemen doet altijd pijn. Dat begrijp
ik. Ik hoor in deze geluiden dan ook de pijn en het verdriet van het afscheid van een
gebouw én van een tijdperk. Het gebouw waarin wij gedoopt, gevormd en getrouwd
zijn. Het gebouw van waaruit onze ouders zijn uitgevaren... en nog zoveel meer
herinneringen. Een gebouw is ook niet onbelangrijk.

En het afscheid van een tijdperk waarin het vooruitgangsdenken, het optimisme dat
groei tot aan de hemel in zich had, domineerde. Het tijdperk waarin Westlandse
katholieken sterk kerkelijk betrokken raakten, verantwoordelijkheid namen in de
liturgie en massaal werden geschoold om de kerk mee te dragen.
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Een tijdperk -helaas-, dat achter ons ligt. Kerken zijn leeggelopen, er lijkt nog geen weg
terug te zijn als we spreken over aantallen. Mensen zijn wel nog steeds sterk inhoudelijk
betrokken bij spirituele, gelovige en kerkelijke zaken. En nemen verantwoordelijkheid,
willen geschoold worden. Anno 2024 committeren parochianen zich anders dan
vroeger, maar wat gebleven is, is de noodzaak en het belang, maar ook de vreugde van
het geloofsgemeenschap-zijn. Verbonden met elkaar en -in Christus- met God. De kern,
basis en mededrager van ons christen-zijn. Ik hoop dus (en vertrouw erop) dat we niet
weglopen van de St. Elisabethparochie vanwege de sluiting van een gebouw, maar
elkaar juist vasthouden en blijven spreken, ontmoeten en opzoeken in en rondom de
nu enige plek van ons samen-zijn: de Sint Jan de Doperkerk. En ik zal daar zelf een
bijdrage aan leveren.

Vanaf 1 januari zijn alle zondags- en doordeweekse vieringen van de
St. Elisabethparochie in de Sint Jan de Doperkerk. Alle activiteiten zijn neergestreken in
de ruimtes eromheen, kasten zijn heringericht en sleutels uitgereikt. Alle geloof
verzameld op één plaats. Hoe mooi en goed willen we het hebben? Meer mensen in de
vieringen, groepen die elkaar versterken en uitnodigen om naar elkaar open te staan
en van elkaar te leren. Meer onderlinge samenhang en omzien naar elkaar. Dat is, denk
ik, waar katholieke gemeenschapszin om draait. Moge de Geest ons daartoe bezielen
en gaande houden, in eenheid en saamhorigheid, in liefde en trouw.

Diaken Walther Burgering

Save the date: 7 maart — federatiebijeenkomst diaconie en pastoraat
Donderdagavond 7 maart om 19.30 uur nodigen pastor Duynstee en Diaken Burgering
vertegenwoordigers van alle pastorale en diaconale groepen uit voor een ontmoetings-
en uitwisselingsavond rondom diaconie. Plaatselijk worden deze groepen steeds kleiner
en de gemiddelde leeftijd ligt in het algemeen aan de hoge kant. Daarmee zijn ze
kwetsbaar geworden.

Deze bijeenkomst beoogt elkaar te inspireren met de ervaringsverhalen in het
diaconale werk. En -waar nodig- elkaar te leren kennen met het oog op de toekomst.
Graag spreken we met elkaar over de mogelijkheid en/of noodzakelijkheid om toe te
groeien naar een federatief diaconaal beraad en hoe dat vorm zou kunnen krijgen. In
zo’n beraad kunnen de grote (beleids)lijnen op het gebied van pastoraat en diaconaat
voor de hele federatie worden voorbereid en gecodrdineerd.

Op dit moment wordt o.a. gedacht aan (ouderen en zieken) bezoek- en nazorggroepen,
zonnebloem, kbo, pci-en, pastoraatsgroepen, katholieke groepen die actief zijn in de
voedselbank, vluchtelingenwerk, keti koti, kerkelijke kringloopwinkels, vredeswerk,
missiewerkgroepen,  oogstdankdag, gevangenenbezoek, M-twentyfive  en
schuldhulpmaatjes.

De plaats van samenkomst wordt later bekendgemaakt. Opgave voor deze bijeenkomst
onder vermelding van naam, parochie en groep waarin u actief bent, kan via
burgering@rkwestland.nl. Graag voor 15 februari a.s.
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Kinderen en Jongeren

Woensdagavond 7 februari is er een bijeenkomst van de Rock Solid Tienergroep. Pas
gevormden en vormelingen zijn van harte welkom aan te sluiten bij een leuk, flitsend
en spannend programma. We starten om 19.00 uur in de pastorie aan de Dijkstraat 25
in Honselersdijk. Onder leiding van Tanja van den Berg, Rick Rodenburg en/of diaken
Walther Burgering. Lukt het 7 februari niet, schrijf dan alvast 6 maart in je agenda en
neem een vriend/vriendin mee. Leuk!

5x per jaar verschijnt de digitale Kind-Jeugd-JongerenNieuwsbrief, waarop u zich gratis
kunt abonneren. Bijna 125 gezinnen gingen u al voor. Eén mailtje naar
kindjeugdjongeren@rkwestland.nl is genoeg en u blijft op de hoogte van leuke
activiteiten zoals de kinderwoorddienst, de Kliederkerk, RKJ-groep, gezinsvieringen,
Corbulo en de Palmpasenviering van de locaties in onze federatie. Een must dus om
niets te missen voor je kind(eren).

Houd je van zingen, dan is Jongerenkoor Corbulo misschien wel wat voor jou. Repetitie
tot 1 april 2024 om 20.00 uur elke donderdagavond in de parochiezaal De Kolenkit,
naast de St. Josephkerk in Wateringen.

De eerstvolgende RKJ-avond voor jongeren vanaf 16 jaar is op 21 februari om 20 uur.
Samen in gesprek over alles wat je in je leven tegenkomt en vragen oproept.
Gesprekken met leeftijdgenoten en vragen als: wat moet ik met mijn geloof? Van harte
welkom in de pastorie aan de Dijkstraat 25 in Honselersdijk. Vraag meer info aan Rick
Rodenburg of Marjolijn van Marrewijk.

App-bezinningsteksten voor de vastentijd

Sinds geruime tijd levert het pastoraal team in advents- en vastentijd een dagelijkse
bezinningstekst. Dit gebeurt via een interne federatie-appgroep. Ook in de komende
vastentijd willen we u weer inspireren met een gedachte aan het begin van de
(werk)dag. Bent u nog niet aangesloten bij de federatieve appgroep en wilt u in
liturgisch sterke tijden dagelijks een mooie, bezinnende tekst op uw mobiele telefoon
ontvangen? Meld u zich dan aan via 0629.562.865 of via burgering@rkwestland.nl
onder vermelding van uw naam en mobiele nummer. Diaken Burgering zorgt er dan
voor dat u aan de groep wordt toegevoegd. De vastentijd begint op 14 februari.
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St. Andreas

St. Jan de Doper

Zo 04-02 9.30 Eucharistieviering met Andreaskoor 11.00 Eucharistieviering met Corbulo
Voorganger pastor A. van Luijn Voorganger pastor H. Smulders
Zo 11-02 9.30 Eucharistieviering met Andreaskoor 11.00 Eucharistievierink?nr;\z:;sg::;ee:stTevens Is er een
Voorganger pastor Ch. Duynstee Voorganger pastor A. van Luijn
Aswoensdag
Wo 14-02 Viering in de St. Jan ----- > 19.00 Oecumenische Woord- en Gebedsviering met Cantores
Voorganger diaken W. Burgering
Zo 18-02 9.30 Eucharistieviering met Andreaskoor 11.00 Woord- en Communieviering met Jubilate Deo
Voorganger pastoor J. Steenvoorden Voorganger pastoraal werker H. van Wijk
Zo 25-02 9.30 Woord- en Communieviering met Corbulo 11.00 Woord- en Communieviering met Rejoice

Voorganger diaken W. Burgering

Voorganger diaken W. Burgering




Vieringen in de week

St. Andreas Elke donderdag om 09.00 uur, aansluitend koffiedrinken
St. Jan de Doper Elke woensdag om 09.00 uur

Elke 1° vrijdag van de maand:

- 09.00 uur Woord- en Communieviering in de dagkapel

- 13.30-15.30 uur aanbidding in de kerk. U kunt gerust
even binnenlopen om mee te bidden of zingen.

- Elke dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur is er een
bijeenkomst/viering van de gebedsgroep waarvan de
laatste dinsdag van de maand een eucharistieviering
is.

Vieringen in de kapel van de Ark
Elke 4° vrijdag van de maand om 15.00 uur

Uit de parochieagenda’s
St. Andreas
Ma 19-02 19.30 uur  Parochiebestuur vergadering

St. Elisabeth

Zo 04-02 11.00 uur  Voorbereiding communicanten

Ma 05-02 20.00 uur  Verdiepingsavond ouders 1° communie
Di 06-02 20.00uur Beheercommissie

Wo 14-02 20.00 uur  Bestuur vergadering

Do 15-02 18.30uur  Voorbereiding communicanten

Di 20-02 19.30uur Kosteroverleg

Vr 23-02 14.00 uur  Bijbelgroep

Za 24-02 14.00 uur  Presentatie Bedevaart

Ma 26-02 20.00 uur  Liturgisch beraad

Uw gebed wordt gevraagd
St. Andreas
Zo 04-02 09.30 uur  Familie Ammerlaan - van der Zanden
Henk Tetteroo
Kees van Adrichem b.g.v. zijn sterfdag
Koos van Kester
Aad Hersbach b.g.v. zijn sterfdag
Ben van Zwet
Piet Ammerlaan b.g.v. zijn geboortedag.
Zo 11-02 09.30 uur Jan en Anny Enthoven - Damen
Leny Duijvesteijn - Vis en zegen over het gezin
Ton Holtkamp
Zo 18-02 09.30 uur  Pater Nico van Leeuwen
Zo 25-02 09.30uur Nel Raaphorst - Toussaint




Plonie Bom b.g.v. haar geboortedag
St. Elisabeth
Zo 04-02 11.00 uur  Henkvan der Laan
Overleden leden van Fam. van Meurs - Kleijwegt
Zo 11-02 11.00 uur  Jan Droog b.g.v. zijn geboortedag
Corry Droog- Scholtes
Thea Vijverberg-Janssen en Jan Vijverberg
Leo Duijvestijn b.g.v. zijn geboortedag
Toon van Zeijl b.g.v. zijn sterfdag
Wo 14-02 09.00 uur  Barbara Helderman - Scholtes
Zo 18-02 11.00 uur  Voor onze geliefde ouders en grootouders
Theo en Riet Booms - van Hal
Barbara Helderman - Scholtes
Zo 25-02 11.00 uur  Geerten Lenyv.d Hoeven Zwinkels b.g.v. haar verjaardag
George de Maat b.g.v. zijn geboortedag

Digitale vieringen
Luisteren en kijken naar de vieringen in de St. Jan de Doper met de app of
www.kerkdienstgemist.nl

Luisteren naar de vieringen in de St. Andreas met de app of www.kerkomroep.nl

ALGEMEEN NIEUWS (VERVOLG)

Federatieve aanpak vormsel en aanmelden informatiebijeenkomst

In het vorige parochieblad heeft u kunnen lezen dat dit jaar het Vormsel en de
voorbereidingen ervoor federatiebreed opgepakt worden. Dit voorjaar starten de
voorbereidingen van de jongeren die in groep 8 of in de brugklas zitten.

Informatieavonden
Eind februari worden er op twee locaties informatieavonden georganiseerd voor
geinteresseerden jongeren en hun ouders:
e Dinsdag 27 februariis er voor de jongeren uit Naaldwijk, Maasdijk, de Lier en
Honselersdijk een informatieavond in de pastorie te Naaldwijk.
e Donderdag 29 februari voor de jongeren uit Wateringen, Kwintsheul, Poeldijk,
Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland; deze informatieavond is in de
pastorie te Poeldijk.

17


http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkomroep.nl/

De avonden beginnen om 19.00 uur en zijn rond 20.30 uur
afgelopen. Wilt u zich voor 20 februari aanmelden onder
vermelding van de datum, naam en het aantal personen?
Aanmelden via vormsel@rkwestland.nl

Scan de QR-code voor de uitgebreide versie van het gehele
artikel op de website van RK Westland, inclusief vertaling in het
Pools.

Namens de vormselwerkgroep:
Jos Janssen
Harriét Goossens

NIEUWS VAN DE ST. ANDREAS

Opbrengst in de Advent bus
De opbrengst van de Advent actie van 2023 was € 487,10. Dit bedrag is overgemaakt
naar de vastenactie. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kerst — Inn 2022

De Kerst-Inn op 24 december is weer een succes geweest. Heel veel mensen zijn langs
de schapen en herders binnen komen lopen, hebben genoten van de koren, het
kerstverhaal, de pianist en van de sfeervolle versiering in de St. Andreaskerk.

Het organisatieteam van de Kerst-Inn en het parochiebestuur bedankt iedereen, die op
haar of zijn wijze, hieraan heeft bijgedragen. Hoe mooi is dat, met elkaar kun je heel
veel bereiken, nogmaals dank.

Goede doelen aandragen kringloopwinkel
De kringloopwinkel is een initiatief van de Wateringse kerken en de kerk van Kwintsheul
dat al jaren bestaat. Elk jaar wordt er een aanzienlijk bedrag bij elkaar gebracht met de
verkoop van spullen die best nog een keer gebruikt kunnen worden in plaats van
weggooien. Het geld dat dit alles oplevert wordt verdeeld over diverse goede doelen,
waarbij vanuit alle kerken één of meerdere projecten kunnen worden aangedragen. Het
bestuur van de kringloopwinkel maakt dan een keuze welke doelen worden
toegewezen en tijdens een speciale avond in het voorjaar worden de gelden officieel
overhandigd aan de afgevaardigden van de goede doelen.
Als bestuur van de St. Andreasparochie willen we iedereen in de gelegenheid stellen
een goed doel aan te dragen namens de St. Andreasparochie. Een goed doel mag zijn
in het buitenland als ontwikkelingshulp, maar de voorkeur is een doel in onze eigen
regio waar men wat financiéle ondersteuning kan gebruiken. U kunt uw suggestie
sturen naar het secretariaat of met één van de bestuursleden bespreken als u dat
prettiger vindt.
Als parochiebestuur zullen we uw suggestie bespreken en doorsturen naar de
kringloopwinkel

Namens het bestuur van de St. Andreasparochie
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Laatste uitgave van de “Drie in Een”
Vanaf de volgende maand, de maand maart, komt er een federatief parochieblad.

Heel wat jaren is het parochieblad van Wateringen en Kwintsheul bij u in de bus
gekomen. In het begin, toen het nog Andreascontact was elke week, daarna om de twee
weken en de laatste jaren één keer in de maand.

Daarna gingen we met de twee Wateringse kerken, St. Joseph en St. Jan de Doper
samenwerken en werd het de “De Waterheul” genoemd en nu alweer heel wat jaren
de “Drie in Een”.

Nadat er in november 2021 in Kwintsheul een enquéte is gehouden, waren er veel
parochianen die het parochieblad niet meer wilden ontvangen en/of zich hebben
aangemeld voor een online nieuwsbrief van RK Westland. Weer anderen lezen de info
op de website van RK Westland. Bij de overige parochianen wordt elke maand het
parochieblad in de brievenbus gedaan.

Dit alles werd verzorgd door: de redactie, de stencilgroep, de vouwgroep en de
bezorgers.

Allen hartelijk dank voor de inzet en tijd die hieraan door hen is besteed.

Maar... zoals u al eerder heeft kunnen lezen komt er nieuw blad vanuit de federatie,
met daarin alle informatie van de tien kerken die onder de federatie van RK Westland
behoren.

Het wordt een groter blad (A4 formaat), een kleurrijk blad met op het middenblad de
aanvangstijden van alle vieringen van de tien kerken. Hierdoor kunt u in één oogopslag
lezen waar er een viering is die dag. ledere parochie krijgt twee bladzijdes om hun eigen
informatie o.a. misintenties kenbaar te maken.

Wel wordt de inleverdatum vervroegd naar de 2e van de maand. Voor het komende
blad is dat véér 2 februari.

Houdt u er dus rekening mee dat u op tijd de misintenties doorgeeft, aangezien het
echt niet meer na die datum kan worden toegevoegd, omdat het blad centraal wordt
gedrukt.

De vouwgroep en de bezorgers blijven hun werk doen, waar wij als bestuur heel blij
mee zijn.

Zijn er vragen, bel dan naar het secretariaat op dinsdag-of vrijdagmorgen: 0174-292216
of stuur een mail naar andreas@rkwestland.nl

Parochiebestuur St. Andreas

Vastenactie .i.
Het Vasten-actieproject, voor dit jaar, kunt u lezen onder het
Algemene Nieuws.

Achter in de kerk staat een mand waar u tijdens de vastentijd, houdbare producten in
kunt doen. Deze producten gaan na de vastentijd naar de voedselbank.

Ook staat achterinin de kerk, de vasten-bus, waarin u uw financiéle bijdrage kunt doen,
of maak uw gift over via NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag.
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Achterin in de kerk, ligt op de tafel, het Vastenboekje met daarin voor elke dag in de
Vastentijd een gebed of tekst, deze kunt u gratis meenemen. Het is de moeite waard.
Dit jaar, met veel zorg, samengesteld door enkele parochianen van de
St. Andreaparochie.

NIEUWS VAN DE ST. ELISABETH

De kolenkit is leeg

In de jaren 60 was er in Wateringen behoefte aan een tweede katholieke kerk. De eerste
steen werd gelegd aan de Dr. Schaepmanstraat. Na de voltooiing zag men er de vorm
in van een biddende non of kolenkit. De kerk is vernoemd naar pastoor Joseph Schoots
van de Sint Jan de Doperkerk.

We hebben samen gebeden en gezongen op zaterdagavond, zon- en hoogtijdagen. Bij
doop, trouw- en rouwdiensten. Eerste communiecantjesviering, hernieuwing van de
doopbeloften, concerten, feestjes, jubilea en korenfestivals.

En tal van andere activiteiten vonden er plaats in het parochiezaaltje, zoals
kaartavonden, vergaderingen, bijbellezingen, repetities, cursussen en filmavonden.

Er was altijd een kopje koffie, thee of ander drankje. Geserveerd door vriendelijke
vrijwilligers.

Het was ondenkbaar dat de Josephkerk zou gaan sluiten. De kerk stond er immers
financieel gezond voor. Onaanvaardbaar vonden sommige parochianen en zij hebben
de schouders eronder gezet om hun kolenkit open te houden.

We spreken woorden van dankbaarheid uit voor het vele werk dat de afgelopen 58 jaar
in en rondom de Josephkerk is verricht.

Door de tomeloze inzet van geestelijken, kerkbestuur, misdienaars, lectoren, kosters,
acolieten en vrijwilligers kon dit worden mogelijk gemaakt.

Op zondag 3 maart 2024 worden de laatste kolen geschept en dan is de kolenkit leeg.
Maar het Woord van God blijft te allen tijde als sintels gloeien voor iedereen. Omdat
God licht en liefde is en de warmte als vurige tongen heeft verspreid. Wanneer straks
de kaarsen zijn gedoofd en de kerkschatten overgedragen aan de Sint Jan de Doperkerk,
bedenk dan dat Hij met jou de kerk verlaat. Want als God een deur sluit, opent Hij
ergens anders een venster. Laat ons de weg van de waarheid en het leven vooral samen
bewandelen. Dan zijn wij één Sint Elisabethparochie.

Ria Brekelmans- van der Burg.
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Onttrekking aan de eredienst St. Josephkerk op zondag 3 maart

Op zondag 3 maart zal de bisschop van Rotterdam, Mgr. Van den Hende onze St.
Josephkerk aan de eredienst onttrekken. Na ruim 60 jaar zal er dan niet meer gekerkt
kunnen worden in deze voor velen vertrouwde omgeving.

Voor de laatste keer zal er in “De Kolenkit” eucharistie worden gevierd. De bisschop
wordt hierbij geflankeerd door pastoor Steenvoorden en diaken Burgering. Deze voor
het Westland unieke gebeurtenis start om 11.00 uur. Het koor Beatween zal versterkt
met diverse gastzangers de liturgie muzikaal invulling geven. Enkele belangrijke,
religieuze objecten worden na de onttrekking in processie — ook uniek voor deze regio
- overgebracht naar de St. Jan de Doperkerk aan de Herenstraat.

U bent allen uitgenodigd om dit samen als gemeenschap met elkaar mee te maken op
weg naar een nieuw begin.

Kinderwoorddienst
Hoi allemaal, wij van de kinderwoorddienst groep zijn ook van de Joseph meeverhuisd
naar de St. Jan, maar helaas merken wij dat nog lang niet iedereen weet, wat wij doen
en wie wij zijn.
Wij zijn Jacqueline, Francis en Ronald en wij verzorgen de kinderwoorddienst.
Maar, wat betekent dat nou precies?
In de kinderwoorddienst vertellen wij een vergelijkbaar verhaal als de voorganger in de
kerk, alleen dan een heel stuk eenvoudiger. Dit kan een kindervertelling zijn of een
spiegelverhaal.
Naast het lezen van het verhaal verzinnen wij ook altijd een leuke activiteit daarna. Dit
kan van alles zijn, van een knutsel, kleurplaat tot een spel. In elk geval iets wat past bij
het thema.
Onze doelgroep zijn de jongere kinderen, maar ook communicanten zijn welkom. Hoe
meer kinderen er zijn, hoe meer mogelijkheden we hebben.
Na het openingsgebed van de voorganger zullen wij altijd een kaars meenemen om naar
het parochiehuis te gaan en we komen altijd met de collecte weer terug in de kerk. Dan
lopen we met de kinderen naar het altaar en heeft de voorganger nog een kort woordje
over wat we gehoord en gedaan hebben en sluiten we af met een gebed.
Natuurlijk is het prima als ouders meegaan, want we weten, het is soms spannend voor
de kinderen om zelf op ontdekking te gaan!
Dus vindt u het fijn, om (misschien samen met uw kind(eren)) een kinderwoorddienst
mee te beleven? Wij zijn er weer op zondag 11 februari!

Groet en tot snel, van de kinderwoorddienst groep!

Bloemengroep

Wie o wie vindt het leuk en is handig met bloemschikken. Kom dan onze groep 1 keer
in de 4 weken versterken om de kerk te versieren. Heeft u interesse, neem dan contact
op met het secretariaat tel:0174292316 op maandag-, woensdag- of vrijdagmorgen
tussen 9.30 uur en 11.30 uur.
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tel:0174292316

Vastenactie
De vastenactie is van 14 februari tot en met 31 maart. U kunt uw bijdrage overmaken
naar NL21INGBOO00O 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag

Filmavond in de parochiezaal

Beat the Drum (“Laat de trommel horen”)

Op zondag 25 februari is de vijffde filmavond van het seizoen. We starten de
filmavonden dit seizoen om half 8. De locatie is de parochiezaal bij de Kolenkit, inloop
vanaf 19.15 uur. Koffie en / of thee en vaak ook cake staan dan voor u klaar. Na afloop
zullen we de film nabespreken met een drankje.

De Film

De jonge Musa wordt wees, wanneer een mysterieuze ziekte toeslaat in zijn dorpje in
KwaZulu Natal (Zuid-Afrika). Om zijn grootmoeder te helpen, gaat Musa naar
Johannesburg met het laatste cadeau van zijn vader, een trommel. Hij hoopt er geld te
verdienen en zijn oom te vinden

Vastenmaaltijd
Hierbij alvast een vooraankondiging van de vastenmaaltijd die plaatsvindt op 6 maart
2024. Nadere informatie volgt in het federatief magazine van maart.

Bubellezen vrijdag 23-02 om 14:00 uur parochiehuis St. Jan
Vandaag lezen we uit: Joh. 3,1-11. Het verhaal speelt zich af in het
nachtelijk uur. Waarin Nicodémus, een vooraanstaand farizeeér,
‘l een bezoek aan Jezus brengt. Het gesprek tussen die twee gaat
e lg ” “" H 7
G © over: “opnieuw geboren worden”. “Dat kan toch helemaal niet”,
zegt Nicodémus. Niet in biologische zin, zo zegt de tekst het ons

GEEST ook en toch en toch... Opnieuw geboren worden, is dat wel
T mogelijk? Kunnen mensen, andere mensen worden? Kom en
" schuif aan, koffie/thee staan klaar.

Hartelijke groeten, namens de Bijbelsgroep
Rob van der Knaap

Restauratie klokkentoren en onderhoud buitengebied.

U zult er ongetwijfeld wat van mee hebben gekregen. In de afgelopen weken is door de
firma Jongerius uit Kwintsheul een zeer ingewikkelde en uitdagende klus geklaard aan
de klokkentoren van de St. Jan. De vier draagbalken van de torenspits, die liggen ruim
vijf meter boven de klokkenstoel, moesten worden gerestaureerd. Daarvoor moest ter
ondersteuning staal worden ingebracht, steiger materialen en hout en dat betekende
uitdagend hijswerk op een hoogte van circa 40 meter met de inzet van een hoogwerker.
Onder het motto "we zijn nu toch bezig" zijn ook de galmborden en roosters die achter
de galmgaten zijn bevestigd naar beneden getakeld en naar de spuiter en
timmerwerkplaats van Jongerius geweest. Met dezelfde hoogwerker heeft de firma van
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Eijk, die onze daken onderhoud 20 meter hemelwater afvoeren van de torenspits
vernieuwd. Slechts met een steiger kan worden gewerkt aan de restauratie van de
draagbalken onhandig, ruim 25 jaar geleden was er al het idee om een extra zolder te
maken direct onder de draagbalken zodat, we daar altijd op een veilige manier bij
kunnen. Die zolder hebben we nu ook gemaakt, knap timmerwerk want geen muur in
de toren loopt even recht. De muurankers moeten nog op spanning worden gezet en
door vrijwilligers wordt de electriciteit voor verlichting aangepast maar, daarmee is
deze klus afgerond. U begrijpt het was best een ingrijpende en kostbare operatie,
meedoen aan de actie kerkbalans beveel ik dan ook van harte aan.

Namens het bestuur, Guus Wouters.

Aswoensdag

Woensdag 14 februari is het aswoensdag, het begin van de vastentijd. Om 19.00 uur is
er in de St. Jan de Doperkerk een oecumenische viering voorgegaan door diaken
Burgering.

Huispaarskaars 2024
Ook dit jaar kunt u de huispaaskaars weer bestellen tot 23 februari. Er zijn verschillende
maten en prijzen, u kunt uw keuze doorgeven aan het parochiesecretariaat.

25 cm - €24,50 30cm -€32,00
40 cm - € 40,00 60 cm -€ 70,00

Tijdens de paaswake zullen de kaarsen gezegend worden en daarna kunt u ze
meenemen of ophalen bij het parochie secretariaat

Actie Kerkbalans 2024

Geef vandaag voor de kerk van morgen
In de tweede helft van januari is de landelijke Actie Kerkbalans Actie

gehouden. Heeft u uw bijdrage al toegezegd of overgemaakt? Dan Kerkbalans
willen we u daar hartelijk voor bedanken!

Alle leden van de parochie hebben in januari een folder
in de bus gekregen. In de folder staat het verzoek voor
een jaarlijkse bijdrage. Uw bijdrage is van harte welkom
op rekeningnummers NL 94 RABO 0156 6939 09 of op
NL 64 INGB 0000 2720 20 of NL 62 RABO 0156 6909 93.
U kunt ook doneren via de QR-code die bij dit artikel
staat afgebeeld.

Uw bijdrage wordt goed besteed!

Als laatste nog een dankwoord aan alle vrijwilligers die
ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie. Hartelijk bedankt voor jullie inzet,
zonder jullie was dit niet gelukt! Het team AKB 2024
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Voedselinzameling

De voedselinzameling gaat nog steeds door en daarvoor staan de manden voor
houdbare voedselproducten achter in onze kerken. Deze producten gaan naar de
voedselbank, gezinnen in de schuldhulpverlening en naar de zusters in Rotterdam, die
dagelijks koken voor daklozen. Uw hulp blijft nodig, dank daarvoor.

LITURGIE

4 februari - Vijfde zondag door het jaar (kleur: groen)
Thema: Genezing. We lezen: Job 7, 1-4.6-7; Psalm 147; 1 Korintiérs 9,
16-19.22-23; Marcus 1, 29-39.

Het evangelie verhaalt ons de genezing van Simons schoonmoeder en hierna die van
vele anderen. De eerste lezing is een deel van Jobs jammerklacht. We zouden eigenlijk
verder moeten lezen. Dan blijkt ook dat Job toch hoop koestert. In de psalm zeggen we
dan ook: “Prijst nu de Heer, gebroken harten geneest Hij weer. ” Paulus betoogt dat hij
het evangelie niet verkondigt om het gewin; neen, hij ziet het als een taak hem
opgelegd.

11 februari - Zesde zondag door het jaar (kleur: groen)
Thema: Word rein. We lezen: Leviticus 13, 1- 2.45-46 Psalm 32; 1 Korintiérs 10,31-11,
1; Marcus 1, 40-45.

In het evangelie lezen we dat Jezus een melaatse geneest; Jezus herinnert hem wel aan
de voorschriften uit Leviticus. In de eerste lezing hebben we van deze voorschriften
kennis kunnen nemen. Met de psalmist zeggen we: “Mijn redder zijt Gij, mijn redder in
de nood.” Paulus geeft de Korintiérs wenken hoe met elkaar om te gaan.

14 februari - Aswoensdag (kleur: paars)
Thema: Keer tot Mij terug. We lezen: Joél 2, 12-18; Psalm 51; 2 Korintiérs 5, 20-6, 2;
Mattels 6, 1-6.16-18.

In het evangelie geeft Jezus ons aanwijzingen hoe ons te gedragen bij het vasten. De
profeet Joél roept ons op tot inkeer. We bidden dan ook in de psalm: “God, ontferm U
over mij in Uw barmhartigheid”. Ook Paulus roept ons op om ons met God te
verzoenen.

18 februari - Eerste zondag van de Veertigdagentijd (kleur: paars)
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Thema: Teken van het verbond. We lezen: Genesis 9, 8-15 Psalm 25; 1 Petrus 3, 18-22;
Marcus 1, 12-15.

Het evangelie vermeldt in sobere woorden dat Jezus veertig dagen heeft gevast in de
woestijn. De eerste lezing spreekt over het Verbond dat God met Noach en zijn zonen
sluit na de zondvloed. In de psalm vragen we God ons zijn wegen te doen kennen.
Paulus geeft ons te kennen, dat het verhaal van Noach een voorafbeelding van het
doopsel is.

25 februari - Tweede zondag van de Veertigdagentijd (kleur: paars)
Thema: De Zoon. We lezen: Genesis 22, 1-2.9a.10-13. 15-18 Psalm 116; Romeinen 8,
31b-34; Marcus 9, 2-10.

Het evangelie beschrijft een ervaring die Petrus, Jakobus en Johannes hadden boven op
een berg Zij zagen Jezus als in een hemelse verschijning en zij hoorden een stem, die
zei: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem. De eerste lezing speelt ook op
een berg als Abraham meent zijn zoon te moeten offeren. Ook hier manifesteert God
zich en gelast Abraham zijn zoon niets aan te doen. God doet hierna aan Abraham een
belofte: zijn nakomelingen zullen talrijker zijn dan de sterren en de zandkorrels van het
strand. De uitspraak van de psalmist past hierbij: “Ik mag weer leven onder Gods oog in
het land der levenden.” Paulus zegt, dat in het offer van Jezus alle andere gaven
ingesloten zijn.

Afscheid redactie
Met de komst van het nieuwe federatieve parochieblad eindigen de activiteiten voor
de leden van de huidige redactie en betrokkenen.

Met veel toewijding en inzet hebben wij jarenlang voor U allen, maandelijks een
parochieblad gecreéerd. Het stokje wordt nu overgedragen naar nieuwe vrijwilligers...

Met vriendelijke groet,
Redactie 3—in—1
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Kind erposinq

Het Kindje Jezus dat met Kerstmis is geboren, is nu wat groter;
RK K'D.S.nt. 40 dagen oud. Zijn ouders brengen Hem voor het eerst naar de
tempel. Daar ontmoeten ze twee mensen.

Opdracht van de Heer in de tempel
Evangelie van Lucas 2,22-40

In Jeruzalem woont een oude man, Simeon. Hij is gelovig en
vroom en kan heel goed naar de Heilige Geest luisteren. Hij
doet graag wat de Heilige Geest van hem vraagt. De
Heilige Geest heeft hem ooit gezegd dat hij niet dood zal
gaan voordat hij de Messias (ge Gezalfde) zal hebben
gezien. Op een dag zegt de Heilige Geest hem: “Ga
vandaag naar de tempel”. Dat doet hij. Juist op dat
moment brengen Jozef en Maria het kind Jezus de tempel
binnen. Simeon tilt Jezus op. Hij begrijpt dat dit kleine
kindje de Messias is. Hij wordt daarom heel blij en bedankt
God hardop. Hij zegt: “God, als ik nu doodga, vind ik dat
niet erg meer, want ik heb de Redder met eigen ogen
gezien" Jozef en Maria zijn verbaasd over de mooie
woorden van Simeon over Jezus. Daarop spreekt Simeon
over hen een zegen uit. Er is nog iemand in de tempel:
Hanna. Zij is al oud, 84 jaar en weduwe. Ze is altijd in de
tempel en praat veel met God in gebed. Ze gaat naar
Jezus toe. Ook zij bedankt God. Ze spreekt over Jezus
tegen iedereen die wacht op de Redder en bevrijd wil
worden. Als Jozef, Maria en Jezus klaar zijn in de tempel
gaan ze terug naar hun stad, naar Nazareth. Jezus wordt
groot en sterk en heel wijs en hij wordt geholpen door God.
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Simeon Is vroom

Vroom zijn betekent dat je het Fijn vindt op met de dingen van God bezig te zijn en om
goede dingen te doen. En dat je het ook doet met een zekere stevigheid en daar ook
voor uit komt.

De H. Geest

Hanna en Simeon herkennen het Kindje Jezus. Ze kunnen dit omdat ze luisteren naar
wat de heilige Geest ze influistert. Laten we steeds proberen om goed naar God te
luisteren. Hij zal ons dan net zo blij maken als Simeon en Hanna. Want de dingen die
6od ons laag Zien en Horen maken ons heel blij.
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Bewaar ons, Heer, als wi| waken, bescherm ons, als
wi| slapen; dan zullen wij waken met Christus
en rusten ih vrede.
Amen

Bron: Antifoon van de lofzang van Simeon in de dagsluiting van het getidengebed.

bithy/rkkids-slaapled-
ﬂ E E Ak Ga voor het slapengaan noar

- g de meeznnavideo die is
Gaan 9lapen geinspireerd op de Ionang van
met Jezus E-' H Simeon, en slaap als een roos..
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Parochiefederatie Sint Franciscus

eNNy ¥ »
tussen duin en tuin
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.O PAROCHIEFEDERATIE
<

Pastoraal team . SINT FRANCISCUS

£y tussen duin en tuin

<>ODD oo®
pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden

% (0174) 62 45 36 D4 steenvoorden@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies De Lier / ‘s Gravenzande / Maasdijk / Naaldwijk

pastor Ch.E.M. Duynstee
@ 0623757456 D< duynstee@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies De Lier / ‘s Gravenzande / Maasdijk

pastor A.H. van Luijn
2 06 16 04 66 03 DA< vanluijn@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies Honselersdijk / Poeldijk / Monster

diaken C.W. Burgering
2 0629 56 28 65 4 burgering@rkwestland.nl
aanspreekpunt voor de parochies Hoek v Holland-Heenweg / Wateringen / Kwintsheul

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2)

mw. M. de Jong

Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk

2 0651477580 < info@rkwestland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Website: www.rkwestland.nl Kopij sturen naar website@rkwestland.nl

Persoonlijk contact

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met degene van het pastoraal
team die het aanspreekpunt is voor uw parochie. Voor overige vragen of het opgeven
van gebedsintenties kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.

Sacramenten

Aanvragen voor o.a. dopen, le H. Communie, Vormsel en huwelijk kan digitaal
gebeuren via de website van de federatie: www.rkwestland.nl Ook om u in te schrijven
of een verhuizing door te geven is er een formulier beschikbaar (zie onder Contact
'Aanmeld formulieren').

Nieuwsbrieven

De digitale nieuwsbrief RK Westland verschijnt elke twee weken. Aanmelden via de
website of een mailtje naar nieuwsbrief@rkwestland.nl Speciaal voor kind, jeugd en
jongeren verschijnt er vijf keer per jaar een eigen nieuwsbrief.
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