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PASTORAAL WOORD

Ruimte voor God?

Zeker als straks halverwege februari de veertigdagentijd begint hoor je in
de kerk vaak zeggen dat deze tijd ook bedoeld is om wat meer ruimte
voor God te maken. Maar wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee. Bijj
meer ruimte voor je naaste kunnen we ons vaak van alles voorstellen.
Dan denken we aan iemand extra bezoeken, een beetje helpen met een
boodschap of een klusje, iemand wat extra’s geven omdat jij veel meer
hebt, en de ander iets echt nodig heeft en ga zo maar door. U vult dat
vaak ook zelf wel in. Als je denkt aan andere mensen, als je hun gezicht
voor ogen haalt, dan weet je ook vaak wel hoe jij het beste wat meer
ruimte voor ze kan maken. Vaak gaat het dan ook om wat tijd, wat
aandacht en vooral van nabijheid.

Maar wat is dat meer ruimte voor God? Hoe doe je dat? Begin februari,
op het feest horen we hoe Maria en Josef dat doen door naar de tempel
te gaan en Jezus daar aan God op te dragen. We noemen dat feest van
de Opdracht van de Heer in de tempel ook wel Maria lichtmis. Voor Maria
en Josef een lange reis om bij God te zijn. Daar namen ze ook de tijd
VOoor.

Vaak hebben wij een eigen manier om door de week of op zondag met
God om te gaan. We gaan -soms- naar de kerk, we bidden een paar keer
per dag voor en na de maaltijd en misschien bid u ook nog wel af en toe
de rozenkrans. Voor ons katholieken is het vaak fiin om met de
vertrouwde gebeden van het Onze Vader en het Wees Gegroet te
bidden. Of soms een schietgebedje. Of misschien leest u af en toe in de
Bijbel, of volgt u een bepaalde app met extra meditaties en gebeden? We
zouden juist de komende periode ook zelf op zoek kunnen gaan hoe wij,
zoals wij zelf zijn, -nog- meer tijJd met God kunnen doorbrengen.
Misschien helpt het daarbij om God eerst ook als een ander te zien. Als
de Ander. Als een persoon waar je ook dicht bij kunt zijn. Die bij jou wil
zijn.

Misschien dat we dan daarbij ook wat vaker gewoon in de stilte bij God
willen zijn. Kijkend naar een kruisbeeld, een icoon, een beeldje of met
een rozenkrans in de hand.



Gewoon even een kwatrtiertje in stilte daar zitten. Of een keer een kwartier
eerder naar de kerk gaan om daar bij Hem te zijn. Of wandelend in de
natuur. Een wandeling maken met God aan je zijde. Voel maar hoe hij
met jou meeloopt. En dan hoeven we niet zo veel te zeggen.

We zouden ook juist thuis wat meer ruimte voor God kunnen maken. Ook
vooral samen meer ruimte voor God. Wij bidden vaak in onszelf, in ons
hart. Hoe mooi kan het zijn als we soms ook samen hardop met eigen
woorden tegen God praten. Bidden voor ons gezin, onze familie en wat
ons bezig houdt. Waar we dankbaar voor zijn of juist zorg om hebben. Of
als echtpaar voor je de nacht in gaat even samen een gebed uitspreken.

God zal alle tijd en ruimte voor u blijven maken. Aan het einde van het
Mattheus-evangelie staat “ik zal bij u zijn, alle dagen van uw leven”. Aan
ons om ook elke dag bij Hem te willen zijn.

Pastor Ad van Luijn

Dankwoord Kerstmis 2023

Gelukkig hebben wij weer met velen het geboortefeest van Jezus kunnen
vieren. Het thema was: ‘Vrede op aarde.” Heel actueel tegen de
achtergrond van de oorlogen en onvrede in de wereld. De kerken waren
allemaal prachtig versierd. In Naaldwijk kwamen er weer velen bij de
buitenkerststal kijken!

Voor de koren was het ook weer heerlijk in een volle kerk te mogen
zingen. Honderden vrijwilligers in onze parochies hebben veel tijd,
inspiratie en inzet gegeven om er een prachtig Kerstfeest van te maken.
Zij verdienen onze grote dankbaarheid en waardering.

Zonder hun trouwe betrokkenheid en goede zorgen zou zo’n hoopvol
samenzijn in onze kerken niet mogelijk zijn. Ook wil ik u/jou, mede
namens de andere leden van het pastoraal team, bedanken voor de
mooie kerstwensen met inspirerende en bemoedigende woorden. Dat
heeft ons heel goed gedaan.

Laten wij bidden om vrede en hopen op meer verdraagzaamheid onder
de mensen.

pastoor J. Steenvoorden



VAN HET BESTUUR

Even terug kijken.

Aan het begin van het nieuwe jaar kijken we even terug op het afgelopen
jaar. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een aantal trouwe
parochianen die in een mooie Allerzielenviering werden herdacht. Er
waren weer 3 vaste oecumenische vieringen en -vespervieringen in de
Veertigdagentijd.

We zijn blij dat we nog steeds kunnen rekenen op onze vaste koren; St.
Caecilia en het Constantkoor die, met hun dirigenten en organisten de
vieringen begeleiden. Afgelopen jaar konden we regelmatig genieten van
het enthousiasme en de mooie muziek van de Music Friends, en we gaan
er vanuit dat we dit jaar weer een beroep op ze kunnen doen.

Dankzij een sterk pastoraal team lukt het nog steeds om in alle parochies
van de federatie, ieder weekend een of meer vieringen te houden. In De
Lier zijn we gezegend met de leden van het Amosgilde die hier regelmatig
voorgaan in woord- en communie diensten.

Vorig jaar hebben 22 kinderen hun Eerste H. Communie gedaan, zijn er
8 kinderen gedoopt en 3 Lierse kinderen hebben het H. Vormsel
ontvangen. Groot succes was de Carnavalsviering.

In de zomer van 2023 waren er alleen nog vieringen op zondagochtend,
maar na de komst van pastor Duynstee, konden er weer 2
zaterdagavondvieringen extra per maand plaatsvinden.

De kerstvieringen zijn heel goed bezocht. De viering van 19.00 uur was
weer een echte gezinsviering, dankzij het kinderkoor o.l.v. Mieke Persoon
en de goede samenwerking met pastor Smulders.

De viering van 21.00 uur, met als thema “Durf te dromen” gekozen door
het Constantkoor en diaken Batist, ging over de hoop die we niet mogen
verliezen ondanks de ellende in de wereld om ons heen.

Op kerstmorgen was er een mooie Eucharistieviering met pastoor
Steenvoorden en het St. Caeciliakoor.

Op 2¢ kerstdag begon de Kerstmeeting in onze kerk en konden bijna 250
Lierenaars meezingen met de bekende kerstliederen, luisteren naar een
mooi verhaal en genieten van de muziek van de Music Friends.

Hartelijk dank aan allen die hebben meegewerkt aan deze mooie

kerstvieringen; de voorgangers, de kosters voor de versiering in de kerk,

de koren en musici voor hun mooie muziek. Edwin bedankt voor de live

streaming en niet te vergeten de mensen die de boekjes hebben
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gemaakt, de lectoren en de collectanten. Het is fijn te merken dat er nog
zoveel enthousiasme en inzet is om er een mooie “Kerst in de kerk” van
te maken.

Parochieblad

Dit zal het laatste Torentje zijn dat u ontvangt en sluiten we een periode
af van enkele decennia “eigen” parochieblad.

Heel veel dank zijn we verschuldigd aan al degenen die in al die jaren het
parochieblad hebben samengesteld, maar vooral aan Joke van der
Marel, die al ruim 35 jaar als een trouwe en stabiele steunpilaar in de
redactie van het Torentje zit.

We zijn er van overtuigd dat het nieuwe federatieblad er professioneel,
kleurrijk en eigentijds uit zal gaan zien en dat u er snel aan gewend zult
Zijn. Er komt een mooi overzicht van alle vieringen, iedere parochie krijgt
Zijn eigen pagina en er is plaats voor foto’s.

Een aantal vaste rubrieken zullen echter wel verdwijnen. De “Torentjes”
club krijgt een overzicht van de bezorgdata van het hele jaar en deze data
worden niet meer in het federatieblad vermeld. Ook de schoonmaakploeg
krijgt voortaan van Nicolé te horen, wanneer zij aan de beurt zijn en voor
de misintenties zal in het grote overzicht van vieringen, geen plaats meer
zijn. Op onze eigen “Lierse” pagina kunnen we deze nog wel noemen,
maar dan moeten ze wel op tijd bekend zijn, want de tijd tussen het
inleveren van de kopij en het uitkomen van het blad zal langer worden.
Bijvoorbeeld: de kopij voor het aprilnummer moet op 2 maart worden
ingeleverd.

Het nieuwe mailadres voor kopij: redactiedelier@rkwestland.nl .

Carnaval

Kerst is nog maar net achter de rug of we denken al aan Pasen, omdat
dat dit jaar al in het voorjaar valt. Voorafgaande aan de Veertigdagentijd,
een tijd van soberheid en bezinning, vieren we Carnaval.

Op zondag 4 februari zal er in de kerk weer een Carnavalsviering zijn.

In aanwezigheid van Prins Carnaval met zijn Raad van EIf zal pastoor
Steenvoorden voorgaan en zeemanskoor “Onder Zeil” zal de dienst
muzikaal begeleiden met vrolijke liederen. Uiteraard is iedereen van harte
welkom.


mailto:redactiedelier@rkwestland.nl

Na de Carnavalsviering is er op Aswoensdag een oecumenische viering
en in de Veertigdagentijd is er in de zijbeuk iedere vrijdagavond een korte
oecumenische Vesper viering.

Letty van Steekelenburg



PAROCHIE- en ALGEMEEN NIEUWS

Torentjesclub
Volgend Torentje afhalen aan de pastorie op donderdag 22 februari tussen
13.00 en 15.30 uur.

In memoriam Petrus Martinus Gerardus Zwinkels.

Op 1 december 2023 overleed Piet Zwinkels. Zijn talenten zoekend,
ontdekkend en er dankbaar mee aan de slag gegaan is hij bijna
negentig jaar geworden. Allereerst aan de Strijp in Wateringen waar
Piet opgroeide in een groot tuinders gezin. Het lag voor de hand dat hij
zou gaan tuinieren maar dat was niet helemaal voor hem weggelegd.
Tijdens het vervullen van zijn militaire dienstplicht bleek zijn onverwacht
talent als hospik. Dat dienstverlenend talent kleurde zijn verdere leven.
Zakelijk en privé. Als handelaar in tuindersbenodigdheden kwam Piet
veel bij tuinders over de vloer. Zo bleef hij toch figuurlijk “dichtbij huis”
en later ook toen hij als vertegenwoordiger in de kassenbouw aan de
keukentafel bij de klanten kwam zitten. Daarbij ging hij voor kwaliteit,
een eerlijke prijs en betrouwbaarheid. Met ook bijzondere aandacht
voor de huiselijke situatie van de mensen. Piet was als vanzelfsprekend
half een sociaal werker.

Daarin van harte en met verstand gesteund door Annie zijn vrouw die hij
op de dansles had leren kennen. Samen hebben zij vijf kinderen
gekregen en veertien kleinkinderen. Piet zorgde goed voor zijn gezin.
“‘We kwamen niets te kort in huis of met vakanties” zei Annie. Voor hen
was hij graag in de weer, naast zijn gewone werkzaamheden. Creatief
en handig maakte hij van alle soorten speelgoed en onderhield zijn
hobby’s zoals klokken maken, houtbewerken, jam en tomatenpuree, het
mannenkoor. Piet vond ook kleine momenten van rust en meditatie in
een wandelingetje of gewoon een fijn gesprek; dan kon hij geven door
te luisteren.

Toen er meer vrije tijd voor hem kwam en de VUT het mogelijk maakte
ging hij samen met Annie geregeld de grens over en maakten zij samen

grote en kleinere reizen. Naar Israél, Australi€é, Marokko en Italié. Ook
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waren er pelgrimages naar Lourdes, Den Briel, Heiloo en Kevelaar. En
hij liet zich graag trakteren op een reisje dichter bij huis.

Zo lang hij kon behield hij zijn aandacht voor anderen en bleef hij een
handje mee helpen ook bij de Triangel. En nog in de Hoge Tuinen
probeerde hij het leven mooier te maken. Zo kon hij oprecht zeggen: “lk
heb een mooi leven gehad”.

Tijdens de viering van dankbaarheid op 8 december in de kerk van “De
Martelaren van Gorkum” hebben we gebeden en gezongen. Vooral de
kinderen en kleinkinderen namen met lezingen, voorbeden en muziek
indrukwekkend afscheid van hun (schoon)vader en opa. Met velen
mochten we Piet begeleiden naar zijn laatste rustplaats in het
vertrouwen dat hij in vrede thuiskomt bij de Schepper van hemel en
aarde, die alle leven bewaart.

Pastor Smulders

In Memoriam

Op 17 december is, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken, van ons
heengegaan mevrouw Adriana Johanna Arnolda Grootscholten — Zwinkels
in de leeftijd van 90 jaar. Zij groeide op in Wateringen in een groot en warm
gezin met 14 kinderen. Na de Lagere School ging Sjaan elders in het
huishouden.

In 1958 trad zij in het huwelijk met Henk Grootscholten en verhuisde zij naar
de Groeneveldseweg. Samen hebben zij de schouders onder het
tuinbouwbedrijf gezet. In de ruimte van hun goede zorgen mochten hun vier
zoons Marcel, Fred, Carlos en René opgroeien. Sjaan hielp veel mee in de
tuin, tomaten sorteren, bloemen bossen en andere werkzaamheden. Maar
haar eerste taak was de zorg voor het huishouden en haar zoons. Alles
moest keurig netjes en schoon zijn. Sjaan wist het thuis gezellig te maken,
er mocht veel en voor iedereen stond de deur open. Zij wist alles goed te
regelen en samen aanpakken was haar devies. Henk en Sjaan zijn nog lid
geweest van de muziekvereniging ‘WIK’ in Den Hoorn. Het hoogtepunt was
het defilé bij paleis Soestdijk op de verjaardag van koningin Juliana. Met de
tuin was er natuurlijk niet zoveel gelegenheid om weg te gaan. Toch gingen
Zij altijd op vakantie, vaak naar Duitsland en op de terugweg langs goede
vrienden in Limburg. Sjaan was kordaat en energiek en had een duidelijke
eigen mening. Toen de jongens volwassen werden, kreeg zij er vier
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schoondochters bij. Dat gaf een nieuwe dimensie aan haar
mannenhuishouden. Zij was zeer op hen gesteld. Na een werkzaam leven
Zijn Henk en Sjaan naar De Lier verhuisd. Zij hebben genoten van hun vrije
tijd die zij actief en sportief hebben ingevuld. Fietsen, bowlen, jeu des boules
spelen en bridgen. In een spelletje doen kon zij heel fanatiek zijn, zij wilde
winnen! Met haar kleinkinderen onderhield zij een persoonlijke band. Sjaan
was ook digitaal zeer vaardig, dus ook op deze manier stond zij met hen in
verbinding. Heel bijzonder vond Sjaan het om overgrootmoeder te zijn. In
haar gezondheid heeft zij grote zorgen gekend.

Maar zij was flink en moedig, ondanks de beperkingen waar zij mee moest
leven, probeerde zij het leven positief op te pakken. In 2016 is Henk
overleden na en periode van afnemende gezondheid. Sjaan verhuisde naar
een appartement, waar zij het heel goed naar haar zin had. Veel vreugde
brachten de afgelopen jaren haar achterkleinkinderen. Een hechte band
bewaarde zij met haar familie. In de loop der jaren heeft zij al van veel
dierbaren afscheid moeten nemen. Nu is Sjaan, na een kortstondig
stervensproces, de Heer tegemoet gegaan. Moge zij, na een liefdevol en
zorgzaam leven, rusten in vrede. De viering van Woord en Gebed bij haar
afscheid heeft plaatsgevonden in crematorium ‘De Dijk’ te Maassluis op 23
december. Wij wensen haar gezin en familie sterkte toe bij het dragen van
het gemis.

pastoor J. Steenvoorden

Adventsactie
Het bedrag wat is opgehaald is € 1759,90. Hartelijk dank

Seniorenwerkgroep.

Wij hebben 12 januari in de pastorie een bijeenkomst gehad voor onze
ouderen, die onder het genot van een kopje koffie/thee, elkaar wilden
ontmoeten. Het was een gezellige middag, waar 14 ouderen aanwezig
waren. Wij willen deze ontmoetingsmiddag om de 2 maanden gaan
organiseren.

De datum van de volgende bijeenkomst is vrijdag 8 maart om 15.00 uur
in de pastorie.

U bent van harte welkom. Noteer de datum in uw agenda.

Jopy Koene.

VASTENACTIE 2024. ‘LEVEN in een veranderende

wereld’

Aswoensdag 14 februari start de Vastenactie met het thema: ‘Leven in

een veranderende wereld ’. De gevolgen van de klimaatveranderingen
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worden steeds meer voelbaar, ook in Europa en Nederland. Het is
onze missie om goed voor onze hele schepping te zorgen. We zijn
geneigd te vergeten dat we als mens slechts onderdeel zijn van de
wonderlijke schepping. We plegen roofbouw op onze aarde voor ons
eigen comfort en gemak. Daarmee storten we onze medemensen op de
andere plekken in het ongeluk. De verdroging in Zimbabwe, die centraal
staat in de Vastenactie van 2024, illustreert hoe ver we afgedreven zijn
van de wereldvrede en eenheid.

De onvoorspelbaarheid van het weer - het uitblijven van de regens en
de langere, hetere droge periodes - stellen de mensen op het platte
land van Zimbabwe voor grote uitdagingen. Oogsten mislukken en er
zijn weinig mogelijkheden om geld te verdienen.

Volgens het Wereld Voedsel Programma leeft 63% van de bevolking
van Zimbabwe — die uit ruim 15 miljoen mensen bestaat — onder de
armoedegrens.

We maken in de Vastenperiode 2024 kennis met Thandekile en haar
kinderen en zien hoe een gemeenschappelijke moestuin, extra
waterputten met kranen en inheemse gewassen haar en de andere
families uit haar gemeenschap helpen om te gaan met de
klimaatveranderingen.

Thandekile woont in het Matobo-district in Zimbabwe, waar zij door
klimaatveranderingen, de coronapandemie en de ingestorte economie
van het land moeite had om net als duizenden andere families alle
dagelijkse uitdagingen het hoofd te bieden. Na het plotselinge
overlijden van haar echtgenoot en kostwinner Donovan door Covid-19
had Thandekile een zware tijd: er was geen geld, er was geen eten. De
lokale partner van Vastenactie, Caritas, zorgde voor een
gemeenschappelijke groentetuin in hun dorp, een waterput en training
bij het verbouwen van lokale gewassen. Die zijn beter bestand tegen
klimaat en geven dus een betere oogst. Zij werd lid van de ‘tuingroep’.
Naast het werk in de moestuin verzamelt Thandekile mopane-rupsen
die ze weer verkoopt voor extra inkomsten (die rupsen zijn een
lekkernij).

Vastenactie wil ook in een aantal andere dorpen onder andere zorgen
voor aanleg van gemeenschappelijke moestuinen met een waterput,
een pomp en een wateropslag. Daarnaast willen zij de
gemeenschappen ondersteunen bij het werken met lokale gewassen en
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ook leren een aantal vrouwen en jongeren naaien om extra inkomsten
te kunnen verwerven.

Doneer in de bus achterin de kerk

Maak een donatie over op de bankrekening van de kerk
NL13RABO033 6227 817 t.n.v. RK parochiebestuur (0.v.v. Vastenactie
Zimbabwe);

Vastenactie in onze parochie. Inzamelen van levensmiddelen.

Wij doen in de vastentijd mee aan de landelijke actie voor mensen in
Zimbabwe. (zie elders). Daarvoor staat de melkbus klaar.

Maar met onze parochie willen wij wat extra doen voor mensen dichtbij
die het moeilijk hebben door welke omstandigheid dan ook. (armoede, uit
huis verdreven, baan verloren, ongewild viuchteling)

Achterin de kerk gaan wij lang houdbare levensmiddelen verzamelen, die
vlak voor Pasen weggebracht gaan worden.

U weet wel: koffie, thee, rijst, pasta, soep, granen, koekjes, frisdrank.
Vanaf Aswoensdag kunt u deze levensmiddelen achter laten in de kerk.
Met z'n allen sparen we zo meerdere “cadeau-manden” bijeen.

Tevens vragen wij u om de koffie- en theebonnen van Douwe Egberts te
schenken (als u daar zelf niets mee doet) Dat kan in de spaardoos ook
op diezelfde tafel. Hartelijk dank.
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Zondagmiddagbreek 28 januari 2024

“UIT HET LEVEN GEGREPEN".

Door Marcel Batist

In het nieuwe jaar nodigen we u uit voor het bijwonen van een bijzondere
zondagmiddag. Marcel Batist komt speciaal voor ons een programma
verzorgen met als overkoepelend thema: “UIT HET LEVEN
GEGREPEN".

Tijdens zijn vele trektochten door de vrije natuur, maakte hij duizenden
opnamen van landschappen, bloemen en dieren. Ook bezoeken aan het
buitenland doen een duit in het zakje. Uit dit veelzijdige werk stelt hij
unieke audiovisuele presentaties samen.

Voorafgaand aan elke show vertelt Marcel levendig over de keuze van
het onderwerp. Zijn korte inleidingen en de samensmelting van beeld en
geluid zorgen voor 10 daverende shows en een enerverende beleving.
Vanmiddag neemt Marcel u mee op een denkbeeldige reis door
"TIIDLOZE LANDSCHAPPEN VAN LANZAROTE" en u staat vroeg om
te genieten van "DE DAGERAAD". U stapt aan boord “TUSSEN KIEL EN
OSLO” Een wandelt mee “TUSSEN DE BOMEN” en langs de kust
“‘OVER DUINTOP EN BRANDING”. Een fleurig boeket is uitgebloeid,
maar wordt “IN IJS GEVANGEN”. In ‘BLOEMENSFEER” ontdekt u
onbekende schoonheid, maar ook “LAAG BIJ DE GROND” vallen
bijzondere vruchten te zien. In “‘KRUIPEND DOOR DE KEUKENHOF”
verrast Marcel ons met een eigenaardig blik van onderaf en leidt ons door
prachtige dierentuinen in “VER WEG, DICHTBIJ".

Een middag genieten van prachtige fotografie, boeiende verhalen en
zorgvuldig bij elkaar gezochte muziekstukken zorgen voor een
zinnenprikkelend spektakel!

Dit mag u beslist niet missen! ledereen, jong en oud, is van harte welkom
tussen 14.30 en 16.30 uur in 't Anker. De middag wordt georganiseerd
door de vrijwilligers van de PKN, H.H. Martelaren van Gorcum en Vitis
Welzijn. De toegang is gratis. Baron van Gentplein 31 in De Lier. Tot
Ziens! Voor informatie kunt u bellen naar: 06 34443232
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Thema-avond: Maria, icoon van God

In protestantse kring speelt Maria vaak een bijrol in het verhaal van haar
zoon. Aandacht voor haar komt je toch al gauw te staan op de verdenking
van roomse praktijken. En nu is er dan een
heel boek over Maria, nog wel geschreven
door iemand van degelijk christelijk-
gereformeerde huize. Met name in orthodox-
protestantse hoek was de ontvangst van het
boek koeltjes. Vanuit de rooms-katholieke
hoek was de reactie er eentje van blije
verrassing: eindelijk aandacht voor de
moeder Gods bij de protestantse broeders
en zusters.

Maria is een voorbeeld van geloof en
vertrouwen. Wie naar haar Kkijkt, wordt
bemoedigd. Dit boek gaat terug naar de
Bijbel om Maria opnieuw in beeld te krijgen
als Joods meisje, moeder van de Verlosser
ICOON VAN GENADE en moeder van de gelovigen. De traditie van
de vroege kerk, de Reformatie en moderne
literatuur helpen om Maria als icoon van genade te zien. Transparant tot
op Gods genade werpt zij licht op seksualiteit, kunst, de eenheid van de
kerk en op de toekomst van Europa als christelijk continent na de
coronapandemie. De protestantse theoloog Arnold Huijgen schreef een
boek waarin hij Maria op het spoor komt langs de lijnen van de Bijbel, de
traditie en de actualiteit. Maria heeft wat te betekenen in discussies over
Europa en nationalisme, over gender en geloof. Deze lezing draait om
het blijlvende mysterie van Maria, dat katholieken en protestanten kan
verbinden.

Op donderdag 29 februari 2024 zal professor Arnold Huijgen een lezing
geven naar aanleiding van dit boek. Deze lezing vindt plaats in de Rank.
Aanvang 20.00 uur.

De avond wordt georganiseerd door de gezamenlijke taakgroepen op het
gebied van vorming en toerusten in De Lier, Naaldwijk, 's-Gravenzande
en Monster.

ARNOLD HUIJGEN
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Feest van de Opdracht van de Heer / Maria Lichtmis
Blasiuszegen

Op 2 februari viert de kerk het Feest van de Opdracht van de Heer in de
Tempel, beter bekend als Maria Lichtmis. Door Jezus aan de levende God op
te dragen erkennen Jozef en Maria dat hun kind ten diepste aan de Schepper
van het leven toehoort. Vanuit het besef dat het ontvangen leven een geschenk
van God is, vertrouwen de dankbare ouders het kind aan God toe. Twee oude
mensen in de tempel, Simeon en Hanna zijn zich bewust dat dit kind een
belofte in zich draagt. Simeon roept vol blijdschap, dat Jezus het Licht zal zijn
dat voor alle volkeren straalt. Van oudsher worden op dit feest de kaarsen
gewijd en is er ook een processie met kaarsen. Vandaar de naam 'lichtmis.'

Op 3 februari viert de kerk het feest van de Heilige Blasius. Zijn voorspraak
wordt sinds jaar en dag aangeroepen ten behoeve van onze gezondheid. Na
afloop van de H. Mis kunnen degenen die daar prijs op stellen, de
Blasiuszegen ontvangen.

Beide feesten worden gevierd op:
vr. 2 febr. 09.00 uur St. Jan de Doperkerk te Wateringen
19.00 uur H. Bartholomeuskerk te Poeldijk
19.00 uur St. Adrianuskerk te Naaldwijk
Er worden bekende Maria liederen gezongen en de ‘nieuwe’ kaarsen worden
gewijd. Ook vindt er een lichtprocessie plaats. Na afloop van de H. Mis kunnen
degenen die daar prijs op stellen, de Blasiuszegen ontvangen.

Het beloven mooie vieringen te worden, waarvoor alle parochianen van harte
worden uitgenodigd.

pastoraal team

Terugkomviering dopelingen

e i De dopelingen van 2023 zijn
uitgenodigd voor een terugkomviering
op zondag 4 februari 2024.
Voor deze feestelijke kindvriendelijke
gezinsviering zijn onlangs de
uitnodigingen verstuurd aan de ouders
van de dopelingen. Voor het geval we
iemand vergeten zijn, meld je aan en
wees welkom in onze kerk!
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Datum: zondag 4 februari 2024

Tijd: 13.00 uur

Plaats: St. Adrianuskerk, Molenstraat 29 te Naaldwijk

Aanmelden: door een mailtje te sturen, tot uiterlijk 2 februari, naar
sacramenten@rkwestland.nl

Lezing:
‘TOBIT, TOBIAS EN DE ENGEL

een spiritueel reisverhaal’

Het Bijbelboek Tobit (uit het
Oude Testament) vertelt het
verhaal over de oude,
rechtschapen vader Tobit, zijn
vrouw Anna en hun zoon
Tobias en speelt tijdens de
Ballingschap van het Joodse

4 LM 1 ! volk in Ninivé. Door een
Tobias geneest zijn vader Tobit ongeluk raakt Tobit blind.

van zijn blindheid’ Daarom geeft hij aan zijn zoon
Gerrit Willemsz. Horst 1612-1652 4o opdracht naar Medié te gaan
om geld op te halen dat hij daar
ooit bij ‘n vriend in bewaring
had gegeven. Tobias vindt
iemand die hem op die reis kan
begeleiden: Azarias. Later blijkt dit de engel Rafael te zijn. Onderweg
moet Tobias vele moeilijkheden overwinnen. Dat lukt hem door zijn
vertrouwen op God en de hulp van zijn beschermengel. Uiteindelijk
keert alles ten goede. Het verhaal is een beeld van onze eigen reis door
het leven: ook wij ontmoeten weerstand en kunnen door leed worden
getroffen. Maar, zegt dit verhaal, wie er open voor staat, zal merken dat
God soms een ‘Engel’ stuurt die met je meegaat op je levensweg. We
vertellen erover met afbeeldingen uit de kunst en gaan erover in
gesprek.
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Inleider: John Batist, gepensioneerd pastoraal werker

Datum: woensdag 7 februari 2024

Tijd: 20.00 uur

Plaats: parochiecentrum ‘De Hofstede’, Molenstraat 31 te
Naaldwijk

Aanmelden: tot uiterlijk dinsdag 6 februari (12.00 uur) bij het
federatie-secretariaat (info@rkwestland.nl

App-bezinningsteksten voor de vastentijd

Sinds geruime tijd levert het pastoraal team in advents- en vastentijd
een dagelijkse bezinningstekst. Dit gebeurt via een interne federatie-
appgroep. Ook in de komende vastentijd willen we u weer inspireren
met een gedachte aan het begin van de (werk)dag. Bent u nog niet
aangesloten bij de federatieve appgroep en wilt u in liturgisch sterke
tijden dagelijks een mooie, bezinnende tekst op uw mobiele telefoon
ontvangen? Meld u zich dan aan via 0629.562.865 of via
burgering@rkwestland.nl onder vermelding van uw naam en mobiele
nummer. Diaken Burgering zorgt er dan voor dat u aan de groep wordt
toegevoegd. De vastentijd begint op 14 februari.

Kinderen en Jongeren

Woensdagavond 7 februari is er een bijeenkomst van de Rock Solid
Tienergroep. Pas gevormden en vormelingen zijn van harte welkom
aan te sluiten bij een leuk, flitsend en spannend programma. We starten
om 19.00 uur in de pastorie aan de Dijkstraat 25 in Honselersdijk.
Onder leiding van Tanja van den Berg, Rick Rodenburg en/of diaken
Walther Burgering. Lukt het 7 februari niet, schrijf dan alvast 6 maart in
je agenda en neem een vriend/vriendin mee. Leuk!

5x per jaar verschijnt de digitale Kind-Jeugd-JongerenNieuwsbrief,
waarop u zich gratis kunt abonneren. Bijna 125 gezinnen gingen u al
voor. Eén mailtje naar kindjeugdjongeren@rkwestland.nl is genoeg en u
blijft op de hoogte van leuke activiteiten zoals de kinderwoorddienst, de
Kliederkerk, RKJ-groep, gezinsvieringen, Corbulo en de
Palmpasenviering van de locaties in onze federatie. Een must dus om
niets te missen voor je kind(eren).

Houd je van zingen, dan is Jongerenkoor Corbulo misschien wel wat
voor jou. Repetitie tot 1 april 2024 om 20.00 uur elke donderdagavond
in de parochiezaal De Kolenkit, naast de St. Josephkerk in Wateringen.
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De eerstvolgende RKJ-avond voor jongeren vanaf 16 jaar is op 21
februari om 20 uur. Samen in gesprek over alles wat je in je leven
tegenkomt en vragen oproept. Gesprekken met leeftijdgenoten en
vragen als: wat moet ik met mijn geloof? Van harte welkom in de
pastorie aan de Dijkstraat 25 in Honselersdijk. Vraag meer info aan Rick
Rodenburg of Marjolijn van Marrewijk.

Vormsel in 2024

Jongeren van groep 8 en uit de brugklas komen dit jaar in aanmerking
voor het H. Vormsel. Vriendelijk verzoek om -als u uw kind door de
bisschop wilt laten vormen- de aanmelding via de website
www.rkwestland.nl te doen; dan krijgt u zo spoedig mogelijk bericht
wanneer de voorbereidingen gaan beginnen. 27 en 29 februari zijn de
eerste informatie- en ouderavonden voor onze federatie gepland.

De vormsel werkgroep

Reminder informatieavond federatieve aanpak H. Vormsel 2024

Alle jongeren uit de federatie die deel willen nemen aan het Vormsel

zullen vanaf 2024 federatief de voorbereidingen op het H. Vormsel gaan

doen. Het H. Vormsel zal vanaf 2024 alleen nog maar in november
toegediend worden. De (nieuwe) standaardnorm zal worden dat het
vormseltraject gestart wordt in groep 8, waarna het H. Vormsel
toegediend wordt in november als deze (inmiddels) jongeren in de
brugklas zitten. Er zijn inmiddels persoonlijke uitnodigingen verstuurd
via de scholen, maar hiermee bereiken we niet iedereen. Lees je dit
bericht en heb je niets ontvangen terwijl je wel in aanmerking zou

komen zie dit bericht dan als uitnodiging. Eind februari zullen er op 2

locaties informatie avonden georganiseerd worden voor

geinteresseerden en hun ouders:

e Op dinsdag 27 februari is er voor de jongeren uit Naaldwijk,
Maasdijk, De Lier en Honselersdijk een informatieavond in de
pastorie te Naaldwijk. Aanvang: 19.00 uur tot ca 20.30 uur.

¢ Voor de jongeren uit Wateringen, Kwintsheul, Poeldijk, Monster, 's
Gravenzande en Hoek van Holland is de informatieavond op
donderdag 29 februari in de pastorie te Poeldijk. Aanvang:19.00
uur tot ca 20.30 uur. Als de avond in jullie eigen parochie niet
uitkomt, dan zijn jullie welkom op de andere bijeenkomst. Meld je
voor 20 februari aan voor de door jullie gekozen informatieavond.
Aanmelden via vormsel@rkwestland.nl
Namens de vormselwerkgroep: Jos Janssen Harriét Goossens
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Dertig Plus geloofsgespreksgroep

Anderhalf jaar geleden hebben een achttal dertigplussers (in leeftijd
oplopend tot ongeveer 50 jaar) de koppen bij elkaar gestoken en zijn
een geloofsgespreksgroep gestart. Hedendaagse religieuze en
maatschappelijke vraagstukken worden bij toerbeurt voorbereid en
uitgebreid en diepgaand besproken. Hoe gaan we als gelovigen op een
goede manier om met deze vraagstukken? En wat zegt de rooms
katholiek kerk hierover? Deze gastvrije en open groep komt bij elkaar in
de pastorie van de Sint Jan de Doperkerk in Wateringen, maar vaak
sluiten een of twee leden ook online aan.

Met dit nieuwe kalenderjaar willen we meer dertigplussers verzamelen.
Voel je je geroepen, wees dan welkom -fysiek of online- op donderdag
25 januari. We starten om 20.30 uur. Pastor Charles Duynstee is die
avond aanwezig, in februari diaken Walther Burgering. De data tot aan
de zomer zijn: 15 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei en 20 juni. Sluit
gerust een keer aan. Aanmelden kan via burgering@rkwestland.nl. We
zijn benieuwd wie onze groep zal komen verrijken.

Save the date: 7 maart — federatiebijeenkomst diaconie en
pastoraat

Donderdagavond 7 maart om 19.30 uur nodigen pastor Duynstee en
Diaken Burgering vertegenwoordigers van alle pastorale en diaconale
groepen uit voor een ontmoetings- en uitwisselingsavond rondom
diaconie. Plaatselijk worden deze groepen steeds kleiner en de
gemiddelde leeftijd ligt in het algemeen aan de hoge kant. Daarmee zijn
ze kwetsbaar geworden.

Deze bijeenkomst beoogt elkaar te inspireren met de ervaringsverhalen
in het diaconale werk. En -waar nodig- elkaar te leren kennen met het
00g op de toekomst. Graag spreken we met elkaar over de mogelijkheid
en/of noodzakelijkheid om toe te groeien naar een federatief diaconaal
beraad en hoe dat vorm zou kunnen krijgen. In zo’'n beraad kunnen de
grote (beleids)lijinen op het gebied van pastoraat en diaconaat voor de
hele federatie worden voorbereid en gecodrdineerd.

Op dit moment wordt 0.a. gedacht aan (ouderen en zieken)bezoek- en
nazorggroepen, zonnebloem, kbo, pci-en, pastoraatsgroepen, katholieke
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groepen die actief zijn in de voedselbank, vluchtelingenwerk, keti koti,
kerkelijke kringloopwinkels, vredeswerk, missiewerkgroepen,
oogstdankdag, gevangenenbezoek, M-twentyfive en schuldhulpmaatjes.

De plaats van samenkomst wordt later bekendgemaakt. Opgave voor
deze bijeenkomst onder vermelding van naam, parochie en groep waatrin
u actief bent, kan via burgering@rkwestland.nl. Graag voor 15 februari
a.s.

Nieuw Parochieblad

In maart komt er een nieuw blad uit voor alle parochies binnen de
federatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin. Dat betekent dat dit het
laatste vertrouwde nummer is. Vroeger had elke parochie haar eigen
blad. Gaandeweg is op het gebied van communicatie en publiciteit de
samenwerking gezocht. De meeste van de huidige bladen worden dan
ook door verschillende parochies met elkaar uitgegeven. Nu maken wij
in het samenwerkingsproces een volgende stap en verschijnt er
binnenkort een nieuw blad voor alle katholieke gemeenschappen in het
Westland, Hoek van Holland en Wateringse Veld. Dit blad wil naast
praktische informatie bieden, ook missionair zijn. Dat betekent een
bijdrage leveren aan geloofsverdieping en vorming, zeker ook met het
00g op de nieuwe generaties. Deze nieuwe opzet vraagt wel keuzes. Zo
zullen de misintenties niet meer in het blad worden opgenomen en zullen
er ook geen ‘In Memoriam’ worden geplaatst. Dat is voor een blad voor
het gehele pastoraatsgebied niet meer te realiseren. Het pastoraal team
beseft dat sommigen dat zeker zullen missen. Wel zullen de namen van
onze dierbare overledenen met hun leeftijd in het nieuwe blad worden
opgenomen. Wij hopen op uw begrip. Onze dank gaat uit naar allen die
zich voor de huidige parochiebladen hebben ingezet. Vaak gedurende
vele jaren! Fijn dat een aantal van de huidige redacteurs de pagina voor
hun parochie in het nieuwe blad gaan verzorgen. Wij kijken uit naar
Franciscus Focus!

Namens het pastoraal team,

pastoor J. Steenvoorden

Letop! Letop! Letop! Letop!
Veranderingen inleveren kopij voor het ‘nieuwe’ blad

Dit is de laatste uitgave van het parochieblad ‘Torentje’. Het blad wat u
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maandelijks op uw deurmat ontving. Met ingang van de volgende
maand zal het nieuwe blad van de federatie worden bezorgd.

Door deze verandering wijzigt er ook het een en ander voor het
inleveren van de kopij. Lokaal nieuws kunt u voortaan sturen naar
redactiedelier@rkwestland.nl.
Het overige nieuws, algemeen voor de gehele federatie bedoeld, kan
naar redactiefederatieblad @rkwestland.nl
Ook de datum voor het inleveren van kopij verandert. De uiterste
inleverdatum voor de komende bladeren zal zijn:
- blad maart 2024 uiterlijk 2 februari op het nieuwe
redactieadres
zoals hierboven vermeld
- blad april 2024 uiterlijk 2 maart op het nieuwe redactieadres.

Daarna zal de inleverdatum van de kopij altijd op de 2¢ van de maand
zijn.

Mocht u regelmatig kopij inleveren, houdt u hier dan rekening mee.
Werkgroep voorbereiding nieuw federatieblad

Bedevaarten naar Oudenbosch, Brielle, Kevelaer en Lourdes
Op zondag 11 februari 2024 — het Feest van Maria van Lourdes- openen
we het bedevaartseizoen in alle kerken van onze parochiefederatie.
Contactpersonen en pelgrims zijn aanwezig om u een kleurrijke flyer aan
te reiken waarop het bedevaartprogramma 2024 vermeld en toegelicht
wordt.
Een greep uit ons aanbod van inspirerende bedevaarten en
pelgrimstochten:
e Dagtocht naar Oudenbosch — zaterdag 20 april 2024
Met viering en rondleiding in de basiliek en bezoek aan
zouavenmuseum
¢ Nationale Bedevaart Brielle — zaterdag 6 juli 2024
Met de bus vanaf 8 opstapplaatsen in het Westland
¢ Tweedaagse bedevaart Kevelaer — 24 en 25 juli 2024

“Ga met ons mee.......” (volgens Lukas 24:13-35)

e 6-daagse bedevaart naar Lourdes met vliegtuig— 16 t/m 21
september
“... Ga zeggen aan de priesters dat men [hier] in processie naar
toe komt...”

21



Elke bedevaart wordt pastoraal begeleidt door een lid van ons pastoraal
team.

Informatie bijeenkomsten

Graag vertellen wij u over het programma van elke bedevaart. Op onze
website www.westlandsebedevaarten.nl kunt u al veel informatie vinden,
maar we komen graag naar u toe. U bent van harte welkom bij één van
de inloopbijeenkomsten op zaterdagmiddag in februari/maart van 14.00
tot 16.00 uur in vier kerken van onze federatie:

Zaterdag 17 februari Monster

Zaterdag 24 februari Wateringen(Jan de Doper)
Zaterdag 2 maart Naaldwijk

Zaterdag 9 maart ’'s-Gravenzande

We vertellen u alles over elke bedevaart, wat krijgt
u voor de prijs, welke pastor gaat ermee,
foldermateriaal is  beschikbaar en onze
contactpersonen zijn graag uw gastvrouw en
gastheer. Voor ieder die zich ter plekke aanmeld
voor een bedevaart hebben wij een passende  [est/andse

attentie. Bedevaarten

Aanmelden

Op de website van de Westlandse Bedevaarten vindt u alle informatie
van de bedevaarten. U kunt zich zelf digitaal inschrijven, lukt dat niet dan
staan onze contactpersonen klaar om u een handje te helpen.

Ga mee. Pelgrimeren doet wat met mensen. Je bent van harte welkom.
Organisatie Westlandse Bedevaarten
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d Kmd evrpoainq

Het Kindje Jezus dat met Kerstmis is geboren, is nu wat groter;
RK KID,S nt 40 dagen oud. Zijn ouders brengen Hem voor het eerst naar de
tempel. Daar ontmoeten ze twee mensen.

Opdracht van de Heer in de tempel
Evangelie van Lucas 2,22-40

In Jeruzalem woont een oude man, Simeon. Hij is gelovig en
vroom en kan heel goed naar de Heilige Geest luisteren. Hij
doet graag wat de Heilige Geest van hem vraagt. De
Heilige Geest heeft hem ooit gezegd dat hij niet dood zal
gaan voordat hij de Messias (ge Gezalfde) zal hebben
gezien. Op een dag zegt de Heilige Gees‘r hem: “Ga
vandaag naar de tempel”. Dat doet hij. Juist op dat
moment brengen Jozef en Maria het kind Jezus de tempel
binnen. Simeon tilt Jezus op. Hij begrijpt dat dit kleine
kindje de Messias is. Hij wordt daarom heel blij en bedankt
God hardop. Hij zegt: “God, als ik nu doodga, vind ik dat
niet erg meer, want ik heb de Redder met eigen ogen
gezien' Jozef en Maria zijn verbaasd over de mooie
woorden van Simeon over Jezus. Daarop spreekt Simeon
over hen een zegen uit. Er is nog iemand in de tempel:
Hanna. Zij is al oud, 84 jaar en weduwe. Ze is altijd in de
tempel en praat veel met God in gebed. Ze gaat naar
Jezus toe. Ook zij bedankt God. Ze spreekt over Jezus
tegen iedereen die wacht op de Redder en bevrijd wil
worden. Als Jozef, Maria en Jezus klaar zijn in de tempel
gaan ze terug naar hun stad, naar Nazareth. Jezus wordt
groot en sterk en heel wijs en hij wordt geholpen door God.
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Simeon Is vroom

Vroom zijn betekent dat je het fijn vindt op met de dingen van God bezig te zijn en om
goede dingen te doen. En dat je het ook doet met een zekere stevigheid en daar ook
voor uit komt.

De H. Geest

Hanna en Simeon herkennen het Kindje Jezus. Ze kunnen dit omdat ze luisteren naar
wat de heilige Geest ze influistert. Laten we steeds proberen om goed naar God te
luisteren. Hi) zal ons dan net zo blij maken als Simeon en Hanna. Want de dingen die
God ons laag Zien en Horen maken ons heel blij.
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Bewaar ons, Heer, als wi| waken; bescherm ons, als

m wi| slapen; dan zullen wij waken met Christus

en rusten in vrede.
Amen
Bron: Antifoon van de lofzang van Simeon in de dagsliting van het getiidengebed.

n E E bithy/rkkids-slaa Ga voor het slapengaan naar
- o e de meeznngvicleo die s

Gaan fslapen geinspireerd op de Iof-zang van
St e Eﬂ F ‘Q/ Simeon, en ;Iaap als een roos...
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Vieringen
za 27 jan
zo 28jan
vr 2 febr
za 3febr
z0 4 febr
za 10 febr

11 febr
wo 14 febr
vr 16 febr
za 17 febr
zo 18 febr
vr 23 febr
za 24 febr

MEDEDELINGEN

Geen Viering

9.30 Pres. 1°* Communie
Eucharistieviering met
pastoor Steenvoorden

9.00 Maria Lichtmis
In Wateringen met
pastor Duynstee

19.00 in Poeldijk met
pastor van Luijn
19.00 in Naaldwijk met
pastoor Steenvoorden
19.00 Woord en communie viering
met dhr. Stolwijk (p.w)

9.30 Carnavalsviering
Eucharistieviering met
pastoor Steenvoorden
na de viering koffiedrinken

13.00 Terugkomviering alle
dopelingen federatie met
pastoraal team in Naaldwijk
Geen viering

9.30 Eucharistieviering met
pastor van Luijn

19.30 Woord en gebedsviering
met het Amosgilde en
Ds. Pellikaan
Oecumenisch

15.00 Viering in de Triangel

19.30 Oecumenische
vastenoverweging

19.00 Eucharistieviering met
pastor van Luijn

9.30 Woord en communie viering
met dhr. J. Batist (p.w)

19.30 Oecumenische
vastenoverweging
Geen Viering
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zo 25 febr

vr

1 mrt

9.30 Eucharistieviering met St. Caecilia

pastor Vijfigschild

19.30 Oec.vastenoverweging

Uw gebed wordt gevraagd

zo 28 jan  9.30 Pig Dekkers

za 3 feb 19.00 Jaargetijde voor Jan Bijl
Pastoor Kuijpers,

zo 4 feb 9.30 Jaargetijde voor Jan Bijl
Pastoor Kuijpers,
Jan Gerritse en An Gerritse-Ruijgt, Pig Dekkers, Jan
Bijl en familie, Anny van Kester-Toussaint,
Jan van Paassen en kleindochter Sterre.
Piet Zwinkels — Parklaan,

zo 11 feb  9.30 Henk en Gerard van Schie en zegen over een gezin
t.g.v. het 60-jarig huwelijk van Koos Boeters en Elly
Boeters-van der Ven,

wo 14 feb 19.30 Aswoensdagviering

za 17 feb 19.00 Hans v.d. Akker, Ria van Os-Nederpel

zo 18 feb 9.30 Wil van den Berg — van Velzen,
Willy Vijverberg-Dukker

zo 25 feb 9.30 Piet Koene

Kerkschoonmaak

22 jan t/m 3 febr

5t/m 17 febr

19 febr t/m 2 mrt

4 t/m 16 mrt

18 t/m 30 mrt

Gastvrouwen : Hennie Hofstede en José Jansen, Bep
Aarts, Hennie Buijs

Gastvrouwen: Anneke van Winden, en

Madelene van Adrichem, Lianne Demmenie en Jannie
van der Hoorn

Gastvrouwen : Toos Halkes en Ria Kroes.

Annelies Schuurmans, Els Duijvesteijn,

Nelly Stolze

Gastvrouwen: Nicolé van den Hoeven en

Jeannette Ammerlaan

Ria Hofstede, Margriet de Koning, Tiny en Piet
Grootscholten

Gastvrouwen: Leny Verouden, Paula Fransen

Nel Scholtes, Agnes van Oosten
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Contactadressen werkgroepen

Amosgilde: mw. E. Bruinen

Bezorging envelop kerkbijdrage: mw. T. de Wit
College van Collectanten: dhr. M. van der Spek
Communie-werkgroep: < werkgroepehcdelier@gmail.com
Constantkoor: mw. K. Houweling
Doopselwerkgroep: mw. J. van der Maarel
Dragersvereniging St. Barbara: dhr. A. van der Meijs
Liturgiegroep tussenkoor: mw. M. van Adrichem
KBO-afdeling De Lier: mw. M. Zwinkels
Kerkbijdrage: mw T. de Wit

Kerkledenadministratie: E. v.d. Knaap-Overgaag
Kerkschoonmaak: mw. N. van der Hoeven
Kosterswerkgroep: dhr. N. van Dijk
Lectoren/lectrices: dhr. L. Zwinkels
Leonardusfonds: dhr. W. van der Knaap
Nabestaandenbezoek: mw. A. v.d. Knaap
Parochiekoor St. Caecilia: mw. A. van Winden
Raad van Kerken: L. van Steekelenburg
Secretariaat: mw. M. van Paassen
Seniorenwerkgroep: mw. J. Koene
Vormselwerkgroep: P< vormsell4@gmail.com
Welkomstbezoek: mw. T. Halkes

Parochiebestuur: dhr. J. van der Maarel
Parochiebestuur: mw. E. Heemskerk
Parochiebestuur: dhr. G. Overgaag
Parochiebestuur: mw. L van Steekelenburg
Parochiebestuur: mw. Th Zwaard

Leonardusfonds

Het Leonardusfonds heeft tot doel financiéle hulp te geven aan mensen
in onze omgeving die zo’'n steuntje in de rug hard nodig hebben.

Bent u zo iemand of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt
dan kunt u dit melden bij het parochiesecretariaat of bij een van de
werkgroepleden:

Leonie Dukker, 06-36040456
Wim van der Knaap 06-53111156
Theo van Rodijnen 06-57653229
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Parochiefederatie Sint Franciscus
tussen duin en tuin

L 4

.O PAROCHIEFEDERATIE
Pastoraal team 0% LU FR@NC@CL{S
pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden pCLETEES

@ (0174) 62 45 36 =

steenvoorden@rkwestland.nl

aanspreekpunt voor de parochies De Lier / ‘s Gravenzande / Maasdijk / Naaldwijk

pastor Ch.E.M. Duynstee

@ 0623757456 D4 duynstee@rkwestland.nl

aanspreekpunt voor de parochies De Lier / ‘s Gravenzande / Maasdijk

pastor A.H. van Luijn

@ 06 16 04 66 03 D4 vanluiin@rkwestland.nl

aanspreekpunt voor de parochies Honselersdijk / Poeldijk / Monster

diaken C.W. Burgering

@ 06 29 56 28 65 >4 burgering@rkwestland.nl

aanspreekpunt voor de parochies Hoek v Holland-Heenweg / Wateringen / Kwintsheul

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2)

mw. M. de Jong

Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk

@ 0651477580 < info@rkwestland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Website: www.rkwestland.nl Kopij sturen naar website @rkwestland.nl

Persoonlijk contact

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met degene van het
pastoraal team die het aanspreekpunt is voor uw parochie. Voor overige vragen
of het opgeven van gebedsintenties kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.

Sacramenten

Aanvragen voor o.a. dopen, 1e H. Communie, Vormsel en huwelijk kan digitaal
gebeuren via de website van de federatie: www.rkwestland.nl Ook om u in te
schrijven of een verhuizing door te geven is er een formulier beschikbaar (zie
onder Contact '‘Aanmeld formulieren").

Nieuwsbrieven

De digitale nieuwsbrief RK Westland verschijnt elke twee weken. Aanmelden via
de website of een mailtje naar nieuwsbrief@rkwestland.nl Speciaal voor kind,
jeugd en jongeren verschijnt er vijf keer per jaar een eigen nieuwsbrief.
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